35-Jarig Bestaan SPA
Dagtocht Biesbosch

Het is ons allemaal wel een keertje overkomen:
een AANBIEDING, te mooi om waar te zijn!
Maar op 11 juni heeft de SPA ons letterlijk in de boot genomen.
Wij beleefden MAGISCHE momenten,
eten en drinken was er in overvloed.

Het werd een dag om nooit meer te vergeten!
Namens het hele gezelschap zijn wij zo vrij
om iedereen voor hun inzet te bedanken.
De volgende keer zijn wij, bij leven en welzijn:
weer van de partij!

ZEKER WETEN.

Leo en Hansje Dekkers




