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VOORWOORD

Joop Rveder

van de voorzitter
Als ik dit schrijf is de maand januari alweer bijna voorbij en kijken we terug op een zeer druk bezochte 
nieuwjaarsreceptie. Het was een mooie gelegenheid om elkaar persoonlijk alle goeds en gezondheid te 
wensen. In mijn nieuwjaarstoespraak moest ik mijn boosheid even kwijt en stak gelijkertijd onze huidige 
executieve collega’s een hart onder de riem. Tijdens het afgelopen wereldkampioenschap voetbal en de 
jaarwisseling moesten zij de orde handhaven die door onbenullen werd verstoord. Ondanks de gevaren die 
aan deze  rellen verbonden zijn, was het bewonderenswaardig om te zien hoe zij daar tegen optraden. Lees 
mijn toespraak en ik denk dat u het met mij eens bent.

Nu valt het eerste SPA-nieuws van 2023 bij u op de deurmat en dat is gelijk een dik nummer geworden, 
vol met verhalen van en informatie voor de leden. In dit nummer ook de oproep voor de algemene 
ledenvergadering die op dinsdag 25 april in het SPA-honk wordt gehouden. Kom naar ons honk, want tijdens 
die vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het beleid van het afgelopen jaar. Het is tevens de 
plaats voor u om uw stem te laten horen. Dat onze Eenheidsleiding de SPA een 
warm hart toe draagt mag blijken uit het feit dat onze hoofdcommissaris 
Frank Paauw , in gesprek met onze redactiecommissie, instemde met het 
schrijven van een column. Ook dat vindt u terug in dit nummer. Onze 
evenementencommissie, altijd erg actief, zit weer vol met plannen en 
in een volgend nummer van het SPA-nieuws zal u daar zeker meer 
over lezen. Het bestuur en onze commissies staan ook dit jaar voor u 
klaar en wij gaan er weer een mooi jaar van maken.

SPA-honk | Rijksstraatweg 56 | 1115 AT Duivendrecht
info@spa-amsterdam.nl | www.spa-amsterdam.nl
Bankrelatie: NL 89 INGB 0000451020 | t.n.v. Senioren Politie Amsterdam

NB. Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand. Klaverjassen in de oneven maanden en bingo in
de even maanden. SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat (voor de deur SPA Honk).

Telefoonnummer: 06 - 18 62 24 02

DAG DATUM ACTIVITEIT TIJD LOCATIE

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTENKALENDER 2023

Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

08-apr
18-apr
25-apr
16-mei
20-jun
19-sep
17-okt
21-nov

Paasdrive klaverjas
Bingo
Algemene ledenverg
Klaverjassen
Bingo
Klaverjassen
Bingo
Klaverjassen

13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur

Spa-honk
Spa-honk
Spa-honk
Spa-honk
Spa-honk
Spa-honk
Spa-honk
Spa-honk

NOOT VAN DE REDACTIE
De redactie is elke keer weer verrast en blij met de leuke stukjes die door de leden worden ingebracht, hoe meer 
hoe liever. Wat niet geplaatst wordt gaat op de reserveplank voor een volgende aflevering van het SPA-Magazine. 
Veelal is het ingebrachte werk voorzien van foto’s uit het archief van de inzender. Daar gaat het soms fout. Bij het 
uitkomen van het SPA-Magazine, staan vaak niet de foto’s afgedrukt die door de aanbieder zijn aangeleverd. Waarover 
dan natuurlijk vragen komen. Wij bieden de aangeboden- en door ons nagekeken kopij na en sturen die met de bij 
behorend foto’s naar de uitgever. Het was ons ook opgevallen dat in sommige gevallen de foto’s bij het betreffende 
artikel dan ontbraken. In december hebben wij een gesprek gehad met de uitgever en uitleg gekregen over die zaak. 
Foto’s die naar de uitgever gaan en niet voldoen aan het juiste formaat kunnen niet worden verwerkt en vervolgens 
worden gedrukt in het SPA-Magazine. 

Wij hebben nu afgesproken dat foto’s die worden doorgestuurd, minimaal van het formaat JEPG zijn met een pickles 
dichtheid van minimaal 300 DPI. Alles wat hoger is, bijv. formaat RAW en meer dan 300 DPI, is alleen maar beter voor 
de verwerking. Voordat foto’s naar de redactie worden gezonden kan door de inzender zelf de controle voor het juiste 
formaat worden uitgevoerd. Het controleren van de afbeelding(en) gaat als volgt; Ga in de PC met de cursor op de 
betreffende foto staan en druk op de rechtermuisknop. Selecteer “eigenschappen”. Ga in het veld eigenschappen naar 
het tabblad “details” en controleer uit hoeveel DPI de foto is opgebouwd. 

Het zal duidelijk zijn dat bij een DPI van minder dan 300 het geen zin heeft om die foto mee te sturen. Er is echter een 
mogelijkheid om een wat mindere foto toch mee te sturen. Maak van die foto met een goede digitale fotocamera een 
opname en sla die foto in het formaat JEPG c.q. RAW op. Die foto zal veelal voldoen aan een DPI van 300 of meer. 
Geef die foto een bestandsnaam (bijv.: Jan P. foto 1) en geef in het betreffende artikel tussen haakjes aan waar de 
foto in de tekst kan worden geplaatst. Foto’s uit een WhatsApp bestand verliezen bij transport/verzending veel van de 
oorspronkelijke bestandswaarde en zullen dan ook veelal niet goed bewerkt kunnen worden en dus ook niet bruikbaar.
Hopelijk geeft het bovenstaande wat duidelijkheid en kunnen wij als redactie, uit blijven zien naar weer leuke, vooral 
smeuïge artikeltjes uit de vaak boeiende periode van “onze” werkzame tijd. 
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JAARLIJKSE  ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

S.P.A.
Dinsdag 25 april 2023

Aanvang 13.00 uur
SPA-honk, Rijksstraatweg 56, 1115 AT Duivendrecht

SPA-honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat (voor de deur SPA-honk)

AGENDA.
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 april 2022
4. Ingekomen stukken
5. Verslag secretaris 
6. Verslag ledensecretaris/ sociale contacten
7. Verslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
Pauze
9. Voorstellen
10. Beleid bestuur
11. Verkiezing bestuur
12. Verkiezing Kascommissie
13. Rondvraag
14. Sluiting

TOELICHTING.
T.a.v. de punten 3, 5; 
De agenda, notulen, het verslag van de secretaris liggen vanaf dinsdag 11 april 2023 ter inzage in het 
SPA-honk. 

T.a.v. 9;
Voorstellen kunnen tot 11 april 2023 bij het bestuur worden ingediend.

T.a.v. 11;                                                                                                                                                   
Aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden Joop Reder (voorzitter) en Ilona Stap (penningmeester).
Het aftredende bestuurslid Joop Reder stelt zich herkiesbaar. Ilona Stap stelt zich niet meer 
beschikbaar voor een nieuwe termijn als bestuurslid. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen 
zich tot uiterlijk 11 april 2023 opgeven bij het secretariaat van de SPA. Het bestuur draagt Hans 
Keijser voor te benoemen als nieuw bestuurslid.

Bestuur SPA.
n.d.
Rob Heida (Secretaris)
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NIEUWJAARSRECEPTIE
Nieuwjaarswens Henk van Essen
Op zaterdag 7 januari organiseerde het bestuur van de SPA de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in ons honk aan de 
Rijksstraatweg te Duivendrecht. De opkomst was boven verwachting en al snel was het gezellig druk. Iedereen wenste 
elkaar een heel voorspoedig, maar vooral veel gezondheid voor het komende jaar. Ook onze hoofdcommissaris Frank 
Paauw, chef van de Eenheid Amsterdam en ons erelid, oud-commissaris Cor Gorissen stapten binnen en onderhielden 
zich met onze leden. De inwendige mens werd verzorgd door Annemiek Kuijper, de dochter van Dirk (wie kent hem 
niet). Tijdens de receptie nam voorzitter Joop Reder het woord en hield zijn nieuwjaarstoespraak. Die toespraak leest 
u hieronder. 

Dames en Heren,
Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Senioren Politie Amsterdam en een bijzonder woord van welkom richt ik aan 
onze beschermheer, de hoofdcommissaris van de Eenheid Amsterdam Frank Paauw, aan onze erelid Cor Gorissen en ons 
lid van verdienste Douwe Brouwer. Aan het eind van het jaar is het een goed gebruik om het afgelopen jaar nog eens te 
beschouwen en terug te kijken naar hoogte- en dieptepunten. Na alle coronaperikelen konden onze activiteiten weer 
langzaam opgestart worden. Het is daarom dat het bestuur van de “SPA” kan omzien na een jaar, waarbij toch nog vele 
activiteiten de revue zijn gepasseerd. Ons SPA-honk kon weer open en ik kan hier rustig stellen dat de soosmiddagen op 
de dinsdag steeds drukker bezocht worden. Het samenzijn met gelijkgestemde levert de meest hilarische verhalen op, 
alhoewel ik af en toe wel constateer dat de verhalen van vroeger steeds sterker worden. Dieptepunt van het afgelopen 
jaar was het plotselinge en onverwachte overlijden van ons commissielid Hans Meijlink. Wij missen hem zeer.

Het is goed om te constateren dat ons politiehart nog steeds klopt en ik constateer ook dat u als oud-collega’s diepe 
bewondering heeft voor onze huidige executieve collega’s. Waar collega’s nu tegen op moeten treden is niet te 
vergelijken met de tijd toen wij actief waren. De onbeschoftheid en het geweld tegen hen is buiten alle proporties. 
Neem bijvoorbeeld het laatste wereldkampioenschap voetbal en kortgeleden nog de roerige jaarwisseling. Ik hoef hier 
niet over uit te wijden, want de beelden op TV waren overduidelijk. Bekogeld worden met alles wat men voor handen 
heeft, waaronder zeer zwaar vuurwerk is in mijn ogen een regelrechte poging tot doodslag dan wel poging tot zware 
mishandeling. Het is te hopen dat het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht krachtig tegen dat “tuig” op gaat 
treden en nu eens laat zien dat dit niet langer getolereerd wordt. 

Het is voor het bevoegd gezag nu echt zaak dat er spijkers met koppen geslagen wordt, want dit wordt alleen maar van 
kwaad tot erger. Het is toch te triest voor woorden om te moeten constateren dat meerdere collega’s en hulpverleners 
verwondingen hebben opgelopen, waaronder blijvende gehoorschade en in het ziekenhuis behandeld moesten 
worden. 
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Onze evenementencommissie organiseerde tal van activiteiten, waaronder een prachtige dagtocht naar de Weerribben, 
een vijfdaagse reis naar het Duitse Bilstein, klaverjasmiddagen, bingomiddagen en als absoluut hoogtepunt natuurlijk 
de met een jaar uitgestelde viering van ons 35-jarig bestaan. Deze viering, waar zo’n 200 oud-collega’s op afkwamen, 
startte op ons politietrainingscentrum. Na de opening en de koffie trad daar het mentalistenduo Rob en Emiel op met 
een verbazingwekkend magische show van ongeveer een half uur. Na dit optreden stonden vier touringcars klaar om 
ons naar de Biesbosch te brengen, waar wij ingescheept werden aan boord van partyboot “De Zilvermeeuw”. 

Een prachtige dag waar u alles over heeft kunnen lezen in het laatste “SPA-nieuws.” De jaarlijkse reünie van 
politiesenioren werd door meer dan driehonderd oud-collega’s bezocht en werd een feest van herkenning. In een 
ongedwongen gezellige sfeer werden weer tal van herinneringen opgehaald. Ook het kerstdiner-dansant kon 
gelukkig weer georganiseerd worden en met een opgave van honderd deelnemers overtrof dit alle verwachtingen. 
Een bijzonder woord van dank voor onze evenementencommissie is hier zeker op zijn plaats. Maar niet alleen op 
evenementengebied, maar ook bestuurlijk hebben wij na alle corona-ellende een goed jaar achter de rug en Ik mag 
me verheugen op een bijzonder fijne samenwerking met onze Eenheidsleiding. Onze vereniging maakt deel uit van een 
landelijke keten van politie- seniorenverenigingen en twee keer per jaar vindt er een landelijk overleg plaats, waarbij 
meestal ook een lid van de korpsleiding aanschuift. Op de laatste vergadering in december van het afgelopen jaar werd 
tijdens de rondvraag verzocht om een nieuwjaarsboodschap van korpschef Henk van Essen over te brengen aan de 
gepensioneerde collega’s. Natuurlijk wilde ik graag aan dat verzoek van de korpschef voldoen, maar doordat de kopij 
van het SPA-nieuws al naar de drukker was, lukte het niet om deze boodschap in ons orgaan vóór de kerstdagen met u 
te delen. Uiteraard plaatste onze webmaster die boodschap op de website, maar nu heb ik alsnog de gelegenheid om 
zijn kerst- en nieuwjaarswens onder uw aandacht te brengen. 

Ik citeer:

“Beste oud-collega,
In januari is het tien jaar geleden dat we Nationale Politie werden. Van 26 regionale korpsen naar 1 nationaal korps, 
de grootste overheidsreorganisatie ooit. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het is “alsof je van een auto al rijdend de 
motor en de banden moest vervangen”, zo concludeerde een toezicht-commissie. Velen van jullie waren erbij. En 
mede dankzij jullie staat er nu een politie die beter regionaal, nationaal en internationaal kan samenwerken en sneller 
kan opschalen bij crises. Een politie die politiemensen daar kan inzetten waar het op dat moment nodig is. Kortom: 
flexibeler en wendbaarder, maar de politie is nooit af. Het vertrouwen in de politie is nog steeds hoog. Daar mogen 
we met elkaar trots op zijn. Sommigen van jullie genieten al wat langer van de welverdiende derde levensfase. Voor 
anderen is het net begonnen. Maar hoe het ook zij: uit het oog, maar niet uit het Blauwe hart. Ik wens u en allen die 
u dierbaar zijn heel fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en veel voorspoed en gezondheid in het nieuwe jaar”.

Was getekend, 

Henk van Essen
Korpschef.

Natuurlijk sluit ik mij hierbij graag aan en ook ik wens u, mede namens het bestuur van de SPA, veel voorspoed en een 
veilig, maar vooral een gezond 2023. 



OPLEIDING Hetty Roos

In het SPA-Nieuws van oktober 2022 eindigde mijn verhaal nogal abrupt. Er had “wordt vervolgd” onder 
moeten staan. Ik vertelde hierin over mijn start bij de Amsterdamse Politie in 1966. Ook de volgende 
belevenissen vertel ik, zoals ik deze in mijn hoofd zitten. Ongetwijfeld zullen er anderen zijn, die het niet op 
deze wijze hebben beleefd. Ik heb geen research gedaan, het zijn mijn herinneringen.

Het werd september 1968 en diverse ‘jeugdige verkeersassistenten’ mochten naar de opleidingsschool, 
derde Oosterparkstraat! Nu zou je zeggen een mooi oud schoolgebouw. Toen was het gewoon heel oud! 
Elk kwartaal werd er een klas gestart en in een was het vol met twee klassen erbij in september 1968. Mijn 
klaslokaal was op zolder en wij zaten naast een grote kachel! Dus na het zwemmen in het chloorwater van 
het Sportfondsenbad Oost, viel zeker de halve klas in slaap. De mannen moesten intern in een onderkomen 
op de Wenckebachweg en de vrouwen mochten thuisblijven, daar was nog geen rekening mee gehouden. 
Ons huiswerk bestond uit het in ons hoofd stampen van wetsartikelen, parate kennis! Tot op de dag van 
vandaag kan ik zo nog artikelen opdreunen. Ik weet zeker, dat het in deze tijd anders gaat. Ons uniform werd 
aangemeten bij het kledingmagazine van de politie op de Prinsengracht, heel secuur. Er werden dubbele 
rijgdraden gebruikt, de modevakschool-kenners begrijpen wat ik bedoel. Ook kregen wij bonnen om schoenen 
te halen bij Warmer in de Bilderdijkstraat. De nylonkousen noem ik wel even apart.
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Die konden wij bij de kledingverstrekking op het HB ophalen. Bij het verlaten van de politie in 1973 werd 
aan mij verzocht mijn verstrekte nylonkousen in te leveren! Ik weet dat ik hier even stil van was. Deze vraag 
had ik niet verwacht, want aan dat verzoek kon ik uiteraard niet voldoen, want wie bewaard nylonkousen 
die stuk zijn? De opleiding duurde een jaar, wetskennis, Nederlandse taal, lichamelijke vaardigheden zoals 
zwemmen (wie herinnert zich niet de 40 baantjes chloorwater) judo, hoogspringen (ten minste 1.10m) en 
een schietexamen. Onze theoretische opleiding was voltooid met een mooi Politie Diploma A. Halverwege 
mijn opleiding verloofde ik mij met het daarbij behorende aankondigingskaartje. 

Zo ging dat in die tijd! Ik had het kaartje op het bureau van de schoolleiding gelegd. Even later werd ik uit de 
klas gehaald en bij de leiding gebracht. Daar zat de beste man met het kaartje in zijn hand en hij vroeg aan 
mij, wat ik ging doen. Hoe bedoelt U, vroeg ik. Het kwam hierop neer of ik ging stoppen met mijn opleiding, 
omdat ik ging trouwen en dat was niet toegestaan (het was 1968). Mijn antwoord was duidelijk. Ik ging door, 
want ik was nog niet getrouwd en kon wel heel lang verloofd blijven. 

Kenmerkend voor deze tijd zijn de tegengestelde signalen die ik kreeg, de negatieve reactie van de 
politieleiding en daar tegenover mijn familie en aanstaande schoonfamilie, die mij stimuleerden om door te 
gaan.  Ik was echt niet van plan te stoppen. Na de opleiding gingen de mannen een aparte opleiding volgen 
en wij, vrouwen, werden aan het HB geplaatst. Zoals ik het later bedacht, had men geen idee, wat men met 
ons aan moest. Kamer 27 op het HB was een ruimte waar de oudere vrouwelijke agenten werkten. Hun 
werkzaamheden bestond o.a. uit verkeer regelen met het stopbord op de kruising Marnixstraat/Elandsgracht, 
werkzaamheden op de meldkamer, voorlichting aan de scholen en parkeerboetes innen. Leuk allemaal, maar 
daarvoor hadden wij niet de opleiding gevolgd. Wij wilden op straat surveilleren, net als de mannen. Mijn 
ervaring met het stopbord in de Marnixstraat vond ik wel geweldig. 

11
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Op een dag regende het pijpenstelen, maar de show must go on. Kaplaarzen en witte jas met zwart/wit 
gestreepte manchetten aangetrokken en hoedje op het hoofd. Al gauw stonden mijn laarzen vol water, want 
mijn witte jas lekte precies daarin. Na de aflossing moest ik mijn laarzen eerst legen en mijn hoedje bleek ook 
niet bestand te zijn tegen enige vochtigheid, mijn gezicht was blauw van de verf. Verder was de ervaring in de 
meldkamer nuttig, maar wij wilden meer. Om kort te gaan, de combinatie van gesettelde collegae op kamer 
27 en een groep jonge vrouwen bleek niet zo’n succes en er werd een oplossing gevonden in het Posthuis 
Stadionweg. Daar mochten wij naar toe om onder begeleiding van een mentor het politiewerk op straat te 
leren. Dat werd een geweldige tijd, 1 op 1 begeleiding. Gelukkig kwam ook het regelen van verkeer aan bod 
bij voetbalwedstrijden op de ton, kruising Stadionweg/Amstelveenseweg! En dan de verkeerscontroles, dat 
was een feestje. De Amsterdamse bevolking was nog niet gewend aan vrouwen in uniform op straat, die 
gewoon politiewerk deden. Dat bleek uit het volgende voorval, wat mij is bijgebleven. 

In die tijd werd er gereden op opgevoerde brommers, vooral de Kreidlers en Puchs waren populair. Bij de 
Kreidlers kon je zien dat deze opgevoerd waren. Dus bij een staande houding van een Kreidler met bestuurder, 
was het voor mij makkelijk om te zien of deze was opgevoerd. De jonge bestuurder vond het wel leuk, dat hij 
aan de kant werd gezet door een jonge vrouw in uniform en beantwoordde enthousiast de door mij gestelde 
vragen. De cautie hoefde in die tijd nog niet worden gegeven. Toen ik hem vroeg, hoe hard zijn bromfiets reed, 
bleek hij enthousiast over de snelheid die hij haalde. Dus dan heb jij, deze bromfiets, opgevoerd stelde ik vast 
en weer beaamde hij dat enthousiast. Ik vroeg daarna, of hij er bezwaar tegen had dat ik zijn carburateur van 
zijn bromfiets ging demoteren. Zijn gezicht betrok. Hij wist dat hij fout zat, maar een vrouw zijn bromfiets 
‘laten slopen’ vond hij wel erg. Hij heeft in de achtertuin van het Posthuis Stadionweg zelf zijn bromfiets 
ontmanteld. Niet alleen de burgers van Amsterdam moesten wennen aan vrouwen op straat in uniform, maar 
ook onze mentoren. Op een dag kwam er een melding binnen van een verdachte man in een urinoir, een 
zogenaamde krul, op het Olympiaplein. Er zouden kinderen omheen spelen. Onze mentoren bevolen ons min 
of meer op het bureau te blijven. Zij renden het bureau uit richting Olympiaplein. Een momentje later renden 
er verscheidene vrouwen in uniform ook de straat op. De mentoren keken vreemd op, toen deze zich ook 
meldden bij de krul. Het was inderdaad voor iedereen wennen. Zowel voor de burger als de collegae. Na drie 
maanden op het posthuis te hebben geroken aan het politiewerk, werden wij op verschillende politiebureaus 
geplaatst. Twee vrouwen op één groep, dat leek de toenmalige leiding verstandig. Daarover de volgende keer 
meer. 

13
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KERSTDINER-DANSANT               Joop Reder

Al ruim van tevoren en wel in het septembernummer van het SPA-nieuws werd de aankondiging geplaatst 
van het kerstdiner-dansant op vrijdag 16 december 2022. 

Voor de plaats van handeling was dit keer het “Van der Valkhotel” in Oostzaan gekozen. Vanaf het moment 
van publicatie konden onze leden inschrijven voor dit bijzondere diner en dat hebben wij geweten. Andere 
jaren waren er meestal zo rond de 70 deelnemers, maar dit jaar overtrof het alle verwachtingen. De 
evenementencommissie bleef maar bellen met het hotel om het aantal deelnemers iedere keer te verhogen. 
Uiteindelijk schreven 100 deelnemers in. Een prachtig aantal, want wat geboden werd voor €40 zag er ook 
geweldig uit. De zaal in het hotel was aangekleed in kerstsfeer en al vrij vroeg voor de aanvang van het diner 
verzamelden zich al een aantal deelnemers. De feestelijk versierde zaal liep gestaag vol, tot dat alle stoelen 
bezet waren. Dit keer was gekozen voor een diner in buffet vorm. Na het openingswoord van de voorzitter 
werd het buffet geopend en dat zag er fantastisch uit met een groot aantal gerechten die je het water uit de 
mond liet lopen. 
 
De avond werd muzikaal omlijst door “Kappie”, een muzikant met een groot repertoire aan liedjes. Deze 
artiest is bij de leden van onze meerdaagse reis naar Bilstein bekend, want ook daar verzorgde hij op een 
voortreffelijke wijze de muzikale avond. Tijdens het buffet werd de dansvloer druk bezocht en “Kappie” had er 
al gauw de stemming in. De vloer vol met danslustigen en het hoeft geen betoog dat de avond voorbij vloog. 
Aan het eind van de avond werd het buffet uitgeruimd en maakte plaats voor een heerlijk en oogstrelend 
toetjesbuffet met een grote keuze aan nagerechten. Helemaal aan het eind van de avond werden de 
aanwezigen door “Kappie” op de dansvloer gevraagd, om gezamenlijk de evenementencommissie in het 
zonnetje te zetten en onze dank te tonen voor dit voortreffelijk georganiseerde evenement. Hierna nam 
voorzitter Joop Reder woord en sprak een dankwoord uit in de richting van onze evenementencommissie en 
aan “Kappie”. Hij maakte met zijn optreden onze avond geheel compleet. Hierna wenst Joop eenieder hele 
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Ik durf nu al met een gerust hart te stellen, dat als wij aan het 
eind van het jaar opnieuw de leden uitnodigen om deel te nemen aan het kerstdiner, het aantal van honderd 
deelnemers mogelijk ver overschreden zal worden.  

DE JAARLIJKSE REÜNIE

KERSTBINGO
Op dinsdag 20 december organiseerde de 
evenementencommissie weer een bingomiddag en 
dit keer in het teken van de kerst. Ieder jaar weer 
trekt dit evenement talloze bezoekers en ook nu 
was de bingozaal overvol. Zelfs in de barruimte werd 
meegespeeld. Het werd een ouderwets gezellige 
middag en menigeen ging met een mooie prijs naar 
huis. De eerstvolgende bingomiddag is weer zoals 
vanouds op de derde dinsdag van de even maanden, 
dus tot ziens op 21 februari.  

KERSTKLAVERJASSEN
Op zaterdag 10 december werd in ons honk aan de Rijksstraatweg 

in Duivendrecht weer het jaarlijkse kerstklaverjastoernooi 
georganiseerd. Ook dit evenement trekt ieder jaar weer 

de nodige deelnemers en ook nu vulde de zaal zich met 
een groot aantal deelnemers. Nadat de deelnemers het 
inschrijfgeld hadden betaald en de tafelindeling bekend 
was, kon om 13.00 uur het toernooi een aanvang nemen. 
Vanaf het eerste moment werd fanatiek gespeeld om een 
zo groot mogelijk puntenaantal te vergaren. Er werd in 
drie rondes gespeeld en tussen iedere ronde werd druk 
geïnformeerd naar de punten van andere deelnemers. 

Kreten als: “Ik kreeg geen kaart in handen of het zat wel 
erg tegen!” waren niet van de lucht. Aan het eind van de 

middag bleek Ben Eveleens de uiteindelijke winnaar met 
een puntentotaal van 5683. Op de tweede plaats noteerde 

Joop van Wijnhoven 5668 punten en goede derde werd Femke 
Brouwer met een puntentotaal van 5554. De poedelprijs was voor 

Jan van de Water, die het schlemielige aantal van slechts 3451 punten verzamelde. Iedere derde dinsdag van de oneven 
maanden vindt er een klaverjasdrive plaats. U vindt de data in de evenementenkalender van het SPA-nieuws.  

Medio oktober ontvingen de gepensioneerde collega’s een uitnodiging in de bus om op 23 november deel te nemen 
aan de jaarlijkse reünie van oud-collega’s. De inschrijvingen vlogen ons hierna om de oren. Door het bestuur van de 
SPA was ditmaal gekozen voor het “Van der Valk” hotel in Oostzaan. Bij dit hotel is ruime parkeergelegenheid, hetgeen 
bij de vorige locatie, het “Amstel Boathouse” nogal problematisch was. De reünie zou om 15.00 uur aanvangen, maar 
ruim van tevoren kwamen de eerste gasten al binnen. Uiteindelijk bevolkten ruim driehonderd gasten de prachtige 
ruime zaal. Zo rond de klok van 15.30 uur nam voorzitter Joop Reder de microfoon ter hand en sprak een warm woord 
van welkom, waarna hij de microfoon doorgaf aan onze hoofdcommissaris Frank Paauw die in zijn korte toespraak 
nog maar eens benadrukte dat hij het samenkomen van oud-collega’s van groot belang achtte.  De kern kwam hierop 
neer dat wie zijn geschiedenis niet kent, ook geen toekomst heeft. Verder sprak hij zijn zorg uit over het geweld dat de 
huidige executieve collega’s tegen komen in de uitoefening van hun ambt. De bediening en de verzorging in het hotel 
was van het niveau dat verwacht mag worden van deze hotelketen, dus gewoon prima verzorgd. Zoals altijd als het 
gezellig is, vloog de tijd voorbij en kwam er een eind aan het samenzijn. Bij het afscheid nemen kreeg het bestuur het 
verzoek om bij een volgende gelegenheid de reünie wat langer te laten duren. Dit is zeker niet tegen dovemans oren 
gezegd en aan het eind van dit jaar zal er meer tijd gereserveerd worden. Het werd weer een feest van herkenning. 
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HET “TRADITIONEEL POLITIE-ZAWA 
KERSTSCHIETEN” Rob Heida

Door tussenkomst van Ron Haarbrink, om op uitnodiging van het Bestuur van Politie ZaWa (Zaanstreek-
Waterland) te komen naar de SVZ (Schiet Vereniging Zaanstad) schietbaan in Zaandam. Die traditie wordt 
al ruim 50 jaar daags voor de Kerst gehouden. In het verleden was er zelfs vers geschoten wild als hazen 
en fazanten te winnen. Nu slechts de eer- en lol om mee te doen en bij maximale score een beker met 
cadeaubon.

Als gasten mochten wij daar met een klein kaliber buks en tien patronen munitie .22 schieten. In onze 
loopbaan hebben wij meerdere malen geschoten met ons vuurwapen. Schieten was ons dus niet vreemd.

Dit was toch wel even iets anders. Bij binnenkomst kregen wij twee schietschijven overhandigd met uitleg.
Een van deze schijven was voorzien van een roos, die je vooral niet mocht raken. De zgn. Geluk schijf (Foto 
1). Rond de roos een aantal vakjes met getallen. De schijf kon je vooraf goed bestuderen. Als men hoog wilde 
scoren, moest je alleen vakjes met hoge cijfers raken. In de foto is te zien dat op elf uur, derde vakje, de hoge 
getallen staan. Hierna werd de schijf op 12 meter gehangen. Nu was het een stuk moeilijker.

Met de andere schijf mocht je, eveneens op 12 meter, inschieten op de 5 rozen (Foto 2). Een leuke ervaring. 
Zeker voor herhaling vatbaar. Er waren dit jaar een kleine honderd deelnemers zo deelde Ron mede. Als oud 
korpslid van Zaandam/Zaanstad, maakt hij al vele jaren deel uit van het team die dit festijn mogelijk maakt. 

De jaarlijkse kerstschietwedstrijd is vooral ook een ontmoetingsplek van gepensioneerde- en nog actieve 
Eenheidsleden van Zaanstreek- Waterland. Dus net als bij de SPA, gezelligheid alom. Ik zal mijn resultaten 
bijvoegen (Foto1 & 2). 

Bert Swaager en Rob Heida

COLUMN
DE ONGEHOORZAME WEGGEBRUIKER

Als politiechef maak ik zoveel mogelijk tijd vrij om collega’s te zien en te spreken 
terwijl ze aan het werk zijn, maar onlosmakelijk verbonden aan deze functie is 
dat ik ook veel aan overleggen deelneem en daarvoor ben ik vaak onderweg. 
Soms rijd ik zelf, wat ik absoluut geen straf vind, vaker zit mijn trouwe chauffeur 
Ruud aan het stuur. Mijn tijd besteed ik dan aan bellen en stukken voorbereiden, 
met af en toe een blik naar buiten. Wat ik daar zie aan verkeersgedrag doet 
mij regelmatig fronsen. Het zijn niet allemaal heren en dames in het verkeer. 
Goed dat de collega’s van onder meer de Afdeling Infrastructuur er zijn om te 
handhaven en de brokkenpiloten aan de regels te herinneren, die er zijn voor 
ieders veiligheid. 

‘Verkeer’ is in verschillende vormen en met wisselende intensiteit altijd 
onderdeel geweest van ons takenpakket. Dat zie je bijvoorbeeld als je door 
de TAP (Tijdschrift Amsterdamse Politie) uit december 1975 bladert; een 
jubileumnummer ter ere van 150 jaar Verkeersdienst. Veel veranderde sindsdien 
(gelukkig ook het aantal verkeersslachtoffers), maar heel veel ook niet, getuige 
het relaas van een verkeersregelaar over zijn eerste optreden op het kruispunt 
Nieuwezijds Voorburgwal - Raadhuisstraat, in de beginjaren van de vorige eeuw.  
Hij schrijft op haast Carmiggelt-achtige wijze: ‘De Amsterdammer kijkt graag naar 
zijn dienders en u begrijpt wat een bekijks ik kreeg, toen ik daar zomaar midden 
op de straat ging staan. In minder dan geen tijd had zich op de Voorburgwal een 
volksmenigte verzameld van een omvang, die ik zelfs bij de Kroningsfeesten in 
1948 nooit meer heb gezien. Er kon natuurlijk geen verkeer meer door en ik 
heb toen maar het enige goede besluit genomen en mij teruggetrokken in het 
voormalig posthuis op de hoek van de Molsteeg.’ 

In het nummer volgen verhalen over vele teams 
die zich bezighouden met handhaving en 
preventie, die leiden tot de conclusie dat 
‘kennelijk alleen de ‘ongehoorzaamheid’ 
van de Amsterdamse weggebruiker geen 
verandering heeft ondergaan, doch dat 
zich op andere gebieden zeer ingrijpende 
verandering hebben voltrokken.’ Herkenbaar?

Frank Paauw, Politiechef Eenheid Amsterdam.
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OPLEIDINGEN IN SURINAME DEEL 12 
Joop van Heuveln

De meest onverwachte dingen worden vaak bijzondere en leuke herinneringen. Tijdens ons volgende vrije weekeinde 
maken we met Ali, mijn zuster en mijn vrouw een tripje naar Fort Nieuw-Amsterdam dat is gebouwd, daar waar 
de Surinamerivier, de Commewijnerivier en de Atlantische oceaan samenkomen. Het fort is strategisch gelegen en 
de verouderde nog aanwezige kanonnen staan gericht op alle binnenkomende schepen. Eeuwen geleden is het een 
militair gebied, als de Fransen in 1702 vijandig Suriname zijn binnengevaren wordt besloten hier een verdedigingswerk 
te bouwen. Daar wordt overigens pas in 1734 mee begonnen. Fort Nieuw-Amsterdam is tegenwoordig een museum, 
maar het kent een rijke historie. Het is zelfs tot 1967 (onder Nederlands bestuur) een gevangenis geweest. Maar het 
verblijf en het gebouw zijn zo slecht dat de internationale wereld er zelfs wat van vindt. Even is nog besloten het te 
renoveren, maar er is geen beginnen aan en is besloten de gevangenis Santa Boma te bouwen in het district Wanica, 
zuidelijk van Paramaribo. 

Het museum is thans geadopteerd door het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Het effect is dat het fort en zijn gebouwen 
worden gerestaureerd door jonge gevangenen, die gedetineerd zitten in Opa Doeli, waar naast een detentiecentrum 
voor jongeren, de jeugd- en zedenpolitie haar kantoor heeft en de afdeling mensenhandel (TIP). Verder is er ruimte 
voor de kinderrechter om daar recht te spreken. Elke dag worden de jongeren met een busje naar het fort gebracht en 
leren onder leiding van leermeesters een vak en werken ze aan het project. 

Natuurlijk wordt een en ander gefinancierd door een Nederlandse stichting. Terug naar het museum zelf. Er naar toe 
zijn de wegen nooit druk, vanuit Paramaribo is het een uur rijden over slechte wegen. Ik heb wel eens gehad dat er op 
een dag niemand bij de kassa zat en je bij de ingang gewoon door kon lopen. Terwijl wij het buitenmuseum bezoeken 
vertelt Ali ons dat zijn neef Mohamed, die hoofd uniformdienst is geweest aan het bureau in de Keizerstraat een 
andere functie heeft en hier vlakbij kantoor houdt. We spreken af dat ik hem voordat we verder reizen nog even de 
hand ga drukken. Zijn kantoor staat aan de buitenrand van het kampement van het fort en we maken een praatje en 
vertel hem dat ik samen ben met mijn vrouw en een zuster. Weet je wat, zegt hij, hebben jullie zin in een tochtje met de 
boot. Ik probeer nog even tegengas te geven, maar dat heeft weinig zin. Hij heeft de hoorn van een oude vaste telefoon 
al aan zijn oor en begint rond te bellen. Voor een tochtje met een boot, heb je een boot nodig, een schipper en niet 
onbelangrijk benzine. Binnen een half uur is alles geregeld en vraag niet waar het allemaal vandaan en helemaal niet 
wie het gaat betalen. We varen eerst naar Braamspunt. Braamspunt is een zandtong en ligt vast aan de plek waar de 
rivieren en de Atlantisch Oceaan tezamen komen. Het gebied is sinds 2015 beschermd. Hoewel er geen enkele faciliteit 
is wonen er op deze zandvlakte vissers, soms met een heel gezin. Op bepaalde momenten, b.v. bij springvloed is er een 
overvloed aan garnalen en kreeften te vangen en die zijn veel geld waard. 



2120

Met een bootje brengen ze de vangst naar de bewoonde wereld en doen ze gelijk inkopen om verder te overleven. Wat 
misschien nog meer opbrengt is het rapen van zeeschildpadeieren. Het is bekend als legplaats van de Krapé, of te wel 
de soepschildpad. Hoewel verboden is de vraag groot, het eten van de eieren zou het libido vergroten. Als we poosje 
hebben rondgewandeld en met de sommige bewoners hebben gesproken. (Het is op dat moment een ongunstige tijd 
om te vissen) varen we door naar een volgende stopplaats. Bij de volgende stop zijn een aantal vissers hun gevangen 
vis aan het roken. Op een hoogte van een meter is van takken en metaal een open bed gefabriceerd en daaronder 
rookt een flink vuur. De breedte van de gaasbedekking is ergens tussen de 80 en 100 centimeter en zeker 18 meter 
lang. De verschillende vissoorten zijn gesorteerd en op een aantal bedden liggen garnalen en andere kreeftsoorten om 
in de warmte en de rook gaar te worden. De vissers en hun vrouwen zijn trots op het werk en we worden vriendelijk 
ontvangen en rondgeleid. We krijgen verse kokosmelk te drinken en flinke stukken warme vis te eten. De vraag is altijd 
wat op dit moment de invloed is van de politiemensen die ons vergezellen, maar we laten ons het vis en de kokosmelk 
goed smaken. 

Jaren later zijn ik en mijn vrouw toeristisch op ‘Weg naar Zee’ waar aan het einde van de weg nabij de Atlantische 
Oceaan een groot Hindoeïstisch bedevaartoord ligt, naast een groot openlucht crematorium waar dagelijks doden 
worden gecremeerd. Bij een wandeling daar in de buurt stuiten we ook op een visrokerij en worden we ook spontaan 
uitgenodigd van de vis te proeven en zo veel te eten als we lusten. Het is dus gewoon de gastvrijheid van de lokale 
bewoners. Deze dag wordt dus afgesloten met een bijzondere verrassing. Vooral Braamspunt is geen plek waar normaal 
gesproken toeristen komen. Nadat de ROS-training is afgesloten reizen we terug naar Nederland waar de voorbereiding 
voor een nieuwe en flinke klus op ons staat te wachten. Zoals afgesproken moeten alle hulpofficieren van justitie in 
Suriname een opfriscursus krijgen van drie dagen. Ik heb al gemeld dat we geen idee hebben hoeveel mensen daar 
gebruik van gaan maken. Daarnaast is er een verzoek gekomen om voor het middenkader van de recherche, ongeveer 
20 man/vrouw, een training te verzorgen: ‘Leidinggeven en coördineren in ingewikkelde rechercheonderzoeken’. Ik 
heb weer het idee om Frans van Koningsveld mee te vragen, maar dat blijkt in de praktijk toch niet zo makkelijk te gaan. 

“Het wordt een 
onvergetelijke middag”

Zijn leidinggevende gaat dwarsliggen en biedt zelfs aan mij te helpen met het zoeken naar iemand met dezelfde 
kwaliteiten die Frans bezit. Die zullen er ongetwijfeld zijn, maar ik ga voor 100% voor Frans. Frans is op dit moment 
werkzaam als projectleider recherche aan het bureau Linnaeusstraat en met zijn praktijkervaring kan hij ook een aantal 
lessen voor het middenkader kan verzorgen. Vanuit de korpsleiding krijgt Frans groen licht en kunnen we ons gaan 
voorbereiden. Als extra zal Trude van Rees, leidinggevende van de APAA, in die periode ook naar Suriname afreizen om 
de daar bestaande opleidingen te gaan inventariseren, de behoefte te gaan meten, om vervolgens een opleidingsplan 
voor het hele Korps Politie Suriname te schrijven. De korpsleiding van het KPS doet daarbij de belofte dat zij in principe 
het plan overnemen. Enkele maanden eerder hebben de twee hoogste officieren van het politieopleidingscentrum op 
eigen initiatief een ‘opleidingsplan’ geschreven en dit op een maandagmorgen gepresenteerd aan de korpsleiding en 
de hoogste officieren van het KPS. Dat is ingeslagen als een bom. Dachten zij dat het een gedegen werkstuk is, en dat is 
het mogelijk ook, hebben zij de fout gemaakt voor alle rangen opleidingsniveaus aan te geven. Dit vindt iedereen goed 
zolang het maar niet zijn eigen niveau betreft. 

Het is niet slim te schrijven dat leden van de korpsleiding minimaal een universitaire graad moeten bezitten. Zeker niet 
als niet één zittend lid over dit niveau beschikt. Het hoogste niveau bezit de korpschef en die heeft in een ver verleden, 
in ieder geval voor 1975 de NPA te Apeldoorn gevolgd. In de loop der jaren hebben ze geprobeerd een soortgelijke 
opleiding in eigen beheer te doen, maar dat blijft bij een eenmalige poging. Degene die deze opleiding hebben gevolgd 
zijn op een uitzondering na nu commissaris van politie en hebben een strategische positie in het korps. Nu een van de 
schrijvers van het stuk de enige in het korps is die wel een universitaire graad bezit, hij is meester in de rechten en nog 
steeds maar inspecteur van politie, zet dit kwaad bloed en komen de twee na de presentatie met hangende pootjes 
terug op het opleidingscentrum. Vandaar de onverwachte vraag aan politie Amsterdam het KPS te steunen met een 
opleidingsplan. Begin mei 2007 vertrekken Frans en ik en we hebben afgesproken dat ik weer de eerste training van 
totaal drie dagen verzorg en dat we vervolgens ieder steeds een groep van maximaal 20 collega’s trainen in het gebruik 
van het Juridisch Analyse Model welk model je kan gebruiken bij het beoordelen van juridische vraagstukken in de 
functie van HOvJ. Je kan iets bedenken, maar daarom werkt het nog niet. Tenminste in Nederland werkt het. 
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In Suriname zijn voor de eerste training 20 mensen uitgenodigd, maar voordat we gaan beginnen zitten er 
al meer dan 35 man in de klas. Een presentielijst is er niet, dus uitzoeken wie wel is uitgenodigd en wie niet 
wordt een helse klus. Waar ze de stoelen en tafels vandaan hebben gesleept blijft ook een raadsel, maar 
het bekende verhaal van sardines in blik past hier in ieder geval wel bij. Je kan je kont niet meer keren. Je 
mag best weten dat ik het even niet meer zag zitten. Het duurt zeker een uur tot de groep is teruggebracht 
tot een aanvaarbare hoeveelheid en kunnen we beginnen. In het lokaal zitten nu eigenlijk de officieren 
met de hoogste rangen. Er zit o.a. een hoofdinspecteur van politie, die in de primaire opleiding de lessen 
in strafrecht en strafvordering verzorgd. Wanneer ik bezig ben met de werking van een bepaald artikel uit 
strafvordering uit te leggen staat hij op en zegt luidt en duidelijk: 

‘Maar meneer Joop zo doen wij dat in Suriname niet en zo gaan 
we het ook niet doen!’

In mijn ooghoek zie ik dat Frans het artikel opzoekt in het Surinaamse Wetboek Strafvordering, dat 
grotendeels gelijk is aan het Nederlandse, alleen een andere nummering. Vervolgens staat Frans op en 
vraagt iedereen het artikel op te zoeken en te lezen. De meeste hebben het gevonden en dan leest Frans het 
artikel hardop voor en hij vervolgt dat het artikel alleen maar kan worden gelezen worden zoals ik zojuist 
heb uitgelegd en dat de versie van de hoofdinspecteur/docent pertinent onjuist is en dat er dus al jaren in 
strijd met de wet is gehandeld.

De vertwijfeling slaat toe: de meeste moeten toegeven dat wanneer je het artikel goed leest hun 
hoofdinspecteur het al jarenlang mis heeft, maar om hem nu meteen hem af te vallen kan later slecht zijn 
voor je carrière. 

In de groep zit ook Krishna Mathoera, commissaris en hoofd van de recherche en als zij aangeeft dat de 
twee Amsterdamse collega’s het juist hebben en het artikel dus jarenlang verkeerd gebruikt is, gaan het 
merendeel om. Nogal makkelijk, een commissaris is hoger in rang dan een hoofdinspecteur. Met mevrouw 
Mathoera ben ik nog steeds bevriend, maar met de hoofdinspecteur en mij komt het nooit meer goed. In 
deze periode zullen we ruim 250 collega’s langs zien komen. 

Op een avond halen we Trude van Zanderij en zorgen dat ze netjes naar haar hotel wordt gebracht. Frans en 
ik verblijven die periode in hotel Krasnapolsky in het winkelcentrum van Paramaribo. ’s Avonds is er niet veel 
te doen in de omgeving van dit hotel. In het weekeinde is wel gezellig in de bar. Een aantal (vaste) klanten 
hebben een muziekinstrument bij zich al gauw is er een jamsession die tot in de kleine uurtjes duurt. Voor 
Trude is een kamer in hotel Torarica geregeld. Hoewel Trude een eigen programma heeft spreken we af 
zoveel mogelijk samen te eten. De eerste avond gaan we traditioneel weer naar ’t Vat waar natuurlijk ook 
weer de crew van het KLM toestel het best gezellig heeft. Maar dat hebben wij ook. 
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KEES SIETSMA UIT DE SCHADUW
Kees Sietsma

Op 25 oktober 2022 werd het eerste boek “Kees Sietsma uit de schaduw. Een Amsterdamse politiecommissaris 
schrijft geschiedenis’’ gepresenteerd gedurende een feestelijke bijeenkomst welke de voorzitter en Secretaris SPA 
bijwoonden alsmede de secretaris ledenadministratie SPA. Zij wisten zich nog wel te herinneren dat Kees Sietsma in 
het Amsterdamse korps gediend heeft van 1966 - 1988.  
 
Het was Kees zelf die in de vroege avond het eerste exemplaar van zijn biografie mocht overhandigen aan de oud-
Minister van Justitie Mr. Frits Korthals Altes (1982 -1989). Hij toonde zich daarover zeer verguld, net zoals op 27 april 
1987 toen hij door dezelfde persoon op zijn Ministerie de ridderorde van Oranje-Nassau opgespeld kreeg. Korthals 
Altes memoreerde dat ook in zijn speech en herinnerde zich nog vele gebeurtenissen en anekdotes die hij met Kees 
Sietsma wilde delen. Als je zijn levensverhaal leest dan weet je de connectie tussen die twee. Korthals Altes was 
destijds als Minister destijds politiek verantwoordelijk voor de rechercheonderzoeken m.b.t. de ontvoeringen van 
Freddie Heineken en Ab Doderer (1983), Valérie Albada Jelgersma (1987) en Gerrit Jan Heijn (1987). In alle drie de 
onderzoeken was Kees operationeel (mede)verantwoordelijk. Ook over het opzienbarende onderzoek in de affaire 
Hans Kok, die dood werd aangetroffen in een politiecel op het Hoofdbureau in 1985, wilde Korthals Altes zich ter 
plaatse oriënteren, bijgestaan door Kees. 
 
Kortom vele verhalen passeren de revue in zijn boek, die door Gerlof Leistra en Patricia Jimmink goed zijn beschreven 
en vele SPA leden zullen herkennen aan de hand van “MOORDZAKEN”, zoals Danny Visser, De Haas, Suzuki en Aukie 
Loswijk.  Maar ook de roerige jaren (1968 – 1980) waarin hij als ME commandant met al zijn creativiteit samen met 
zijn peloton of compagnie de orde probeerde te herstellen. Zij boek ademt wel uit dat hij een teamspeler is, samen het 
succes behalen maar ook samen in de goot liggen als het fout is gegaan. Hij heeft het nooit alleen gedaan. 

Zo laat hij in het boek blijken dat hij genoten heeft om samen met zijn “”gouden” team een fors aantal drukkerijen te 
ontmantelen met de arrestatie van de valsemunters bende van Zeeuws-Vlaanderen en Brabant. Het eerbiedigen van 
de gemeenten en landsgrenzen liet hij aan anderen over. Snelheid en gewiekstheid was geboden. Toen hij naar de 
Afdeling Verdovende Middelen werd overgeplaatst kwam hij in een totaal andere wereld terecht. Van de romantische 
wereld van frauderende misdadigers naar de bestrijding van de (gewelddadige) gruwelijkheden door internationaal 
georganiseerde drugssyndicaten. 
 
Als je al die “verslagen” leest in het boek, bekruipt je het gevoel dat het een zegetocht is geweest, die Sietsma met zijn 
teams heeft afgelegd. Maar zijn vijf en twintig jarige politiecarrière, die zich voornamelijk afspeelde bij de Amsterdamse 
recherche, kende ook dieptepunten, waar Kees, zoals hij dat zegt, vraagtekens heeft achter gelaten bij vele toenmalige 
leden van het korps.  Met name de rol die hij heeft gespeeld in het onderzoek naar de onwettige praktijken van zijn 
Chef, Commissaris Toorenaar. Destijds heeft hij een spraakverbod (1978 – 1983) gekregen van zijn korpschef en de 
Chef van de Rijksrecherche, die het onderzoek leidde. De vraagtekens doet Kees vervangen door uitroeptekens, door 
de affaire Toorenaar te reconstrueren mede aan de hand van de nalatenschap van de oud Burgemeester Wim Polak, 
aangetroffen in het Stadsarchief van Amsterdam. De details laten we voor het boek maar Kees zegt ter aanvulling dat 
hij nooit de kans heeft gekregen om wederhoor te leveren op het boek “Uit de dossiers van commissaris Toorenaar” 
van Peter R. de Vries. De laatste heeft hem nooit gevraagd op de inhoud te reageren. Zijn nageslacht en zijn oud-
collega’s kunnen nu kennisnemen hoe de vork werkelijk in de steel heeft gezeten. 

Ook de reden waarom Kees de Amsterdamse recherche, die hij met hart en ziel diende en waar hij zich als een vis in 
het water voelde, heeft verlaten. Hij wilde bij zijn afscheid niet over de werkelijke reden praten, dat was te persoonlijk 
en kon alleen maar uitgelegd worden als achteraf met modder gooien. Net als in de affaire Toorenaar koos hij er voor 
de koninklijke weg te bewandelen en te zwijgen tot het moment aan zou breken waarop hij het nodig vond hierover 
klaarheid te verstrekken voor zijn gezin, familie, vrienden en (oud) korpsleden. Die tijd is nu aangebroken. Maar de 
vraagstukken over de toelaatbaarheid van de opsporingsmethode infiltratie in de internationale georganiseerde 
onderwereld en dat afgezet tegen de teloorgang van het Interregionale   Recherche Team (IRT) in de provincies Noord-
Holland en Utrecht (1993) komen ook aan de orde. 

Tenslotte laat hij in het boek zien dat hij in de dertig jaren bedrijfsleven, ook het Spel zonder grenzen wist te spelen 
totdat hij besefte dat hij daar ook zijn eigen grenzen moest opzoeken en vervolgens afscheid nam om zijn rug recht 

te kunnen houden. De laatste dertien jaren, hij 
stopte toen hij 74 jaren oud was, waren bonus 
jaren, waarin hij niet meer beperkt werd door 
het harnas van een organisatie. 
 
Kees kreeg bij zijn geboorte op 11 maart 1945 
in het buurtschap Holk, gemeente Nijkerk, 
vier doopnamen. Kornelis Jan Hendrik Hein. 
Alle vier verzetsstrijders. De eerste was de 
lievelingsbroer van zijn vader, oom Kees, 
predikant in Amsterdam Zuid (Raphaëlkerk), die 
een kanselboodschap reeds in september 1942 
met de dood moest bekopen in Dachau. Zijn 
drie broers hebben alle drie in het actieve verzet 
gezeten. Jan en Hein zijn de dood ingejaagd, 
respectievelijk op 28 maart 1945 in Ziegenhain, 
vlakbij Kassel, en op 21 januari 1945 in Dachau. 
Henk is bevrijd op 29 april 1945, maar is de 
rest van zijn leven gevangene geweest van zijn 
concentratiekampsyndroom.  
 
Kees noemt ze in zijn biografie “”mijn morele 
binnenspiegels” die hij geraadpleegd heeft op 
zijn levenspad bij het nemen van beslissingen 
over ethische dilemma’s, maar ook om 
verantwoording af te leggen tegenover zichzelf. 
Maar hij geeft onmiddellijk toe dat hij niet 
in hun schaduw kan staan, omdat hij alleen 
maar onrecht hoefde te bestrijden en niet 
zoals zij daarnaast ook geknokt hebben tegen 
onmenselijkheid. Maar het heeft hem wel 
gevormd, omdat hij besefte welke boodschap 
zij hebben achtergelaten: “Hou je rug recht, 
ontwijk het probleem niet, kijk niet weg en maak 
altijd heldere keuzes wat voor mens je wilt zijn”.  
 
Die historische beladenheid van het dragen van 
deze vier namen, heeft hem geïnspireerd om 

nog in de herfst van zijn leven over deze “vier martelaren”, zoals zijn vader hen noemde, een boek te schrijven.  Kees 
wil de vier individuele levens reconstrueren tot aan hun dood toe. Op die manier wil hij ze laten “voortleven.” Maar het 
plezier om terug te kijken over zijn Amsterdamse politie periode overheerst. Volgens Kees heeft hij een schitterende 
tijd gehad waar hij met veel genoegen op terug kijkt. 

Het boek “Kees Sietsma uit de schaduw” telt 344 pagina’s en is voor € 22,50 te koop (online) bij de 
boekhandel en o.a. Bol.com; ISBN-nummer 9 789021 469812. De verdiensten die Kees Sietsma krijgt bij de 
verkoop van het boek worden als gift door de uitgever rechtstreeks gedoneerd aan MS Research.
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GEORGE BOOKELMAN          Pieter Pistoor

Soms gebeurt er iets waardoor een aantal herinneringen samenvallen. En dat gebeurde onlangs tijdens een uitzending 
op Radio 5 van de Arbeidsvitaminen. Er werden twee nummers gedraaid die op de één of andere manier zowel werk 
als privé lieten samenvallen. Het eerste was van Udo Jürgens met het nummer “IMMER WIEDER GEHT DIE SONNE 
AUF”. Jürgens had met nummer Merci Cherie in 1966 het songfestival gewonnen. Terwijl het nummer werd gedraaid 
zei George tegen zijn vrouw, dat hij Udo Jürgens een keer had ontmoet op het Rembrandtplein. Het was ergens aan het 
einde van de 60’er jaren. 

Op een herfstavond surveilleerde hij in zijn eentje rond het plein. In die tijd was dat probleemloos ook zonder portofoon. 
Het was rond een uur of tien ‘s avonds. Waarschijnlijk op een zaterdagavond, want het was gezellig druk in een wat 
zwoele nazomeravond. Het plein werd schrijlings verlicht door de pand aan pand gelegen uitbaters. Hij keek naar de 
mensen op de terrassen die genoten van hun glaasjes en hun metgezellen. Het was een heerlijke avond. Opeens stopte 
er een auto bij hem. Het was een dikke Mercedes met twee mannen voorin. Het raam werd naar beneden gedraaid en 
de man vroeg in het Duits of hij hem kon verstaan. Dat kon. Hij wilde zich met zijn metgezel wat gaan ontspannen op 
een plek die niet te veel aandacht trok. George zag dat de man die hem had aangesproken hem bekend voorkwam. Het 
was Udo Jürgens. Ja, waar moet je zo’n beroemdheid nou naar toe sturen. 

Niet naar de gezellige gelegenheden rond het plein, want daar kon men zich niet anoniem ontspannen. Maar George 
wist wel iets. Op de Amstel 102 vanuit de Bakkerstraat rechtsaf was het vrij kleine café Jerusalem of Gold waar 
livemuziek (folksongs) werden uitgevoerd. De eigenaar was Modke Hen, die eigenlijk Mordechai Chanoeka heette. 
Maar Modke klonk wat beter. Er kwamen regelmatig vaste gasten, die soms in de drankrekken aan de muur een eigen 
fles hadden liggen. Onder de bezoekers was George ook regelmatig rechercheurs van het HB tegengekomen. Jawel een 
gemêleerd publiek.

De chauffeur van Udo parkeerde de auto een de plantsoenkant en zij vroegen hem of hij hen de weg wilde wijzen. 
Natuurlijk, het was immers om de hoek. Naast het café was tussen de panden een smal naamloos zijgangetje waar de 
ramen van de keuken op uitkwamen. George was daar regelmatig ingegaan om zo ongemerkt naar binnen te gaan. Hij 
nam de beide mannen op die manier mee en loodste hen zo ongemerkt naar binnen. Modke was wat verbaasd over 
deze bezoekers, maar George legde uit dat hier de winnaar van het songfestival 1966 zich even wilde ontspannen. Het 
werd geregeld en George vertrok weer op dezelfde manier. Niemand had wat in de gaten gehad. Hij vertelde dit verhaal 
aan zijn vrouw die vroeg of Jürgens nog leefde. Nee, hij was al geruime tijd overleden. Omdat George niet wist wanneer 
zocht hij hem even op in Wikipedia. Hij bleek in 2014 op 80-jarige leeftijd in Zwitserland te zijn overleden. Maar er was 
iets vreemds, Jürgens was niet zijn echte naam. 
Zijn echte naam was Jürgen Udo Bockelmann, geboren in Oostenrijk en opgegroeid in het ouderlijk kasteel. De naam 

Bookelman was, zoals later zou blijken, een verbastering van deze naam, sinds rond 1780 de eerste Bockelmann uit 
Fürstenau Nederland was binnengekomen. Zij waren van afkomst jonkers en vermoedelijk een vermogende tak, maar 
deze Bockelmann was meer een wandelende tak: een knopenmaker. De naam veranderde in Bokelman, Bookelman, 
Bookelmann, Bohkelman en wellicht nog andere varianten. Zo’n twee honderd jaar had de familie Bokelman tot 
1948 gewerkt in de Pijlsteeg bij Wynand Fockinck, waarna Pieter Gijsberti Hodenpijl het stokje overnam van Gerard 
Bokelman. Gedurende zijn hele studie was George een vaste bezoeker. George realiseerde zich nu opeens dat een 
Bookelman een andere Bockelmann de weg had gewezen. En dat na zoveel jaren.  Er was echter een tweede liedje 
in die arbeidsvitaminen waar ook iets in zat dat met zijn jeugd en het werk te maken had. Dat was “Big City” van Tol 
Hansse, pseudoniem van Hans van Tol, waar het Amsterdam uit die jaren werd bezongen. Als kind was George al een 
liefhebber van zoute haring. En hij had de gewoonte om in Amsterdam de haringstallen af te struinen op zoek naar de 
goede haring. Die vond hij onder andere bij Bommels die een haringkar had op de kruising Rozengracht/ Marnixstraat 
naast de brandweerkazerne. 

In die tijd was dat door het drukke autoverkeer een vrij ongezonde omgeving. De kwaliteit van de benzine maar ook de 
technische staat van de auto’s zorgden voor een smerige voortdurende walm van uitlaatgassen op die kruising. Dat is 
wat Tol Hansse bedoelde met: “De haringman staat op z’n stekkie met een bleek vertrokken bekkie. Eet ‘m nou maar 
op meneer met die walmen van ‘t verkeer, ‘k Neem u echt niet in de maling is ‘t zo gerookte paling ” Bommels is niet 
oud geworden en de stal is verdwenen. Maar er was nog een couplet in dat liedje dat George deed denken aan zijn tijd 
aan het bureau Singel. 

Op het Thorbeckeplein was tegenover de nachtclubs, die allang zijn verdwenen, een café met de naam Caroussel. In die 
tijd werden de klanten bediend door barvrouwen met blote borsten. En dat bezong Tol Hansse als volgt: “En Thorbecke 
schudt z’n knar ziet ze gaan en ziet ze komen. Hangend aan de volle bar, lessen zij hun grote dorst aan de barvrouw’ s 
blote borst”. 

Het was op een zonnige dag dat hij weer over het Thorbeckeplein liep. Hij kwam in de buurt van Carrousel en zag dat 
daar een ondiep portiek was met toegangsdeuren van de woningen boven het café. Onwillekeurig keek hij naar de 
naambordjes en zag tot zijn verbijstering dat op één van die bordjes G.W. Bookelman stond. Dat ben ik, dacht hij, maar 
dat kan niet. Hij bleef nog even verbaasd naar het bordje staren, toen er een vrouw uit het café kwam. Is er iets aan de 
hand agent? Ja, zei George. Dit is mijn naam, helemaal. Dat meen je niet. Jawel, ik ben ook G.W. Bookelman. Komt U 
even naar binnen, dan haal ik even de eigenaar die ook zo heet. Even later kwam er een man van middelbare leeftijd 
naar beneden en de vrouw zei: George Bookelman, mag ik je even voorstellen aan George Bookelman. Het werd een 
prettig gesprek en later kreeg George van de zoon van de eigenaar een stamboom van de familie die afkomstig bleek 
te zijn uit Duitsland Fürstenau met zijtakken in Oostenrijk. Wellicht is het niet uit te sluiten dat Jürgen Bockelmann een 
ver, ver, familielid zou kunnen zijn. En daarmee kreeg de cirkel van dit verhaal een onverwacht ronde wending. 
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• 7 tegen 7 
• half veld.

• KNVB regels

De wisselbeker

Wie verslaat de kampioen van
 vorig jaar; FC Sjaarloos Rotterdam?

Een heerlijke warme maaltijd 
tijdens de 3e helft.

Ook in 2023 hopen wij jullie weer te mogen ontmoeten bij;
V.V. de Wherevogels in Purmerend. 

Aarzel niet en meld je team snel aan!! Voor vragen kun je altijd mailen naar: 
info@terhoevemedia.nl.

Wie neemt het
op tegen de...

• Politie
• Brandweer
• Justitie
• BOA
• Ambulance

• Arbeidsinspectie
• Douane
• Arrestantenzorg
• DJI
• Defensie (DBBO)

Of iedereen met een pet op en
een wetboek onder zijn arm

Inschrijfgeld
Inschrijfgeld is €17,50,- per persoon 
Het volledige inschrijfgeld gaat naar 

KinderBeestFeest.nl.

Dit is inclusief:
• Een geweldige dag met je collega’s

• Gesponsoroord wedstrijdshirt
• Consumptiebonnen

• Lunch met fruit
• Een leuk aandenken.

• Aan het einde van de dag een
warme maaltijd. 

112 goede doelen Voetbaltoernooi
op 24 juni 2023 in Purmerend

LIEF EN LEED            Frank van den Berg

HOE IS HET MET                                           
Ik maak toch maar weer een begin met deze rubriek. 
Velen onder U vonden het jammer niets meer te 
vernemen over oud collega's. Een opvolger voor 
deze rubriek bleek ook niet te vinden, althans tot 
heden. Bij deze een voorzichtige start.  Ik begin met:

Sydney VELTMAN
Al jaren woonachtig in Hoofddorp en werkzaam 
geweest aan het bureau Van Leijenberghlaan en 
bureau Opleidingen. Deze 76 jarige goedlachse 
oud-collega verkeert in goede gezondheid en 
maakt dagelijks een flinke wandeling. Sydney heeft 
regelmatig een bijeenkomst met wat oud collega's 
en noemde de namen van Bert in de Berken en Rein 
Uitdewilligen.

Bernard WELTEN
Het gaat goed met onze oud HC,  ook met vrouw 
en kinderen en dat is goed te horen, want er zijn 
wel moeilijke tijden geweest. Bernard geniet van 
het leven en is zeker niet de persoon om achter de 
geraniums te zitten. Hij is altijd wel met iets bezig, 
maar dat is bekend. Ik trof Bernard bij de presentatie 
van het boek van Kees Sietsma uit de schaduw.  
Voor de lezers onder ons zeker een aanrader en de 
opbrengst gaat naar een goed doel. Op de presentatie 
trof ik ook oude bekenden zoals Teun Platenkamp en 
Johan van Kastel.  Het gaat ze goed. 

Richard van STRATEN
Deze telg uit de Van Straten politiefamilie is een 
tijd flink ziek geweest. Zijn situatie is stabiel en 
met zijn vrouw heeft hij weer diverse Kerstmarkten 
kunnen bezoeken, een liefhebberij van hen. De 
vooruitzichten zien er positief uit, een prima start 
voor dit jaar.

Jan van LOOIJEN
Behoudens een versleten knie verkeert Jan in goede 
gezondheid. Jan woont in het oosten van het land en 
is nog bezig met wat activiteiten. Dankzij ondermeer 
het SPA magazine blijft Jan goed op de hoogte van de 
nodige ontwikkelingen en dat is deze oud specialist  
van de CIE wel toevertrouwd. 

Leen DORST
Met onze 87 jarige en populaire oud commissaris 
gaat het naar omstandigheden goed. Met hulp van 
zijn 2 kinderen en buren kan hij zich goed redden. 
"Ik geniet van het zonnetje en zie de wereld aan mij 
voorbij trekken. Ik ben dan blij dat ik dat niet meer 
hoef."  Het voorbijtrekken van die wereld gebeurt 
op het circuit in Overveen, alwaar de zonaanbidders 
richting Zandvoort gaan en Leen op een bankje zit te 
genieten van dit spektakel. Prachtig.

Arie AUGUSTEIJN
De bijna 83 jarige Arie heeft vijf maanden in het 
ziekenhuis gelegen en leeft met een nier. Ook deze 
nier is niet optimaal en medicijnen houden Arie op 
de been. Zo goed en zo kwaad als het gaat probeert 
Arie er wat van te maken, maar zoals hij zelf zegt 
"het flitsende is er wel af".

Wout ROSEBOOM
In een kaak van Wout bleek zich een tumor te 
bevinden en deze is verwijderd. Gelukkig was hij er 
op tijd bij, maar diverse operaties en chemo's waren 
het gevolg. Hierna nog bestralingen en al met al een 
vermoeiende periode. De vooruitzichten zien er 
positief uit. Wout voelt zich prima en kan zelfs weer 
sporten. Top!

Mw. Bernadine BOOIJEN
Na het overlijden van Tom heeft zij het lidmaatschap 
van de SPA overgenomen en zij leest het magazine 
met veel interesse en plezier. Zij kan zich goed 
redden, zeker na de verhuizing naar een woning met 
wat meer gemak. Goed opgelost. 

Tot slot meld ik U het overlijden van de leden:
Yz van der Weerd, 80 jaar; Rein Oldenburg 71 jaar en 
de heer P. Ruijper.

RUST IN VREDE
Ik wens U het allerbeste.
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DE ZAAK Joop Reder

Op 30 augustus 1999 werd nabij de toenmalige Bijlmer Sporthal een Surinaamse jongen door een Antilliaanse jongen 
doodgeschoten. Uit het onderzoek bleek later dat het geschil ging over een deal van ongeveer 20 gram cocaïne.

Tijdens de schietpartij zagen getuigen dat in de ontstane commotie een Antilliaanse jongen wegliep. Dit kwam niet 
alleen de politie ter ore, maar ook vrienden en familieleden van het slachtoffer. Zij namen het recht in eigen hand 
en zetten een zoektocht op touw naar de vermeende dader. Kwistig zwaaiend met een zak met bolletjes cocaïne 
probeerden ze de vermeende dader te vinden, die in de Bijlmer te boek stond als junkie. Het resultaat van deze 
zoektocht had al snel zijn beslag en in de nachtelijke uren wist het familiecommando achter de verblijfplaats van hun 
“prooi” te komen. Op 31 augustus 1999 viel in een woning aan het Staverdenplein het volgende slachtoffer. Het ging 
om een 32-jarige Antilliaan, die werd geveld door meerdere gerichte schoten in het hoofd. Dit slachtoffer, ingelicht 
door bekenden dat men naar hem op zoek was, zag het familiecommando aankomen en belde met de meldkamer 
aan het hoofdbureau. Hij vertelde de centraliste dat ze gekomen waren om hem “te wraken”. Door de centraliste werd 
doorgevraagd en duidelijk werd dat de man hevig in paniek was en met de grootst mogelijke moeite kon de centraliste 
een adres uit hem krijgen. Terwijl collega’s de opdracht kregen en aanrijdend waren, probeerde de centraliste de man 
te kalmeren door hem te vertellen dat de politie onderweg was, maar plotseling viel de verbinding weg. Bij het ter 
plaatse komen van de collega’s, zagen zij op de parkeerplaats van het Staverdenplein een Surinaamse man die zich op 
zijn zachts gezegd opmerkelijk gedroeg. 

De man werd aangehouden en overgebracht naar het bureau Flierbosdreef en daar hangende het onderzoek ingesloten. 
In de woning aan het Staverdenplein werd een man aangetroffen die door meerdere schoten in het hoofd om het leven 
was gekomen. Mogelijk was dit de eerste vergismoord in Amsterdam, want dit slachtoffer had niets met de schietpartij 
bij de sporthal te maken. Hij was getuige geweest en gewoon weggelopen, zo bleek uit het onderzoek. Dit was kennelijk 
door anderen gezien en doorgespeeld naar de familie. De door de collega’s aangehouden man op de parkeerplaats 
was een gouden greep, zo bleek later, want hij bleek de chauffeur van het familiecommando te zijn. In totaal waren 
drie daders voor deze liquidatie verantwoordelijk. Ik was in deze zaak de tactisch coördinator en samen met de collega-
rechercheurs van de Flierbosdreef startten wij een uitgebreid onderzoek naar de twee voortvluchtige daders. Die 
bleken met valse papieren Nederland ontvlucht te zijn. 

Het bij de moordpartij gebruikte vuurwapen werd op de plaats delict aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat één 
van de daders zich in Parijs zou ophouden en toen eenmaal de vermeende verblijfplaats bekend was, begaven de 
rechercheurs Jan L en Fred B zich naar Parijs om samen met de Franse collega’s nader onderzoek te doen en mogelijk 
tot aanhouding over te gaan. Uit het onderzoek bleek voorts dat één van de daders gelukt was om te vluchten naar 
Suriname. De collega’s L en B hadden in Parijs succes en konden een van de voortvluchtigen aanhouden. Na uitlevering 
volgde een terechtzitting waarbij aan de in Nederland vastzittende verdachten straffen van twaalf jaar werd opgelegd. 
Uiteraard zou ik bijna zeggen gingen de verdachten in hoger beroep. Het Hof verzocht om een uitgebreid onderzoek 
naar de nog steeds voortvluchtige schutter en de inmiddels aangehouden opdrachtgever. Dankzij een digitale en 
analytische filtering van duizenden gesprekken door Henk D, op facebook bekend als “Vanessa” en administratief 
coördinator in deze zaak, kregen wij een helder beeld op de zaak. Wat restte, was op last van het Hof nog een aantal 
onderzoeken in Suriname.  De advocaten verzochten het Hof om de schutter, na aanhouding, als getuige te mogen 
horen in de strafzaak tegen hun cliënten. Op last van het Hof werd afgereisd naar Suriname, uiteraard met in de 
bagage een uitgebreide “Rogatoire Commissie” voor de Surinaamse autoriteiten. In Suriname viel ons een bijzonder 
hartelijke ontvangst ten deel en tijdens ons verblijf in hotel “Torarica”, was de begeleiding van de Surinaamse collega’s 
optimaal. Toen de verblijfplaats van de verdachte bekend was, werd hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht en 
overgebracht naar het hoofdbureau van Paramaribo. Na uitgebreid contact met Nederland kwam op last van het Hof 
de Nederlandse rechter-commissaris naar Suriname, met in zijn gevolg de advocaten van de verdachten in Nederland. 

In Suriname brieften wij de RC volledig over de stand van zaken in 
het onderzoek en benadrukten natuurlijk ons opsporingsbelang. 
Het Hof in Nederland had op verzoek van de advocaten bepaald 
dat de aangehouden verdachte in Suriname gehoord moest 
worden als getuige in de strafzaak tegen zijn mededaders. Voor 
de RC een bijzonder moeilijke opdracht, want als getuige moet 
je de waarheid vertellen, maar als verdachte mag je gebruik 
maken van je zwijgrecht en hoef je op geen enkele wijze mee 
te werken aan je eigen veroordeling. Maar ja… het Hof had nu 
eenmaal bepaald dat het verhoor door de RC er moest komen. 
In een afzonderlijke bespreking tussen de RC, Henk D. en mijzelf 
werden standpunten uitgewisseld, om a. het opsporingsbelang 
veilig te stellen en b. om aan de opdracht van het Hof te voldoen. 
Het had bij het verhoor van de RC en de advocaten tot gevolg 
dat bepaalde vragen door de RC belet werden. De lezer kan zich 
voorstellen dat dit de nodige frustratie bij de advocaten opriep, 
maar het was nu eenmaal niet anders. 

Nadat de RC zijn werk had gedaan, kregen wij de verdachte ter 
beschikking en konden de verhoren beginnen. Door de toenmalige 
commissaris van politie Santokki was een Surinaamse collega als 
begeleider aan ons toegewezen. De processen-verbaal van de 
verhoren werden onder zijn verantwoordelijkheid opgemaakt 
en ondertekend, maar duidelijk is dat wij de vragen stelden en 

het verhoor leidde. Na een aantal sessies bekende de verdachte de schutter te zijn geweest op het Staverdenplein. 
In eerste instantie verklaarde hij dat niet alleen hij de dodelijke schoten had gelost. Na het eerste schot was het 
pistool van hem afgepakt en had één van zijn mededaders het karwei vervolgens afgemaakt, zo vertelde hij. Omdat 
dit verhaal erg ongeloofwaardig overkwam en wij daar de nodige vraagtekens bij plaatsten, bekende hij in latere 
verhoren dat hij de enige was geweest die het vuurwapen had gehanteerd. Nederland en Suriname hadden geen  
uitleveringsovereenkomst en het was uiteindelijk niet mogelijk om de verdachte over te brengen naar Nederland. Het 
Openbaar Ministerie in Nederland en dat van Suriname maakten vervolgens de afspraak om het onderzoek v.w.b. de 
in Suriname vastzittende verdachte over te dragen aan het Openbaar Ministerie in Suriname. Zij namen de vervolging 
over. Tijdens ons verblijf in Paramaribo was er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. 



Buiten de werktijden om werden wij onthaald op een 
urenlange reis over de Commowijne rivier, een bezoek aan de 
boslandbewoners en het vissen op piranha’s. Belevenissen 
die je zelf moet ervaren. Schitterend. Ook ontmoetten 
wij collega Joop H. van de vreemdelingendienst, die de 
Surinaamse collega’s een cursus gaf in documentherkenning. 
Hij verbleef al langere tijd in Suriname en had al veel 
contacten gelegd. 

Het contact met de Surinaamse collega’s was warm en 
hartelijk. Ook was er genoeg tijd om een bezoek te brengen 
aan de politiepost in Meerzorg. De gedetineerden die daar 
verbleven staan in schril contrast met de verdachten in 
cellen op het Hoofdbureau aan de Elandsgracht. De cellen 
in Meerzorg zijn te vergelijken met een soort kennel bedekt 
met golfplaten, waar je langzaam tot een bekentenis wordt 
“gebraden”. Ook het interieur van het bureau en de middelen 
waarmee de collega’s daar werken leverden een schrijnend 
beeld op. Je realiseert je ineens dat wij in Nederland wel 
heel onnadenkend met A4 papier omgaan, terwijl men in 
Suriname elk velletje omdraait. 

Na ons onderzoek, dat maar liefst drie weken in beslag 
nam, namen wij afscheid van de Surinaamse collega’s. Een 
boomstam van een MP omhelst ons op het vliegveld bij 
afscheid nemen en zegt: 

‘Wij blijven vrienden voor 
het leven!’

Diep onder de indruk van de gastvrijheid en vriendelijkheid 
in Suriname keerden wij terug in Nederland. Onderweg 
naar huis viel het collega D. op dat hij op de A1 van Schiphol 
naar Nijkerk, meer agressie ontmoette dan in drie weken 
Suriname! 

Een moordonderzoek werd succesvol afgesloten met 
voor mijzelf en Henk D. onvergetelijke herinneringen. Het 
onderzoek naar de schutter van de coke deal zoals ik aan het 
begin van dit verhaal, werd eveneens succesvol afgesloten. 
Op een later tijdstip werd daarvoor een man aangehouden. 
Hij legde een volledige bekentenis af.

Een geschil om 20 gram coke had een dodelijke 
schietpartij tot gevolg. 
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DODELIJKE STEEKPARTIJ 
IN DE FLAT GEINWIJK

Deze zaak speelt zich af rond de paasdagen in de jaren tachtig in de 
binnenstraat van de flat Geinwijk, het bewakingsgebied van het bureau 
Bijlmer. Vergeef mij als ik u het jaartal niet meer kan noemen, maar dat 
heeft zeker te maken met mijn de leeftijd. Verschoning dus. De zaak zelf 
staat mij echter nog steeds helder voor de geest, mede gezien het feit dat 
beide slachtoffers een eéneiige tweeling was. Wat gebeurde er.

Vrijwel iedere flat in de Bijlmer heeft (had) een collectieve barruimte, 
gevestigd in de binnenstraten van de flats. Die ruimtes zijn in eerste instantie 
bedoeld voor de bewoners van de flats, maar worden steeds vaker bezocht 
door buitenstaanders. Het is vrijdagavond en in de collectieve ruimte van 
de flat Geinwijk is het die avond erg druk. Vaste bezoekers zijn er die avond, 
maar ook de gebroeders Simon Jan en Jan Simon S., een ééneiige tweeling 
in de leeftijd van rond de veertig jaar. Ik zal hen in het verdere verhaal van 
deze zaak, kortheidshalve Simon en Jan noemen. Later op de avond komt 
de bekende Bijlmer bewoner Kenneth E. met zijn gabber Bram V. binnen. 
Beide zijn in gezelschap van een vrouw en zij nemen plaats aan de bar waar 
ook Simon en Jan zitten. Simon raakt in gesprek met de vrouw en zij komt 
naast hem zitten. Het gesprek krijgt kennelijk een wat flirterig karakter en 
even later gaat de vrouw naar het toilet en komt terug, met de “bollen” los 
in de blouse. Kennelijk heeft zij op het toilet haar BH uitgedaan. Dat Simon 
en de vrouw meer dan gewone belangstelling voor elkaar hebben, schiet 
bij Bram V. in het verkeerde keelgat, want hij is toch degene die de vrouw 
mee uit gevraagd heeft. 

Er ontstaat een handgemeen tussen Simon, Kenneth en Bram. Jan schiet 
zijn broer daarbij te hulp. Beide broers, buschauffeur van beroep, zijn 
flink uit de kluiten gewassen en schuwen de confrontatie niet. Kenneth 
haalt een mes tevoorschijn en bedreigd daarmee de beide broers. De 
barkeeper maant allen naar buiten te gaan en al vechtend belandde zij 
in de binnenstraat. Tijdens het gevecht steekt Kenneth Simon neer en hij 
valt bloedend op de grond. Zijn broer Jan probeert bij hem te komen om 
te helpen, maar wordt tegengehouden door Kenneth E. en B.V. Opnieuw 
steekt Kenneth toe en ook Jan wordt getroffen door meerdere messteken 
en valt eveneens, op een paar meter afstand van zijn broer, bloedend op 
de grond. Simon is op slag dood en Jan zwaargewond. De uniformdienst 
is snel ter plaatse, evenals het ambulancepersoneel, die Jan met spoed 
overbrengen naar het AMC. 

Getuigen worden overgebracht naar het bureau en al heel snel worden 
de namen genoemd van de twee verdachten Kenneth E. en Bram V. Met 
een viertal rechercheurs kom ik in dienst. Als ik, samen met collega’s, ter 
plaatse kom treffen wij daar de al ter plaatse zijnde collega Piet Bulthuis. 
Uit het AMC komt het bericht dat de toestand van Jan kritiek is. Besloten 
wordt om Piet Bulthuis naar het AMC te laten gaan en dat wij op de PD 
(plaats delict) blijven. De technische recherche is inmiddels drukdoende 
met het onderzoek. Sporen worden veiliggesteld en de hele situatie wordt 
op foto vastgelegd. 

Joop Reder

Nadat de schouwarts op de PD zijn werk heeft gedaan, kan er een lijkwagen 
van de GG en GD worden besteld en wordt het inmiddels in beslag 
genomen stoffelijk overschot van Simon, onder begeleiding van collega’s 
naar het mortuarium op de begraafplaats Westgaarde gebracht. In die tijd 
was er voor de politie een eigen mortuarium/sectielokaal ingericht achter 
op het terrein van Westgaarde, waar de politie de beschikking had over 
zes koelcellen. Een hele verbetering met de oude troep aan de Overtoom, 
waar de motordienst, de jeugd- en zedenpolitie, maar ook de Koninklijke 
Marechaussee, in die tijd gehuisvest waren. Midden in de nacht bericht 
Piet Bulthuis vanuit het ziekenhuis dat Jan op de operatietafel aan zijn 
verwondingen is overleden. 

Ik ga naar het ziekenhuis en Piet heeft inmiddels de schouwarts al 
ontboden. Samen met de schouwarts zien wij het stoffelijk overschot van 
Jan in de grote koelcel van het AMC. De schouwarts vult zijn verslag van 
een niet natuurlijk overlijden in en overhandigd dat aan ons. Opnieuw 
wordt de lijkwagen van de GG en GD besteld en het, inmiddels eveneens in 
beslag genomen, stoffelijk overschot van Jan wordt onder onze begeleiding 
overgebracht naar het mortuarium op Westgaarde en geplaatst in de koelcel 
naast zijn broer Simon. De identiteit van beide broers was inmiddels aan de 
hand van aangetroffen identiteitspapieren met voldoende nauwkeurigheid 
vastgesteld.
 
De klok draait natuurlijk door en als ik op mijn horloge kijk is het rond vijf 
uur in de ochtend als wij weer aan het bureau zijn. Gauw naar huis, want 
er volgen nog een paar zware dagen. Om 11.00 uur zijn wij weer aan het 
bureau. Via het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) vinden wij familie 
van Jan en Simon. In Amsterdam Noord blijkt een zuster van de slachtoffers 
te wonen. Piet en ik stappen in de auto en rijden op paasochtend naar het 
adres in Noord. De vrouw is in de woning samen met haar vriend en ik 
deel haar mee dat wij erg triest nieuws voor haar hebben. Ik vertel haar 
dat tijdens een caféruzie haar beide broers Simon en Jan ten gevolge van 
messteken om het leven zijn gekomen. De vrouw staat doodstil voor mij, 
kijkt mij alleen maar aan, maar haalt dan plotseling uit en geeft mij een 
keiharde klap in het gezicht. Ik schrik hiervan, grijp haar polsen en zeg 
dat het echt waar is. Pure wanhoop en ongeloof maakten zich van haar 
meester en ik kan mij, hoe hard de klap ook aankomt, voorstellen in wat 
voor gemoedstoestand zij op dat moment is. 

De reactie van mensen is in dergelijke situaties is moeilijk in te schatten. Er 
zijn mensen die boos worden, mensen die in elkaar zakken en overmand 
worden door verdriet, er zijn mensen die agressief worden, kortom gedrag 
van mensen is in dergelijke situaties niet te voorspellen. Het is juist daarom 
dat het brengen van een slecht nieuwsbericht altijd gepaard gaat met 
emoties en onvoorspelbaar gedrag. Dat vergt ook emotioneel veel van de 
collega’s die een dergelijke tijding aan nabestaanden moeten vertellen. 

Het went nooit!  
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Samen met haar vriend nemen wij haar mee naar 
“Westgaarde” en laten hen plaats nemen in de 
confrontatieruimte. Piet en ik halen eerst Simon uit de 
koelcel en maken in eerste instantie met een spons zijn 
gezicht schoon. Daar waren nog wat bloedsporen op 
te zien en bedekken hem vervolgens met een schoon 
wit laken. Wij rijden hem in de confrontatie ruimte en 
nodigen zijn zuster en haar vriend uit om dichterbij 
te komen. Piet slaat het laken terug en zij kijkt in het 
lijkbleke gelaat van haar broer. Onmiddellijk hierop 
zegt zij:

“Dat is mijn broer niet!”

Piet en ik kijken elkaar aan en ik denk… dat kan toch 
niet... hebben wij ons werk dan zo slecht gedaan? 
Achter haar staat haar vriend en ik zie dat hij 
bevestigend knikt. Even later zegt de vrouw snikkend 
dat dit haar broer Simon-Jan is. Wij brengen Simon 
terug naar de koelcel en het ritueel herhaalt zich. Zij 
herkent vervolgens haar andere broer Jan Simon. Na 
de confrontatie en het drinken van een kop koffie, 
wisselen we de noodzakelijk gegevens uit. Hierna 
vertellen wij dat de stoffelijke overschotten nog niet aan 
de familie kunnen worden overgedragen, want er zal 
eerst een gerechtelijke obductie moeten plaatsvinden 
en pas daarna aan de familie worden overgedragen. 
De vrouw, die inmiddels een stuk kalmer is geworden, 
begrijpt dit volkomen en biedt wel honderd keer haar 
excuses aan voor haar eerdere gedrag.
   
Aan het bureau zijn de collega’s druk bezig met de 
opsporing van Kenneth E. en B.V. De woningen van de 
verdachten worden betreden, maar zij worden niet 
aangetroffen. Familie van Kenneth E. verklaart wel dat 
hij die nacht niet thuis geweest is. De opsporing loopt 
door, maar beide figuren zijn zo bekend in de Bijlmer, 
dat aanhouding een kwestie van tijd is. Dat blijkt ook 
wel, want in de middaguren worden beide mannen 
aangehouden en leggen een volledige bekentenis af. 
Kenneth E. verklaart zelfs:

“Hé… beambte… ik heb hem een 
prikje gegeven!”

Op de vraag waar hij het gebruikte mes heeft gelaten 
zegt hij dat hij het bij de flat Echtenstein in de grond 
heeft gestoken. Daar wordt het ook op zijn aanwijzing 
gevonden. Beide verdachten werden voorgeleid aan 
de rechter-commissaris en in detentie geplaatst. Op 
een latere inhoudelijke rechtszitting werden beide 
veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. 
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DIAGRAM DOORLOPER     SPA nr.45

OMSCHRIJVING DIAGRAM SPA NR45 
De buitenste hokjes, gelezen van  links naar rechts, rechtsboven naar beneden, rechtsonder naar links en van 
linksonder naar boven vormen twee (politie)spreuken en een (molen)gezegde. Deze spreuken/gezegde kunt u voor 
15 APRIL 2023 inzenden naar puzzel@spa-amsterdam.nl, Veel puzzelplezier.

Horizontaal
1. 
2. koeioneren; plant; tropische vogel
3. vliegveld; plaats; vis; tafelbediende.
4. bolgewas; prooi; tennisterm; hut.
5. plaats in Zeeland; vordering; vlug; Zweeds bedrijf; uitroep.
6. cent/duit/geld; vrij; bijbelse naam; vrolijk.
7. groot water; z’n geboortedag gedenkend; gil.
8. toespraak; aanplant; plant.
9. fruit; cel; kwinkslag; trektuig.
10. jenever; deel v/e breuk; glas jenever.
11. stroomsterkte; in sterke mate (voorvoegsel); biljartstok; 

rivier in Italië.
12. Franse kaas; biersoort; lidwoord; grondsoort; 

speeltuinattribuut.
13. voorzetsel; loopvogel; later dan; plus; dapper strijder.
14. jongensnaam; roem; woonboot; pers vnw; muzieknoot.
15. vogel; uitroep; werkkracht; roofdiertje/schroefboor.

Verticaal
1.  
2. plaats in Zeeland; grondsoort; boom; knolgewas.
3. sneeuwhut; laan; vrouwelijk dier; wisselgebruik.
4. kinderen/voorwerp dat men niet nader omschrijven wil; 

deel van ladder; rivier in NBr; reeds.
5.  godin van de vrede; opjagen/hard rijden; haal.
6.  onderricht; melkklier; voorzetsel; gelofte; rivier in 

Schotland.
7. tegen; mager persoon/ lange rij; Europese hoofdstad; slot.
8. keizer; koning van Bazan; van eikenschors 

ontdoen;schaden. 
9. grondtoon; vlieg; bridgeterm; plaats in Gld; muzieknoot.
10. uitgeperst suikerriet/fijngemalen tufsteen; verdrag; 

mestvork; zure appel
11. schijnbaar; rookartikel; groef; godin van de twist.
12. roofvogel; eikenschorser; dalen; kleine schol/jong varken.
13. vogel; gouden muntstuk; pers vnw (Duits); frater.
14. vruchtennat; vis; plaats in Friesland; file.
15. halfbloed; bolgewas; bijbelse plaats; geneesmiddel; 

hoofddeksel

De uitslag van de decemberpuzzel luidt: Zonder water kan de molen niet draaien. Er waren 7 inzendingen waarvan 
1 foutieve oplossing. Uit loting blijkt de winnaar Jan Meijer te zijn. Hij krijgt binnenkort een uitnodiging om zijn prijs in 
ontvangst te nemen.

SCANNERRIJDERS         Bert Bonnemaijers

Ergens in de jaren zeventig komt de politiescanner sterk op, een apparaat waarmee de radiofrequenties van de politie 
kunnen worden afgeluisterd. Het wordt voor hele volksstammen een soort alternatief vermaak. Ze zijn nauwelijks aan 
te slepen. Nu is er weinig aan te merken op mensen die een uurtje voordat ze gaan slapen vanuit hun bed naar de 
scanner luisteren. Ze worden als de ware deelgenoot van de “spannende” wereld die politie heet, maar niemand heeft 
er last van. Voor hen is het een logisch gevolg op “Derrick” en “Koyak”, maar nu in het echt en zonder ondertiteling.

Helaas komen er ook mobiele scanners 
op de markt, voorzien van batterijen, 
waarmee je op straat naar de scanner 
kunt luisteren, zonder dat je een 
stopcontact nodig hebt. Helaas? Ja, 
helaas! Er is daardoor een categorie 
van die lieden die op straat de 
interessante meldingen ontvangt en 
ook naar de plaats des onheils afreist. 
Soms zijn ze er eerder dan de politie. 
En als je dan zelf ter plaatse komt zie 
je die hele batterij bekende koppen 
weer, die staan te wachten op de te 
verwachten sensatie. Sommigen van 
hen maken foto’s en zijn daarmee net 
zo irritant als de ramptoeristen van 
vandaag de dag, die in de berm van de 
snelweg stoppen om met de telefoon 

een foto van het slachtoffer te kunnen maken. Ik heb het nooit begrepen: plezier beleven aan andermans ellende. Van 
jongeren kan ik het nog wel begrijpen, hun brein is in hun jeugd iets anders bedraad dan als ze volwassen zijn, maar 
volwassen mensen? Goed, een paar van die scannerrijders worden later geaccepteerde persfotografen. Van hen kan 
ik wel begrijpen dat ze op de sensatie afkomen, het is voor hen immers een inkomstenbron geworden. Erger is dat 
ook het bekende geboefte, de lieden die herhaaldelijk worden aangehouden en die zo het hoofdbestanddeel van onze 
clientèle vormen, die gezichten van de scannerrijders ook herkennen. En zo weten ze dat wanneer die koppen opeens 

op het toneel verschijnen, de politie niet lang op zich zal laten wachten. Weg heterdaadje!!

Je hebt scannerrijders in alle soorten en maten, van vrij onschuldige sensatiezoekers, tot en met een regelrechte 
bemoeial. In het toenmalige district 4 rijdt een vent rond (ik weet zijn naam nog) in een wit Bedfordbusje, met achter 
de voorruit een vervalst bordje, waaruit moet blijken dat hij van de gemeente is. Daar trappen we natuurlijk niet in, 
maar omdat het niet echt een vervalsing is die strafbaar zou kunnen zijn doen we daar niets mee. Hij heeft al eerder 
een aantal malen “assistentie” verleend en daarbij onoordeelkundig schade aangericht of anderszins het werk van de 
politie verstoord. 

Er komt een melding dat ergens op het Zeeburgerpad water uit het pand van een bouwbedrijf stroomt. Onze “vriend” 
met het witte busje is er al als we arriveren. Hij spreekt ons aan en stelt voor om de hoofdkraan maar even dicht te 
draaien. Daarvoor moet hij wel de deur openbreken. ‘Ik dacht het niet’, is mijn antwoord. ‘Er staan zakken met cement, 
die kunnen niet tegen water’, probeert hij nog. Maar deze vervelende, opdringerige bemoeial heeft geen enkele echte 
reden om zijn diensten aan te bieden, behalve dan om zijn eigen sensatiezucht te bevredigen. Het wordt een conflict en 
uiteindelijk druipt hij af. Via het bureau laten we, na een onderzoek rond het pand, het waarschuwingsadres inlichten. 
De plotman geeft aan dat die vent die we kort daarvoor hebben weggestuurd rechtstreeks naar een telefooncel is 
gereden, het bureau heeft gebeld en heeft geprobeerd duidelijk te maken dat er geen ondersteuning meer zou komen. 
‘Nou, dat is dan prima geregeld’, antwoordt mijn collega, ‘dan zijn we daar ook weer van af.’ Uiteraard wordt het 
probleem via het waarschuwingsadres opgelost, maar de man met het busje is vervolgens het slachtoffer van veel 
politiecontroles en processen-verbaal. Op die manier wordt hij uit ons district verjaagd. De tamtam en het WIS op het 
bureau werken nog feilloos… En het mooie is dat de interne tamtam en het WIS niet kunnen worden afgeluisterd door 
scannerrijders… 
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EEN VERHAAL MET EEN KNIPOOG         
Bert Bonnemaijers

In de eerste maanden van de coronacrisis worden op de televisie de oude Pink Panther films herhaald, nu wat 
gedateerde humor uit de jaren zeventig. Ken je ze nog? Een van de hoofdpersonen is hoofdinspecteur Dreyfus, de baas 
van inspecteur Clouseau, die langzaam knettergek wordt van zijn klungelige ondergeschikte. En hoe gekker hij wordt 
hoe meer hij met zijn ene oog begint te knipperen.

Op de een of andere manier haalt dat weer een lang vergeten herinnering naar boven aan een vaste klant uit diezelfde 
jaren zeventig, laat ik hem Arie van Dijk* noemen. Van Dijk woont ergens in de Transvaalbuurt en heeft wel een auto, 
maar geen rijbewijs. De eerste keer dat ik hem voor een controle aan de kant zet valt het me op dat hoe meer hij door 
zijn leugens in het nauw komt, hoe meer zijn ene oog begint te knipperen, precies zoals Dreyfus. Van Dijk kan liegen 
alsof het gedrukt staat en verzint de mooiste verhalen waarom hij zijn rijbewijs is vergeten. Dat hij gewoon is vergeten 
het via rijlessen en een examen te halen, verzwijgt hij dan maar even, maar ja… dat knipperende oog hè? Net als 
Dreyfus kan hij de tic van het knipperende oog niet verbergen als hij liegt. 

Zo bezien heeft Van Dijk zijn eigen ingebouwde leugendetector. Ik heb hem in die jaren aan de IJtunnel misschien wel 
tien keer of meer bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. Op de een of andere manier is het geheugen van Van Dijk 
niet zo goed, want hij herkent mij nooit, ik hem wel. Is het niet aan zijn gezicht, dan is het wel aan dat knipperende 
oog. En werkelijk altijd geeft hij een valse naam op, dus dat oog knippert wat af! Maar na zoveel keer bekeurd en 
aangehouden te zijn beseft Van Dijk niet dat anderen misschien wel een wat beter geheugen hebben dan hijzelf. En 
al zou hij een masker opgezet hebben, dat knipperende oog verraadt hem altijd. Het zorgt natuurlijk altijd wel voor 
de nodige hilariteit. Overigens ben ik niet de enige die deze hardleerse klant aanpakt. De tijd verstrijkt en Van Dijk 
verdwijnt een beetje uit beeld. 

Ik verlaat de IJtunnel om 
achtereenvolgens mentor te worden 
op de Linnaeusstraat en later op de 
Lodewijk van Deijsselstraat. Daar in 
Amsterdam West kom ik Van Dijk 
natuurlijk niet tegen, dus hij wordt 
langzamerhand meer en meer een 
herinnering. Ergens in december, vlak 
voor kerst, aan het einde van de jaren 
tachtig organiseren mijn collega-
mentor en ik een verkeerscontrole 
voor onze stagiaires, aan het eind van 
de Cornelis Lelylaan, vlak bij Meer en 
Vaart. We laten de jonge collega’s 
hun gang gaan en observeren of 
ze het geleerde goed in praktijk 
brengen.

Er komt een auto aanrijden en die 
krijgt een stopteken. De auto stopt 
keurig en mijn jonge collega vraagt 
het rijbewijs aan de bestuurder. 
Die kan het niet overhandigen en 
de naam van de bestuurder wordt 
gevraagd. ‘Roelofs’, antwoordt die. 
Opeens zie ik dat het oog van de 
bestuurder à la Dreyfus begint te 
knipperen! ‘Stapt u even uit meneer’, 
zeg ik, ‘en neemt u even plaats in de 
dienst bus’. Het oog gaat nog sneller 
knipperen en het valt mijn leerling ook op. ‘Heeft u last van uw oog, meneer Roelofs?’, vraagt hij. ‘Nee’, zeg ik, ‘dat komt 
omdat hij geen Roelofs heet, maar Arie van Dijk!’. Nu begint het tweede oog ook te knipperen, wat ik eerder nooit bij 
hem heb gezien, en het zweet breekt hem uit. ‘Je hebt zeker nog steeds geen rijbewijs?’, vraag ik, maar van Dijk blijft 
het antwoord schuldig. Ik ken zijn KENO nog uit mijn hoofd en vraag mijn collega om hem maar even na te trekken.

Dan blijkt dat Van Dijk nog veertig dagen gevangenisstraf tegoed heeft en er is plaats voor hem in het Huis van Bewaring. 
In elk geval is Van Dijk voor de kerst onder de pannen en hoeft hij zich niet druk te maken over de kerstmaaltijd. Hij 
kan dan ook zijn knipperende oog wat rust geven. Hij heeft overigens nog steeds geen rijbewijs. En weet je, anno 2022, 
ruim dertig jaar later, zie ik nog steeds die kop met dat knipperende oog voor mijn geestesoog. Wat de herhaling van 
een paar oude Pink Panther films niet teweeg kan brengen! Mijn Van Dijkdetector werkt nog. Als ik hem nu nog tegen 
zou komen zou ik hem direct herkennen aan dat knipperende oog. 

*De namen Van Dijk en Roelofs zijn fictief in verband met de privacy.
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MIJN EERSTE AANHOUDING         
Bert Bonnemaijers

Op mijn zestiende had ik mijn eerste vakantiebaantje, bij de ABN, voorloper van de huidige bank. Voor 80,- (nu nog 
niet eens € 38,-) in de week netto mocht ik me daar vier weken uit de naad werken. Dat moest beter kunnen. Een 
jaar later raadde iemand me aan om als liftboy (echt waar!) bij de Bijenkorf te solliciteren.Het was een prachtbaan. Je 
verdiende wel niet veel meer, maar men vond het niet verantwoord om iemand de hele dag in zo’n klein hokje te laten 
werken, dus het was een half uur op en een half uur af. De helft van de werkdag had je pauze, dus in elk geval lagen de 
verdiensten per werkelijk gewerkt uur in een veel betere verhouding. 

De afdeling liften viel onder de bedrijfsbeveiliging. Er was voor de liftbediendes een pauzehok in de kelder van het 
gebouw. In de ruimte daarnaast had men een “cellengang” voor winkeldieven, je kunt het geloven of niet. Je kunt die 
hokken vergelijken met een dagverblijf. De collega-liftbedienden, volwassen mannen die er soms al meer dan vijftien 
jaar werkten en dus acht uur per dag en ruim tweehonderd dagen per jaar in die lift werkten, hadden ook nog een 
andere taak: openen en sluiten van de winkel. En als tijdelijke kracht hoorde dat dus ook tot je taak.De beveiligers 
waren een categorie apart…, Starsky en Hutch-achtige amateur-detectives met uitgestreken gezichten die in burger de 
winkel rondstruinden op zoek naar winkeldieven, in niets te vergelijken met de beveiligers die je heden ten dage bij 
grootwinkelbedrijven ziet. Als er eentje werd gesignaleerd, dan werd hij (of zij) gevolgd en als er wat werd gepikt, dan 
werd zo iemand aangehouden. Dat ging niet zachtzinnig. De kans om zich te verzetten kregen de winkeldieven niet. Ze 
werden letterlijk in hun kraag gegrepen. Ik vraag me af of ze in alle gevallen zijn overgedragen aan de recherche van de 
Warmoesstraat, die in die tijd die zaken moest behandelen. 
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Soms ontsnapte er wel eens een. Tegen 
wil en dank heb ik een van die renners 
gestopt, omdat het bijna sluitingstijd was 
en ik net een van de glazen deuren had 
afgesloten. Ik had de slotpin, op mijn 
hurken zittend, net afgesloten, toen die 
winkeldief, achtervolgd door een stel 
van die imitatie-detectives, aan kwam 
rennen. Hij dacht over mij heen te kunnen 
springen. Dat lukte ook wel, maar hij had 
niet in de gaten dat de gehard glazen 
deur hem zou belemmeren. Met een 
misselijkmakende klap knalde hij tegen 
het glas om daarna, een verticale vetvlek 
op het glas achterlatend, naar beneden 
te glijden, waarna hij door Jansen en 
Janssen ingerekend kon worden. Tot mijn 
verbazing bleek het glas harder te zijn 
dan de winkeldief, maar voor mijn gevoel 
had ik mijn eerste aanhouding gescoord! 
En ik was nog niet eens bij de politie!

Het was verder een hartstikke leuke baan, die ik een aantal jaren ook op de zaterdagen vervulde. En altijd die 
geaffecteerde opmerkingen van die nette dames met bontjes om hun nek, van die echte Bijenkorfklanten: 

‘U gaat ’s avonds in bed zeker ook nog op en neer hé?’
 Het standaardantwoord was dan, met een veelbetekenende blik erbij: 

‘Ja, maar niet in de lift, mevrouw’. 

Een nogal onbetamelijke vraag als je het mij vraagt, maar #MeToo bestond nog niet en van de Voice of Holland had nog 
niemand gehoord. Bovendien waren hier de dames de daders… Soms werd daarover geklaagd maar het lukte eigenlijk 
steeds om zo’n klaagster de schuld te geven. Ons antwoord was goed beschouwd niets meer dan de zuivere waarheid 
en als er een vunzige lading aan die opmerking werd gegeven, dan was dat natuurlijk voor rekening van de klaagster, 
toch? We kwamen er in elk geval altijd mee weg. Kort daarna sloeg ook in de Bijenkorf de vernieuwing toe. De oude 
liften met hun archaïsche bediening met hendels en pedalen verdwenen en werden vervangen door exemplaren met 
drukknopbediening. Het vak van liftbediende verdween, net als wat later dat van schrijfmachinemonteur. Wat er met 
die oudere vaste collega’s is gebeurd weet ik niet. Ik heb ze nooit meer gezien.

In de film “Turks fruit” komt een scene voor waarin de lift uit die tijd te zien is, compleet met collega Ko, die voor mij 
herkenbaar in beeld komt. Toen ik de film jaren later zag stroomden de nostalgische gevoelens als een vloedgolf door 
mijn lichaam en kwamen er weer allerlei grappige herinneringen boven, ook die aan die eerste “aanhouding”! Maar 
het allermooiste heb ik nog niet vermeld: het is mijn enige aanhouding geweest die ik later niet op papier hoefde te 
zetten. 
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DE RANGLIJST                    Bert Bonnemaijers

In mijn vorige bijdrage heb ik hem al even aangehaald: de ranglijst. In de jaren zeventig, tachtig en daarvoor bestond 
die ranglijst. Voor het gewone executieve personeel was dat dé manier om te kunnen zien wanneer je “aan de 
beurt” was om brigadier te kunnen worden. De ranglijst was bepalend. Je moest in elk geval in het bezit zijn van het 
B-diploma, maar voor de rest werden er geen vragen gesteld over geschiktheid.  Goed, je beoordeling moest natuurlijk 
wel voldoende zijn. Jongere politieambtenaren kunnen zich hier hoogstwaarschijnlijk helemaal niets bij voorstellen, 
maar het was de realiteit van die tijd en feitelijk een uitwas van de rangen- en standenmaatschappij die de politie toen 
was. Brigadier en hopelijk eens adjudant worden, dat waren zo’n beetje de enige verticale carrièrekansen die er waren 
in de gelederen van de gewone agenten en hoofdagenten. Daardoor werd aan die ranglijst een veel grotere betekenis 
toegekend dan eigenlijk terecht was.

Er was een hele serie regels waarmee je plaats op de ranglijst werd vastgesteld. Dat begon al bij binnenkomst op de 
opleidingsschool. Als ik het me goed herinner was leeftijd het eerste criterium, hoe ouder hoe hoger op de ranglijst 
en op basis daarvan kreeg je een stamnummer toegewezen. Iedere nieuwe lichting kwam ná de vorige op de ranglijst. 
Tijdens het opleidingsjaar kwam daarin geen wijziging, maar na het eindexamen werd de lijst van je lichting herverdeeld 
op basis van de punten die je had gehaald. En die verdeling was definitief. Na het examen lag je plaats op de ranglijst 
vast. Dus met een goede eindlijst kon je een oudere collega voorbijstreven op de lijst. Maar verder kwam je niet, 
want je kon nooit iemand inhalen uit een eerdere lichting. Hoe belangrijk die lijst voor sommigen was illustreert het 
volgende voorbeeld. Ik was eens op straat met een collega-agent, die één lichting op mij voorliep. Toen er een klein 
verschil van mening ontstond over de te volgen strategie bij het afhandelen van een klus, zei hij: 

‘Ik beslis, want ik sta in anciënniteit hoger dan jij, want jij staat lager dan ik op de ranglijst.’ 
Ik was eigenlijk te verbouwereerd om iets terug te zeggen, want wat ik ook had verwacht, dát zeker niet!Er slingerden aan 
de bureaus in laden, meestal in de wachtcommandantruimte, tussen allerhande paperassen van allerlei onduidelijke 
herkomst, exemplaren rond van die ranglijst.  Dat waren beduimelde, gestencilde of gefotokopieerde boekjes met 
pagina’s vol met rijen namen en stamnummers, waar in een aparte kolom ook het bezit van het B-diploma stond 
vermeld.  En degenen die bijna “aan de beurt” waren spendeerden regelmatig tijd aan het bladeren in die lijst, jaloers 
loerend naar de namen van de sta-in-de-wegs die nog boven hen op de ranglijst stonden en wellustig strepen zettend 
door de namen van degenen die waren bevorderd of met ontslag waren gegaan. 

Gek genoeg hadden ze geen enkele belangstelling voor collega’s die lager op de ranglijst stonden. In gedachten noemde 
ik ze altijd ranglijstridders. Als er dan eens een collega de dienst uitgetrapt werd vanwege een “bakkie”, zoals dat toen 
werd genoemd, werd er door die ranglijstridders ook gekeken of zo’n collega voor hen op de ranglijst stond en die werd 
dan ook doorgestreept. Weg ermee! De een zijn dood... Goed voor de doorstroming, was ook zo’n opmerking die je 
dan vaak hoorde. De loopbaankeus die je had was om in het uniform te blijven en dan als je zin en tijd had de driejarige 
avondopleiding voor het B-diploma te volgen, of je ging bij de recherche en vulde je inkomen aan met overwerk, dat 
toen nog volledig vergoed werd. Veel collega’s die voor de recherche hadden gekozen namen niet eens de moeite om 
de opleiding voor het B-diploma te volgen, want met overwerk was meer te verdienen. Dat betekende dat er best veel 
snelheid in de bevorderingen zat. Na je opleiding werd je agent en na vijf jaar werd je automatisch hoofdagent, als je 
tenminste een normale beoordeling kreeg. Maar de bevordering tot brigadier kwam voor de kanshebbers al zo’n drie 
jaar daarna. Hele volksstammen zijn op die manier snel brigadier geworden.

Mijn eigen brigadier heeft mij al vrij snel erop gewezen dat het slim was om dat B-diploma te halen, want de tijd drong. 
Dus ik schreef me in en begon aan de cursus. Maar aan de ruimhartige overwerkvergoedingen kwam een eind, de 
politie moest in de nasleep van de oliecrisis en tijdens de financiële crisis van rond 1980 fors bezuinigen. Overwerk 
werd steeds meer vergoed in de vorm van vrije uren en steeds minder betaald. Wat dat aangaat is er sindsdien niet 
veel veranderd! Veel rechercheurs werden daardoor ineens geconfronteerd met een inkomensdaling want, ook al 
wist iedereen dat overwerkvergoeding natuurlijk geen vaste component van je inkomen is, toch voelde het wel zoals 
je jaar na jaar extra inkomsten bijgestort krijgt. Het werd beschouwd als een soort gewoonterecht. Als gevolg daarvan 
schreven veel rechercheurs zich in voor de B-cursus, want een bevordering tot brigadier kon het inkomen op een 
duurzame manier wel aanvullen. Dat had weer tot gevolg dat de kolom B-diploma in de ranglijst razendsnel volliep 
en dat het moment dat je “aan de beurt” was ieder jaar een paar jaar verder de toekomst in schoof. Het was alsof je 
naar de achterkant van de wegrijdende bus aan het staren was, die net had gemist. Ik zou volgens de oorspronkelijke 
verwachting ergens in 1984/1985 aan de beurt zijn en ik had in 1983 keurig mijn B-diploma gehaald. 

Dat moment brak pas rond 1991 
aan. Maar de spelregels werden 
veranderd! Als aanvullende 
eis op het B-diploma en plaats 
op de ranglijst kwam die van 
“geschiktheid”. Hoewel dat op 
zichzelf een best redelijke eis 
is, werd die in de vorm van een 
Assessment Center gegoten, 
waarbij sommige kandidaten 
een voorbereidende training 
kregen en anderen, waaronder 
ikzelf, niet. Het Assessment 
Center was destijds een nieuw 
fenomeen, waar nog vrijwel 
niemand ervaring mee had 
opgedaan. Het gevolg laat zich 
raden: ik kwam een half punt 
tekort en werd afgewezen. Een 
bezwaarschrift werd zonder 
opgaaf van redenen van tafel 
geveegd.

Maar ik was natuurlijk niet de enige. De selectieprocedure was te haastig en ondoordacht in elkaar getimmerd en 
dat leidde tot een herkansing voor onze groep kandidaten. Na een wat vreemde maar zeer gezellige cursus, waarbij 
we onder meer in het Amsterdamse Bos met touwen aan elkaar gebonden werden, werd ik aangesteld als leerling-
brigadier op groep 1 van de IJtunnel. En vanaf dat moment heb ik de ranglijst ook nooit meer gezien. De relevantie 
daarvan was verdwenen en zo verdween de lijst ook. Hoe het is afgelopen met de ranglijstridders die de ranglijst met 
hun potloden en linialen actueel hielden weet ik ook niet. Net als de echte ridders, die door de uitvinding van het 
buskruit overbodig werden, waren de ranglijstridders door de gewijzigde carrièreperspectieven ineens ook overbodig. 
Ik denk dat ze snel een andere hobby hebben gevonden. 
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WINTER                               
Bert Bonnemaijers

De winter is weer in het land. Niet dat we er veel van merken, want onze 
winters zijn onvoorspelbaar, soms streng, maar veel vaker wat men noemt 
een kwakkelwinter. De winter van 1984-1985 was streng, zó streng dat 
er zelfs een Elfstedentocht werd verreden. Mijn collega-mentor Jan en 
ik hebben op dat moment de eerste HPO-groep onder onze hoede, een 
stel fijne mensen dat niet kan wachten om aan het werk te gaan. Als 
de winter invalt en het begint te vriezen levert dat een wat bijzondere 
assistentie-opdracht op, in de buurt van de Sloterplas, nabij het Christoffel 
Plantijnpad, als ik het me goed herinner.

Er is een gans vastgevroren in het ijs. Watervogels zwemmen doorgaans 
rond in wakken, waarmee ze voorkomen dat ze dichtvriezen. Maar een 
enkele keer gebeurt het, als de temperatuur maar snel en diep genoeg 
daalt, dat zo’n vogel niet in staat is om het dichtvriezen te voorkomen. Het 
kan ook een soort luiheid zijn en dat de watervogel gewoon te belazerd is 
om met zijn poten te trappelen, want zolang het water maar in beweging 
is, is bevriezen moeilijker. En dat is onze gans nu ook overkomen, het water 
is tot stilstand gekomen en bevroren.

Hoe krijg je zo’n dier uit het ijs? Het ijs is natuurlijk nog heel erg dun en 
onbetrouwbaar, zo’n gans vriest niet vast in dik ijs. De dierenambulance 
verschijnt ter plaatse en het personeel heeft wel een idee om de gans 
te redden. De truc is simpel: zorg ervoor dat je je gewicht over een zo 
groot mogelijke oppervlakte verdeelt, dan is de kans dat je erdoor zakt 
veel kleiner. De medewerker van de dierenambulance gaat dus plat op de 
buik het koude ijs op. Je moet het maar durven! Aan zijn voet hebben we 
met een lus een touw bevestigd om hem meteen terug te kunnen trekken 
als hij door het ijs zakt. Verdrinken zal hij dus niet, maar we moeten er niet 
aan denken om in die kou een nat pak te krijgen. Hij schuift langzaam maar 
zeker naar de angstige gans toe en het lukt hem om het dier los te krijgen 
en te vangen. Wij trekken hem terug met het touw en zo is zowel de gans 
als de redder gered. De gans wordt nog even meegenomen naar een dierenarts om te bekijken of hij geen echte schade 
heeft opgelopen. De foto’s zijn geschoten door een passerende persfotograaf. Een daarvan heeft de krant nog gehaald.

Mijn collega Jan is een Fries in hart en nieren, het type mens dat waarschijnlijk eerder kon schaatsen dan lopen. 
Schaatsen is, naast kievietseieren zoeken, zijn grote hartstocht. Hij lijdt ook aan een ongeneeslijke variant van de in 
Friesland veel voorkomende Elfstedenkoorts. En nu het zó koud is geworden dat zelfs de Sloterplas volledig dichtvriest, 
iets dat al zeker twintig jaar niet meer is gebeurd, ziet hij zijn kans schoon. 

‘Neem morgen je schaatsen mee!’, verordonneert hij, ‘we gaan op de 
schaats surveilleren!’ 

Dat is niet aan dovemans oren gericht, onze leerlingen hebben wel zin in een verzetje, in iets anders. Ik schrik wel een 
beetje. Ik kan en kon niet schaatsen. 

Er zijn in mijn jonge jaren wel pogingen ondernomen om mij op de Friese doorlopers te krijgen, maar die zijn allemaal 
mislukt omdat je die krengen van schaatsen met stoffen bandjes om je voeten moest binden en er waren maar twee 
mogelijkheden: te strak of te los. Te strak en je voeten vroren er van de kou af doordat je de bloedsomloop verstoorde. 

Te los en je stond met je zolen op het ijs met je schaatsen aan de zijkant van je voeten. In elk geval heb ik nooit 
schaatsen geleerd. Hoe kom ik hier onderuit zonder een modderfiguur te slaan? Uiteindelijk zit er niets anders op: een 
bekentenis afleggen… De reacties vallen gelukkig mee… een paar goedmoedige plagerijen daargelaten. En daar gaat 
Jan, met onze stagiaires het ijs van de Sloterplas op. Het publiek reageert daar trouwens wel heel positief op. Na afloop 
zitten ze allemaal met rode en rozige wangen aan de koffie. Er zijn vorig jaar op Facebook-foto’s opgedoken van deze 
actie. Daarop zie ik drie van onze stagiaires, Jan, Lidia en de helaas veel te jong overleden Bart. De overige leerlingen 
van die groep, René en Piet staan niet op de foto’s, collega-mentor Jan zelf trouwens ook niet. Of Piet en René net als 
ik ook niet konden schaatsen herinner ik me niet meer. Maar in dat geval ben ik dus niet alleen geweest… En dat is toch 
wel weer een beetje een geruststelling, ook al is het zesendertig jaar later… 
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