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voor schade, van welke aard ook, 
die gevolg is van handelingen en/
of beslissingen die gebaseerd zijn 
op bedoelde informatie. Gebruikers 
van deze uitgave wordt met nadruk 
aangeraden deze informatie niet 
geïsoleerd te gebruiken, maar af te 
gaan op hun professionele kennis 
en ervaring en de te gebruiken 
informatie te controleren.

Sociale contacten
Arie Broekhoff
sociale-contacten@spa-amsterdam.nl

VOORWOORD

Joop Rveder

van de voorzitter
Alweer het tweede nummer van het SPA-nieuws en ook dit maal boordevol met informatie en verhalen. 
Kort geleden, om precies te zijn op 25 april, werd de algemene ledenvergadering van onze vereniging 
gehouden. In het SPA-nieuws van januari werd u daar voor uitgenodigd en werd de agenda gepubliceerd. 
Veertien dagen voor de aanvang van die vergadering lagen de jaarstukken voor een ieder ter inzage in het 
SPA-honk. De ledenvergadering werd druk bezocht en de zaal was tot op de laatste plaats bezet. Verheugend, 
want het geeft maar weer eens aan dat u betrokken bent bij het wel en wee van onze vereniging. Onze 
penningmeester Ilona Stap stelde zich niet meer herkiesbaar  voor een nieuwe bestuurstermijn en tijdens 
de vergadering hebben wij daar natuurlijk aandacht aan besteed. Elders in dit blad leest u de motivatie 
waarom de vergadering heeft besloten om haar te benoemen tot lid van verdienste. Als nieuw bestuurslid 
werd Hans Keijzer gekozen en hij zal de taak van penningmeester op zich nemen. Hans stelt zich in dit blad 
zelf aan u voor.

Op 10 mei stond een dag uit gepland naar het “Aviodrome”. Het is heel jammer dat de evenementencommissie, 
in samenspraak met het bestuur, heeft moeten besluiten om die dagtrip te cancelen. Te geringe belangstelling 
lag hier aan ten grondslag. 

De zomer staat weer voor de deur en zoals ieder jaar zullen velen van u zich 
voorbereiden op een vakantie. Ik bereid me in ieder geval voor op een 
cruisereis naar de Baltische Staten, maar wat uw reis- of verblijfbestemming 
ook zal zijn, ik wens u in ieder geval veel vakantieplezier.
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NB. Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand. Klaverjassen in de oneven maanden en bingo in
de even maanden. SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat (voor de deur SPA Honk).

Telefoonnummer: 06 - 18 62 24 02

DAG DATUM ACTIVITEIT TIJD LOCATIE

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTENKALENDER 2023

Zaterdag
Dinsdag
Ma-Vr
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag 

2-sep
19-sep
19-13-okt
17-okt
21-nov
22-nov
15-dec

Indische maaltijd
Klaverjassen
Najaarsreis
Bingo
Klaverjassen
Reunie
Kerstdiner

15.00 uur
13.00 uur
08.30 uur
13.00 uur
13:00 uur
14:00-17:00 uur
16:30 uur

Spa-honk
Spa-honk
PTO
Spa-honk
Spa-honk
v.d. Valk Oostzaan
v.d. Valk Oostzaan

NOOT VAN DE REDACTIE
De redactie is elke keer weer verrast en blij met de leuke stukjes die door de leden worden ingebracht, hoe meer hoe 
liever. Wat niet geplaatst wordt gaat op de reserveplank voor een volgende aflevering van het SPA-Magazine. Veelal is 
het ingebrachte werk voorzien van foto’s uit het archief van de inzender. Daar gaat het soms fout. Bij het uitkomen van 
het SPA-Magazine, staan vaak niet de foto’s afgedrukt die door de aanbieder zijn aangeleverd. Waarover dan natuurlijk 
vragen komen. De door ons nagekeken kopij, sturen wij met bij behorend foto’s naar de uitgever. Het was ons ook 
opgevallen dat in sommige gevallen de foto’s bij het betreffende artikel dan ontbraken. In december hebben wij een 
gesprek gehad met de uitgever en uitleg gekregen over die zaak. Foto’s die naar de uitgever gaan en niet voldoen aan 
het juiste formaat kunnen niet worden verwerkt en vervolgens worden gedrukt in het SPA-Magazine. 

Wij hebben nu afgesproken dat foto’s die worden doorgestuurd, minimaal van het formaat JEPG zijn met een pickles 
dichtheid van minimaal 300 DPI. Alles wat hoger is, bijv. formaat RAW en meer dan 300 DPI, is alleen maar beter voor 
de verwerking. Voordat foto’s naar de redactie worden gezonden kan door de inzender zelf de controle voor het juiste 
formaat worden uitgevoerd. Het controleren van de afbeelding(en) gaat als volgt; Ga in de PC met de cursor op de 
betreffende foto staan en druk op de rechtermuisknop. Selecteer “eigenschappen”. Ga in het veld eigenschappen naar 
het tabblad “details” en controleer uit hoeveel DPI de foto is opgebouwd. 

Het zal duidelijk zijn dat bij een DPI van minder dan 300 het geen zin heeft om die foto mee te sturen. Er is echter een 
mogelijkheid om een wat mindere foto toch mee te sturen. Maak van die foto met een goede digitale fotocamera een 
opname en sla die foto in het formaat JEPG c.q. RAW op. Die foto zal veelal voldoen aan een DPI van 300 of meer. 
Geef die foto een bestandsnaam (bijv.: Jan P. foto 1) en geef in het betreffende artikel tussen haakjes aan waar de 
foto in de tekst kan worden geplaatst. Foto’s uit een WhatsApp bestand verliezen bij transport/verzending veel van de 
oorspronkelijke bestandswaarde en zullen dan ook veelal niet goed bewerkt kunnen worden en dus ook niet bruikbaar.
Hopelijk geeft het bovenstaande wat duidelijkheid en kunnen wij als redactie, uit blijven zien naar weer leuke, vooral 
smeuïge artikeltjes uit de vaak boeiende periode van “onze” werkzame tijd. 
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COLUMN GEWAPENDE OVERVAL

AANSLAG OP DE DAM

IK HEB ER TABAK VAN
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AANSLAG OP DE DAM
Joop van Riessen

Het was 4 mei 2000. Nationale herdenking op de Dam, normaal gesproken een rustige werkdag, meestal geen 
vergaderingen, tijd om achterstanden weg te werken. Om drie uur die middag stormde een collega zonder te kloppen 
mijn kamer binnen en overhandigde mij een ambtsbericht van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ik las de inhoud, het 
papiertje brandde in mijn handen. Tijdens de herdenking op de Dam zou er een aanslag op de Koningin gepleegd worden, 
zo stond er geschreven. De dreiging kwam uit Molukse hoek, meer informatie was er niet. Ook telefonisch contact met 
het hoogste niveau van de BVD leverde geen nieuwe informatie op. Vragen over de wijze waarop de informatie was 
binnengekomen werden niet beantwoord. Ik vervloekte op dat moment alles wat te maken had met de  afscherming 
van informanten. De neiging was groot om het ambtsbericht te verscheuren, te doen alsof het niet bestond. Maar ja, 
zoiets doe je niet. Normaal gesproken wordt zo’n kwestie voorgelegd aan de autoriteiten, de Driehoek. Deze gevoelige 
zaak zelfs aan het hoogste niveau, het Kabinet. Ik besefte dat overleg tijd kost, die we niet hadden. Dus besliste ik zelf 
om door te gaan en extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Op grond van deze vage dreiging vond ik het annuleren van 
de herdenking te ver gaan. Ik stelde de autoriteiten op de hoogte van de dreiging en mijn beslissing. Niemand greep in.
  
De grootschalig operatie richtte zich voornamelijk op het verbeteren van de informatiepositie, het leegmaken van 
panden met uitzicht op de Dam, extra controles bij de toegang tot de Dam en als laatste de inzet scherpschutters op 
de daken. Het ergste was de snelheid waarmee de uren omvlogen, ik vervloekte de tijd die voortschreed en niet af te 
stoppen was. Koningin Beatrix was die 4e mei samen met haar zoon Alexander op de Dam, zij werd vooraf op de hoogte 
gesteld van de dreiging en moest maar op ons vertrouwen dat het goed kwam. Zij heeft geen moment aangegeven 
te twijfelen of ze wel of niet de Dam op zou gaan. Om iets voor achten gaf ik het groene licht voor de start van de 
herdenking. Nog nooit hebben die twee minuten zo lang geduurd, vraag me niet wat ik dacht of voelde. Eigenlijk kwam 
ik er toen pas achter dat de tijd dat koningin en kroonprins op de Dam stonden door alle kransleggingen veel langer 
duurt. Ik had de neiging die twee daar na de twee minuten onmiddellijk weg te laten halen. Ik denk met veel respect 
terug aan Koningin en Kroonprins die daar zonder aarzelen stonden, wetend dat er ieder moment iets kon gebeuren. 
Het ambtsbericht van 4 mei 2000 is Staatsgeheim. Ik mag er niet over schrijven. Nu schrijf ik boeken in de Anne Kramer 
serie, het boek wat dit jaar is uitgekomen heeft de titel:  “aanslag op de Dam”. 

Incidenteel heeft ons bestuur de behoefte om alle leden snel te informeren over een aanstaand evenement of 
een andere gebeurtenis. Dit wordt gerealiseerd door het sturen van een digitale nieuwsbrief. Inmiddels bestaat de 
verzendlijst uit ca. de helft van onze leden.

Europese regelgeving verbiedt om zonder nadrukkelijke toestemming e-mailadressen uit de algemene ledenlijst te 
kopiëren en voor dit doel te gebruiken. Daarom is in het verleden aan de leden gevraagd of zij de nieuwsbrief willen 
ontvangen. Sedert twee jaar is het aanmeldingsformulier zo aangepast dat nieuwe leden zich tegelijk aanmelden als 
lid en voor het ontvangen van deze nieuwsbrief.

Wanneer u SPA-lid bent geworden voor 1 januari 2020 en u hebt in maart j.l. geen nieuwsbrief ontvangen van de 
Evenementencommissie, met als onderwerp Dagtocht en barbecue (en deze ook niet in uw spambox is terechtgekomen) 
en u wilt deze nieuwsbrief wel ontvangen, meldt u zich dan alsnog aan.

Dit kunt u doen om op onze website www.spa-amsterdam.nl bovenin het menu Home aan te klikken en daarna op 
Incidentele Nieuwsbrief SPA. Op de dan verschenen pagina kunt u het aanmeldingsformulier (svp volledig) invullen en 
versturen.

NIEUWSBRIEF Han Varkevisser

Ron Haarbrink
HELP!!! HET BAR TEAM

Sinds 1 januari 2023 is op kleine plastic drankflesjes en sinds 1 april 2023 (geen grap) op blikjes statiegeld een feit. Zie 
daarvoor ook: www.statiegeldnederland.nl.

Om het betaalde statiegeld op blikjes en kleine drinkflesjes terug te kunnen ontvangen, is het zaak dat deze emballage 
onbeschadigd wordt aangeboden bij het retourpunt. Als de statiegeld emballage is beschadigd dan kan die niet meer 
worden gelezen door het innameapparaat en gaat het betaalde statiegeld dus verloren!!! Is dus verlies voor de SPA!!

Kijk daarom op het blikje en/of het flesje of het statiegeld logo is afgebeeld (betreft het blikje, dan staat er een afbeelding 
van een blikje in het logo). Is dit het geval deponeer dan die emballage niet in de prullenbak. 

Namens het bar-team, alvast dank voor jullie medewerking.
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INDONESISCHE MIDDAG/AVOND
de Evenementencommiossie

De Evenementen Commissie heeft voor u een Indonesische middag kunnen organiseren op zaterdag 2 september as. 
We zullen dan echt kennis kunnen maken met de Indonesische keuken. Wij worden via een lopend buffet bediend door 
het cateringbedrijf genaamd Putri Solo. Zij verzorgen een uitgebreide maaltijd met twaalf verschillende gerechten, 
zoals:

Nasi Putih (witte rijst), Bami Goreng, Saté Ayam, Rendang (pittig rundvlees), Ayam Rudjak, Babi Ketjap, Semoer 
Cincang (balletjes rundergehakt), Sayur Lodeh, Asem Boontjes, Foe Yong Hai Betawi (gewokt eiergerecht), Acar Fris 
(komkommer in zuur), Kroepoek en Kering Tempe (gebakken en zoet pikante frietjes van sojakoek).

Dit culinaire gebeuren wordt u inclusief drinken aangeboden voor €20 p.p. en voor introducees €40 p.p.. Als er speciale 
eetwensen zijn i.v.m. allergie of anders dan verzoeken wij u dat bij boeking te melden. Aanvang is om 15:30 uur tot 
afloop. 

De bijdrage dient betaald te worden op onze SPA-Rekening: NL89 INGB 00004 510 20 tnv. Senioren Politie Amsterdam. 

Gaarne uw deelname bevestigen voor 16 juli a.s. zoals altijd betalen is deelnemen. 

Wij hopen dat het een geslaagde middag/avond wordt.
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EEN IMPRESSIE VAN
EEN JAARVERGADERING           Joop Reder

Op dinsdag 25 april werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in het SPA-honk aan de Rijksstraatweg in 
Duivendrecht. Velen van u hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging die in het SPA-nieuws van januari, samen met 
de agenda, was gepubliceerd. Het was verheugend om te constateren dat de zaal tot op de laatste stoel bezet was en 
klokslag 13.00 uur nam voorzitter Joop Reder het woord en richtte hij een bijzonder woord van welkom aan ons erelid 
Ton v.d. Erve en ons lid van verdienste Douwe Brouwer en zei het volgende.

Beste Leden. 
“Het bestuur is statutair verplicht om jaarlijks een algemene jaarvergadering te houden, waarbij zij verantwoording 
aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, zowel voor wat betreft de activiteiten maar natuurlijk ook  
financieel. Door alle coronaperikelen kon de nieuwjaarsreceptie aan het begin van 2022 geen doorgang vinden, maar 
spoedig daarna konden de activiteiten weer langzaam opgestart worden. Het honk ging weer open en werd al gauw 
als vanouds bezocht. De evenementencommissie organiseerde weer tal van activiteiten met als absoluut hoogtepunt 
de viering van ons 35 jarig bestaan.

Dat was eigenlijk het jaar 2021, maar zoals gezegd corona gooide roet in het eten en  de viering moest noodzakelijkerwijs 
uitgesteld worden. Wij kijken nu dan ook terug op een geweldig georganiseerde en prachtige dag. Ook de jaarlijkse 
reünie werd zeer druk bezocht en wij sloten het jaar af met ons kerstdiner dansant. Ook dit evenement wordt ieder 
jaar drukker bezocht en dat is alleen maar verheugend. Maar niet alleen op evenementengebied, maar ook bestuurlijk 
hebben wij, na alle corona-ellende een goed jaar achter de rug en ik mag me verheugen op een bijzonder fijne 
samenwerking met onze Eenheid-leiding aan het hoofdbureau. 

Zoals u allen weet maakt onze vereniging ook deel uit van een landelijke keten van politieseniorenverenigingen en 
twee keer per jaar vindt er landelijk overleg plaats, waarbij meren tijds ook de korpsleiding aanschuift. Ik kan dus 
aan het begin van deze vergadering met een gerust hart stellen dat het goed gaat met onze vereniging en spreek de 
hoop uit dat 2023 voor ons een jaar wordt waarbij wij verschoond blijven van invloeden waarop wij geen invloed 
kunnen uitoefenen. Zo... Dit gezegd hebbende open ik deze vergadering”. Na het vaststellen van de agenda werden 
de agendapunten één voor één behandeld en passeerden de verschillende jaarverslagen de revue. De notulen van de 
vergadering van 26 april 2022 en het verslag van secretaris Rob Heida werden goedgekeurd.

Bij punt 6 van de agenda was het woord aan ledensecretaris Frank v.d. Berg. Hij deelde de vergadering mede dat het 
aantal lidmaatschappen opnieuw was gegroeid naar 840 leden. Maar liefst 29 nieuwe leden werden toegevoegd en 
slechts twee (2) leden zegden hun lidmaatschap op. Hierna noemde Frank de overledenen bij naam die ons in 2022 
waren ontvallen en verzocht de aanwezigen  te gaan staan om hen te gedenken. Wat volgde was een indrukwekkende 
stilte. Op het gebied van de sociale contacten waren geen bijzonderheden maar het werk van Arie Broekhoff en zijn 
echtgenote Diny werd en wordt bijzonder gewaardeerd. 

Voordat het agendapunt verslag penningmeester werd behandeld gaf voorzitter een kleine toelichting. Al bij het 
publiceren van de agenda was bekend dat de penningmeester Ilona Stap zich niet herkiesbaar zou stellen. Deze 
beslissing werd mede ingegeven door het verschrikkelijke ongeval op de A-10 waarbij haar partner om het leven kwam. 
De randzaken die daarbij kwamen kijken, vergden zoveel energie dat concentratie op bestuurlijke zaken onmogelijk 
bleek. Secretaris Rob Heida en webmaster Han Varkevisser namen de taken op financieel gebied tijdelijk over en samen 
met beoogd bestuurslid Hans Keijzer kwam het financieel jaarverslag tot stand en kon het overlegd worden aan de 
kascommissie. Het verslag van de kascommissie werd behandeld en zij verklaarden dat zij de boekhouding hadden 
gecontroleerd en dat het een getrouw beeld gaf van de grootte en samenstelling van het vermogen per balansdatum 
1 januari t/m 31 december 2022. Vanuit de vergadering werden geen op-en/of aanmerkingen gemaakt en aan het 
bestuur werd décharge verleend.

Ook het agendapunt “voorstellen” werd snel afgehandeld. Er waren geen voorstellen binnen gekomen. Bij het 
agendapunt beleid bestuur, verwoordde voorzitter het huidige beleid en gaf aan dat het bestuur dit beleid wilde 
voortzetten, namelijk: Het houden van contactbijeenkomsten, het houden van themadagen, organiseren van excursies 
op maatschappelijk en cultureel gebied en overige activiteiten die het maatschappelijk en sociaal welzijn van haar 
leden bevorderen.

Verkiezing bestuur
Aan de beurt van aftreden waren voorzitter Joop Reder en penningmeester Ilona Stap. Joop had zich herkiesbaar gesteld 
en werd herkozen. Ilona nam afscheid van het bestuur en Joop vroeg of zij onder begeleiding van de ledensecretaris 
de vergadering even wilde verlaten. Hierna schetste Joop haar jarenlange verdienste voor de vereniging en stelde de 
vergadering voor om haar te benoemen tot lid van verdienste. De vergadering besloot om het voorstel van het bestuur 
te volgen en benoemde haar. Vervolgens werd Ilona verzocht weer deel te nemen aan de vergadering en Joop richtte 
het woord tot haar, waarbij hij de navolgende woorden sprak. 

Ilona
“In 2012 achtte het bestuur van de SPA het noodzakelijk dat er gezocht moest worden naar een nieuwe penningmeester. 
Nadat je te kennen had gegeven dat je je daar wel voor in wilde zetten, werd jij hierop door de aanwezige leden op de 
toenmalige jaarvergadering verkozen. Statutair worden bestuursleden niet in functie verkozen, omdat de functieverdeling 
binnen het bestuur plaats vindt, maar in jou geval was het wel duidelijk dat jij de nieuwe penningmeester zou worden.
11 jaar lang heb je die functie bekleed en direct vanaf het begin was je bijzonder betrokken bij het wel en wee van 
onze vereniging. Maar niet alleen de financiën, ook bij andere bestuurszaken was jij erg betrokken. Om een voorbeeld 
te geven: Jouw bemoeienis bij het opnieuw leven inblazen van de website van onze vereniging. Mede dankzij jou werd 
een webmaster gerekruteerd en werd de website sterk verbeterd. Jouw financiële kennis, opgedaan bij de Dienst 
Financiële en Economische zaken van de politie kwam zeer goed van pas. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat wij binnen het 
bestuur nu een professional op financieel gebied hadden. De boekhouding zette je handig om en maakte het voor het 
bestuur inzichtelijk, maar ook overzichtelijk. Ik kan rustig stellen dat de juiste persoon binnen ons bestuur op de juiste 
plaats zat. Je ging bijzonder verantwoord en zuinig om met de penningen en dat heeft de vereniging geen windeieren 
gelegd. Ieder jaar weer bereidde je de jaarvergadering voor op financieel gebied en bij de kascontrole overlegde je de 
boekhouding zeer inzichtelijk en gaf op iedere vraag van de kascontrolecommissie helder en duidelijk antwoord. Door 
jou financiële beleid kreeg het bestuur ieder jaar weer van de algemene ledenvergadering décharge. Belangrijk voor 
ons als bestuur, want zonder die décharge is het bestuur vleugellam. Nu bij de voorbereiding van deze vergadering 
binnen het bestuur heb je aangegeven dat je je niet meer beschikbaar zal stellen voor een nieuwe termijn binnen het 
bestuur. Deze beslissing van jou is mede ingegeven door het verschrikkelijke ongeval op de A-10 waarbij  jouw partner 
en maatje Hans om het leven is gekomen. Allerlei randzaken die daarbij kwamen kijken vergde zoveel energie, dat het 
voor jou onmogelijk was om je te concentreren op je bestuurstaak en zoals je zelf zei. dat is niet in het belang van de 
vereniging
 
Ilona:
Namens het bestuur en zeker niet op de laatste plaats namens onze leden, zeg ik je hartelijk dank voor je collegialiteit, 
je professionaliteit, maar ook voor je niet aflatende werkzaamheden op allerlei gebied voor onze vereniging. Ik heb 
je net verzocht om deze vergadering even te verlaten, omdat ik met de vergadering een niet geagendeerd punt wilde 
bespreken. Aan de vergadering heb ik zojuist jouw verdienste genoemd voor onze vereniging en de vergadering 
gevraagd om een uitspraak te doen over hetgeen aan hen is voorgelegd. Het is daarom… en voor mij een grote eer…om 
je nu te vertellen dat de algemene ledenvergadering van 
de SPA zojuist heeft besloten om jou tot lid van verdienste 
te benoemen. Ik feliciteer je daar van harte mee en spreek 
nogmaals, namens de vergadering, onze dank uit voor je 
jarenlange inzet”. Uiteraard waren er bloemen voor haar 
en een cadeaubon. Nu was het weer de beurt aan de leden 
om een nieuw bestuurslid te kiezen. Eventuele kandidaten 
voor een bestuursfunctie konden zich tot uiterlijk 11 
april opgeven bij het secretariaat. Na het verstrijken van 
die datum had niemand zich gemeld. Uiteraard had het 
bestuur niet stil gezeten en was zelf ook op zoek gegaan. 
Wij vonden Hans Keijzer bereid om een bestuursfunctie te 
aanvaarden. Hans is in het bezit van een praktijkdiploma 
boekhouden. 
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Deze voordracht van het bestuur werd voorgelegd aan de vergadering en Hans werd als nieuw bestuurslid gekozen. 
Zoals bij u bekend is worden de taken binnen het bestuur onderling verdeeld, omdat niemand in functie wordt gekozen, 
maar er hoeft niet aan te worden getwijfeld dat Hans Keijzer de taken als penningmeester van Ilona overneemt. Bij 
het agendapunt verkiezing kascommissie moest een nieuwe commissie gekozen worden, met uitzondering van Willem 
Sijtsma. Willem maakte als reserve al deel uit van de kascommissie en schuift nu door. Twee andere kandidaten hadden 
zich al aangemeld en aan de vergadering werd voorgelegd om Rob van Oort en Fred Barendse te benoemen tot lid van 
de kascommissie. De vergadering kon zich hierin vinden en hun benoeming was een feit.

Bij de rondvraag vroeg ons bestuurslid Arie Broekhoff (sociale contacten) even het woord en vroeg de vergadering 
middels een applaus hun waardering uit te spreken voor Rob Heida, duizendpoot van de SPA. Wat Rob in zo’n jaar 
allemaal doet voor de vereniging en de tijd die hij er insteekt, is wel heel bijzonder. De vergadering applaudisseerde en 
in dat applaus lag de dank opgesloten.

Rest nog de dank uit te spreken aan al die commissieleden, barmedewerkers en andere vrijwilligers, die zich belangeloos 
inzetten voor onze vereniging. Weet dat dit door het bestuur bijzonder gewaardeerd wordt. Niets meer aan de orde 
zijnde sloot voorzitter de vergadering en bood de aanwezigen vervolgens een drankje aan. 
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EVEN VOORSTELLEN:

Tijdens de ALV ben ik als bestuurslid gekozen en binnen het 
bestuur ga ik de functie van penningmeester bekleden.

Voor degene die mij (nog) niet kennen
Ik ben inmiddels 71 jaar en binnen het nieuwe bestuur van de 
SPA het jongste bestuurslid. Ik ben op 26-jarige leeftijd mijn 
politiecarrière begonnen op 1-10-1978 op de Politie Opleiding 
School aan de Sloterweg. Na mijn opleiding, opleidingsposthuis 
Linnaeusstraat en 9e dienstroep aan bureau IJ-tunnel, begon ik 
mij loopbaan als agent op groep 2 van het toenmalige posthuis/
bureau Bijlmerplein.

Vanaf 1984 tot medio 1999 heb ik als rechercheur gewerkt aan 
het toenmalige district 4. Na een 2-jarige tussenstap bij het 
projectbureau Voertuigcriminaliteit, kwam ik terug aan bureau 
IJ-tunnel bij de afdeling Bestuurlijke Zaken, als specialist Horeca. 
Na de diverse reorganisaties kwam ik in 2006 weer terug in de 
“Bijlmer” inmiddels Amsterdam Zuidoost geheten.

Aan het bureau Flierbosdreef was ik binnen het Voetbal- en evenemententeam, in eerste instantie specialist/adviseur 
Horeca en in de laatste tien jaar ook specialist/adviseur Evenementen. Op 30-12-2017 ging op mijn AOW-leeftijd 
officieel met pensioen en was ik op dat moment het jongste lid van de SPA. In mijn privéleven heb ik binnen meerdere 
(sport)verenigingen diverse bestuursfuncties bekleed. Ook heb ik meerdere keren deel uitgemaakt van de kascontrole-/
financiële commissies. Zo ook binnen de SPA. Ook hier gold, dat als je steeds kritische vragen stelt over de financiën, 
dat je automatisch in een kascontrole commissie komt.

In november 2022 werd ik door het bestuur van SPA gevraagd om het technisch penningmeesterschap op mij te 
nemen ter ondersteuning van de penningmeester. Door al mijn “bemoeienissen” bij de SPA heb ik een goed inzicht 
gekregen van, met name, de financiële huishouding van SPA. Mede hierdoor kan ik de conclusie trekken dat ik een 
financieel gezonde vereniging heb aangetroffen. Ik wil geen nieuwe bezem zijn die alles schoonveegt. Maar ik zie nog 
wel wat uitdagingen/modernisering ten aanzien van (financieel) beleid.

Tot slot:
Als nieuwe Meester van de Penningen van de SPA ga ik mij inzetten om de komende jaren de SPA financieel gezond te 
houden. Mocht u gedurende het jaar vragen hebben over de financiën, dan kunt u mij altijd benaderen. 

ALAN REEVE

Alan Reeve (1948) was een patiënt in de beveiligde psychiatrische instelling Broadmoor in Engeland; hij was hiernaartoe 
gestuurd nadat hij in 1964 een vriend had vermoord toen ze allebei 15 jaar oud waren. 

In 1981 ontsnapte hij en dook een jaar onder. 6 augustus 1982 vermoordde hij na een winkeldiefstal in een drankwinkel 
de Amsterdamse hoofdagent Jaap Honingh waarvoor hij een gevangenisstraf van 15 jaar kreeg. 

In de gevangenis studeerde hij politicologie. In 1992 kwam hij voorwaardelijk vrij. Hij werd bestuurslid van de Coornhert 
Liga. Nederland weigerde hem uit te leveren aan Engeland. Hierna woonde hij vijf jaar in Ierland tot hij daar werd 
gearresteerd in 1997. Hij werd nog vijf maanden in Broadmoor vastgehouden voordat er besloten werd dat hij niet 
langer een dreiging voor de gemeenschap was.

11 augustus 1982
Begrafenis van de doodgeschoten agent J. 
Honingh op de begraafplaats Westgaarde, 
Ookmeerweg 275. Collega’s dragen de kist 
naar de aula en voorts naar zijn laatste 
rustplaats. (foto John Steenhuis). 

Henk Doornekamp
Hans Keijser
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Leen PIELSTROOM
Laatst kwam ik een foto tegen van Leen en familie tijdens een eetentje ter ere van de 86e verjaardag van Leen.  Leen 
zag er stralend uit dus zal het goed gaan met hem. Velen zullen hem nog wel kennen van de Lodewijk van Deijsselstraat 
(recherche). Later is Leen overgestapt naar, ik dacht, de AID.

Theo RISPENS
Theo is onlangs 85 jaar oud geworden en in goede gezondheid. Samen met zijn vrouw woont hij al jarenlang in het 
mooie en landelijke Wilnis. De auto heeft hij van de hand gedaan. Zijn ogen werden wat slechter en hij vertrouwde het 
niet meer. Een verstandige beslissing. Theo heeft een brommobiel aangeschaft (45 km) en dat was even wennen maar 
bevalt nu goed. Theo is zuinig op zijn vrouwtje, dus de schrik van Wilnis zal hij niet worden.

Jaap  HEPKEMA
Onlangs werd ik gebeld door Jaap (83 jr.) en bekend van Bureau Fraude aan het HB en het bericht was niet prettig. 
Jaap zei “Frank ik ben aan de beurt”. “Ik heb een tumor in het gebied van lever, gal en alvleesklier “. Jaap heeft geen 
zin in zware chemokuren en zou daarvoor naar Leeuwarden moeten. Dat kan hij niet opbrengen. Hij slaat zich er zo 
goed mogelijk doorheen met zijn vrouw, die hem thuis kan verzorgen.  Op 20 april heb ik nog telefonisch met Jaap 
kunnen spreken. Hij gaat dagelijks achteruit. Vanuit Heerenveen groet Jaap  alle bekenden. Sterkte Jaap en dank voor 
je collegialiteit. Eens blauw altijd blauw! Helaas kwam daarna het droeve bericht dat Jaap op 8 mei jongstleden was 
overleden.

Dolf WIETING
Volgens Dolf, die in mei 82 jaar hoopt te worden, gaan de jaartjes  zo langzamerhand toch wel meetellen en dat kunnen 
we allemaal beamen. Dolf is met van alles en nog wat altijd druk geweest, maar doet het nu wat rustiger aan.  Wel gaat 
hij ieder jaar een paar keer naar Spanje en dat is een gelukkige omstandigheid, wat niet iedereen kan zeggen. Dolf is 
van plan nog eens een reünie te bezoeken, welkom!

Robby PRINS
De 84 jarige Robby is werkzaam geweest bij de Centrale Verhoorgroep aan de Oostelijke Handelskade en bij de 
Verkeersdienst. Het lopen gaat hem moeilijk af dus het bezoeken van activiteiten zit er helaas niet in. De jaarlijkse 
Reünie werd door hem bezocht, doch dat viel hem erg zwaar. Bij een volgende reünie is hulp van een onzer leden altijd 
mogelijk en Robby was dankbaar voor deze tip.

Mw. Dini de WOLF-MEUTSTEGE
Zij is de weduwe van Iebe de Wolf die in 2005 plotseling is overleden. Iebe was als sociaal pedagoog werkzaam bij de 
politie Amsterdam. Dini, 82 jaar oud,  voelt zich nog steeds verbonden met de politie Amsterdam en leest trouw het 
SPA magazine. Zij vindt het prachtig ieder jaar een verjaardagskaart te mogen ontvangen en heeft geen enkele spijt het 
lidmaatschap van Iebe te hebben overgenomen.

Gerrit BIJLSMA
Onlangs is de 87 jarige Gerrit van Almere verhuisd naar Heerenveen, alwaar hij bekend is en familie heeft wonen. Gerrit 
is alleen en heeft nu een passende verzorging. Autorijden gaat niet meer vanwege slechtziendheid. Gerrit is bekend 
van de Lodewijk van Deijsselstraat en de PID.

HOE IS HET MET Frank van den Berg

Klaas de BOER
De 89 jarige Klaas maakt het goed en geniet van het leven. Klaas heeft in Noord dienst gedaan en ook aan het Singel en 
de Lijnbaansgracht. Later is hij aan kamer 13 HB terecht gekomen en heeft daar een leuke tijd gehad ondermeer met 
Willy Rossen. Het Spa magazine leest hij met plezier. Goed om te horen! 

Cees D’ollijslager
Cees hoopt dit jaar de 80 jarige leeftijd te bereiken, ja waar blijft de tijd. Cees is bekend van Bureau Zware Criminaliteit 
aan het HB. Vanuit Amsterdam reden Gerrit Visser en ik met Cees mee in zijn 2 chevaux naar de rechercheschool in 
Wolfheze. Dat was in 1971 en dat waren mooie tijden! Cees en zijn vrouw brachten altijd gedurende de wintermaanden 
enige maanden door in Thailand, maar zijn daar mee gestopt. Thailand is te onvriendelijke geworden voor toeristen. 
In Thailand heeft Cees veel tijd doorgebracht met Joop Querido, met wie het ook goed gaat. Ook een prettig bericht. 

John ELBERSE
Zoals bekend is John opgenomen in verzorgingshuis “De Diem” in Diemen. Zijn toestand gaat helaas langzaam achteruit. 
John herkent zijn oude collega’s nog wel, maar gesprekken voeren gaat niet meer. Zijn echtgenote Carla bezoekt hem 
praktisch dagelijks. Wij wensen John, Carla en familie veel sterkte toe.

Chris CLIGGE
Enige jaren geleden is Chris met zijn vrouw verhuisd naar het oosten van het land en hij heeft het prima naar zijn zin. 
Ik sprak Chris op de ALV van de SPA (25/4)  en Chris kon het niet nalaten even een kaartje te leggen.

Ik sluit af met het melden van leden die de laatste maanden helaas  zijn overleden. Dat zijn: Tjeerd van Wieringen 86 
jaar;  Cor van Petten 84 jaar; Klaas Kremer 74 jaar; Ab Koper 87 jaar, George Martens 73 jaar; Jaap Hepkema 83 jaar. 

RUST IN VREDE
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De evenementencommissie is voor u op pad geweest om een fijne locatie te vinden voor onze jaarlijkse 5-daagse, wij 
hebben twee mogelijkheden uitgetest die eigenlijk beiden voldeden maar uiteindelijk is ons oog gevallen op Enjoyhotel 
am Kurpark Brilon dit om meerdere redenen. Dit hotel is voorzien van meerdere activiteitenmogelijkheden zoals 
een zwembad, sauna’s, rustruimtes, kegelbaan en een panorama skybar waar ook het entertainment plaats vindt. 
Verder zijn de Enjoy faciliteiten van toepassing. Wij zullen weer door onze onvolprezen Cor vervoerd worden hij heeft 
afspraken die hij had voor ons weten te verzetten, dus alle ingrediënten zijn aanwezig voor een geslaagde 5-daagse 
SPA-reis. 

Deze reis is gepland van 9 t/m 13 oktober 2023 we vertrekken zoals altijd om 09.00 uur vanaf het PTO. Het is zoals we 
gewend zijn betalen is deelnemen, de bijdragen voor deze reis zijn: €385 p.p. voor SPA leden en partners, Introducés  
€425 p.p..

Het te betalen bedrag kunt u voldoen op de volgende bankrekening: NL89 INGB 0000 4510 20 ten name van Senioren 
Politie Amsterdam o.v.v. 5-daagse reis 2023. 

De betaling dient uiterlijk 10 juli 2023 binnen te zijn!! 

Speciale dieetwensen kunt u bij de betaling vermelden. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. 

NAJAARSVAKANTIE PAASKLAVERJASSEN   
Joop Reder

Het is inmiddels een goede traditie geworden dat er binnen de muren van het SPA-honk een paasklaverjasdrive 
wordt georganiseerd. Op zaterdag 8 april werden de deuren geopend voor dit evenement dat ruim van te voren was 
aangekondigd in zowel het SPA-nieuws als op onze website. Maar ook de mond tot mond reclame had haar werk 
gedaan. De voorinschrijving  leverde ongeveer 28 deelnemers op, maar zoals het vaak gaat is dat nog geen garantie dat 
dit aantal dan ook op de speeldag gehaald wordt. Afwachten dus. Gestart werd met de nodige voorbereidingen, hetgeen 
betekent dat er inkopen moesten worden gedaan, aanschaffen van paas gerelateerde prijzen en het honk inrichten zodat 
er gespeeld kon worden, een klus die met een gerust hart overgelaten kan worden aan de evenementencommissie en 
Rob Heida, secretaris van onze vereniging, beheerder van het SPA-honk en duizendpoot tegelijk.

Het is zaterdag 8 april en omstreeks 12.00 uur lopen de eerste deelnemers ons honk binnen en een half uur later 
was het al heel gezellig gevuld met deelnemers. Om deel te nemen moest men wel een bedrag betalen van €5 maar 
ondanks alle pensioenkortingen en niet gedane indexeringen bleek dat geen bezwaar te zijn. Na betaling werd men 
afgevinkt op de deelnemerslijst en nu bleek dat van de ongeveer  vooraf opgegeven deelnemers zij ook daadwerkelijk 
aanwezig waren. Vanaf de eerste deling van de kaarten werd fanatiek gespeeld om de punten. Tussendoor werden de 
deelnemers voorzien van paasbrood en koude snacks. 
  
Aan het eind van de middag, na het tellen en nakijken van de scoringslijsten werd een definitieve uitslag verkregen. Alle 
punten waren door Marianne, u weet wel, de  partner van ons lid Bertus Swager, in een computerprogramma verwerkt 
en met één druk op de knop toverde zij de eindscore in beeld. Zoals iedere keer weer bij het klaverjassen is er altijd een 
schlemiel die als laatste eindigt. Dat bleek deze keer Lydia van de Water, die met het schamele aantal van 3795 punten, 
de poedelprijs mocht ophalen. 

Jan Molenaar bleek de eindwinnaar. Zijn totaal score van 5576 punten bleek te machtig voor de overige deelnemers en 
hij mocht als eerste naar de welgevulde prijzentafel om een keus te maken. Anneke Abercrombie was een goede tweede 
en zij scoorde een totaal van 5328 punten, De derde prijs was weggelegd voor Miranda Keijser. Ook zij scoorde een 
prachtig puntentotaal van 5171. Hierna mochten nog velen de gang naar de prijzentafel maken. Het bestuur bedankt 
de evenementencommissie  en haar vrijwilligers die op deze dag mee hielpen in de verzorging en het randgebeuren 
daar om heen.  

Dit tweede Paasklaverjastoernooi mag als bijzonder geslaagd worden beschouwd en zal volgend jaar zeker een vervolg 
hebben. Het bestuur van de SPA had voor alle aanwezigen nog een paas presentje in petto, want na afloop kreeg men 
nog een doosje eieren mee naar huis. Na iedereen fijne paasdagen te hebben gewenst ging men huiswaarts en kijkt 
het bestuur terug op een geslaagd evenement. 

de Evenementencommissie
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OPLEIDINGEN IN SURINAME DEEL 13

Na het incident met de voormalig docent strafrecht en strafvordering tijdens de HOvJ-opleiding loopt alles verder 
op rolletjes. ’s Avonds en in het weekeinde halen we Trude op en eten we gezamenlijk en delen we onze ervaringen. 
Als wij, Frans en ik, een vrije dag hebben bezoeken we met Trude een aantal politie-stations rondom Paramaribo. 
Zijn de bureaus in Paramaribo al niet veel soeps in het buitengebied is het niet veel beter. Op een gegeven moment 
bezoeken we politie-station ‘Marienburg’ in het district Commewijne. De chef van het bureau toont ons trots zijn 
bureau. Helemaal van hout, behalve de tralies van het cellengedeelte en enkele deuren. Het cellengedeelte bestaat 
uit drie delen. Een middenstuk, met een getraliede deur die vanaf het bureau toegang geeft aan een cel met 6 britsen. 
Drie aan elke kant. Met een beetje moeite heb je acht slaapplaatsen, omdat je onder een brits met een beetje fantasie 
ook een slaapplaats hebt. De commandant is trots en verteld dat de manschappen geld hebben ingezameld en daarvan 
witte verf en kwasten hebben gekocht. De gevangen hebben vervolgens de cel geschilderd. Het ziet er keurig uit. Op de 
vraag van Trude hoeveel gevangenen hij herbergt? Antwoordt hij met trots: ‘Zeventien’. Je hoeft geen kei te zijn om uit 
te rekenen dat 8 slaapplaatsen met 17 gevangenen iets te weinig is. Slaap je in twee ploegen, is er altijd één die geen 
plek heeft. Als Trude doorvraagt hoe dit wordt opgelost, haalt hij zijn schouders op. Dit is zijn probleem niet, hij hoeft 
alleen maar te zorgen dat ze niet ontsnappen. Links van het middenstuk is een soort ruimte met enige banken waar 
de gevangenen de dag doorbrengen. In de periode dat ik in Suriname verblijf ontsnappen er maar weinig gevangenen. 
Terwijl ik toch cellenverblijven heb gezien die helemaal van kippengaas waren gemaakt en waar je normaal nog geen 
kip binnenhoudt, maar toch niemand uit ontsnapt. Er zijn wel ontsnappingen uit de officiële gevangenissen.

Een mooi verhaal is het volgende: Het betreft een politie-station buiten Paramaribo. De commandant van het station 
moet dikwijls voor overleg naar Paramaribo. Natuurlijk heeft hij ook de verantwoordelijkheid over een aantal gevangen. 
Let op: Dit kunnen ook reeds veroordeelde gevangen zijn of iemand in voorarrest voor een ernstig misdrijf. Iedere keer 
als de commandant naar Paramaribo reist, neemt hij een van de gevangene mee en brengt deze naar diens woning 
en op de terugweg haalt hij hem weer op. Een vriendendienst, of krijgt hij een vergoeding? Op een zekere dag staat 
hij voor de woning om de gevangene weer op te halen, maar de vrouw des huizes geeft aan dat haar man naar het 
buitenland is en zeker niet van plan is terug te keren. Wat nu? Een ontsnapping verzinnen, dat houdt niet lang stand, 
dus dan maar de waarheid vertellen. Misschien valt het mee, hij heeft belangrijke vrienden op hoge posten. Als ik de 
man twee jaar later spreek, is hij nog steeds geschorst en heeft nu een dubbel salaris omdat hij flink bijklust. Als ik daar 
later tegenover de korpschef mijn verwondering over uitspreek, geeft deze aan dat ontslag van de man politiek niet 
haalbaar is, gezien de huidige omstandigheden. Lees de politieke samenstelling van de Nationale Assemblee.Natuurlijk 
gebruiken we een vrij weekeinde om de binnenlanden te bezoeken.

Op vrijdagochtend vroeg lopen we vanuit onze hotels naar de opstapplaats nabij ’t Vat en daar blijkt dat we totaal met 
vijf toeristen en een gids zijn. We hebben geboekt voor een paar dagen Jaw Jaw een resort waar ik eerder met mijn 
vrouw en zuster ben geweest. Onze medereizigers, een echtpaar, zijn ook genaamd Frans en Trude, nogal verwarrend, 
maar we kunnen moeilijk vragen of ze dat weekeinde hun naam willen veranderen. Onderweg horen we wel dat er 
geruchten zijn over hoog water, maar niemand maakt zich daar kennelijk druk over. De heenweg gaat niet anders dan 
anders. We stoppen een paar keer om inkopen te doen en onze persoonlijke spullen aan te vullen. In principe heeft de 
gids alle mondvoorraad bij zich. Genoeg eten en drinken voor de komende dagen. Wil je echter ’s avonds een biertje of 
een glas wijn drinken moet je dat zelf inkopen. In Atjoni is het zoals gewoonlijk een drukte van belang. Daar doen we de 
laatste inkopen. Aan de oever liggen korjalen die de personen en goederen verder zuidwaarts over de Surinamerivier 
zullen vervoeren. Onze bus wordt geparkeerd op een tiental meters van de oever waar de boten liggen aangemeerd. 
We laden de onze boot met de goederen en onze eigen bagage en dan vertrekken we richting zuidwaarts, op naar 
Jaw Jaw. Er is een bepaalde spanning, maar het is niet echt duidelijk wat er aan de hand is. Het wordt ons duidelijk als 
we ons moeten bukken omdat de elektrische kabels die normaal hoog over de rivier hangen nu nogal laag blijken te 
hangen. Het water staat zo hoog en de schipper vindt het zelfs niet nodig dat er op de plecht een uitkijk zit. Er is zoveel 
water dat hij in ieder geval geen rotsen zal raken. Naar het ressort is het ongeveer drie kwartier varen. Het ligt er aan 
of de schipper het druk heeft.

Heeft hij haast om een ander vrachtje op te halen vaart hij sneller, maar dat kost meer benzine. Is het rustig zoals 
vandaag dan gaat het stuk langzamer en heb je meer tijd om van de omgeving te genieten. Wel zien we daar waar 
de oevers bewoond zijn grote bedrijvigheid rondom de houten huisjes en woonplekken. Onze schipper heeft wel 
mondeling contact met de oeverbewoners, (Ze schreeuwen naar elkaar in een voor ons onduidelijke taal) maar wij 
worden niet echt wijzer. Eenmaal op het resort en na dat de kaptein van het dorp is begroet met een fles black label 
krijgen Frans en ik samen een huisje toegewezen. Trude is onze buurvrouw en we nadat we onze bagage naar binnen 
hebben gedragen verkennen de omgeving. Zoals altijd is er veel te doen aan de oever waar vrouwen de was doen en de 
kinderen vissen of op hun manier zwemmen. (NB, meer dan de helft van de nieuwe politiemensen kan niet zwemmen 
en zijn een gevaar voor zichzelf. Daarom wordt er in het begin van de politieopleiding veel aandacht aan besteed. Hun 
exameneis m.b.t. zwemmen, ligt op ons oude Nederlandse politie examenniveau, waaronder reddend zwemmen. Als ik 
in 2015 de laatste maal op het politiecentrum ben blijkt het zwembad lek en de reparatie is te kostbaar. Dit is een grote 
aderlating, want het zwembad wordt in het weekeinde verhuurd aan particuliere organisatie die zwemles verzorgen 
en door de week zijn er afspraken met nabij gelegen scholen die het zwembad huren, maar verder ook gebruik maken 
van de sportfaciliteiten op het complex, zoals voetbalvelden en basketbalveld. 

Joop van Heuveln
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Over het geld wat daar mee verdiend wordt kom ik later 
op terug) Er wordt een goede maaltijd gemaakt door 
onze gids. Het is een Javaanse jongeman uit Commewijne 
en ik zal hem nog vaker tegenkomen. Gewoon ergens 
onderweg of bij inkopen in het centrum van Paramaribo. 
De avond brengen we buiten door in kring met de andere 
gasten en drinken wat. Het inmiddels pikkedonker en je 
hoort het geruis van de stromende rivier en zingen van de 
krekels en andere insecten. Bij de deur van elke hut wordt 
een ouderwetse stormlantaarn die op petroleum brandt 
gezet. Die kan je ’s nachts gebruiken als je naar het toilet 
gaat. De praktijk heeft geleerd dat je beter een plekje in 
het bos of in de rivier kan zoeken want de toiletten zijn 
doorgaans niet zo proper. En vertel ik het nu een keer 
netjes.

De volgende ochtend ziet de wereld er anders uit. Het 
rivierwater klotst tegen ons hutje aan en neemt steeds 
meer bezit van het resort. Men probeert het water te 
keren maar het heeft geen enkele zin. Onze gids geeft 
aan dat het ontbijt klaar staat en dat we veilig naar de 
eetruimte kunnen gaan. Hij overlegt verder kort met ons: 
Er zijn twee mogelijkheden, of terug of kijken of er ergens 
verderop en hoger nog ruimte is om het weekeinde te 
vervolgen. Het verlossende antwoord is we varen door 
naar Gunsi, een resort zuidelijker. We vertrekken zo 
snel mogelijk. De schipper kan met de boot tot aan de 
eetruimte varen dus hoeven we niet te slepen met de 
bagage en de mondvoorraad. En terwijl we wegvaren 
zien dat het water steeds meer bezit neemt van het 
resort. Onderweg naar Gunsi stoppen we bij het dorp 
waar volgens het programma een excursie is gepland. 
Het is een wat groter dorp waar een school, een kerk 
en een kliniek is. Deze liggen zoals eerder gemeld dicht 
bij de oever zodat ‘vreemden’ niet het hele dorp door 
hoeven te lopen. Bij deze gebouwen is het een drukte van 
belang. De vrouwen zijn bezig het meubilair, voor zover 
aanwezig uit de gebouwen aan de rivier te verwijderen en 
naar hoger gelegen plaatsen te brengen. De jeugd speelt 
in gevormden plassen en plankjes en stokjes hebben de 
rol van boten. De jongere mannen zijn vaak niet in de 
dorpen aanwezig. Zij werken in Paramaribo of elders. Dat 
de bevolking nu geen tijd heeft om ons rond te leiden 
hebben we alle begrip voor en zij bieden ons aan dat we 
het dorp zonder begeleiding bezoeken. 

Nu is onze gids al vaker in het dorp geweest en weet aardig 
de weg. Hij brengt ons o.a. bij een jonge inwoner die 
met geleend geld een kleine broodbakkerij is begonnen, 
primitief maar het werkt en hij zorgt dat er voor alle 
dorpen in de omgeving elke dag verse broden zijn. Een 
bijzonder initiatief. Maar de bewoners van het dorp zijn 
allen bezig te redden wat er te redden valt. We varen 
door Gunsi en worden daar vriendelijk ontvangen. Gunsi 
is naast een resort voor toeristen een belangrijke post 
voor communicatie. Midden in een van de belangrijkste 
ruimte, een soort hoofdgebouw zit in een oudere dame.

Zij beheert een satelliet telefoon en verkoopt telefoonkaarten om met de eerder genoemde telefoon te communiceren 
met Paramaribo en andere plekken die telefonisch bereikbaar zijn. Het is werkelijk een drukte van belang. De meeste 
zijn niet gewend van het gebruik van een telefoon en schreeuwen in de hoorn. Je gaat je afvragen waarvoor de telefoon 
nodig is. Er is op het resort een grote groep vrouwelijke stagiaires die daar al een week verblijven en zich aardig thuis 
voelen in het toch wel primitieve verblijf. Het is natuurlijk wel avontuurlijk. Douchen is er niet bij. Wil je je opfrissen 
is een duik in de rivier een optie. Wassen met een stukje zeep en tandpoetsen doe je ook in de rivier, maar omdat hij 
nogal ruw stroomt, is het eigenlijk hals wagerij. Zondag varen we na de koffie terug naar Atjoni. Het water van de rivier 
staat nu zo hoog en er zijn witte golven. Overal liggen er brokstukken en de schipper moet bijzonder goed opletten. 
Hij gebruikt de motor van de boot om tussen het afval door te manoeuvreren. De snelheid van de boot wordt bepaald 
door de snelheid van het water. Ter hoogte van het resort Jaw Jaw is het een grote watervlakte. Van de hutjes steken 
de daken net boven het water uit. Een verdrietig gezicht. 

Eenmaal in Atjoni is het opnieuw schrikken. Onze bus staat met de achterzijde in het water, zo hoog is het water 
gestegen. Maar in Suriname is dit geen groot probleem. Iedere aanwezige is bereid te helpen en waar zo snel de 
tractor vandaan komt is bewonderend waardig en aardig. Nu moet de bus nog starten en iedereen houdt zijn adem in. 
En wonder boven wonder start hij meteen. Nu terug naar Paramaribo. Omstreeks 22.00 uur komen we bij ons hotel 
en halen we de kamersleutel bij de receptie. De receptionist staat ons aan te kijken of hij spoken ziet. ‘Waar komen 
jullie vandaan.’ Stottert hij. In het kort komt het er neer dat we officieel als vermist staan geregistreerd. “Jullie moeten 
direct inspecteur Soeklal bellen.’ Ook hebben ze onze vrouwen in Nederland bericht over de vermissing. We krijgen 
het advies naar huis te bellen. Voor dat we dit doen brengen we eerst Trude op de hoogte omdat die in een ander 
hotel verblijft. Een beetje paniek voor niets en nu kunnen ze de helikopter afbestellen die voor de maandagmorgen is 
geclaimd om on te zoeken. 
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Onze politiechef Frank Paauw heeft het spits 
afgebeten en dus nu de volgende. Ik hoop 
op een mooie traditie. In 1997 was er een 
belangrijke Eurotop in Amsterdam. Er moest 

ingestemd worden met de spelregels voor de 
Economische en Monetaire Unie. Het was een 

politiek succes en het Verdrag van Amsterdam kon 
worden gesloten. Veel collega’s uit Amsterdam en uit 

de rest van het land waren dagenlang op de been. Achter 
het gebouw van De Telegraaf bood een cruiseschip van de 

Stena Line slaapplaats aan 1600 collega’s. Bijstand verliep altijd goed bij grote 
evenementen. Het was uiteraard een grote professionele uitdaging, maar ook 
een prima test. 

Er waren zeer strakke tolerantie-grenzen. Als demonstrant kwam je niet in de 
buurt van De Nederlandse Bank, waar werd vergaderd of bij het Paleis op de 
Dam waar de officiële ontvangsten waren. Logistiek en facilitair gezien was 
het ook groot en ingewikkeld. Veel collega’s uit die vakgebieden hebben echt 
een topprestatie geleverd. Ondanks gedetailleerde voorbereiding verliep het 
cateringproces helaas niet conform afspraak en planning. De stad bleek al 
snel verdicht door de vele ‘treintjes’ en het tijdig en smaakvol afleveren van 
de maaltijden op de diverse locaties was niet goed mogelijk. De cateraar loste 
dit na alarmering wel sterk op. Alle directeuren werden ingezet in 12-urige 
dienstverbanden. Op veel externe locaties werden extra warme maaltijden 
gekookt -en in de nachten al afgeleverd- om later geserveerd te kunnen worden. 
Het opschalen duurde wel even. De lunchpakketten van een eerste dag hebben 
er nooit meer zo rijk uitgezien. Uiteraard was er stevig gemor onder de collega’s. 
Er moesten goede warme maaltijden komen! ME-pelotons ‘van buiten’ dreigden 
de tweede dag naar huis te gaan. De bekende strafpleiter Mr. Max Moskowicz 
werd op straat aangesproken, koos spontaan de kant van de collega’s en wilde 
belangeloos tegen de werkgever procederen. Het is er niet van gekomen. Die 
tweede dag was de Amsterdamse politie ook een ongehoorzame weggebruiker. 
Het moest even. Onder begeleiding, motorrijders voor en achter, met zwaailicht- 
en sirene, werden de warme Indische maaltijden naar de diverse locaties 
gebracht. Het lek was boven! 

Cor Gorissen

EEN GIGANTISCHE OPGAVE

Gezien het feit dat onze puike redactie van het Spa/nieuws vraagt om politieverhalen uit de goede oude tijd probeer ik 
hieronder genoegdoening te geven.

Ik ga hiervoor terug naar het jaar 1967 (wat een tijd terug). Ik was in die tijd werkzaam bij de recherche aan het 
toenmalige bureau Leidseplein. Ik denk te weten dat in dat jaar waarschijnlijk de eerste gewapende overval in Amsterdam 
plaatsvond. Het was in de zomer van dat jaar dat via de meldkamer aan het HB bij de wachtcommandant de melding 
binnenkwam dat er een overval had plaatsgevonden in het toenmalige Centraal Hotel aan het Stadhouderskade/
Leidsebosje. De kassier van het hotel was door drie mannen gewapend met een pistool, het geldkistje met inhoud aan 
hen af te geven. Omdat de daders zich nog in het hotel zouden bevinden, werd het gehele personeel van het bureau 
voor onderzoek naar het hotel gestuurd. Dat hierbij de deuren van de hotelkamers werden opengetrokken zal door de 
hotelgasten wel niet op prijs zijn gesteld. De kassier van het hotel werd meegenomen naar het bureau. Aangezien ik op 
dat moment de opvangdienst had, kon ik de aangifte opnemen. Daaruit bleek dat de overval op zeer onprofessionele 
wijze had plaatsgevonden. Dat de daders amateurs waren, bleek uit het feit, dat een van de daders door de kassier 
werd herkend, omdat deze in het hotel werkzaam was geweest. Die herkenning kwam ook, omdat de daders zich niet 
hadden vermomd. De ex-werknemer van het hotel was de dader met het pistool. De gegevens van deze man waren 
daardoor bekend. 

Echter bij het bezoek aan zijn adres bleek, dat zijn moeder haar 18-jarige zoon al dagen niet had gezien. Hiervoor is 
hij op telex geplaats als zijn de o.a.v. van deze man. ’s Avonds begaf ik mij samen met collega? in de Leidsepleinbuurt 
om informatie te zoeken. Inmiddels was de zaak in de hele buurt bekend. In een café werd ons door een barjuffrouw 
verteld dat zij ons misschien wel iets kon vertellen, maar dan moesten we na sluitingstijd terug komen. Zij vertelde 
toen, dat zij die avond drie jongens in de zaak had gehad die nogal rumoerig waren kwistig rondjes weggaven. De 
signalementen die zij kon geven kwamen overeen met de daders. Ook hoorde zij, dat de grootste van de drie zei: “John 
is back in town”. Ook vertelde hij dat hij was ontslagen uit de gevangenis in Norg. Bij informatie bij deze inrichting 
werden de gegevens van de verdachte bekend. Ook hij kwam op de telex te staan. Bij ons op het bureau kwamen er 
rechercheurs van de volgerij, te weten Sjoerd Visser en Herman van Hogen. Zij volgde een jonge inbreker en hadden 
gezien dat deze een geldkistje in de Prinsengracht had gedumpt. Zij deden de suggestie, dat dit mogelijk het geldkistje 
was van de overval. Dat bleek inderdaad het geval, want het kistje werd door de brandweer opgedoken, waarna het 
kistje herkend werd door de aangever. In de avonduren van de volgende dag werden de drie jongens door de volgerij 
in de Korte Leidsedwarsstraat gevolgd. Herman had een foto van de jonge dader bij zich. Maar om zekerheid te hebben 
vroeg Herman de jongen om een vuurtje. Bij de herkenning gaf hij ons een seintje, waardoor de daders bij verrassing 
door ons konden worden aangehouden. Bij de jonge dader werd een geladen pistool aangetroffen. Alle verdachten 
bekenden de overval, waarbij de jonge dader met het pistool vertelde, dat hij bij aanhouding van plan was geweest het 
pistool te gebruiken. Maar wij hadden hem verrast. Het idee voor de overval was tot stand gekomen onder het nuttigen 
van de nodige biertjes en de jongste vertelde, dat hij wist hoe ze gemakkelijk aan geld konden komen. De verdachten 
hebben hun verdiende straf ondergaan. De pvb’s van de voorgeleiding werd door ons te doen gebruikelijk rechtstreeks 
naar de Prinsengracht gebracht. Waarbij wij van de o.v.j. Mr Hartsuiker nog de complimenten in ontvangst mochten 
nemen. 

DE EERSTE GEWAPENDE OVERVAL
IN AMSTERDAM Douwe Brouwer

Column
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En toen was het zover. Zondagmiddag om 15.00 uur begon mijn eerste dienst. Ik ging toch wel enigszins met lood in 
mijn schoenen naar het werk. Mijn vrouwelijke collega begon een paar dagen later. Ik zal trachten de wachtkamer te 
beschrijven, die ik aantrof. Een vierkante kamer met in het midden een grote tafel en stoelen eromheen. Later bleek 
dat de kaarttafel te zijn, een bezigheid die in die tijd fanatiek werd beoefend. De stoelen waren door mannen van een 
zodanige leeftijd bezet dat zij mijn vader konden zijn. Mijn vader sprak ik toen nog met U aan en deze mannen stelden 
zich voor als, Willem, Co, Henk, Bob enz. Na het voorstellen ontstond er een gesprek over het koffiezetten en dat zij, de 
mannen, dat niet meer hoefden te doen. Ik gaf toen aan, dat ik de eerste maanden ging kijken, hoe zij dat deden. In die 
jaren was het nog de gewoonte, dat er per dag een koffiebaas vanuit de groep die dagdienst had, werd aangewezen. 
Een bezigheid, waar ik later gewoon in meedraaide. Na nog wat opmerkingen over vrouwen bij de politie, o.a. over de 
uitrusting. Wij hadden geen uitrusting zoals een wapen, toentertijd  een FN en een wapenstok. Wel hadden wij een 
knevelketting. De brigadier duwde een autosleutel in mijn handen en vertelde mij dat ik met Bob de straat op moest. 
Ik vertelde hem dat ik mijn rijopleiding nog niet had gedaan en niet mocht rijden. Dan geef je de sleutel aan Bob, werd 
mij verteld. Nu wil het geval dat Bob net trots had zitten te vertellen dat hij opa was geworden. Ik liep naar hem toe 
en zei: “ opa Bobby, U moet met mij op straat en ik mag nog niet rijden”. Het ijs was gebroken. Toen opa Bobby op 
hoge leeftijd op zijn scootmobiel over het Osdorpplein reed, begroette ik hem nog altijd met opa Bobby. Laat ik vooral 
benadrukken, dat er om de 3 maanden vanaf de politieschool ook jongere mannen de groepen kwamen aanvullen en 
ook vrouwen werden geplaatst, in een langzamer tempo. 

Surveilleren in het strakke uniform met kokerrok, dus de handtas moest mee, want waar moest je de knevelketting, 
notitieboekje en bonnenboekje laten, oh ja en het transactiegeld, want er werd meteen afgerekend op straat. 
Ondenkbaar tegenwoordig, afrekenen bij de adjudant op de eerste etage! Van al deze mannen heb ik het politievak 
geleerd, goede manieren voor oplossingen en ook dingen, die ik nooit op hun manier zou doen. Het afhandelen van 
echtelijke twisten,  verwerken van ernstige aanrijdingen en het omgaan met bloederige situaties, een harde leerschool 
die met veel humor en van mijn kant met verwondering werd bekeken. Ik heb daar het juiste uitgepikt, want veel heb 
ik kunnen gebruiken tijdens mijn verdere werkzaamheden. 

 Op BBC First heb ik de serie over Inspector George Gently gevolgd. Deze serie speelt zich af in de jaren 60 in Engeland 
en ik zag dat politievrouwen in uniform op het bureau net zo werden benaderd, als hier. Alleen daar werden zij echt als 
koffiejuffrouw gebruikt en bruikbare ideeën werden vooral door een jonge  brigadier af geserveerd. Gelukkig werd de 
vrouw wel serieus genomen door de inspecteur. Ik weet het is een serie, maar ik kreeg toch diverse keren een dèjà vu.

POLITIE BUREAU 
OVERTOOM–VONDELKERKSTRAAT 

Hetty Roos

Niet alleen in Nederland maar ook overzee moesten de vrouwen voor hun plek ‘vechten’ en in deze tijd nog steeds in 
vele landen.

Het bureau Overtoom had geen damestoiletten, zoals dat heette. Wij mochten de sleutel bij de hoofdinspecteur op de 
1e verdieping halen en daar gebruik van maken. Knap vervelend, omdat je een keer in de maand vaker naar het toilet 
moest. Dat leverde vaak verstoorde blikken op. Gebruik maken van het toilet beneden was een optie, ware het niet, dat 
deze vaak niet te benaderen was en dat er een spleet bij de drempel zat. Het was in het weekend en in de avonduren 
de gewoonte om daar strijkers in te gooien. Dan maar weer de sleutel vragen. In de huidige tijd levert, bij het gebruik 
van genderneutrale toiletten, dit geen probleem meer op en vuurwerk afsteken kan helemaal niet meer. 

In een van de eerste ochtenddiensten werd ik met mijn collega naar een bloedende vrouw in een tuin gestuurd. Zij 
lag op de mat met uit haar schedel een grote grijze bult hersenen. Wij hoorden de ambulance al aankomen en boven 
het geluid van de sirene was er klassieke muziek met zware pauken slagen te horen. De keuken was besmeerd met 
bloed, zelfs het gebakken ei was rood. Het huis was donker. Kortom een luguber gehoor en aanblik. Van mijn collega 
moest ik vlak achter hem lopen en niets aanraken. Ondertussen waren de broeders met het slachtoffer bezig. Het huis 
bleek leeg, maar helemaal besmeurd met bloed, zelfs de pianotoetsen waren rood en in de hal lag een bijl. Het enige 
wat wij toen hebben gedaan was de muziek uitzetten en via dezelfde voetstappen weer naar buiten en wachten op 
de recherche. Tegenwoordig gebeurt dat heel professioneel. Ik hoef dat niet uit te leggen. In diverse series op tv zie 
je duidelijk hoe dat gaat. De rechercheurs die bij ons kwamen, liepen allemaal naar binnen en ondertussen liepen zij 
van alles aan te raken. Mijn collega legde aan mij uit, dat het zo niet moest! Enfin, een uitgebreid pvb van bevindingen 
gemaakt en later moesten wij op het HB bij de chef recherche komen om zijn complimenten in ontvangst te nemen. 
Ook ietwat verontschuldigend over het gedrag van de rechercheurs. Het was eind 1970. Een wereld van verschil, wat 
betreft de technische mogelijkheden en communicatiemiddelen nu! Voor de nieuwsgierigen: de vrouw was daar op 
bezoek bij de bewoner en was boos geworden, omdat hij niet aan zijn gerief was gekomen. De vrouw is hersteld en 
heeft er een lichte beperking aan over gehouden. Dit was mijn doop van een bloederige situatie en er zouden er nog 
vele volgen. Maar zoals ik al schreef, het gebeurde in een ochtenddienst en ik had nog niet ontbeten. Ik had ook geen 
trek meer, maar de collega’s hebben mij enigszins gedwongen om te eten en tussendoor veel gepraat, met veel humor 
en zo heb ik deze ervaring kunnen verwerken.

Ik had in mijn vorige stuk al verteld dat de Amsterdamse bevolking niet gewend was aan politievrouwen in uniform. 
Ik heb het nu over eind zestiger jaren, wij kregen de melding te gaan naar de Amstelveenseweg, waar een kroeg kort 
en klein werd geslagen. In die tijd reden alle surveillanceauto´s in de buurt er dan naar toe. Daar aangekomen was er 
inderdaad een flinke knokpartij binnen. Het was binnen niet ruim. Een collega vroeg aan mij, of ik alleen naar binnen 
wilde gaan voor het verrassingseffect, zodat zij achter mij aan de vechtersbazen konden grijpen. Heftig vond ik dat, 
maar het plan werkte, want bij mijn binnenkomst was het meteen stil. Het was nog nooit vertoond een vrouw in 
uniform in een kroeg. De vechtersbazen werden gescheiden en aangehouden. Zoiets werkt maar 1 keer! Het overvallen 
van banken in die tijd was erg populair. Procedures en aanrijdingsplannen waren er toen niet. Er werd met zwaailicht 
en sirene naar een bank gereden en de overvallers, gealarmeerd door de sirenes, liepen vaak schietend naar buiten. 
Dit brengt mij weer op het ontbreken van een wapen bij de vrouwen. Heftige discussies, iedere keer weer, na zo een 
incident of de man wel met een vrouw op straat moest want het wapen ontbrak! Waarom geen wapen voor de vrouw? 
Het politiediploma werd pas verstrekt, als je ook schietexamen had gedaan. Dus het probleem lag mogelijk bij de 
leiding, die de vrouwen niet met een wapen de straat op durfden te laten gaan. 

Dit “probleem” werd pas in 1973 opgelost. Het volgende probleem werd daarbij geschapen, want waar laat je een 
wapen in een strak uniform? Een schouderholster? De handtas? Beiden niet ideaal! Buiten de vele overvallen waar 
later gelukkig een protocol voor werd gemaakt, zowel bij telefonische meldingen als voor het aanrijden van het object,  
ging het politie werk gewoon door. Het was nachtdienst en in de buurt van het IJsbaanpad zou er worden ingebroken. 
Ik kwam met mijn collega als eerste ter plaatste en hij rende onmiddellijk richting een hek en sprong erover. De collega 
wilde ik niet alleen laten, maar soepel over een hek met een strakke rok ging niet. Dus rok omhoog over het hek, dan 
kleding fatsoeneren  en op die onhandige schoenen door het gras. 
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In de wijk was een verkeerspost, Hobbemankade/Stadhouderskade, de ochtend- en avondspits. Het was een T-kruising 
en de eerste keer kreeg ik een begeleider mee die e.e.a. ging uit leggen. Hij deed het voor en verliet de kruising om het 
aan mij over te laten. Ik stapte de kruising op en gaf een duidelijk algemeen stopteken. Een automobilist schrok van 
een vrouw in uniform en/of  een duidelijk stopteken, dat laat ik in het midden, maar de kettingbotsing was heftig. Mijn 
begeleider kwam later van achter een boom tevoorschijn nadat hij zijn gezicht onder controle had van het lachen. Deze 
verkeerspost moest bij weer of geen weer worden bemand, want er was nog geen ringweg om Amsterdam en al het 
vrachtverkeer ging ook door de stad. Ik kom weer terug op de kleding, waarin ik toen moest werken. In mijn vorig stuk 
had ik het al over de nylonkousen die wij droegen. Deze werden vastgemaakt met een jarretel gordel, wat inhield dat 
er een gedeelte van je benen bloot was. Dus in rok door de sneeuw en vrieskou op de fiets naar de verkeerspost. 2 uur 
regelen en dan weer terug fietsen! Al gauw had ik een niet door de dienst verstrekte wollen broek met langere pijpen 
onder mijn rok aan. Er werd soms aan mij gevraagd of ik het koud had gehad. Nee antwoordde ik dan. Twee vrouwen 
mochten niet met elkaar surveilleren, dat was link, vond de leiding. Als het al gebeurde, toen de mannen bijvoorbeeld 
moesten assisteren bij rellen op de Dam, moesten wij altijd aangeven, dat wij twee vrouwen waren. Ondertussen 
mocht er worden getrouwd en daar werd dapper gebruik van gemaakt. De Floriade ging open in/rond het Amstelpark 
en er kwam een permanente politiepost. Dat was een leuke tijd en de vrouwen kregen het wapen bij hun uitrusting.  
Dit bovenste was een kleine bloemlezing over mijn ervaringen tot en met 1973. Ik zou een boek kunnen schrijven, maar 
ik laat het hierbij.

Ik besloot toen om gebruik te maken van de regeling om na 7 jaar mijn pensioen af te kopen. Kinderen, die wilde ik wel, 
maar niet als ik nog in uniform werkte. Dus ik diende mijn ontslag in en vertrok na 7 jaar in 1973. Het was een geweldige 
tijd met ups en downs en een harde leerschool. De ervaringen en de kennis, die ik ondertussen had opgedaan in het 
bedrijfsleven en als hulpmoeder met van alles op de lagere school, wilde ik best in- en omzetten in het politiewerk. 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, is het gezegde. Toen ik in 1984 hoorde dat het mogelijk zou worden om in 
deeltijd bij de politie terug te komen, heb ik die kans benut. Maar mijn terugkomst op 1 januari 1985 ging ook weer 
gepaard met wat ‘handicaps’, zoals het vaak door collega’s werd genoemd! Nu was ik ineens een oudere vrouw (36!!) 
met kinderen, die deeltijd ging werken. Gelukkig wel iemand die in een lange broek mocht werken. 

Daarover de volgende keer meer!

Na afloop waren er vele auto’s ter assistentie gekomen en gezamenlijk liepen wij terug naar het hek. Verbazing alom 
hoe ik daar overheen was gekomen. Dat ging ik dus niet laten zien en zij hebben mij heel galant over het hek geholpen. 
Ik heb toen onmiddellijk een lap zwarte stof gekocht en een lap zwarte voering en heb zelf een wijde rok gemaakt 
waar ik tot en met 1973 gemakkelijk in heb gewerkt, het viel niemand op. De kosten voor mijn outfit was totaal 5 
gulden! Communicatiemiddelen hadden wij niet, alleen de mobilofoon in de auto. De opdracht die wij kregen was 
een zware aanrijding in Buitenveldert met letsel. Het zwaailicht en sirene ging aan en rijden maar. Ter hoogte van 
het Haarlemmermeercircuit hoorden wij een flinke klap en de auto stond stil. De accu was geklapt. Gelukkig stond 
er een telefooncel om naar het bureau te bellen, maar wij hadden beiden geen kwartje bij ons om te bellen. Een 
voorbijganger was zo vriendelijk een kwartje te lenen, zodat wij onze pech konden doorgeven en een andere auto naar 
de aanrijding konden sturen. 

Deze situatie is nu ondenkbaar!  Een andere keer weer naar een aanrijding met letsel in Buitenveldert, bij aankomst 
zagen wij een ravage waarbij 7 personen zwaar gewond op de grond lagen en een persoon op de bestuurdersplaats 
hing, terwijl hij een passagier bleek te zijn. Ik gaf het door aan het HB en vroeg om meerdere ambulances. Maar dat 
kon/mocht ik niet beslissen, kreeg ik te horen, daar ging het ambulance personeel over, die nog niet waren gearriveerd.  
Hopelijk is dit nu wel goed geregeld! Het was ook de tijd van de flowerpower, Vondelpark slapers en het drugsgebruik, 
junkenboten en eigenlijk te veel om op te noemen, een maatschappij in verandering. Een aanhouding van drugsbezit 
voor eigengebruik kostte veel tijd. De persoon liep eerder op straat, dan dat wij klaar waren met het verbaal. De 
Olympia schrijfmachine draaide overwerk, verbalen met het bekende carbonpapier tussen het witte papier. Na een 
keer even te zijn weggelopen, om bij terugkomst je werk af te maken en dan tot de ontdekking komen, dat er onder 
aan je werk getikt staat, “even over maken”! Kijk dat kon je dus maar 1 keer gebeuren. De vele vliegtuigkapingen in 
die tijd eisten fouillering en beveiliging op Schiphol. De Rijkspolitie was daar verantwoordelijk voor, maar zij hadden 
geen vrouwen in dienst. Zo leverde de gemeentepolitie Amsterdam de vrouwelijke collega´s. Dat was een mooie tijd, in 
burger een dagdienst of avonddienst draaien. Lange wachttijden bij vertragingen, dus ruim tijd om de sfeer op Schiphol 
van het grondpersoneel en bemanning van het vliegtuig mee te maken. Ook dat was een mooie leerschool. Dan het 
fouilleren, alles handmatig dus. Voornamelijk risicovluchten werden gecontroleerd. Daarin zaten weinig vrouwen, 
dus de mannelijke collega’s fouilleerden de passagiers en de vrouw in het gezelschap mocht de bagage controleren. 
Hygiëne en veiligheid, daar deed men toen niet aan, wij werkten met blote handen. De bagage bevatte meestal vuil 
wasgoed met daarin verpakt elektrische apparatuur, dus alles moest dan worden uitgepakt. Wij werden na enige 
maanden vervangen door particuliere beveiliging, want dit ging langer duren!
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Op de een of andere manier zijn de nachtdiensten zo rond 1980 diensten waar een zekere magie van uitgaat. Waar dat 
door komt? Ik heb wel een idee en ik zal proberen het onder woorden te brengen.

Ten eerste ben je alleen met je eigen groep in dienst. Als de late middagdiensten zijn afgetaaid heb je met je groep 
het rijk alleen. De groepen zijn een eenheid, bijna familie, in elk geval net zo waardevol als familie. Het zijn de mensen 
waarop je kunt terugvallen bij nare voorvallen en ze steunen je onvoorwaardelijk. Het acht-groepenrooster is dan nog 
onbetwist de norm en dat betekent dat je wordt geacht geen verlof op te nemen in de nachtdienst. Als je dan toch op 
vakantie wil, moet je met iemand van een andere groep ruilen. En dat gebeurt bijna nooit, dus je bent met de voltallige 
ploeg aanwezig.

Ten tweede is er geen “dak op het huis”, zoals dat wordt genoemd. Met uitzondering van je groepsbrigadiers liggen alle 
leidinggevenden thuis lekker in hun mandje. Dus ze zijn niet hinderlijk aanwezig om leiding te geven, terwijl dat niet 
nodig is. Je weet donders goed wat je moet doen, dus in de nachtdienst ervaar je een groot gevoel van vrijheid, dat 
de saamhorigheid nog versterkt.

Ten derde ben je van de acht uren er tenminste zes op straat. Je kunt dan heerlijk je werk doen, hier eens kijken, daar 
eens iemand controleren, locaties waar veel criminaliteit is in de gaten houden, iemand een tijdje volgen en soms een 
aanhouding verrichten. De groepen zijn groot, dus er is geen probleem als je iemand oppakt. Een andere eenheid van 
je groep neemt de opdrachten over. In die nachtdiensten scherp je als het ware je instincten als smeris aan. Normaal 
gesproken zijn er in de nacht niet heel veel meldingen, dus je hebt veel vrijheid. Soms kun je een burgerdienst draaien, 
het zout in de pap...

Ten vierde is de nachtdienst een sociaal gebeuren. De groepsbinding wordt versterkt, er wordt vaak gezamenlijk 
gegeten, er wordt in de kantine gekookt, kortom, het is zuster- en broederschap alom. Dat geeft heel veel warmte.De 
nachtdiensten komen in series van drie en vier achter elkaar. Daarna heb je een uitslaapdag en de dag daarop word je 
geacht weer in de dagdienst te verschijnen. Best zwaar soms, maar het ongemak weegt zeker niet op tegen de magie 
van de nachtdienst. De nachtdienst is ook de tijd dat je wat kattenkwaad uithaalt. Dat leidt er soms toe dat een pitauto 
door een politiekraan uit de modder moet worden getrokken.

NACHTDIENST                     Bert Bonnemaijers
Soms worden de brandslangen “getest”. (Als er brand uitbreekt moet je zeker weten dat het werkt, toch?) Dat zorgt er 
eens voor dat de boel gedweild moet worden door een leerling-inspecteur, alleen gekleed in zijn onderbroek en zijn 
overhemd, met epauletten, dat dan weer wel...

In de laatste nachtdienst op de IJtunnel, vlak voordat ik naar de Linnaeusstraat zou gaan, hebben mijn groepsgenoten 
zich voorgenomen om mij met een brandslang uit de schoenen te spuiten. Ik heb het idee dat ze me op de binnenplaats 
opwachten, verdekt opgesteld bij de ingang van de fietsenkelder. Vlak voordat ik binnenloop stop ik de auto aan de 
voorkant, loop naar binnen en zie de brandslang uitgerold en wel de kelder inslingeren. Ik draai de kraan dicht, loop 
naar buiten en rijd gewoon de binnenplaats op. Daar staan ze klaar met de brandslang in slagorde! Ze draaien hem 
open en een klein. 

straaltje spuit eruit... Ik loop lachend langs ze heen en zie hun beteuterde gezichten. Binnen ben ik veilig, want ze 
hebben geen zin om het hele bureau aan te dweilen...

Pech heb ik die nacht wel, want op weg naar huis word ik op de Jan van Galenstraat van achteren aangereden, wat 
schade aan de achterzijde van mijn auto oplevert. Brigadier Jaap* heeft een vriend die bij de brandweer werkt. Daar 
gebruiken ze rookpoeder om gasmaskers te testen. En die vriend heeft een voorraadje achterover gedrukt en gedeeld 
met Jaap. Jaap maakt een rookbom klaar en steekt die een kwartier voordat de aflossing komt aan. Hmmm… niet 
spectaculair… de rook verdwijnt het lattenplafond in en is weg. Als we afgelost zijn rijden we voor het bureau langs en 
dan is de rook afgekoeld. Die zakt weer door het lattenplafond naar beneden en zet de ruimte van de wachtcommandant 
in een ondoordringbare mist... De ochtenddienst hapt naar adem door de open ramen... Vertraagd succes... maar 
toch... succes!!

Ja, die nachtdiensten zorgen voor sfeer en een goed groepsgevoel. Daarbij moet ik nog even vermelden dat ook de 
zondagochtenddienst een dienst is met alleen je eigen groep, maar op de een of andere manier heeft die dienst nooit 
zo’n gevoel gegeven als de nachtdienst. Waarschijnlijk omdat de zondagochtenddienst altijd midden in het beruchte 
nekkenbrekersweekend -met drie ochtenddiensten op een rij- valt en we allemaal op ons tandvlees lopen... 
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Mijn ouders en hun vrienden waren stevige rokers en hun feestjes benamen mij letterlijk de adem. Ik ben dus niet 
opgegroeid in een rookvrije omgeving. Als ik er wat van zei, kreeg ik te horen dat ik niet moest zeuren. Er waren 
asbakken in de bioscoop, in de bus en trein en bij de kapper. Overal werd gerookt, dus je wist niet beter. En een zeurpiet 
wilde je ook niet zijn en de term ongewild meeroken bestond nog niet. Op de lagere school werd uiteraard door de 
medeleerlingen niet gerookt, maar leraren rookten soms wel, ook wel eens een pijp. Nogmaals, je wist niet beter. 
En dan begin je aan de middelbare school. In de grote vakantie moest er iets raars gebeurd zijn, want vrijwel al mijn 
nieuwe klasgenoten liepen met sigaretten in hun mond rond in de pauzes. Ik was verbijsterd. Amper twaalf jaar en dan 
stevig roken! Maar je went er snel aan en voor je het wist, wist je niet beter.

In de puberjaren was ik de enige in mijn vriendenkring die niet rookte. Ik ben er nooit aan begonnen omdat ik in mijn 
jonge jaren last had van astmatische bronchitis. In die situatie is roken niet zo heel slim. Als je er niet aan begint weet 
je ook niet wat je mist. Ik startte bij de politie en daar rookte ook vrijwel iedereen. De pauzes tussen de lessen waren 
voornamelijk rookpauzes. Overal, op school, op je werk, in de kroeg, op feestjes, in restaurants en thuis zat ik in de rook 
van anderen. Maar ja, je wist niet beter. Ik had af en toe vriendinnen… die rookten. Zoenen smaakten naar as, alsof je 
uit een de aslade van een oude kolenkachel snoepte. In die jaren werd het al wel duidelijk dat roken niet bevorderlijk 
voor de gezondheid was. Mijn latere vrouw rookte ook, maar ontleende inspiratie aan mijn niet-roken en ze stopte vrij 
snel, de eerste in mijn omgeving. Ik was haar daar dankbaar voor! 

Waarom schrijf ik dit zo? Voor de jongere garde in een tijd waarin de roker een paria en een uitgestotene is, is het 
nauwelijks te bevatten dat tot aan de jaren negentig de hele maatschappij doortrokken was van tabaksrook, dat de 
situatie volledig tegenovergesteld was aan die van nu. Een maatschappij waar de niet-roker een uitgestotene was, 
in elk geval was dat iemand waar meewarig naar werd gekeken. Overal werd gerookt, zonder enige beperking en de 
indoctrinatiemachine werkte perfect. Je wist niet beter dan dat het zo hoorde. De last die je ervan had slikte je maar 
gewoon in. Asbakken hoorden bij de standaardinventaris van politiegebouwen. In de dienstauto’s werd gerookt, al 
moet ik wel zeggen dat er collega’s waren die vroegen of je er last van had, maar velen interesseerde dat geen bal. Er 
waren er ook die al rijdend sigaretten rolden, intussen met hun knieën sturend.

IK HEB ER TABAK VAN
Bert Bonnemaijers

Dat was trouwens een hele vaardigheid, dat zie ik de auto besturende WhatsAppridders van vandaag nog niet doen! 
En als niet-roker wist je niet beter. Dat je er last van had kon je maar beter niet “ventileren”, een aardige woordspeling 
in dit verband. Teveel commentaar op rokers plaatste je buiten de groep en zo zat je als niet-roker gevangen in een 
onmogelijke situatie. Maar die vanzelfsprekendheid dat overal maar kon worden gerookt verdween langzaam maar 
zeker. Er stopten steeds meer collega’s met roken en langzamerhand kregen de niet-rokers de overhand.

Aan het eind van de jaren negentig was de slogan: Roken? We komen er samen wel uit. Er gold 
in de politiegebouwen nog geen algemeen rookverbod, maar als alle gebruikers van een kamer er 
geen bezwaar tegen hadden, mocht je daar roken. Ik had een paar rokers in mijn team en, gewend 
als ik was om tegen rookwolken aan te leunen, vond ik het wel goed, je was immers niet anders 
gewend. Dat was een dom besluit, want het trok binnen een week alle rokers die op andere plekken 
werden weggejaagd aan, net zoals een brandende lantaarnpaal in de nacht motten en andere 
insecten aantrekt. Al die lieden vonden wel een excuus om bij ons op de kamer administratief werk te 
doen, waardoor die kamer letterlijk blauw van de rook stond, veel erger dan voorheen. Dat moment 
markeert wel het begin van het besef dat ik als niet-roker recht had op schone lucht, zeker toen bleek 
dat veel rokers zich niets gelegen lieten liggen aan de overlast die zij met hun gerook aan anderen 
toebrachten. Er ontwaakte diep in mijn binnenste zowaar iets van een activist! Ik had er letterlijk 
tabak van! Dus dat roken op onze kamer werd snel teruggedraaid. Naast prijsverhogingen werd het 
roken in een aantal stappen verder ontmoedigd.

Op een rookhok na werd roken in het hele gebouw verboden. En in dat rookhok stonden ze, de laatst 
overgebleven tabaksverslaafden, als treurende ijsberen op een smeltende ijsschots. Hun wereld zou 
voorgoed veranderen. Ze beseften het, maar wilden er eigenlijk niet aan. Je zou bijna medelijden 
krijgen, als het niet een beetje als genoegdoening voelde na decennia onmacht en ongewild 
meeroken. ‘Dan krijg ik nog geld van je, want je hebt gratis van mij meegerookt’, zei zo’n grapjas eens. 
Ik heb er maar niet op gereageerd, want hij voerde een achterhoedegevecht. Een andere lolbroek 
vond het nodig om demonstratief rook in mijn gezicht te blazen toen ik hem aansprak op het roken 
op een verboden plek. Achterhoedegevecht of niet, dit soort gedrag droeg niet bij aan begrip voor 
de roker, evenmin als de bergen peuken die op de binnenplaats werden achtergelaten “als dank voor 
’t aangenaam verpozen”.Het rookhok, een bruin uitgeslagen ruimte, bleef niet lang in stand. Roken 
werd volledig verboden. Ik kon mijn geluk niet op. Geen stinkende kleren meer en gewoon frisse 
lucht in de bureaus. Vergaderingen waarbij je degene tegenover je weer gewoon kon zien.

Inmiddels is de roker de paria. We weten niet beter dan dat er vrijwel nergens meer gerookt kan worden. Het is een 
lange weg geweest, maar ik ben blij dat die tabaksrook uit mijn omgeving is verdwenen. Er is in enkele decennia een 
radicale ommekeer bewerkstelligd, van een doorrookte naar een rookvrije politie. En niet alleen bij de politie maar ook 
in de rest van de maatschappij ben je als roker inmiddels een meelijwekkend overblijfsel uit een andere tijd. Maar het 
geeft wel hoop dat ook op andere, belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het milieu, belangrijke maatregelen 
genomen kunnen worden. Want een omwenteling teweegbrengen kán dus wel! 
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Ik had gehoopt door de politie te kiezen daarvan verschoond 
te blijven. Maar ja, je had slechts twee keuzemogelijkheden: 
ontslag nemen of meedoen. Het werd meedoen. Laf, 
ja... ik weet het... En daar stonden we dan, op een gure 
lenteochtend op het oude APGS-terrein, met de hele klas 
in “rotten van twee”, zoals dat genoemd werd. Een van de 
schietdocenten, een hoofdagent, had zich de lachwekkende 
maniertjes van een echte sergeant aangemeten en stond 
ons allerlei commando’s toe te brullen.

Het lukte niet erg om die snel genoeg in je geheugen op 
te slaan, zodat dat het marcheren van ons meer weg had 
van Laurel en Hardy in het Vreemdelingenlegioen, dan van 
een goed geoliede machine. De instructeur begon steeds 
harder te schreeuwen en langzaam maar zeker ontstond 
er enige orde in de chaos. ‘Voorrrwaarrrts árrrrs!!!’ riep 
de instructeur. We keken elkaar aan. Wat bedoelde hij 
daarmee? Zou dat “Voorwaarts mars” betekenen? Ik heb 
dat later nog meermalen gehoord, maar nooit begrepen 
waarom die “M” niet werd geroepen. Met dat commando 
dacht ik eerder aan een zekere lichaamsopening waar 
rottende afvalstoffen het lichaam verlaten dan aan rotten 
marcherende soldaten of politiemensen. En om me heen 
kijkend was ik zeker niet de enige die dat verband legde. 
We konden er niets aan doen, onze klasgenoten en ik, 
maar we kregen steeds vaker de slappe lach om de manier 
waarop die hoofdagent ons tot een gedisciplineerde 
eenheid probeerde om te toveren. En hij begon daarbij 
steeds harder te brullen: ‘Luisterèèè!!!!’.

Hij leek majoor Kees wel…. Maar uiteindelijk lukte het 
wel om onze klas naar de commando’s te laten luisteren 
en was er zowaar een geoliede machine te zien. En wat 
was het uiteindelijke doel van al die lol? Om goed voor de 
dag te komen bij de paraatheidsoverdracht van de ME! 
Daarna heeft nooit, maar dan ook echt nooit meer iemand 
“Voorrwaarrrts árrrs!” tegen me geschreeuwd. In één jaar 
werden je de grondbeginselen van de exercitie bijgebracht 
en heb ik tegen wil en dank geleerd om voor het vaderland te 
marcheren, alleen niet in legergroen, maar in politieblauw, 
om alles na de paraatheidsoverdracht weer te vergeten. Als 
je het mij vraagt was het pure tijdverspilling, maar achteraf 
konden we het ook als een vorm van ontspanning zien, 
want we hebben er ook vreselijk om gelachen. 

Met militairisme en het leger heb ik nooit veel opgehad. 
En toen aan de horizon de dreiging van de dienstplicht 
opdoemde werd mijn lust om in het legergroen voor het 
vaderland te moeten marcheren steeds meer uitgehold. 
Ik had vrienden die in dienst zaten en hun verhalen 
stemden me nooit vrolijk. Niks voor mij, het leger! En dan 
de opmerkingen van oudere mensen: ‘Daar maken ze een 
kerel van je!’, ‘Het is goed voor je ontwikkeling!’ Jaja, vast... 
Maar een baan bij de politie kon ervoor zorgen dat je niet 
in dienst hoefde. Dat was een uitweg! 

Mijn vader werkte bij de politie en via hem had ik wel een 
beeld gekregen wat ik daar kon verwachten. Niet dat dat 
de voornaamste reden was om bij de politie te willen, maar 
het was mooi meegenomen! Er kwamen veel collega’s van 
hem over de vloer, ook leidinggevenden. En de soepele 
omgangsvormen bevielen mij wel. Toen mijn sollicitatie 
de deur uit was kwam de gevreesde oproep voor de 
keuring voor de militaire dienst. Ik werd goedgekeurd. Mijn 
sollicitatie bij de politie liep nog steeds toen het Ministerie 
van Defensie mij een brief stuurde waarin stond dat ik 
buitengewoon dienstplichtig was en dat ik dus voorlopig 
was vrijgesteld van opkomst. Ik sprong een gat in de lucht! 
Toen kort daarna duidelijk werd dat ik bij de politie was 
aangenomen was ik blij dat ik niet hoefde te marcheren 
voor het vaderland!

De opluchting sloeg al snel om in een lichte teleurstelling: de 
politie bleek net zo te zijn georganiseerd als een leger, met 
uniformen (dat wist ik natuurlijk al wel), rangen en standen. 
Met epauletten op je schouders en biezen op je broek. De 
brigadiers, adjudanten, inspecteurs, hoofdinspecteurs en 
commissarissen hadden soortgelijke bevoegdheden als 
het leger. De opleidingsschool was helemaal anders dan ik 
had verwacht. De soepele omgangsvormen die ik thuis had 
gezien bleken op die school helemaal niet te bestaan! Op de 
opleidingsschool in de houding staan voor een “meerdere” 
(was ik dan een “mindere”?), groeten, het waren allemaal 
disciplineregels die rechtstreeks afgekeken waren van de 
krijgsmacht. Ik wist dat het er uiteindelijk in het korps wat 
gemakkelijker aan toe zou gaan, maar toch... zó streng had 
ik het niet verwacht. En dan krijg je een rooster, waarin 
staat dat je op gezette tijden exercitie hebt. Exercitie! Dat 
in de maat lopen, zoals je dat altijd op TV zag op 1 mei op 
het Rode Plein in Moskou!

EXERCITIE
Bert Bonnemaijers
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Enfin, de brand in de apotheek werd 
geblust, er waren twee gewonden door 
rondvliegend glas en de oorzaak was een 
gebroken gasleiding. Er werd die avond zelfs 
een item aan gewijd in het NTS journaal. 
Eigenlijk is het achteraf verbazend goed 
afgelopen. De apotheek werd snel hersteld 
en in de jaren daarna betrad ik altijd met 
de nodige achterdocht de apotheek als 
we daar moesten zijn. Ik zag de kleine 
beschadigingen in de betonconstructie en 
de “hapjes” beton die tijdens de explosie 
uit de randen waren geslagen. Ze waren 
“hersteld” door ze over te schilderen, 
schijnbaar als een blijvende herinnering aan 
die explosie. Ik voelde me de eerste jaren 
daar niet op mijn gemak, alsof die explosie 
zich zou kunnen herhalen terwijl ik daar 
binnen was. Maar met het klimmen van de 
jaren sleet dat gevoel en een paar jaar later 
verdween die angst gewoon.

Mijn ouders hadden, als zovelen, een oude 
schoenendoos met daarin foto’s. Daar zaten 
ook foto’s in van het optreden van mijn 
vader op die dag op de Johan Huizingalaan. 
Wellicht hebben die foto’s een rol gespeeld 
in het bewaren van de herinnering.

En de datum? Die was ik dezelfde dag al 
vergeten, als ik die toen überhaupt al heb 
geweten, een kind van zes houdt zich niet 
bezig met data.

Decennia later was daar opeens de website 
www.delpher.nl, waar zo’n beetje alle 
Nederlandse kranten van de laatste eeuwen 
kunnen worden bekeken. En daar vond 
ik de datum: 9 september 1962, evenals 
krantenartikelen en -foto’s. Nu raak ik 
die datum niet meer kwijt, hij zit in mijn 
geheugen gebrand als het eerste bewuste 
moment waarop ik zag wat politiewerk 
betekent. Dat heeft zeker bijgedragen aan 
mijn latere keuze om bij de politie te gaan. 

Wat is dat voor een datum? Dat hoor ik velen van jullie denken. Degenen die mij kennen beseffen dat ik op die datum 
nog maar een kind was, zes jaar oud om precies te zijn. Toch is dit voor mij een heel belangrijke datum want deze dag 
markeert voor mij de allereerste bewuste herinnering aan wat politiewerk inhoudt, als toeschouwer weliswaar, maar 
toch...

9 september 1962, in mijn herinnering was het een zondag, na het checken van de eeuwigdurende kalender blijkt 
dat te kloppen. Het was ook een dag dat het mooi weer was. Mijn ouders en ik woonden nabij de kruising Pieter 
Calandlaan/Johan Huizingalaan. Tegenover het Sierplein lag een daarna nog jaren braakliggend stuk terrein dat een 
ideale avonturenspeelplaats was voor opgroeiende jongens van een jaar of zes, zeven, met bosjes, bomen, kleine 
zandverstuivingen en kleine heuveltjes. Ik speelde die dag buiten, op dat braakliggende terrein met mijn vriendjes. 
Ergens in de middag hoorden wij plotseling een enorme knal, alsof er een bom ontplofte. Over de Johan Huizingalaan 
begonnen mensen te rennen in de richting van de Plesmanlaan. De buiten spelende jongens werden natuurlijk ook 
bevangen door een enorme nieuwsgierigheid en we renden naar de Johan Huizingalaan. Daar zagen we grote vlammen 
slaan uit de apotheek, een stukje verder in de richting van de Plesmanlaan, maar aanvankelijk onzichtbaar vanaf ons 
speelterrein door bebouwing die er voor stond. Op de straat vóór de apotheek lagen enorme hoeveelheden glas. Het 
duurde niet lang of de eerste sirenes waren te horen, brandweer, politie, ambulances. Volop sensatie voor een jongen 
van zes jaar. Mijn vriendjes en ik stonden met grote ogen en open monden toe te kijken. Ik herinner me in het bijzonder 
de aankomst van een (toen nog zwarte) politiekever want de eerste die daar uitstapte was mijn eigen vader! Gekleed 
in het zwart van het toenmalige politie-uniform, pet op. De pofbroeken en de laarzen werden toen al vrijwel niet meer 
gedragen. Voor het eerst (en het laatst) van mijn leven zag ik mijn vader als praktiserend politieman in actie. Ook al 
hebben mijn vader en ik zo’n vijftien jaar tegelijkertijd bij dezelfde organisatie gewerkt, onze paden hebben elkaar gek 
genoeg nooit ambtelijk gekruist, zeg maar. In zijn laatste werkzame jaren hebben we wel in hetzelfde gebouw gewerkt, 
het HB, hij bij een rechercheafdeling, ik op de meldkamer, maar dat waren werelden van verschil. 

Bert Bonnemaijers
9 SEPTEMBER 1962  
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1975
Einde van de werkweek. Tijd om de resultaten van de afgelopen week te bespreken en af te sluiten, gedurende 
het laatste uurtje, samen met recherchebaas Ton H. Als ‘jongste bediende’ werd ik natuurlijk aangewezen om een 
‘versnapering en wat halve liters’ te halen. Waar?, vroeg ik. Nou... hier om de hoek bij Jan en Dien, in café de Druif op 
het plein. Ik op stap met een oude kunststof-lederen boodschappentas. 

Het bleek een oud café op het Rapenburgerplein. Bij de ingang moest ik een paar treden naar beneden om binnen te 
komen. Ik zie een man en vrouw ‘op leeftijd’ achter de zeer lage tap/bar staan en leer ze kennen als Jan en Dien, héle 
aardige en rustige mensen. 

Jan herkent de tas al en pakt hem aan. Ik bestel wat ik wil hebben, ga op een zéér lage kruk voor de bar zitten en 
wacht af. Het valt me op dat dit het éérste café is waar je géén muziek hoort en waar geen jukebox staat. Ik merk dat 
de bezoekers bestaan uit een mengeling van ‘schippers met grijze baarden en hippies’ én…. dat niemand haast heeft. 
Ieder gesprek kan ik duidelijk volgen en ademt een sfeer alsof ik in een café uit 1600 ben beland.

Na ’n kleintje pils te hebben genuttigd krijg ik de volle tas aangereikt en vertrek weer, onder de indruk van deze ‘andere’ 
wereld. Teruggekomen ‘leegden’ m’n collega’s een paar halve liters leeg in een grote glazen laars, die langzaam de kring 
rondging, waarna de resultaatgesprekken op gang kwamen.

Tegen het moment dat de laars tweemaal rond was geweest, was ik als laatste aan de beurt om de laatste slokken 
vanuit de voet van de laars stromende bier te nuttigen. Ja... en als je dan tijdens de gesprekken niet in de gaten had, dat 
de collega naast mij de laars een halve slag had gedraaid, dan had ik de daarop volgende vloedgolf kunnen verwachten.

Niet slim van mij,... wel nat! 

Henk DoornekampCAFÉ DE DRUIF EN 
DE GLAZEN BIERLAARS
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DIAGRAM KRUISWOORDPUZZEL
SPA nr.46

OMSCHRIJVING KRUISWOORDPUZZEL 
SPA nr.46

Horizontaal
1. meubilair. 8. dagboek. 15 plaats in VS. 16 bloem/plant. 18 iedere. 19 zandheuvel. 21 roofvis. 23 maand. 24 dominee. 
25 projectieplaatje. 27 muzieknoot. 28 pijn. 30 Nederduits. 3 werelds. 33 uitroep. 35 betaalmiddel. 36 zoogdier. 37 
handigheid. 38 draaien. 40 prediken. 42 vader. 44 paard. 45 een zekere. 49 gevangenis. 48 persoonlijk vnw. 49 jong 
dier. 51 cliënt. 53 matroos. 54 deel van oog. 56 het voortdurend kakelen. 58 voldongen feit. 59 en dergelijke. 60 pek. 
61 vaste brandbare stof. 62 zonnegod. 63 schuifbak. 64 drugs. 66 familielid. 67 vogel. 69 deel van camera. 70 bijna/
nagenoeg. 71 niemand uitgezonderd. 73 ploeg. 74 groente. 75 Ned. Luchtvaartmij. 77 lekkernij. 79 dwarshout. 81 
portefeuille. 83 wat. 84 achter. 85 delen van hoofd. 87 fuiven. 90 muziekinstrument. 92 niet raak. 94 baptist. 96 tijdvak. 
97 familielid. 98 roofdiertje/kledingstuk. 100 Japanse munt. 101 rivier in Utrecht. 103 de oudste. 104 borstbeeld. 106 
beneden. 106 bolgewas. 109 sierlijk. 110 salaris. 111 met spoed. 113 reeks. 115 Chinese maat. 117 windrichting. 118 
bijl. 120 bijwoord. 121 mij. 122 grondsoort. 124 snel/nauwkeurig. 126 hoop/opbergmiddel. 127 Oosterse titel. 129 
erebaan. 131 vrouw van Zeus. 132 scheepsmaat. 133 reinigingsmiddel voor tanden.

Verticaal
1 insect. 2 god van de liefde. 3 vogelverblijf. 4 voorzetsel. 5 muzieknoot. 6 plaats in Overijssel/hengsel. 7 deel van oog. 
8 winterfeest van de oude Germanen. 9 tevens. 10 Verenigde Naties. 11 neon. 12 bergweide. 13 plaats in Duitsland. 14 
plaats in Zuid-Holland. 17 crimineel. 20 telg. 22 schraal/dun. 25  pleger. 26 woonplaats. 28 tegenhouden. 29 eenjarig 
dier. 31 zwemvogel. 32 Indonesische munt. 33 bron. 34 aarden kruik. 39 cilinder. 41 kledingstuk. 43 karakter. 45 ieder. 
46 bouwland. 48 tijdperk. 50 muzieknoot. 51 kerstgezang. 52 ridder van een voormalige geestelijke orde/onmatige 
drinker. 53 bevestiging. 55 opjutten. 56 ingewanden van haring. 57 vrouw uit de Bijbel. 58 deel van dak. 63 wetering. 
65 Amerikaanse drugseenheid. 66 domoor. 68 indien. 72 bloem. 74 doezelig. 76 persoonlijk vnw. 78 asamdrank. 80 
zangstuk. 82 fijnste deel van asperge. 84 niet vriendelijk. 86 bouwland. 88 morgenrood/godin van de dageraad. 89 
voorzetsel. 91 muzieknoot. 93 brandstof. 95 gelofte. 98 in tweevoud. 99 kortschrift. 101 oculeren. 102 flauw/lusteloos. 
104 vrolijk. 105 priem. 106 gewicht. 107 deel van windmolen. 112 nauw. 114 register. 116 honingbij. 118 palm. 119 
vogelziekte. 21 bericht. 123 toer. 124 voor. 125 uitroep van aansporing. 126 golfopslag. 128 renium. 129 etage. 130 
Tunesië. 131 hertz.

Winnaar puzzel:
Van de goede inzenders is door loting, Frans Raap als laatste winnaar van uit de bus gekomen.  
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AANMELDEN ALS SPA LID

Ons Privacy Protocol is opgenomen op de website van de www.spa-amsterdam.nl.
Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef Dhr./Mevr.: ................................................................................................................................................

Achternaam*: ........................................................................................................................................................

Voorletters en voorvoegsels*: ...............................................................................................................................

Roepnaam*: ...........................................................................................................................................................

Adres*: ...................................................................................................................................................................

Postcode & Woonplaats*: .....................................................................................................................................

Telefoonnummer: ..................................................................................................................................................

E-mail*: ..................................................................................................................................................................

Geboortedatum*: ..................................................................................................................................................

Stamnummer en laatste werkplek binnen de Eenheid
Datum in dienst/Datum uit dienst*: .....................................................................................................................

 Met het aanvinken van dit vak bevestigt u uw aanmelding als SPA lid*

Akkoordverklaring:

(Handtekening) ………………………………………...........

Wanneer u voldoet aan onderstaande criteria kunt u hierbij uw lidmaatschap bevestigen.

Leden van de vereniging zijn:
Zij, die werkzaam zijn geweest bij de toenmalige gemeentepolitie Amsterdam, het latere regiokorps Amsterdam-
Amstelland of de latere Eenheid Amsterdam van het korps Nationale Politie, dan wel diens rechtsopvolger en na eervol 
ontslag uit de politiedienst bij hun aanmelding als lid de vijftigjarige leeftijd hebben bereikt; De echtgenoot, echtgenote 
of levenspartner van een overleden lid, indien betrokkene laat blijken het lidmaatschap van de vereniging te willen 
continueren.

NB. Met het invullen van dit formulier geeft u toestemming dat uw gegevens in de ledenadministratie worden verwerkt, 
dat uw gegevens zullen worden gebruikt voor het toesturen van de incidentele digitale nieuwsbrief van de SPA en krijgt 
u:
• toegang tot alle activiteiten van de SPA
• toezending van onze kwartaaluitgave van het SPA-Nieuws
• toezending van de incidentele digitale nieuwsbrief.


