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samengesteld, evenwel kunnen 
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voor schade, van welke aard ook, 
die gevolg is van handelingen en/
of beslissingen die gebaseerd zijn 
op bedoelde informatie. Gebruikers 
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en ervaring en de te gebruiken 
informatie te controleren.
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VOORWOORD

Joop Rveder

van de voorzitter

Ik weet dat er door de leden reikhalzend wordt uitgekeken naar het SPA-nieuws. Dat is niet zo vreemd, 
want door deze berichtgeving wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke mededelingen van het 
bestuur, maar ook van georganiseerde activiteiten door onze evenementencommissie. 

Natuurlijk is dit niet het enige communicatiemiddel, want onze website houdt u ook dagelijks op 
de hoogte van wat er gaande is binnen onze vereniging. In bijzondere gevallen is er dan ook nog de 
nieuwsbrief om u van de laatste informatie te voorzien. Ook dit nummer staat weer boordevol met 
verhalen en activiteiten en met name breng ik het hoofdartikel onder u aandacht. 

Onze redactie interviewde Carina van Leeuwen, een Amsterdamse forensisch rechercheur en lid van 
het coldcaseteam die ook als zeer lezerswaardig auteur actief is.
 
In dit magazine vindt u ook een aankondiging van een themamiddag over de IRT-affaire. Deze 
themamiddag wordt verzorgd door oud hoofdcommissaris Joop van Riessen. Elders in de blad vindt U 
nadere informatie hierover.

Ik wens ik u veel leesplezier.
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NB. Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand. Klaverjassen in de oneven maanden en bingo in
de even maanden. SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat (voor de deur SPA Honk). De themamiddag 
IRT, op 1 nov. is i.v.m. vertrouwelijke informatie, alleen toegankelijk voor SPA-leden! Dus geen partners.

Telefoonnummer: 06 - 18 62 24 02

DAG DATUM ACTIVITEIT TIJD LOCATIE

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTENKALENDER 2023

Dinsdag
Ma-Vr
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Vrijdag 
Dinsdag
Zaterdag

19 sep
9 - 13 okt
17 okt
21 nov
22 nov
12 nov
15 dec
19 dec
6 jan 2024

Klaverjassen
Najaarsreis Brilon (D)
Bingo
Klaverjassen
Reunie
Kerstbingo
Kerstdiner
Kerstklaverjassen
Nieuwjaarsbijeenkomst

13:00 uur
08:30 uur
13:00 uur
13:00 uur
14:00-18:00 uur
13:00 uur
16:30 uur
13.00 uur
15:00 uur

SPA-Honk
PTO
SPA-Honk
SPA-Honk
v.d. Valk Oostzaan
SPA-Honk
v.d. Valk Oostzaan
SPA-Honk
SPA-Honk

NOOT VAN DE REDACTIE
De redactie is elke keer weer verrast en blij met de leuke stukjes die door de leden worden in gebracht, hoe meer hoe 
liever. Wat niet geplaatst wordt gaat veelal op de reserveplank voor een volgende aflevering van het SPA-Magazine.   
Vaak is het ingebrachte werk voorzien van foto’s uit het archief van de inzender. Daar gaat het soms fout. Bij het 
uitkomen van het SPA-Magazine, staan vaak niet de foto’s afgedrukt die door de aanbieder zijn aangeleverd. Waarover 
dan natuurlijk vragen komen. 

De door ons nagekeken kopij, sturen wij met de bij behorend foto’s, naar de uitgever. Het was ons ook opgevallen dat 
in sommige gevallen de foto’s, die bij het betreffende artikel hoorden, dan ontbraken en dus niet waren afgedrukt.
Daarover hebben wij een gesprek gehad met de uitgever en uitleg gekregen over die zaak. Foto’s die naar de uitgever 
gaan en niet voldoen aan het juiste formaat kunnen niet worden verwerkt en vervolgens worden gedrukt in het SPA-
Magazine. 

Wij hebben toen afgesproken dat foto’s die worden doorgestuurd, minimaal van het formaat JEPG zijn met een pickles 
dichtheid van minimaal 300 DPI. Alles wat hoger is, bijv. formaat RAW en meer dan 300 DPI, is alleen maar beter voor 
de verwerking. 

Voordat foto’s naar de redactie worden gezonden kan door de inzender zelf de controle voor het juiste formaat worden 
uitgevoerd. Het controleren van de afbeelding(en) gaat als volgt;  Ga in de PC met de cursor op de betreffende foto staan 
en druk op de rechter muisknop van je muis of touchpad. Selecteer “eigenschappen”. Ga in het veld eigenschappen 
naar het tabblad “details” en controleer uit hoeveel DPI de foto is opgebouwd. Het zal duidelijk zijn dat bij een DPI van 
minder dan 300 het geen zin heeft om die foto mee te sturen. Er is echter een mogelijkheid om een wat mindere foto 
toch mee te sturen. Maak van die foto met een goede digitale fotocamera een opname en sla die foto in het formaat 
JEPG c.q. RAW op. Die foto zal veelal voldoen aan een DPI van 300 of meer. Geef die foto een bestandsnaam (bijv.: Jan 
P. foto 1) en geef in het betreffende artikel tussen haakjes aan waar de foto in de tekst kan worden geplaatst. Foto’s 
uit een WhatsApp bestand verliezen bij transport/verzending veel van de oorspronkelijke bestandswaarde en zullen 
dan ook veelal niet goed bewerkt kunnen worden en dus ook niet bruikbaar zijn voor het SPA-Magazine. Hopelijk geeft 
het bovenstaande wat duidelijkheid en kunnen wij als redactie, uit blijven kijken naar weer leuke, vooral smeuïge 
artikeltjes uit de vaak boeiende werkzame periode. Inleverdatum kopij voor het Spa-Nieuws december as. is uiterlijk  
1 november 2023!!
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COLUMN OPLEIDINGEN IN SURINAME

VRAAGGESPREK MET CARINA VAN LEEUWEN
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Incidenteel heeft ons bestuur de behoefte om alle leden snel te informeren over een aan-staand evenement of 
een andere gebeurtenis. Dit wordt gerealiseerd door het sturen van een digitale nieuwsbrief. Inmiddels bestaat de 
verzendlijst uit ca. de helft van onze leden. Als U zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat doen om op 
onze website www.spa-amsterdam.nl. Klik bovenin het menu Home aan en daarna op “Incidentele Nieuwsbrief SPA”. 
Op de dan verschenen pagina kunt u het aanmeldingsformulier (svp volledig) invullen en versturen. 

NIEUWSBRIEF       Han Varkevisser

THEMAMIDDAG IRT       van het bestuur

KORPSREÜNIE              van het bestuur

Hoe kon het gebeuren dat de Nederlandse Staat de grootste drugsimporteur werd van de jaren 90. Een specialistisch 
team werd eind jaren 80 opgericht om de georganiseerde mis-daad in Nederland te bestrijden. Dit prestigieuze 
politieteam infiltreerde in het criminele milieu, waardoor het steeds verder verzeild raakte in de drugshandel. Deze 
infiltratietechniek leidde ertoe dat het politieteam in de jaren 90 een eigen drugslijn had van Zuid-Amerika naar 
Nederland. Wij hebben er in die jaren van alles over gehoord en gelezen, maar niemand kent de werkelijke achtergronden. 
Door de Amsterdamse korpsleiding werd er een halt toegeroepen aan deze praktijk, hetgeen leidde tot de IRT-affaire. 
Joop van Riessen, oud hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, neemt ons mee in de besluitvorming die leidde 
tot opheffing van dat team. 

Datum: 1 november 2023
Aanvang: 14:00 uur. 
Locatie: SPA-Honk (Rijksstraatweg 56, 1115 AT te Duivendrecht).
                                 
Deze themamiddag staat open voor de leden van de SPA. Het is helaas niet mogelijk om partners of introducees mee 
te nemen, omdat het hier om een vakinhoudelijke lezing gaat. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: 
spaa@upcmail.nl. Meldt u zich z.s.m. aan, want we hebben slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (ca. 60). 

Op woensdag 22 november 2023 zal vanaf 14:00 uur tot 
18:00 uur in het van der Valkhotel aan het Westeinde 1 
te Oostzaan de jaarlijkse reünie voor oud-politiemensen 
van de politie Amsterdam worden georganiseerd. U krijgt 
voor deze dag van de Chef van de Eenheid Amsterdam, 
HC F. Paauw, een uitnodiging om deze reünie bij te wonen. 
Deze reünie geldt ALLEEN voor oud-medewerkers/-sters 
van de politie en hun partner. Verdere info ontvangt u 
van de Eenheid Amsterdam. Er is ruim voldoende gratis 
parkeergelegenheid bij het hotel. 

Heb je het al gehoord, riep de jodenkoek verrast
De moorkop heeft het te verduren
Iemand heeft weer last van kuren

Net als ook de negerzoen
Wat zouden met ons gaan doen
De zigeunersaus riep ook, nou ja

Tegen de Vietnamese loempia
Wat te doen met Vlaamse friet
Wat mag wel of mag dat niet

De Spaanse peper rood en heet
Riep het interesseert me echt geen reet

Geen enkele soort voeding, snoep, koek of fruit
Was ook op discriminatie of mensen kwetsen uit

Turkse pizza, Wienerschnitzel, Griekse yoghurt noem maar op
De Amsterdamse uien huilden de ogen uit hun kop

Ze voelden zich onaangepast
In die drukke voorraadkast

En er klonk achter gesloten deuren
Mensen moeten niet zo zeuren

HET WAS EEN DRUKTE VAN JEWELSTE...
Piet Mol
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112 GOEDE DOELEN VOETBALTOERNOOI
Ter Hoeve Media

Wat was het weer een top evenement: het 112 Goede Doelen Voetbaltoernooi op zaterdag 24 juni. Op het terrein van 
voetbalvereninging Wherevogels in Purmerend verzamelden zich in alle vroegte 270 voetballers met maar een doel; 
de felbegeerde wisselbeker mee naar huis te nemen. De 23 teams van politie, brandweer, BOA’s, arbeidsinspectie, het 
KinderBeestFeest (KBF) en een BSO streden op deze warme dag om het hardst. 

De dag was fantastisch georganiseerd door ter Hoeve Media. Samen met een team van 75 vrijwilligers begonnen ze op 
vrijdag 23 juni om 13:00 uur aan de opbouw; ophangen van 90 banners langs het veld, plaatsen van vijf marktkramen, 
vijf pop-uptenten en 250 meter dranghekken. V.v. de Wherevogels zorgde voor de poule indeling, een strak wedstrijd 
schema en voor iedereen een mooi sponsor shirt.

Voor de deelnemers was er genoeg te eten en te drinken: die dag gingen er 700 broodjes, 700 stuks fruit, 250 
energie repenen, 250 flesjes water en 330 bidons met energy drank doorheen! Maar ook de kantine van de gezellige 
voetbalvereniging deed goede zaken. Naast het toernooi was er ook gezorgd voor vertier met luchtkussens en er kon 
geschoten worden met AirSoft guns, onder de vakkundige begeleiding van de heren van NABV. 

De aftrap van het toernooi, die werd gedaan door de vice-voorzitter van het bestuur van het KinderBeestFeest samen 
met de wethouder sport van de gemeente Purnerend, was de start van een mooie sportieve wedstrijddag. De 23 
teams verdeeld over vijf poules speelden vol overgave ondanks de hoge temperaturen. Het toernooi verliep nagenoeg 
vlekkeloos, slechts drie spelers werden afgevoerd naar de Eerste Hulp. De finale ging tussen Brandweer Amstelland en 
Cool After School, waarbij de Cool After School de beker mee naar huis namen. 

Na de prijsuitreiking, waar ieder team een beker uitgereikt kreeg, was er nog een spannend moment: het overhandigen 
van de cheques aan het goede doel KinderBeestFeest. Angela, bestuurslid van het KBF had de eer om drie cheques 
in ontvangst te nemen. Eén cheque van de Wherevogels met een donatie van €500 een cheque van ter Hoeve Media 
van € 500 en de opbrengst van het inschrijfgeld met een waarde van €3.200. Een fanastisch bedrag wat een groot deel 
van de kosten van het KinderBeestFeest, volgend jaar op 7 juni, dekt. Deze fantastische dag werd afgesloten met een 
heerlijk indisch buffet en veel kannen bier.

De dag was fantastisch verzorgd door ter Hoeve Media B.V. Met 75 vrijwilligers, 23 teams; Politie, Brandweer, Boa, 
Arbeidsinspectie, KinderBeestFeest, Voetbalvereniging de Wherevogels en BSO. 
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Intro:
Het september nummer van het SPA-Magazine heeft als hoofdthema schrijvers en 
dan in het bijzonder politiefunctionarissen die bij de politie werkzaam waren, of nog 
werkzaam zijn. In binnen- en buitenland zijn er heel veel van die schrijvers die naast 
hun boeiende- en vaak enerverende politiewerkzaamheden aan het schrijven zijn 
geslagen over uiteenlopende zaken. In veel gevallen zijn de verhalen gerelateerd aan 
hun werkervaringen. Zo zijn er in Nederland vele collega’s en ex-collega’s die ook het 
schrijven beheersen. Soms blijft het bij één werkstuk maar er zijn ook auteurs die 
inmiddels een respectabel oeuvre achter hun naam hebben staan. Er zijn er die onder 
hun eigen naam publiceren en anderen kiezen er voor om een alias te gebruiken.

Zo kennen wij ook Carina van Leeuwen, die ik (Ron) alweer de nodige jaren geleden, 
op de werkvloer heb leren kennen als een bevlogen en vooral heel serieuze collega. 
Die bevlogenheid is ook te vinden in haar inmiddels goed ontwikkelde schrijverstalent 
en te horen in de lezingen en presentaties die zij geregeld verzorgd. Carina is ook op 
de sociale mediakanalen te zien en te beluisteren.

Kort na het verschijnen van haar eerste boek “Vuurproef” heb ik mogen meewerken aan een aantal boekpresentaties 
die altijd gepaard gingen met een boeiende en leuke presentatie, waarbij Carina altijd ruimte vond voor de nodige 
humor en niet schroomde om de draak te steken met haar eigen persoon. Kort na het verschijnen van dat boek rond 
2014, heeft er mede daardoor een presentatie en signeersessie van het boek “Vuurproef” plaats gevonden in het SPA-
Honk. Dat gezegd hebbende was het voor mij niet moeilijk om Carina te benaderen voor een kort vraaggesprek, waarop 
zij direct positief reageerde. Op haar verzoek werd als locatie gekozen voor de Villa Ockenburgh op de Buitenplaats 
Ockenburgh te Den-Haag. 

VRAAGGESPREK MET
         CARINA VAN LEEUWEN

Ron Haarbrink & Rob Heida

In het begin van Carina haar politieloopbaan in Den Haag, was Villa Ockenburgh een jeugdherberg en bood o.a. 
slaapplaats aan Carin, tijdens de inkijkstage aan diverse politiebureaus in het Haagse.  Het is dus niet verwonderlijk dat 
in haar boeken, Den Haag als decor dient. 

Carina van Leeuwen is auteur en forensisch rechercheur. Werkzaam bij het coldcaseteam van de Politie Amsterdam 
en schrijft boeken gebaseerd op haar jarenlange ervaring in de politiepraktijk. De zaken die zij beschrijft, zijn echt 
gebeurd, maar namen en locaties zijn verzonnen. De verhalen spelen zich af in Den Haag aan het binnenstad bureau 
Donumstraat. Daarnaast schreef zij een non-fictie boek “Onbekend maar niet vergeten” over haar werk bij het cold-
caseteam in Amsterdam.

         
Verschenen boeken: 
Serie unit plaats delict:
1. VUURPROEF (2014)
2. KOUDSPOOR (2015)
3. NACHTVLINDER (2016)
(fictie, gebaseerd op echte zaken, namen en locaties verzonnen)

ONBEKEND MAAR NIET VERGETEN (2019 non-fictie)
MAGMA (2022 #1 van de nieuwe serie Coldcase)
FENIKS (#2 van de serie Coldcase
ligt vanaf 13 september2023 in de boekwinkel)

Na een ontspannen begroeting en een inleidend gesprekje hebben wij, Rob Heida en ondergetekende Carina wat 
vragen voorgelegd, zoals:

Hoe ben je aan het schrijven geraakt:
Carina: Dat was een weddenschap. Ik ben ooit benaderd door iemand die de auteur Carla de Jong kende. Zij was bezig 
met het schrijven van een politieboek. Daarvoor wilde zij een “echte” vrouwelijke rechercheur spreken voor informatie. 
Daar stemde ik mee in. Carla moest even van de schrik bekomen dat zij met een kleine vrouwelijke rechercheur te 
maken kreeg. (Carina is nml. vrij klein van stuk, red.) Carla leefde in de veronderstelling dat rechercheurs doorgaans 
vrij groot van postuur zijn. Na haar wat tips en informatie te hebben gegeven over het “echte” recherchewerk vroeg 
zij mij het manuscript van haar boek te lezen. Ik heb daar dan ook mijn advies en opmerkingen over gegeven. Het blad 
OpZij organiseerde rond 2009/2010 het toen nog zo geheten Boekenbal Opzij. Carla schreef voor dat blad en zou op 
dat Boekenbal een workshop geven over het onderwerp “Hoe word ik auteur”. Om een idee te krijgen, moet je weten 
dat er in Nederland ca. twee miljoen mensen bezig zijn met het schrijven van een boek. In de coronatijd waren dat er 
ca. vier miljoen. Ik werd uitgenodigd om naar dat Boekenbal te komen om de workshop van Carla bij te wonen. Omdat 
zij niet wist hoeveel belangstelling er was voor haar workshop heb ik aangegeven dat ik daar wel zou zijn als een voor 
haar onbekende. Met een notitieblok en pen zat ik daar dan als toeschouwer. De workshop was druk bezocht, waarbij 
ook haar uitgever de nodige uitleg gaf. Zo werd o.a. verteld dat uitgevers gemiddeld per week alleen al aan trillers, ca. 
45 manuscripten op hun bureau krijgen. Daar wordt dan ongeveer 1:30 minuut aan besteed om te beoordelen of er 
een mogelijk boek in zit. Terwijl ik daar met mijn pen en papier zat, vroeg haar redacteur mij gekscherend: “Wat zit jij 
hier nu, als politievrouw, te doen? Ga je ook een boek schrijven?” 
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Ik had inmiddels twee wijn op en dan moet je zoiets niet tegen 
mij zeggen. Dus ik zei: “Dat kan ik heus wel!” Kortom, ik was 
uitgedaagd en aan het eind van die avond, hadden wij een 
weddenschap. Ik zou na vier á vijf maanden een manuscript 
inleveren en zij beloofde het dan ook helemaal lezen. Ik weet 
nu hoe belachelijk dat tijdspad is. De volgende ochtend zat 
ik weer in de trein van Den Haag naar Amsterdam en dacht: 
“Fuck, nou moet ik, want ik ga mij niet laten kennen.” Ik 
dacht: “Waar heb ik verstand van?”. Forensisch werk! Na vijf 
maanden heb ik een manuscript aangeleverd. Om een idee 
te krijgen hoe het was... Het was niet slecht... maar HEEEEL 
slecht! Het was een soort van forensisch handboek geworden, 
want daar heb ik verstand van. Mij werd te verstaan gegeven 
dat dat manuscript zo niet uitgegeven kon worden.

Maar werd daarbij gezegd: “Je hebt wel talent.” Op de vraag 
of ik het ook leuk vond, kon ik dat alleen maar beamen en 
ging ik met de nodige tips weer aan de slag. Uiteindelijk heb ik 
een vernieuwd manuscript aangeleverd. Wat ik niet wist is dat 
zij, die versie op het bureau van haar uitgever A.W. Bruna B.V. 
had gedeponeerd. Na een paar maanden gaat de telefoon en 
hoor ik niet de naam van de beller, maar alleen “Bruna”. Ik zei 
nog: “Ik heb niks besteld”. “Ja dat klopt, maar U spreekt met 
de uitgever A.W. Bruna B.V. en er ligt hier een manuscript van 
U waarover wij graag in gesprek gaan”. Zo is het gekomen dat 
uiteindelijk mijn eerste boek “Vuurproef” is verschenen. Bruna 
wilde een hele serie publiceren waarop ik heb aangegeven dat 
we eerst maar met één exemplaar moesten beginnen. Maar 
uiteindelijk zijn er toch drie delen van Renee Spaan, forensisch 
rechercheur in Den Haag, verschenen.

Is er voor je verhalen lijn- of onderwerp een voorbeeld?
Carina: Heel veel lezers zijn in de veronderstelling dat Renee Spaan, Carina van Leeuwen is. Dat is niet het geval. De 
eerste drie boeken zijn niet autobiografisch, maar er zit natuurlijk wel veel van mij zelf in. Dat de lezer mij herkend in 
Spaan snap ik. René Spaan is ook een kleine vrouw en werkt in Den Haag. Maar ik weet niet hoe het is om als forensisch 
rechercheur 180 cm te zijn. Ik hoor van heel veel mensen na het lezen van mijn verhalen, wij horen jou praten. Dat is 
wel grappig, maar niet bewust gedaan. Het is vanzelf zo gegaan Het zijn allemaal eigen zaken die worden beschreven 
waarbij ik goed oplet dat de beschreven situaties niet zijn te herleiden naar bijvoorbeeld de buurman of een adres 
waar één en ander zich heeft afgespeeld. Boeken zijn toch een soort van entertainment Ook met namen ben ik heel 
voorzichtig, waarbij ik één keer in mijn 1e boek in de fout ben gegaan. Daar staat de naam in van een technisch 
rechercheur en dat is de echte naam van een collega. Hij vond het geweldig maar zijn naam kwam bij het zoeken naar 
echte namen, niet naar boven drijven. Dus is die naam blijven staan.

Zijn je verhalen fictie- of non-fictie?
Carina: Ik heb één non-fictie boek geschreven nml, “Onbekend maar niet vergeten”. Dat is een totaal andere manier 
van werken. De verhaallijn in de eerste drie boeken zijn de verhalen ontstaan vanuit mijn eigen perspectief hoe dat 
was. Daar was ik op een gegeven moment wel klaar mee, maar daarover straks meer.

Als het verhaal fictie is zijn de personen dan bestaande personen of als alias beschreven?
Carina: De personen in mijn verhalen zijn verzonnen. Maar passen wel in de gebeurtenissen die zich in het echt hebben 
voorgedaan, alleen door mij in een ander setting weer gegeven.

Zijn je verhalen op zichzelf staande onderwerpen of vindt er een vervolg plaats in een volgend boek of boeken? 
Carina: In mijn eerste drie boeken was Renee Spaan, als forensisch rechercheur, de hoofdpersoon. Zij heeft dan ook 
in verschillende situaties in die verhalen haar werk gedaan en van alles meegemaakt. Voor het vierde boek kwam 
ik in contact met een journalist. Zij vroeg mij of wij samen een boek konden schrijven dat handelde over de niet 
geïdentificeerde doden in Amsterdam. Toen dat op mijn pad kwam, dacht ik: “Dit doet er toe, dit wil ik heel graag 
schrijven.” Dat is dus een non-fictie verhaal geworden. 

Dat boek heeft ook veel los gemaakt, waardoor ik o.a. bij de minister (Grappenhaus) ben geweest en nu, een paar jaar 
later is er de internationale campagne Identify Me waarbij we samen met Interpol, Duistland en België aandacht vragen 
voor 22 niet geïdentificeerde vermoorde vrouwen.  Die campagne heeft wereldwijd aandacht gekregen. Mogelijk dat 
dit in de toekomst een vervolg zal krijgen. Zo kan een boek dus veel meer doen dan je van tevoren kan bedenken. 
Daarna dacht ik wel klaar te zijn met schrijven, maar toen kwam corona en ging het toch weer kriebelen en zaten er 
weer verhalen in mijn hoofd die eruit moesten. Renee Spaan, die maar 35 jaar oud bleef inspireerde mij niet meer. Ik 
sta ook niet meer op de plaats delict en ben inmiddels ook ouder. Des ondanks ben ik toch maar weer gaan schrijven en 
het werd toch een Renee Spaan verhaal. Ik heb toen contact gezocht met de uitgever en gevraagd of ik nog welkom was 
in “de Herberg”. Antwoord: “Altijd welkom.” Ik heb het manuscript opgestuurd. Daarop kwam de reactie dat het was 
gelezen en dat ik een bijrol had beschreven waar de uitgever eigenlijk een nieuwe hoofdpersoon in zag. Het grappige is 
dat wij kort daarop tot overeenstemming kwamen dat er een geheel nieuwe serie van drie boeken door mij zou worden 
gemaakt. De nieuwe hoofdpersoon was Lyn Riley, journalist die na dertig jaar werkzaam te zijn geweest in oorlogs- en 
rampgebieden weer terug was in Nederland. Lyn Riley is wel 1.85 mtr. en mag natuurlijk alles waar Renee Spaan, als 
rechercheur wordt belemmerd door allerlei regels. René Spaan komt overigens wel voor in de verhalen en er wordt dus 
ook samen gewerkt met de politie.

Hebben je boeken een streef aantal pagina’s? Om hoeveel pagina’s gaat het dan, of is dat niet van belang?
Carina: Bij het schrijven van boeken wordt niet in het aantal pagina’s gedacht, maar in het aantal woorden dat een boek 
bevat. Dat kan dan weer vertaald worden in pagina’s. De eerste drie boeken over René Spaan hadden rond de 90.000 á 
100.000 woorden. Dat was veel. Nu zit ik gemiddeld rond de 75.000 woorden. Dat is prima. Met een manuscript onder 
de 40.000 woorden hoef je bij een uitgever niet aan te komen. Dan komen er nog een aantal technische zaken kijken 
bij de beoordeling van een manuscript. Bijvoorbeeld de spiegel, dat zijn de witte vlakken in de opzet en of de tekst 
specifiek op de vrouwelijke- dan wel de mannelijke lezer is geschreven. De lettergrootte, het inspringen, dat zijn zaken 
waar naar gekeken wordt.  Ook het formaat van het boek. Zo was Vuurproef groter als de daarna verschenen boeken. 
Een kleiner formaat verkoopt bijvoorbeeld beter.

Wat vindt je leuk aan schrijven en hoelang denk je daar nog mee door te gaan?
Carina: Je bent zelf de regisseur over wat er gebeurt. Ik vind het creëren van personen ook heel leuk. Als ik aan het 
schijven ben verdwijn ik in mijn verhaal waardoor ik overal kan schrijven. Ik heb heel veel in de trein geschreven, daar 
is het eigenlijk allemaal begonnen. Een notitieblokje is altijd bij de hand om een ingeving direct op te kunnen schrijven. 
Dat gebeurt soms als ik in bed lig en plotseling een ingeving krijg die ik meteen moet onthouden voor het verhaal waar 
ik mee bezig ben. Thuis heb ik nu de luxe van een fijne werkplek met een groot beeldscherm. 

Wanneer kunnen we je volgende werk verwachten?
Carina: Vanaf 13 september ligt het tweede boek “Feniks” uit de nieuwe verhalenlijn Coldcase in de boekwinkel. 
Volgend jaar verschijnt dan deel drie van de serie “Graniet”. En daarna? Dan gaat het vast wel weer kriebelen! 
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Op dinsdag 12 december 2023 zal weer de 
jaarlijkse kerstbingo plaatsvinden in het SPA-honk 
te Duivendrecht. Aanvang 13.00 uur. Dit is een 
activiteit waardoor vele leden naar uitgekeken 
wordt. Niet alleen door de mooie prijzen maar ook 
de gezelligheid staat bij hen voorop. Nooit eerder 
meegedaan? Kom naar deze Kerstbingo. Inschrijven 
hoeft niet, gewoon komen. Heeft u geen zin in de 
bingo, er kan ook altijd een kaartje gelegd worden.  

KERSTBINGO 2023                  

Dit jaar wederom een Kerstklaverjasdrive. Deze zal zijn op dinsdagmiddag 
19 december 2023. Deze klaverjasdrive is toegankelijk voor leden en 
introducées en vindt plaats in het SPA-Honk. In verband met de 
beperkte capaciteit vragen wij aan diegenen die willen deelnemen 
en zeker willen zijn van een plek zich van tevoren per e-mail. 
Opgeven vóór 30 november 2023. Aanmelden kan via Fred 
Hoedeman of Bertus Swaager, dan wel via evenementen@
spa-amsterdam.nl. 

Inloop is vanaf 12:30 uur, de klaverjasdrive begint op 13:00 uur. De 
kosten van deelname bedragen € 5,- per persoon (exclusief consumpties), 
te voldoen bij binnenkomst. De prijzen zijn Kerst-gerelateerd. 

De evenementencommissie
KERSTKLAVERJASSEN 

Het bestuur nodigt u en uw partner graag op zaterdag 6 januari 2024 uit 
tot het bijwonen van de Nieuwjaarsreceptie 2024 in het SPA-Honk aan de 
Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. Daar zullen wij gezamenlijk het glas 
heffen om elkaar het beste te wensen, met veel geluk en voorspoed in 
2024. Het zal u op deze dag weer aan niets ontbreken. U bent welkom op 
zaterdag 6 januari 2024 tussen 15:00 en 17:00 uur. Noteer de datum vast 
in uw agenda. 

NIEUWJAARSRECEPTIE

Kan het zijn dat wij mensen bij het ouder worden steeds bozer 
worden. Ik merk dat wel bij mijzelf en vraag me af of mijn 
collega’s politieveteranen dat fenomeen ook herkennen. Toen ik 
las dat ING en ABN-AMRO voor miljarden drugsgelden hadden 
witgewassen en daarvoor bestraft werden met een boete van 
een paar honderd miljoen werd ik toch boos. Normaal gesproken 
ga je voor witwassen de bak in, bij de banken werd deze 
boete van de begroting afgeschreven en de verantwoordelijke 
bazen konden gewoon door. Zij verdienen miljoenen, hun 
opdracht is winst maken ten koste van alles, waarbij persoonlijk 
aansprakelijkheid voor misstanden niet voor deze categorie 
bestaat. Zij wassen de handen in onschuld.

Datzelfde gevoel kreeg ik bij Tatasteel in Beverwijk. Talloze 
rapporten en onderzoeken zijn er gepubliceerd, er liggen 
toch genoeg bewijzen op tafel over de vervuiling van Tata 
in omliggende gemeenten, zoals Heemskerk. Waar mensen 
en vooral kinderen ziek worden en ook velen aan longkanker 
overlijden. Maar kennelijk is niemand instaat er een eind aan 
te maken. Tata belooft van alles, vooral met veel subsidie van 
de overheid willen ze wel in de verre toekomst investeren in 
schone waterstof.
  
Ik kreeg bij dit alles een visioen, met een paar auto’s vol 
rechercheurs reden we naar Beverwijk, stapten binnen bij de 
directie van Tata en arresteerden daar de hele directie voor 
medeplichtigheid aan moord, cq. doodslag. Dagen waren we 
bezig om de hele administratie in beslag te nemen. Tata en de banken, het zijn maar twee voorbeelden. Vandaag las ik 
in de krant dat Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit worden geïntimideerd in slachthuizen en 
niet meer durven in te grijpen bij wantoestanden. 

Ho, stop roept mijn vrouw dan, jij kijkt alleen nog maar naar negatieve berichten. Kijk zelf maar eens terug in de jaren 
70/80/90 alsof het toen zoveel beter was. Ze zal wel gelijk hebben, maar ik wil er niet aan, ik wil naar een overheid die 
niet bang is en misstanden desnoods keihard aanpakt. 

Joop van Riessen

DE “BOZE” VETERAAN

Column

 Fred Hoedeman
en Bertus Swaager
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Ruim zesenveertig jaar nadat ik de eerste schuchtere stappen op het 
politiepad zette door de opleidingsschool aan de Sloterweg te betreden, 
is het best leuk om eens achterom te kijken naar al de dingen die er 
tegenwoordig niet meer zijn. Ik heb het al eerder gedaan, maar die 
opsomming was natuurlijk niet volledig. Maar in de reacties las ik vooral 
‘o jaaa’… en dat is een aanmoediging om het nog eens te proberen. Deze 
keer richt ik me maar eens op cursussen en opleidingen...

Vermande:
Die enorme doos met losbladige boeken die je uitgereikt kreeg op je 
eerste dag. Het deed soms nieuwkomers meteen de moed in de schoenen 
zinken die dan rechtsomkeert maakten en meteen de school verlieten om 
nooit meer terug te keren. Voordeel was dat je er aantekeningen in mocht 
maken (de P van “paraat” in de kantlijn als je het artikel zo moest kunnen 
oplepelen…, weet je nog?). Nadeel was weer dat er wekelijks aanvullingen 
uitkwamen en die moest je in de juiste volgorde bijhouden anders klopte 
er niets meer van. Erger was dat als er ergens in een wet één lid van een 
artikel veranderde, je soms twintig pagina’s moest vervangen omdat de 
indeling anders niet meer klopte. En dan kon je ook al je aantekeningen 
overpennen… leuk! Ik verdenk uitgeverij Vermande ervan dat ze dat 
expres deden, omdat ze waarschijnlijk per pagina betaald werden. En 
dan die afmetingen! Vierkant en dik. Die boeken pasten in geen normale 
boekenkast, maar ook niet in een normale tas of attachékoffer. Op een 
schaal van 1 tot 10 van onhandigheid, scoorden die Vermande boeken een 
vette 12!

B-diploma:
Als je in de organisatie niet wilde stranden als hoofdagent ZV (zonder 
vooruitzichten), dan was het B-diploma een noodzaak. Dan kon je brigadier 
worden. Uiteindelijk heb ik vrij snel de cursus gevolgd en examen gedaan, 
want het vooruitzicht was dat ik mogelijk al in 1984/1985 “aan de beurt” 
zou zijn zoals dat toen werd genoemd. Veel iets oudere collega’s, die op 
allerlei rechercheafdelingen huisden hadden door het vele overwerk een 
veel beter inkomen dan ze ooit als brigadier zouden kunnen verdienen. 
Daardoor ging de doorstroming in die dagen erg snel. Maar aan het 
betaalde overwerk werd paal en perk gesteld en de klassen van de B-cursus 
stroomden vol met rechercheurs, die een andere manier zochten om hun 
inkomen op peil te houden. De ranglijst was bepalend en de doorstroming 
stagneerde daardoor en het kostte mij tot aan mijn bevordering ongeveer 
acht jaar extra. Nog erger was dat het B-diploma kort daarna geen eis meer 
was... Uiteindelijk voelt dat aan alsof je voor niets drie jaar lang naast je werk 
hebt zitten blokken. Dus ook de B-cursus verdween, met de bijbehorende 
romantiek van die bedompte lokaaltjes op de Stadionweg. En ook die oude 
docenten zoals Jan “de dominee” zagen hun extra inkomsten wegsmelten 
doordat hun avond-bijbaantje werd beëindigd.

VERDWENEN...
Bert Bonnemaijers

Stapel en Mesjogge:
Dat was een andere uitgever van politieleerboeken. Na 
jaren, werd uiteindelijk de concurrentieslag gewonnen, 
door: Stapel en de Koning. Als onze docent van de B-cursus 
naar die studieboeken verwees, noemde hij die boeken 
steevast: “Stapel en Mesjogge”. Maar tijdens de B-cursus 
maakte ik nog gebruik van die Vermande boeken.

Milieudiploma:
Ergens in de jaren negentig vond de leiding het belangrijk 
dat we allemaal een milieucursus volgden. Als lokkertje 
kreeg je een videorecorder cadeau, of als je die al had 
vijfhonderd gulden. Mijn certificaat is gedateerd op 2 mei 
1994. Een videorecorder had ik al, dus ik heb maar voor 
het geldbedrag gekozen. En daarna is er nooit meer iets 
van dat diploma en de milieucursus gehoord.

Cd-i:
De truc met het lokkertje had met de milieucursus goed 
uitgepakt. Er kwam dus een cursus waarbij een CD-i speler 
cadeau werd gedaan. Ik meen me te herinneren dat dat 
om de HOVJ (Hulp Officier van Justitie, red.) cursus ging. 
Maar waar de videorecorder een schot in de roos was, 
was de CD-i speler een gigantische miskleun. Het was een 
platform van Philips dat geen commercieel succes had 
gekend en toen de politie die apparaten aanschafte had 
men bij Philips al het besluit genomen om de stekker uit 
CD-i te trekken. Dus al die deelnemers aan die cursus zaten opgescheept met een apparaat waar ze niets aan hadden. 
Maar Philips kwam op die manier gemakkelijk van zijn overtollige voorraad winkeldochters af! Misschien dat bij een 
enkele oudgediende zo’n apparaat nog op zolder stof staat te happen, maar voor de rest kwam het heel snel aan een 
roemloos einde. Verdwenen, net als de B-cursus, het milieudiploma en de boeken van Vermande... 
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Piet van OERS
Naar aanleiding van de 100e! verjaardag van Piet, hebben onze 
voorzitter en ik op 25 mei jl. een bezoek gebracht aan Piet in zijn ruime 
appartement te Ede. Wij werden door Piet en zijn vrouw Agnes (97 
jaar!) en zoon ontvangen met koffie en gebak. Het werd snel gezellig en 
de nodige belevenissen van het krasse echtpaar kwamen naar boven. 
De familie Van Oers is ruim 60 jaar woonachtig geweest in Amsterdam 
Geuzenveld en enige jaren geleden via hun zoon terecht gekomen in 
Ede. Piet is in 1983 als adjudant aan het HB gepensioneerd. De SPA 
heeft de familie Van Oers verwend met bloemen en een cadeaubon. 
Wij wensen Piet en zijn vrouw nog vele gelukkige en gezonde jaren 
toe!   Na Jan KEE en Wolter OOSTING (beiden overleden) is Piet het 3e 
100-jarige lid van de SPA.  
                                  
Breunis van der HORST
Het gaat goed met Breunis (Breus) van der Horst. Breus is als 
rechercheur werkzaam geweest aan het HB, Bureau Fraude. In de jaren tachtig heeft Breus de politie verlaten en is 
gaan werken bij gespecialiseerde bedrijven. Breus heeft de studie opgepakt en is advokaat geworden, knap gedaan. 
Momenteel is Breus werkzaam voor Philips en hij woont in de buurt van Eindhoven. Breus is bij velen bekend om zijn 
droge humor. Hij groet alle bekenden en met name Wim BOONE aan wie hij goede herinneringen bewaard.

Ton van BAAIJEN
Ton heeft door een val een heup gebroken en is daaraan op 31 mei jl. geopereerd. Ton gaat langzaam vooruit en 
verplaatst zich met hulp van een rollator. Ton heeft vele malen de Vierdaagse in Nijmegen gelopen, doch u zult begrijpen 
dat dit er momenteel nog niet in zit. Ton is echter een harde en ook positief ingesteld. Hij kan zich thuis redden en 
de boodschappen laat hij thuis bezorgen. Fijn dat oud collega's Ton bezoeken, zoals Wil Schneider en Bram Remijnse. 
Persoonlijk vind ik dit erg belangrijk en bevordert zeker een herstel. Top!

Jan ZWEERMAN
Naar omstandigheden gaat het redelijk goed met de inmiddels 91-jarige Jan, oud mentor en ook werkzaam geweest bij 
het Bureau Opleidingen. Jan woont in het oosten van het land en heeft een zoon in de buurt wonen. Jan rijdt nog auto 
en heeft schilderen als hobby. Jan groet alle bekenden.

Joop BOERSMA
Inmiddels is Joop 89 jaar oud en hij woont al jaren met zijn vrouw in Amsterdam Geuzenveld. Beiden verkeren in goede 
gezondheid en genieten van het leven. Een zoon van Joop woont bij mij in de buurt en deze vertelde mij vorenstaande. 
Joop was oud employé ondermeer aan bureau Raampoort.

HOE IS HET MET Frank van den Berg

Fred GEBHARD
Ook Fred heeft inmiddels de 80-jarige leeftijd aangetikt. Begin 2001 
is Fred met pensioen gegaan en daarna is Fred met zijn echtgenote 
Agnes direct gaan overwinteren in Spanje. Zij verblijven dan op een 
camping in de buurt van Benidorm. Fred en Agnes hebben als passie 
motorrijden en zij maken vele tochten door de bergen in de omgeving. 
Hun motor, een Honda CB 1300, is een comfortabel vervoermiddel. 
Fred heeft zelf van zich laten horen en de foto toegezonden. Hierbij 
een oproep aan andere leden dit ook te doen! Ik ben er dankbaar 
voor en de leden van de SPA zeker ook. Bedankt Fred en geniet ervan!

RUST IN
VREDE

Carlo VIJVERBERG
Carlo vermaakt zich goed en werkt ook een aantal dagen bij een Autoverhuurbedrijf. Carlo en zijn vrouw wonen al jaren 
in Almere en verkeren in goede gezondheid en dat is een kostbaar bezit.

Gerard de VRIES
De 76-jarige Gerard woont al jaren met zijn echtgenote in Alkmaar en het gaat ze goed. Gerard werkt nog een paar 
dagen als chauffeur en komt regelmatig voor dit werk in Amsterdam, alwaar hij goed bekend is. Binnenkort stopt 
hij met dit werk, het is genoeg geweest. Gerard heeft bij de recherche dienst gedaan en is als projectleider aan de 
Rivierenbuurt met pensioen gegaan. Gerard groet alle bekenden.

Tot een volgend keer.

Afgelopen maanden hebben wij afscheid moeten nemen van Mw. Jetty Raap-Leffers 67 jaar 
en Coen den Boer 75 jaar. Als men in de wereld nu eens gaat praten over vrede in plaats van 
over het leveren van oorlogstuig, kunnen ook zij in VREDE RUSTEN. 
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OPLEIDINGEN IN SURINAME DEEL 13

Heel Suriname is in rep en roer. Vanuit de ministerraad wordt een crisisteam gestart om de problemen in het land 
veroorzaakt door het hoge water in de rivieren zo snel mogelijk op te lossen. De hoge waterstand in de rivieren is het 
gevolg van de vele regen die is gevallen in het Amazonegebied. Een van de eerste dingen is meer water uit het stuwmeer 
in de buurt van de Afobakadam te lozen om de druk vanuit de Boven-Surinamerivier te verminderen. Door de vele 
regen staan ook in Paramaribo veel straten onder water. Hoe gek het ook klinkt daar is men in Paramaribo aan gewend. 
Bij een beetje flinke regenbui staat een groot aantal straten, waaronder een aantal belangrijke doorgaande wegen 
onder water. Soms meer dan een halve meter of hoger. Maar normaal is dit binnen een halve dag weer onder controle. 
Vergeet niet dat door de ligging aan de Atlantische Oceaan eb en vloed grote invloed hebben op de waterhuishouding 
van het land. Bij vloed zal het water niet afvloeien en bij eb (als daarbij de sluis dicht is geslipt voornamelijk door 
petflessen) gaat dit mondjes maat.

Ik ben zelf een aantal malen vast komen te zitten door de waterstand in de straten. Eenmaal nabij het hoofdbureau waar 
ik een afspraak heb met de korpschef. Tot grote ergernis slaat de motor ook nog af. Een aantal straatjongens hebben 
mij en de auto, nadat ze mij eerst smadelijk hebben uitgelachen, naar een droge plek geduwd. Terug naar de huidige 
situatie: In Paramaribo zijn, vanuit voornamelijk België, reddingsteams gearriveerd. Zij hebben hun eigen voertuigen 
en honden bij zich. Hoe zij het zo snel geregeld hebben is een wonder? Maar wat ze in Paramaribo doen is helemaal 
verwonderlijk, want daar is geen crisis. Maandag komt ook het bericht dat er in het gebied van de Marowijnerivier 
slachtoffers zijn te betreuren. Ook wordt bericht dat de dorpjes aan de verschillende rivieren behoefte hebben aan 
alles. Eten, tenten, benzine en medicijnen. Achteraf komt er nauwelijks hulpverlening op gang en blijken er ook geen 
slachtoffers te zijn gevallen. Er zijn twee doden kinderen gemeld, hun overlijden staat echter niet in relatie met het 
stijgende water. Dat maakt het niet minder treurig.

OPLEIDINGEN IN SURINAME DEEL 14
Joop van Heuveln

Er is afgesproken dat wij in deze periode een training zouden verzorgen voor het 
middenkader belast met onderzoeken van ernstige misdrijven. Het zijn voornamelijk 
mensen van de recherche en enkele leden van de grotere bureaus. De training bestaat 
voornamelijk uit het werken met casuïstiek en groepswerk. De meesten cursisten hebben 
enige ervaring om hier mee te werken omdat ik de meeste al in de ROS opleiding heb 
gezien. Ze weten dat ze ondanks de beperkingen zo veel mogelijk gereedschap en kennis 
meekrijgen. Ze zijn erg enthousiast. In die periode van de training worden er in Paramaribo 
een aantal moorden gepleegd op zwervers. Deze slapen meestal in de openlucht en 
zijn stuk voor stuk in hun slaap verrast. Op de plaats delict wordt er geen enkel spoor 
gevonden dat er een vechtpartij of iets dergelijks. Wat wel bijzonder is dat elke keer de 
doodsoorzaak verschillend is. Bij het eerste slachtoffer is zijn gehele hoofd met een steen 
tot moes geslagen. Ook wordt eenmaal een hoofd van het lichaam gescheiden met een 
houwer die door de dader(s) wordt achtergelaten.

Verder wordt een van de slachtoffers met een aantal kogels uit zijn zwerversbestaan verlost. De media zijn erg actief 
en de overheid wordt gemaand dak en thuislozen ‘s nachts onderdak te verlenen. Maar de meeste weigeren, doch het 
aanbod om te douchen en nieuwe en schone kleren wordt graag aangenomen. Zo zie je al de voornamelijk mannelijke 
vermaledijden opgefrist door de straten van Paramaribo lopen hosselen. Bij het vierde of vijfde slachtoffer wordt in de 
rulle grond de cijfers ‘666’ het teken van de duivel aangetroffen. Dit vermoedelijk naar aanleiding van een artikel in een 
van de kranten waarin een voormalige medewerker van de FBI wordt geciteerd m.b.t. seriemoordenaars en hij zegt op 
de PD te zoeken naar achtergelaten boodschappen aan de politie. De dader(s) is/zijn dus krantenlezers. Elke ochtend 
beginnen we de lessen met een half uurtje brainstormen m.b.t. bovengenoemde zaak. De tactische coördinator is een 
van de cursisten en voedt ons en lijdt de discussie. Zeer leerzaam. (Als ik hem een jaar later spreek, vertelt hij me dat 
ze een groep studenten hebben verdacht en aangehouden. Echter het bewijs kon niet geleverd worden. Geen van de 
aangehouden jonge knapen woont nu nog in Suriname.

Zij zijn uitgevlogen over de hele wereld en worden door de Surinaamse elite de hand boven het hoofd gehouden). 
Een leuk voorval wil ik jullie niet onthouden. Frans kwam met het idee een keer in het weekeinde te gaan vissen. Een 
aardig idee. Ik naar het hoofd van het Quick Respons Team en vroeg hem naar de mogelijkheden. Eerst kijkt hij mij een 
tijdje appelig aan en vraagt me dan bedoel je hengelen? Ja, ik bedoel hengelen. Er is dus een verschil tussen vissen en 
hengelen. Vissen doe je met een boot. Maar hij wordt meteen enthousiast. Weet je wat zegt hij, zondagmorgen acht 
uur halen we jullie op bij het hotel. Zoals afgesproken worden we op tijd opgehaald en de eerste stop is onder de brug 
over de Surinamerivier richting Commewijne. Een theestop! Ik kan je bezweren dat er in de verste omgeving geen thee 
aanwezig is. Er staat nog een prowagen (surveillancewagen) met een aantal collega’s. Een aantal in burger en sommige 
in uniform. Er wordt een flinke borrel gedronken terwijl het nog geen negen uur is. Later rijden we door naar een flinke 
steiger, nabij het politiebureau Nieuw Amsterdam, liggende in de Commewijnerivier. 
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Onderweg doen we nog een paar boodschappen, porties bami en nasi en een fles goede whisky en een fles goedkopere 
om te mengen met cola. Voordat de hengels in gereedheid worden gebracht is het eerst tijd om nog een paar borrels 
te drinken. Op een gegeven moment meert er een boot aan met een aantal politiemensen die deze morgen op jacht 
zijn geweest naar kaaimannen. Ze hebben er een aantal gevangen en tonen deze met trots. Het zijn niet meteen de 
grootste exemplaren, maar de kleinere zijn lekkerder. Ze maken er soort saté van. Wij vangen deze morgen niet zoveel. 
Frans en ik vangen ieder een klein visje. De andere collega’s liggen te zonnen en drinken hun drankjes. Kort na de lunch 
komt er een dringend bericht binnen via de meldkamer. Ergens in de buurt zouden een aantal Nederlandse stagiaires 
in de problemen zijn geraakt. Ze zijn met een dagtripje, maar zijn in de steek gelaten door hun chauffeur en gids. De 
commandant van het QRT, die reeds lichte vormen van dronkenschap vertoont, geeft aan dat zij die mensen wel even 
ophalen en zorgen dat zij in veilig in Paramaribo komen. Terwijl Frans en ik nog maar eens een hengel uitgooien rijden 
de twee politiewagens weg om de studenten op te halen. Na ruim een uur is het hele gezelschap aangevuld met zeven 
Nederlandse studenten terug en we besluiten richting Paramaribo te gaan. Frans en ik zitten in de eerste auto en de 
studenten zijn verdeeld over de auto’s. Zij worden vervoerd staande in de laadbak. In de laadbak staat ook, noem het 
een vriend van de commandant. Hij wordt als een koelie behandeld. Plotseling slaat hij een paar maal op het dak van 
de auto. Dit blijkt een signaal te zijn naar de commandant. We stoppen langs de kant van de weg en de vriend wijst 
naar de toppen van de bomen. En inderdaad daar zit een flinke leguaan.  Iedereen stapt 
uit en plotseling heeft iemand en jachtgeweer uit de lading gepakt. Schieten op de 
leguaan. Frans en ik zijn de eregasten dus wij mogen als eerste schieten.

Na een paar schoten om de beurt met een aantal collega’s schiet Frans de leguaan naar beneden. Frans is scherpschutter 
tijdens zijn plaatsing bij de afdeling Overvallen. Maar nu het beest nog binnenhalen. Tussen de weg en de bomenrij ligt 
een breed water, maar de leguaan betekent eten. De ‘vriend’ wordt gesommeerd het water in te duiken en het beest 
op te halen. Hij aarzelt geen moment en komt samen met de jachtbuit en kletsnat terug. Einde van de pret, dacht je. 
Nee, langs de weg wordt gezocht naar een voorwerp waarmee we de pret kunnen voortzetten en we vinden een nog 
rugzak. Leeg maar nog goed gebruiken. Met de rugzak terug naar de bomenrij en daar wordt een kruis gemaakt van 
enkele takken en de rugzak wordt opgehangen. We gaan gewoon door met schieten. Maar nu met de dienstpistolen 
en nu mogen ook de studenten schieten. Inmiddels heeft zich een grote groep belangstellende zich om ons heen 
verzameld. 
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Maar het kan nog niet op. Plotseling stopt er een auto 
met daarin de districtscommissaris in uniform. De functie 
is voor ons het beste te vergelijken met een commissaris 
van de Koning. Lopen altijd in een uniform en zijn tevens 
hulpofficier van justitie. We hebben ze echter nooit in de 
training gezien en in de praktijk voeren ze de functie nooit 
uit. De politiemensen in uniform staan zo snel als mogelijk 
is in de houding en groeten hem met alle eerbied. Nu toch 
even uitleggen wat we aan het doen zijn! Frans en ik worden 
als excuus gebruikt. Buitenlandse gasten die in de watten 
moeten worden gelegd. Er wordt wat onderhandeld en als 
de DC besluit te vertrekken wordt hij weer op militaire wijze 
gegroet. Kort daarna zijn alle dienstpistolen leeg geschoten 
en iedereen stapt in of op de auto om verder rijden richting 
Paramaribo. Dan komt de commandant op het onzalige idee 
iedereen te trakteren op een saotosoep. Die moet je echt 
eens eten en de beste vind je bij de Javaan. Dus met het 
hele gezelschap naar Blauwgrond. Een wijk in Paramaribo, 
waar een groot aantal warungs zijn, maar die zijn niet 
allemaal van dezelfde kwaliteit. Daar komt nog bij dat het 
zondagavond is en de meeste plaatsen bezet zijn. Het is 
inmiddels omstreeks 19:30 uur en donker. Nadat we een 
rondje door de wijk hebben gereden vinden we een warung 
die eigenlijk wil gaan sluiten. Paar man in uniform naar de 
uitbater en die is bereid voor het hele gezelschap de soep te 
serveren, maar jammer genoeg heeft hij geen eieren meer. 
Dan maar zonder ei, maar natuurlijk wel met rijst en sambal, 
grote hoeveelheden sambal. Rijst en sambal worden apart 
geserveerd, want anders is het voor een Nederlander niet 
te eten.

De meeste studenten laten het over zich heen komen, 
maar een aantal komen bij ons informeren of het allemaal 
wel koosjer is, Frans en ik stellen hen gerust. Alles zal goed 
komen en laat het maar als een vreemd avontuur over je 
heen komen. Het wordt toch nog gezellig, maar de meeste 
slaan het aanbod voor een tweede soep van de hand. 
Alleen de commandant neemt nog een portie met flink wat 
sambal en het zweet gutst van zijn kop. Nadat we bij het 
hotel zijn afgezet zorgen Frans en ik dat de studenten bij hun 
onderkomens worden gebracht en eindigt het avontuur. Dat 
denk ik tenminste, maanden later begint mijn oudste zoon uit 
het niets mij het verhaal te vertellen. In de studentenwereld 
doet het verhaal de ronde en hij vraagt mij wat mijn rol in 
het geheel is geweest. Niets, Frans en ik zijn gewoon een dag 
gaan vissen. Ook aan de training kwam weer een einde en 
gezamenlijk vliegen we terug naar huis. In het vliegtuig zit 
Trude achter ons en zij heeft de pech naast een mogelijke 
slikker van verdovende middelen te zitten. Het is een moeder 
met haar zoontje van nog geen 6 jaar. Het jongetje weet niet 
hoe hij het heeft. Zijn moeder lijkt de gehele vlucht in een 
soort coma te verblijven en hij zoekt zijn troost bij Trude. Als 
we op Schiphol door onze partners worden opgehaald schijnt 
de zon. Ik heb al verteld dat de collega’s in Suriname goed op 
de hoogte zijn wat in Nederland bij de politie gebeurt. En nu 
is het toverwoord Plaats Delict Management (PDM). En de 
korpsleiding van het KPS weet het zeker. Dit willen ze ook en 
zo spoedig mogelijk. Daarover in de volgende aflevering. 
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Voor alle duidelijkheid begin ik met te stellen dat de politie voor mij ruim 44 jaar een prima werkgever is geweest. 
Maar na lang nadenken kan ik het toch niet laten… een beetje satirisch uithalen naar al die carrièrejagende dames en 
heren die denken dat het te pas en te onpas gebruiken van modieuze kantoortaal, ook wel manager jargon genoemd, 
als een katalysator voor hun loopbaan werkt. Soms weten de gebruikers van die woorden niet eens wat ze betekenen.
Ergens in de jaren ‘90 werd ik me er voor het eerst van bewust dat die jeuktaal bestaat, toen ik een collega tegenkwam, 
die ik al een aantal jaren niet had gezien. Ik kende hem als een aardige en degelijke Amsterdamse jongen, met het hart 
op de tong, niet erg subtiel en niet vies van een geintje op zijn tijd. We raakten in gesprek en het viel me direct op dat 
hij zich uitdrukte alsof hij een aantal rangen in de hiërarchie had overgeslagen, in vrijwel niets meer herkenbaar als de 
Amsterdamse agent die hij eens was.

Ik vroeg hem of hij al geopereerd was. Verbaasd vroeg hij wat ik daarmee bedoelde. “Het lijkt er op dat de cassetterecorder 
met de verzamelde toespraken van de hoofdcommissaris in je rug is geplaatst”, zei ik. Voor de jongeren onder ons: toen 
bestonden er nog geen USB-sticks. Sinds begin jaren ‘80 lijkt het erop dat reorganiseren een doel op zich is geworden. 
Soms was een reorganisatie nog niet voltooid of de volgende reorganisatie stond alweer in de steigers, kennelijk om 
alle opkomende nieuwe leidinggevenden een bezigheid te verschaffen. De plannen, gelardeerd met al die modieuze 
managementtermen vliegen je om de oren. Inmiddels ben ik er achter dat wanneer er weer een paar van die nieuwe 
jeuktermen opduiken, er ellende in aantocht is in de vorm van een nieuwe reorganisatie. Het toont trouwens verdacht 
veel overeenkomsten met de verspreiding van een virus: als je een term voor het eerst hoort, wordt die binnen een 
paar dagen door iedereen die ambities (daar heb je er al een!!) heeft of iets in de organisatie wil betekenen gebruikt. 
En als iets nieuws niet werkt, reorganiseren we gewoon door, toch? En dat heet dan vooruitgang. Terug is nooit een 
optie, want dan zou men een mislukking toegeven. Maar op lastige, meestal volstrekt logische vragen, hoe terecht 
ook, zit men niet te wachten. Dat verstoort het proces. Wat dat betreft is het niet anders dan op het Binnenhof. In 
dat verband herinner ik me de reorganisatie van de districten in 2004/2005. Daarbij werd het gebied van de Balistraat 
losgeweekt van het oude district 4 en toegevoegd aan Noord. 

BULLSHIT-BINGO                    Bert Bonnemaijers

Bij een voorlichtingsbijeenkomst heb ik het gewaagd om aan een lid van de korpsleiding te vragen waar de logica van 
dat besluit zat, omdat het IJ toch een grotere barrière is dan de tunneltjes onder de spoorlijn bij de Celebesstraat en 
dus een logischer districtsgrens. Ik wil jullie het antwoord op die vraag niet onthouden: als het me niet beviel dan stond 
het me vrij een andere werkkring te kiezen! Geen inhoudelijk antwoord op mijn vraag, maar een dooddoener om de 
discussie te smoren. Kennelijk moest ik “gesensibiliseerd” worden. “Bonnemaijers, functie elders”, om de actualiteit 
maar even verder door te trekken. Dat hij daarmee zijn eigen brevet van onvermogen genadeloos in de schijnwerpers 
zette ontging dit lid van de korpsleiding kennelijk. Want het lijkt me toch dat er redenen waren om die grens zo te 
trekken en dan kun je gewoon antwoord op de vraag geven, tenzij… je dat antwoord natuurlijk niet paraat hebt. En dat 
zo’n antwoord ronduit beledigend en in strijd met een veilige werkomgeving is drong ook niet door. Heden ten dage 
blokkeert of bemoeilijkt die mentaliteit zelfs de vorming van een nieuw kabinet. De hele overheid is verzadigd met deze 
cultuur en wat de gevolgen kunnen zijn weten we sinds de toeslagenaffaire. Het wordt mensen in alle bestuurslagen 
afgeleerd om zelfstandig en kritisch na te denken. Dit voorbeeld is niet de enige keer dat ik met dit soort gedrag 
van leidinggevenden ben geconfronteerd. Gelukkig is het in al die jaren maar een paar keer voorgekomen en zijn er 
genoeg chefs die het wel goed doen. Ik geef onmiddellijk toe dat ik me zelf ook wel eens schuldig heb gemaakt aan 
het gebruik van die termen. Waar je mee omgaat word je mee besmet en soms ontkom je er niet aan. Het gebruik van 
jeukwoorden is net pindakaas, het kleeft overal aan vast. Ik heb al die jaren op wraak gezonnen en het lijkt er op dat ik 
iets heb gevonden. Helaas kan ik het zelf niet meer regelen omdat ik mijn werkzaamheden heb beëindigd. Heb je wel 
eens van Bullshit-Bingo gehoord? Dat is een leuk tijdverdrijf in vergaderingen.

Je maakt een bingokaart met daarop de meest 
voorkomende jeuktermen en verstrekt die kaarten aan de 
personen die zo’n vergadering moeten ondergaan, niet 
aan degenen die de vergadering hebben georganiseerd. 
Als een term valt, kruis je dat aan op je bingokaart. Je kunt 
afspreken dat bijvoorbeeld na het vijfde kruisje iedereen 
“Bullshit” of “Bingo” roept. Succes verzekerd als opeens 
een deel van de deelnemers aan zo’n vergadering tegelijk 
zoiets roept! Je moet er alleen voor zorgen dat iedereen 
dezelfde bingokaart heeft, dan is het effect het grootst. 
Je kunt natuurlijk zelf ook actuelere woorden verzinnen 
voor op de kaart. Maar misschien is het niet zo goed voor 
je carrière... 
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HERINTREDEN, JANUARI 1985   Hetty Roos

Het was zover, ik ging herintreden, zoals dat heette. Bij mijn sollicitatie in het najaar van 1984 kreeg ik te maken met 
een screening en medische keuring. Er kwam een uitgebluste adjudant (sorry, ik kan het niet anders benoemen) bij 
mijn thuis op bezoek, die zich al zuchtend afvroeg of ik wel wist waar ik aan begon. Op mijn wedervraag of hij deze 
vraag ook stelde bij mannelijke sollicitanten kreeg ik geen antwoord. De dokter voor de keuring vroeg wat ik met 
mijn kinderen ging doen! Goed bedoeld allemaal, daar ging ik vanuit, maar niet hoopvol voor de vooruitgang van de 
emancipatie bij de Politie. Deze beide heren van de ouderwetse stempel konden mijn wil om weer te gaan werken in 
het Korps niet beïnvloedden. 

Januari 1985 kreeg ik mijn uniform met eindelijk een broek waar 
een wapenstok in kon worden weggestopt, een riem waar van 
alles aan kon worden gehangen en een jas met zakken voor 
het transactie boekje potlood en pen en nog veel meer. Weg 
schoudertas! Heerlijk. Eerst kreeg ik mijn opleiding voor een 
Walther P5. Dus in de eerste week lag ik op mijn buik in de 
sneeuw in Crailo. Ja, je kan het treffen! Maar mij kon het niets 
schelen. Volledig uitgerust kwam ik op het bureau Lijnbaangracht 
terecht op een groep van ongeveer 30 personen.

Ik ging 19 uur per week werken dus de algemene mening was al gevormd, men had niet veel aan mij. Er was al 
van tevoren aangegeven dat ik in mijn rooster alle diensten zou moeten draaien, dus nacht-, ochtend-, middag-, late 
middag- en dagdienst. Dit alles in een acht weken rooster en 19 uur per week. Met de man thuis had ik een keurig 
rooster gemaakt met alle diensten erin. Daar werd door de leidinggevenden lang over na gedacht en uiteindelijk 
goedgekeurd. Het was alleen heel lastig om alle collega’s in een keer te ontmoeten en het heeft even geduurd voordat 
ik mij aan iedereen had voorgesteld. Uiteraard was het commentaar niet mis. In de trant van wat leuk dat je weer komt 
werken of wat heb je aan iemand die maar 19 uur per week komt werken. Als ik er was dan wilde ik ook echt werken, 
terwijl de collega’s soms tegen het einde van hun werkweek zaten en aan het afbouwen waren richting hun weekend.
 
Ik had het geluk dat de computer nog niet zijn intrede had gedaan, de schrijfmachines stonden er nog. Alleen het 
uitschrijven van bekeuringen was ondertussen eenvoudiger geworden, de collega waaraan ik werd gekoppeld om mij 
wegwijs te maken, heeft mij daarin uitstekend geholpen. Een sceptische collega noemde mij dubbel gehandicapt, 
getrouwde oudere (36?) vrouw met twee kinderen die deeltijd werkte! Het aardige hiervan is wel dat schoorvoetend 
ook mannelijke collega’s in deeltijd gingen weken. Er waren ook meer vrouwen aan het werk en dat was ook positief.
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Het bleef wel een mannenwereld en seksistische opmerkingen bleven komen en gaan maar daar had ik een soort 
pantser voor gevonden en regelmatig opmerkingen over gemaakt als dat te ver ging. Soms draaide ik overuren daarin, 
mijn grenzen heb ik altijd kunnen aangeven en op een gegeven moment merkte ik dat daar ook rekening mee werd 
gehouden. Ook merkte ik dat collega’s met kinderen graag met mij de straat op wilden gaan, omdat zij dan over hun 
kinderen konden praten. Kennelijk was daar behoefte aan! Zij konden met hun verhaal niet bij iedereen op de groep 
terecht. Ondertussen was ik nog steeds niet klaar met voorstellen, iedere dienst weer. Het acht weken rooster was wel 
heel prettig. Alles stond vast en je kon thuis alles plannen. Opeens werd mij een ME-opleiding toebedeeld, tot ergernis 
van vele mannen. Dit kwam omdat ik instroomde en met mijn stamnummer aan de beurt was. Ik heb mijn plek aan een 
andere collega gegeven omdat het niet echt een goed begin was van mijn samenwerking op de groep.

De assistentiedienst was ook niet veel veranderd, alleen de apparatuur in de auto was anders en het omgaan met 
een portofoon was zo geleerd. Ik vond het prettig om weer in de maatschappij mee te draaien. Met mijn vrouwelijke 
collega mocht ik soms in de surveillance. Dat was echt nog niet vanzelfsprekend, als het gebeurde dan moesten wij 
dat meldden aan de meldkamer en de opmerking van collega´s dat er dan een extra auto op straat moest om ons te 
helpen, werd als grappig bedoeld en meermalen gemaakt. Ach, het bleef een mannenwereld. Landelijk kwamen er 
steeds meer vrouwen terug en er werd ergens besloten dat er een her-intredingscursus werd gehouden. De locatie 
werd de Politie Opleidingsschool in Lochem. Na negen maanden al in de reguliere dienst te hebben gewerkt, reden 
vijf vrouwen uit Amsterdam naar die cursus. Drie maanden lang, regelmatig drie dagen naar het oosten in één auto. 
Ter hoogte van Apeldoorn hadden wij allemaal onze ups en down’s gedeeld met veel humor en lach buien onderweg, 
daarna zetten wij de knop om, om te gaan genieten van deze drie dagen. Veel plezier hebben wij gehad, misschien ook 
iets wijzer geworden!

Ondertussen werd er een computersysteem ingevoerd, PSS400. Zo rolde ik met mijn werk het computertijdperk in. Wel 
bleef het kaartspel nog populair zoals in mijn tijd op de Overtoom, in de tijd van rust werd er veel gekaart in de kantine, 
ondertussen wel een ander speltype. Vaak kwam ik thuis uit de nachtdienst met kramp in mijn kaken van het lachen. 
Maar van emancipatie merkte ik nog niet veel, grappen en vooroordelen over de vrouwen bleven maar doorgaan. Een 
enkele keer kwam er weer een plan om erover te praten maar dat ging dan alleen met vrouwen. Maar dat was juist het 
probleem, die wisten wel wat er aan schortte, de mannen moesten erbij worden betrokken en die zagen het probleem 
niet. Dus gebeurde er niets. Aan het werk zijn, vond ik wel weer geweldig. Ondertussen mijn B-diploma gehaald, maar 
deze werd daarna afgeschaft!

Ondertussen werd het belang van wijkteams ingezien en er werden diverse gebouwen daarvoor geschikt gemaakt. Voor 
de Lijnbaangracht werd dat het bureau Prinsengracht. Er moest stage worden gelopen bij het wijkteam Helmerstraat, 
het eerste officiële wijkbureau. Daarna in 1989 naar wijkteam Prinsengracht, mooie tijd, veel winkeldieven en het 
uitgaansleven. Mijn kinderen werden groter en ik bedacht dat ik maar van de straat af moest. Achteraf weet ik niet 
waarom, maar ik kwam op de meldkamer terecht. Leerzaam, een uitgelezen plek waar je als instromende diender leert 
hoe het Korps in elkaar steekt, iets wat ik ondertussen wel door had. Ondertussen ging ik fulltime werken, de kinderen 
werden groter. Thuis liep alles goed. 
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Helaas voor mij werd het flexibele meldkamer systeem geïntroduceerd, het praten via de mobilofoon moest worden 
beperkt. Kijk en dat deed ik dus het liefst. De vreemdste telefoontjes heb ik daar aangenomen en de raarste gesprekken 
gevoerd. Notoire bellers die de boel aan het saboteren waren. Bij schietpartijen, ongevallen en branden was het 
hectisch op deze plek. Tweemaal was ik aan het werk dat de stoppen bij wijze van spreken doorsloegen, een keer was 
er een collega neergeschoten en de Bijlmerramp. Bij de laatste begon de avond zo rustig. Ik hoorde een collega nog 
tegen een beller zeggen, ‘het heeft onze aandacht’. Hij draaide zich om met de mededeling dat een vliegtuig zou zijn 
neergestort. Eventjes was het muisstil, maar toen ontplofte alle lijnen. Het werd een drukke nacht! Wel kwam ik als 
mobilofonist in het commandovoertuig van de ME terecht. Mooi werk en heb ik genoten van een ME-oefenweek, als 
ik oefening Geuldal zeg dan zal er bij menig lezer een lichtje gaan branden.

De meldkamer keek uit op de Nassaukade, wij kregen een belletje dat er een auto werd opengebroken en ik liep naar 
het raam en zag het een en ander gebeuren. Surveillance auto werd ernaar toe gestuurd en ik deed live verslag over de 
richting waar de dader naar toe liep. Na afloop haalde de collega´s van de Lijnbaangracht mij op om proces-verbaal op 
te maken. Twee jaar had ik binnen gezeten en eigenlijk wilde ik wel weer gewoon op straat werken. Dat werd bureau 
Nieuwmarkt een boot op het water. Veel heb ik daar meegemaakt, maar daar wil ik niet over schrijven, het was niet 
mijn bureau. Na een half jaar ben ik naar de Warmoesstraat verhuisd. Buiten de junks, dealers en sexwerkers had dit 
bureau de beroemde Kalverstraat in de wijk. Op mijn buik in de goot liggen om dealers te spotten, rennen met lange 
wapenstok naar een assistentie collega, zelf assistentie vragen ga zo maar door, weer veel geleerd en ik begon mij 
op de Kalverstraat te concentreren. Ik zag mij niet mijn verdere tijd het eerder genoemde werk blijven doen. In de 
dagdienst ging een groep naar het Posthuis aan de Singel om in het winkelgebied te surveilleren. Het Posthuis Singel 
werd betrokken bij de bouw van de Kalvertoren en werd gesloopt. Er kwam een boot, gelijk aan die van de Nieuwmarkt, 
achter het Spui in de Singel te liggen. Er werd besloten dat nieuw personeel dat vanuit de opleiding zou instromen in de 
Warmoesstraat eerst een tijdje van het bureau Singel moest werken. Leren surveilleren, wat al een vak apart is, leren 
een winkeldief af te handelen. Als je dat laatste goed in de vingers had, was je klaar voor het overige werk. Met een 
groep collega´s om de instroom te begeleiden een mooie tijd gehad. De surveillanten werden geïntroduceerd, nieuw 
in het korps, deze werden door ons opgeleid om hun werk op straat te doen.

Mooie en drukke tijden want winkeldiefstal werd een normale zaak in die tijd. De koopavond op de donderdag werd 
toegestaan en daarna de zondagsopening. Beiden werden een succes voor de detailhandel en horeca, de politie kreeg 
alleen maar meer werk. Ook het Korps was in beweging want het gebied van de Kalverstaat was een tijdrovende wijk 
voor de Warmoesstraat, de boot moest weg en een ruimte in de Kalvertoren kwam er weer voor de politie. Alleen na 
een korte tijd werden daar andere teams in geplaatst. Er werd besloten om de wijk Kalverstraat over te dragen naar 
het bureau Lijnbaan- gracht. Na een gesprek met de leiding aldaar, kreeg ik een sleutel van een kast en was ik weer 
terug op het oude vertrouwde bureau met de kennis van het gebied Kalverstaat, dat ik mee nam. De ondernemers, de 
horeca beschouwden mij ondertussen als hun wijkagent. Ik werd het vaste aanspreekpunt en dat was wel zo handig 
want ook de Lijn-baangracht had zo zijn problemen in het uitgaansgebied en de druk op het personeel lag in die tijd 
vooral in de weekendnachten. De wijkagent kreeg een andere benaming, het werd buurtregisseur! Solliciteren naar je 
eigen plek, een 2-jarige opleiding tijdens het werk. Schaal 9 lag in het verschiet, om eerlijk te zijn had ik het gewoon in 
schaal 8 of zelfs 7 willen doen. Het was vreemd aan de bewoners en de ondernemers uit te leggen dat een wijkagent, 
een buurtregisseur werd. Ik noemde het altijd wijkagent plus met speciale opleiding! Wordt vervolgd. 
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Het is zaterdag 3 juni en de binnenplaats van het SPA-honk 
is weer eens volledig ingericht voor de jaarlijkse BBQ. Met 
behulp van vele handen werd de grote tent opgezet en tafels en 
stoelen aangesleept om de leden te ontvangen. Al vroeg in de 
ochtend meldde zich het personeel van eetcafé “de Buren” en 
zij startte onmiddellijk met de voorbereidingen. Al vroeg voor 
aanvang verschenen de eerste gasten. Zij werden ontvangen 
met een heerlijk drankje. Na de openingswoorden van onze 
evenementencommissaris Fred Hoedeman werd het vuur 
opgestookt en werden heerlijke versnaperingen geserveerd. 
Vijf soorten vlees, pastasalade met gerookte kip, Grieks salade, 
stokbrood, kruidenboter, kortom alle ingrediënten die bij een 
BBQ horen, werden rondgedeeld en onze barmede-werkers 
Peter en Bertus zorgden voor de nodige alcoholische en non-
alcoholische versna-peringen. Onze huis DJ Rob Heida tekende 
als vanouds weer voor de muzikale omlijsting .

Het geheel werd die middag afgesloten met verschillende 
soorten ijs. De nazit duurde nog lang, maar daar waren natuurlijk 
de weersomstandigheden debet aan. Opnieuw kunnen wij terug 
kijken naar alweer een geslaagd evenement. Als u niet er niet bij 
was heeft u weer wat gemist. Op naar volgend jaar. 

DE JAARLIJKSE BBQ 
 Joop Reder

In 2008 promoveerde de Rotterdamse politieman Frank van Riet op zijn proefschrift Handhaven onder de nieuwe 
orde. De politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2016 volgde zijn boek 
De bewakers van Westerbork. Tijdens zijn promotieonderzoek raakte hij geïntrigeerd door de bezettingsgeschiedenis 
van Dordrecht, omdat Rotterdamse politiemannen in november 1942 meededen aan Jodenrazzia’s in Dordrecht en 
daar met enkele Dordtse politiemannen ‘s avonds  feestvierden in de woningen waaruit ze eerder die dag gezamenlijk 
de Joodse bewoners hadden weggevoerd. Drie Dordtse politiemannen groeiden uit tot belangrijke handlangers van 
de bezetter en maakten gemene zaak met de Sicherheitsdienst. Twee van hen verdwenen na de bevrijding achter de 
tralies en één van hen, Harry Evers, beriep zich erop dat hij een dubbelrol had vervuld en dat hij juist als spion had 
gefungeerd binnen de Duitse opsporingsinstanties.

Hij maakte deel uit van de Binnenlandse Strijdkrachten en kreeg zelfs een leidinggevende functie bij het lokale Bureau 
Nationale Veiligheid. De verschillende groepen binnen de Dordtse illegaliteit raakten tot op het bot verdeeld. Was 
Evers nu een antisemitische Jodenvervolger of juist een verzetsheld? Uiteindelijk werd hij aangeklaagd door leden van 
het verzet die hem niet vertrouwden. Frank van Riet neemt ons mee in zijn gedetailleerde onderzoek en laat zien dat 
Evers tot driemaal toe werd gerehabiliteerd, maar uiteindelijk werd veroordeeld tot een celstraf van drie en een half 
jaar.

Van Riet: “Evers was een doortrapte schurk die er met een 
veel te lichte straf vanaf kwam. Ik vind dat de rechter het 
ophalen van Joden te licht meewoog.” Hij heeft berekend dat 
Evers medeverantwoordelijk is voor de dood van 77 mensen 
in de bezettingstijd, onder wie 67 Joden. Amsterdam heeft 
hier ook een zeer beladen geschiedenis. Dat is onuitwisbaar. 
Het DNA van de stad en van het toenmalige Amsterdamse 
politiekorps zijn tot op de dag van vandaag wezenlijk voor 
goed begrip, maar zijn ook richtinggevend voor het moreel 
kompas van alle politiemensen. Frank van Riet hoopt daarom 
dat zijn boek De Dordtse affaire niet alleen in Dordrecht 
gelezen wordt, maar dat het zijn huidige collega’s aan het 
denken zet door de dilemma’s van toen te verbinden aan 
die van nu. 

DE DORDTSE AFFAIRE
Cor Gorissen
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In Den Haag werd elk jaar grote schade aangericht door de bewoners van Scheveningen met vreugde vuren. Er was 
toestemming om te branden in de keerlus van de HTM  daar, maar dan konden ze vanuit de Woeste Hoogte  het niet 
goed zien.  Dus maakten ze de vuurstapel daar, waar de sporen naast elkaar lagen. Ongeveer 20 meter voor de lus er 
werd een stapel van zo’n 7 meter hoog aangelegd en aangestoken. Het gevolg was dat de bovenleiding van de tram 
over zo’n 15 meter wegsmolt en de tram 2 maanden niet kon rijden.

Ter voorbereiding op de brandstapel werden er overal kerstbomen gehamsterd en werden in de haven pallets gepikt. 
Op diverse adressen werden deze spullen opgeslagen en de kunst was om een zo groot mogelijke brandstapel te maken. 
Deze brandstapel werd niet op keerlus gemaakt, maar 15 meter ervoor. Iets wat door de burgemeester verboden was. 
Er is toen vooraf nog overleg geweest tussen de wijkteamchef van bureau Duinstraat, met vooraanstaande figuren 
van de bouwers, maar en dat liep op niets uit. Er werd een steen in zijn megafoon gegooid en meerdere stenen naar 
het overige politiepersoneel. Ook werd de stapel  in brand geschoten met een seinpistool. Doordat er benzine in de 
brandstapel zat vloog deze meteen in de hens. Ik moest toen gaan schuiven met onze shovel. Dat vonden ze niet zo fijn, 
met als gevolg dat er een regen van stenen en tegels naar de machine gegooid werd. De shovel was hier echter tegen 
bestand. Ik ben toen gewoon doorgegaan met schuiven, tot alles in de keerlus lag.

Omdat ik door ging, kwamen de kratten bier tevoorschijn en werden leeggedronken. De lege flessen werden met 
benzine gevuld en brandend op de machine gegooid. Ik zie de vlammen nog onder mijn deurtje doorkomen. Maar 
we hadden eerder met Ben Braaksma geoefend met molotovcocktails. Ik zei dat het vluchtig was en het vuur zo weer 
uit was. Toen dat ook niet hielp zijn ze maar gaan zitten zuipen en keken zij, hoe ik de restanten van de hoop naar de 
keerlus schoof. Dit was het einde van het vreugde vuur.

Daar op de Woeste Hoogte, zo heette dat gedeelte van het dorp, hebben de jeeps van de ME Den Haag nog een charge 
uit gevoerd. Ik ben toen met de shovel naar bureau Duinstraat gegaan om wat te eten en te drinken. Nou daar hadden 
ze genoeg  Strohrum van de Joegoslaaf, een grote taart van de radiopiraat, chinees eten van het plaatselijke restaurant, 
enz.De korpschef CP Brand en burgemeester Havemans kwamen ook nog even langs om te informeren hoe het was 
gegaan. Zij vroegen, of ik mij bedreigd had gevoeld. Ik vertelde, dat ik in Amsterdam wel wat gewend was met die 
krakers, maar dat het hier toch wel de kroon spande. Na de shovel aan 
het HB gestald te hebben ging ik retour Amsterdam. Het was voor mij 
toch wel een hele ervaring, daar in Den Haag en Scheveningen. 

ME BIJSTAND AAN DE  
GEMEENTEPOLITIE DEN HAAG IN DE 
90er JAREN MET DE SHOVEL       Rob Ruiter
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Het zou zo maar een titel van één van de vele boeken 
van Baantjer kunnen zijn. Wie kent zijn boeken of 
de televisieseries niet? Appie Baantjer, een van de 
bekendste Nederlandse rechercheurs van het bureau 
Warmoesstraat in Amsterdam, wiens boeken als 
zoete broodjes verkochten en vele van deze boeken 
verfilmd werden. Wist u dat Baantjer de echte namen 
van zijn collega’s gebruikte in zijn boeken en films? 
Uiteraard na een akkoord van die collega’s en zo 
niet dan werden er namen gebruikt die te herleiden 
waren tot de echte namen van die collega’s. Zo werd 
de altijd arrogante chef van Appie vertolkt door de 
acteur Serge Henri Valcke, in de serie commissaris 
Buitendam genoemd. In werkelijkheid heette deze 
commissaris Binnendijk. De link werd dus snel gelegd. 
Twee andere bekende personages uit de serie waren 
natuurlijk Vledder, gespeeld door Victor Reinier en 
Prins, gespeeld door Marian Mudder. En laat ik nu 
in mijn ambtelijk bestaan bij de Fraude Centrale 
van de CRI met de “echte” Vledder en Prins hebben 
samengewerkt. Echter deze waren ‘in de praktijk’ 
totaal verschillende karakters dan in de serie.

Was de “TV Vledder” een beetje botte, solitair ingestelde diender; de echte Dick Vledder was een joviale, humorvolle, 
vlotte, mensgerichte Amsterdammer, die uiteindelijk als commissaris met FLO is gegaan. En Prins, dat was geen 
vrouw maar wel een beer van een Amsterdamse diender, die ook vol humor zat en altijd in was voor geintjes, soms 
tot wanhoop van zijn collega’s. Een leuk toeval is dat in het Bargoens: Prins “politieagent” en Prinsemarij “politie” 
betekent. Zo ging van Prins het verhaal dat hij vaak collega’s pakte, die ‘s morgens binnenkwamen, snel een pv van 
aangifte in hun typemachine draaiden en vervolgens een uur naar de kantine gingen. Fred Prins ging dan achter hun 
typemachine zitten, draaide het pv tot onderaan de bladzijde en typte daar: “…maar dit is allemaal slap geouwehoer 
en leidt tot niets…” (of soortgelijke tekst). Vervolgens draaide hij het pv terug in zijn oorspronkelijke stand en wachtte 
op de terugkeer van de betreffende collega uit de kantine. Deze ging dan na een uur verder met zijn aangifte, type de 
bladzijde helemaal vol, waar hij vaak de rest van de ochtend voor nodig had, totdat hij bij de laatste regel van het pv 
kwam en de door Prins toegevoegde regel zag. Wat zo’n collega dan riep, durf ik hier niet te herhalen want dit is een 
keurig blad. Met deze gein ging Fred Prins bij de Fraude Centrale van de CRI door en dat leidde doorgaans tot hilarische 
momenten, die ik nooit vergeten ben.

Fred Prins had -naar ik me herinner- een Duitse moeder en was met een Ierse getrouwd, zodat hij het Duits en Engels/
Iers erg goed beheerste. Voordat ik zo’n moment aanhaal, moet ik u eerst even vertellen dat dit in de jaren ’80 van 
de vorige eeuw speelde. Europa en dus ook Nederland had nogal veel last van oplichters uit Zaïre en daar werd via 
de Interpolkanalen veel internationaal over gecommuniceerd. Eén van de medewerkers van de Fraude Centrale, Paul, 
was druk in de weer met deze zaken. Hij was analist en als zodanig correspondeerde hij over deze zaken met enerzijds 
de Nederlandse korpsen en anderzijds de voornamelijk Europese Interpolbureaus. Paul was een uitermate serieuze, 
keurige, hardwerkende, collega en voor Fred Prins bij uitstek geschikt om daar een geintje mee uit te halen. Op enig 
moment zat Fred Prins bij mij op de kamer en Paul was al een paar keer binnengekomen met aan mij de mededeling dat 
die Zaïrese zaken uit de hand begonnen te lopen, heel veel werk opleverden en een achterstand dreigde te ontstaan. 
Prins vraagt aan mij was of dat aldoor zo ging en zat intussen te denken hoe hij Paul een hak kon zetten.

 Fred Verdelman
PRINS VAN DE PRINSEMARIJ

Paul zat inmiddels weer op zijn werkplek en Prins belde hem in de loop van die dag via een buitenlijn op en meldde zich 
als “Commissaris Obermayer vom Bundes Kriminalamt (BKA) in Wiesbaden”. Deze pseudo Kommissar had gehoord dat 
Paul de coördinatie van de Zaïrese zaken voor Europa op zich zou nemen en dat vond Obermayer een prima plan en zou 
zijn Ierse collega, Pat Brannon ter zake inlichten... En dit op een Duitse manier waar Paul geen woord tussen kon krijgen 
en nadat Obermayer zijn zegje had gedaan, kwakte deze de haak erop. Het zal u niet verbazen dat Prins een korte 
tijd later Paul belde als “colleague Chief Superintendant Pat Brannon from the Irish Fraud Division”. Deze had van zijn 
Duitse vriend en collega Obermayer gehoord dat Paul de coördinatie voor Europa op zich had genomen en dat vond Pat 
een ‘splendid idea”. Ook hier weer een Engels/Ierse stortvloed van woorden en dankzeggingen aan Paul, gevolgd door 
een directe beëindiging van het gesprek. Paul had er uiteraard geen woord tussen kunnen krijgen en stormde mijn 
kamer op met de stoom nog uit zijn oren. “Fred ik word helemaal gek... Ze zien me nu als Europees coördinator voor 
die rot Zaïrese zaken terwijl ik het hier al niet meer bolwerk. Ik ben al gebeld door Duitsland en Ierland, die dankbaar 
zijn dat ik dat op me neem. Dit wordt een chaos en doe er wat aan!”  

Prins was ook snel naar mijn kamer gelopen toen hij zag dat Paul zat te foeteren en voornemens was om het probleem 
weer met mij te gaan bespreken. Nu waren in die tijd de memo-recordertjes in zwang en Prins, alias Obermayer, alias 
Brannon had al die gesprekken met Paul opgenomen. Terwijl Paul bij mij zijn verhaal deed, had Prins het zogenaamd 
druk met het iets opzoeken op zijn recordertje en speelde “per ongeluk” het Obermayer fragment af. Paul hoorde 
natuurlijk ook zijn stem. Verschrikt keek Paul naar Prins, kon er niet om lachen en zei: “straks ga je nog zeggen dat 
je ook Pat Brannon was”. En inderdaad Prins speelde even later ook dat fragment af. Wat Paul toen ook zei, herhaal 
ik hier ook niet maar laten we het er op houden dat hij in krachtige woorden meldde dat hij “not amused” was. Als 
u nu denkt dat hier de gein stopt dan heeft u het mis. Uit geheel onverwachte hoek kwam er een vervolg dat nog 
veel lachwekkender was. Diezelfde middag, waarop Prins dit geintje had geflikt, werd Paul gebeld door een Belgische 
Commissaris van de Gerechtelijke Politie in Brussel met de mooie naam Luc Versonne. Dit was Versonne echt en geen 
verzonnen alias van Prins. “Paul, ik heb gehoord dat jij in Nederland met de Zaïrese zaken bezig bent, waar wij in België 
ook heel veel last hebben.

Zaïre is namelijk voormalig Belgische Congo”, aldus Versonne. De reactie van de altijd correcte Paul “Verd... Prins hou 
nou eens op, ik heb wel meer aan mijn kop dan dat gez... van jou. Heb je niets anders te doen?” En nu was het Paul die 
de hoorn op de haak smeet. Omdat al snel bleek dat dit Prins niet geweest kon zijn, hebben we Versonne direct gebeld 
en naast excuses voor het gedrag van de altijd correcte Paul uitgelegd dat laatstgenoemde de afgelopen dagen een 
beetje in de maling was genomen. Versonne kon daar gelukkig wel de humor van inzien. Weer wat later belde Prins 
een andere medewerker van de Fraude Centrale; dit keer als Heinrich Butterbuchstabe (Hein Boterletter) ook van het 
BKA en vroeg die collega om bepaalde informatie. 



De betreffende collega zei dat hij die informatie even moest opzoeken en dat hij zou terugbellen (ook vanwege het 
veiligheidsaspect, want hij vond die naam nogal vreemd…). Kein Problem aber heute Nachmittag bin ich nicht im Büro. 
Aber mein Kollege Hitler ist anwesend, waarop de medewerker nogal verbaasd vroeg “Hitler????”, waarop Prins/ 
Butterbuchstabe kortaf reageerde met “Ja und????...” Die collega heeft toen de haak er maar opgegooid, want het 
was overduidelijk dat het beest Prins weer had toegeslagen. Dat je natuurlijk een keer teruggepakt zal worden als je 
constant anderen pakt, moge duidelijk zijn. Prins was na een aantal jaren overgestapt als veiligheidsfunctionaris bij 
een bekende Nederlandse bank en daar werkte een aantal collega’s dat ook al slachtoffer waren geweest van Prins 
rottigheid en hem wilde terugpakken. Ik werd mededader in dit complot. In overleg met eveneens een oud collega van 
de Fraude Centrale die ook naar die bank was vertrokken, zou ik zogenaamd een ingezonden brief naar De Telegraaf 
gestuurd hebben, waarin ik vertelde dat wanneer een boek verfilmd werd, die film vaak niet zo goed wordt als het 
boek zelf. Ik zou een vergelijking hebben gemaakt met de boeken en de Tv-serie van Baantjer. In het ingezonden artikel 
vertelde ik dat ik zowel met Vledder als Prins had samengewerkt en dat de echte Vledder stukken sympathieker was 
dat de “Victor Reinier Vledder”.

Alleen was de persoon van Prins in de film stukken leuker. Die werd vertolkt door de charmante Marian Mudder, 
terwijl de echte Prins maar een botte, ongelikte beer met grote klauwen was, die hem goed uitkwamen als brigadier 
van bureau Warmoesstraat (en woorden van gelijke strekking). De bankcollega’s hadden dat ingezonden stukje met als 
afzender F. Verdelman precies ingepast in een column in de Telegraaf tussen de andere (echte) ingezonden stukken. 
Een kopie van een gedeelte van die pagina met ‘mijn’ ingezonden stukje werd in Prins postbakje gelegd. Inmiddels 
hadden zijn bankcollega’s de afdeling Personeelszaken ingelicht over het geintje en deze afdeling zou Prins met een 
of andere smoes bellen en terloops mededelen 
dat hij de krant had gehaald. Prins kwam op enig 
moment zijn postbakje legen en vond natuurlijk 
‘mijn’ ingezonden artikel. Wel @#$$%^&* (ook dit 
is niet voor herhaling vatbaar); dat is verd... je oud 
nep was. Tja, dat kan je verwachten als je zelf altijd 
iedereen in de maling neemt, was Prins’ reactie. 
En zoals we altijd met het nodige leedvermaak bij 
de Fraudecentrale zeiden: “Eindelijk een keer de 
bedrieger bedrogen.” 
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DIAGRAM DOORLOPER SPA nr.47

OMSCHRIJVING DOORLOPER SPA nr.47

Horizontaal
1. postzegelverzamelaar; etui.
2. schande; graanopslag; iets om te roken.
3. gele verf; wat; opzettelijke onwaarheid; persoonlijk vnw.
4. Europeaan; schaap; droogoven; dopheide.
5. binnenste; hoop; kledingstuk; knaagdier.
6. mondeling; vreemd; jongere broer of zus; verhoogde toon.
7. land in Zuid-Amerika; galerij in de R.K.-kerk voor koor; onfatsoenlijk.
8. keur/bloem; plaats in Noorwegen; verenbed; rivier in Italië.
9. knaagdier; inslag/zoom; scharnier; plaats in Zeeland.
10. wond; groots; mist.
11. groet; boomtakken afknippen; deel van trap.
12. beddezak; lol; roofvogel.
13. groente; plechtgewaad; deel v/e molen; groot water.
14. werelddeel; bocht/kronkellijn; part.
15. lelijke hond/lelijk ding; land in Azië; plaats in Drenthe/cijfer; muzieknoot.

Verticaal
1. tip; metaal; samen betalen.
2. bezinning; groot hert; op die wijze.
3. stelsel/ladder; zeldzaamheid; houding.
4.  luchtschipper; lofdicht; faam.
5.  drietal; meel; boom/bouwland; behoeftig mens.
6.  muzieknoot; eierbriketten; vlug.
7.  inhoudsmaat; plaats in Drenthe; edelgesteente.
8.  onwettig; Japans spel; tijdperk; achter.
9.  luchtig gebak; spoedig; uitroep; oevergewas; muzieknoot.
10. vervelende vrouw; paling; vrouw; haarvlecht.
11. middeleeuws koopvaardijschip; boom; voorzetsel; vreemde munt.
12. kleurstof/soort klei; kip; luizenei; verstand
13. Afrikaanse vrouw; bang zijn voor.
14. plaats in Drenthe; olm; rivier in Schotland; omlaag.
15. welgesteld; askussen; nobele/adellijke.

Door het gemis van een groot aantal inzendingen tijdens het coronatijdperk zijn er inzendingen verloren gegaan. 
Daarom heeft het bestuur besloten m.i.v. juni 2023 de goede oplossingen van de puzzels niet meer, door loting te 
belonen. Wel zal er in de volgende SPA-uitgave de oplossing van de voorgaande puzzel worden vermeld.

De letters behorend bij de cijfers/getallen 1 t/m 22 in het doorloperdiagram overbrengen naar de vakjes in de balken 
onder het diagram. Deze vormen een spreekwoord. Veel puzel plezier!

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL SPA nr.46
OPLOSSING: “Je bent niet getrouwd met een ketting, maar met een ring.”
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