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of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door foto-kopieën, 
opname of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 

Uitgever en auteurs verklaren 
dat deze uitgave op zorgvuldige 
wijze en naar beste weten is 
samengesteld, evenwel kunnen 
uitgever en auteurs op geen enkele 
wijze instaan voor de juistheid 
of volledigheid van de informatie. 
Uitgever en auteurs aanvaarden dan 
ook geen enkele aansprakelijkheid 
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en ervaring en de te gebruiken 
informatie te controleren.
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VOORWOORD

Joop Rveder

van de voorzitter

Alweer de laatste editie van het jaar en de drukke december maand zal door alle feestelijkheden ook 
wel weer voorbijvliegen. Ik heb het al eerder geschreven, maar naar mate je ouder wordt lijkt het net of 
de dagen sneller gaan dan vroeger. Dat is natuurlijk niet zo, maar het gevoel blijft. Ook dit jaar is weer 
voorbijgevlogen en als we terugkijken dan staan ons verschillende evenementen van afgelopen jaar 
weer helder voor de geest. Het voert te ver om alle evenementen hier te noemen, maar het jaar heeft 
bol gestaan met leuke en ontspannende activiteiten.

Ook in dit nummer van het SPA-Nieuws vindt u weer allerlei activiteiten en lezenswaardige verhalen. 
Door het bestuur is er geregeld bilateraal contact met diverse onderdelen van de Eenheid Amsterdam, 
zeg maar van Eenheidsleiding tot aan de postkamer. Dit contact/overleg verloopt altijd in een prettige 
sfeer. Ik koester die contacten.

Ik bedank het bestuur, de evenementencommissie, de redactiecommissie, de leden van het beheer 
van het SPA-Honk, maar ook de webmaster en al onze vrijwilligers, voor hun tomeloze inzet in het 
afgelopen jaar. Mede door hen kan ik spreken dat de SPA weer een succesvol jaar gaat afsluiten. Laat ik 
eindigen om u en allen die u lief zijn, plezierige feestdagen, veel gezondheid en een goede jaarwisseling 
te wensen. Ik hoop u op de nieuwjaarsreceptie te mogen begroeten.

Ik wens ik u veel leesplezier.

Commissielid TD
Peter van Harten 
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NB. Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand. Klaverjassen in de oneven maanden en bingo in de 
even maanden (let op i.v.m. dec.maand gewijzigd). SPA-Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat (voor 
de deur SPA Honk). 

Telefoonnummer: 06 - 18 62 24 02

DAG DATUM ACTIVITEIT TIJD LOCATIE

ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTENKALENDER 2023/2024

Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

12 dec
15 dec
19 dec
6 jan
16 jan
20 feb
19 mrt
16 apr 

Kerstbingo
Kerstdiner
Kerstklaverjassen
Nieuwjaarsbijeenkomst
Klaverjassen
Bingo
Klaverjassen
Bingo

13:00 uur
16:30 uur
13:00 uur
15:00 - 17:00 uur
13:00 uur
13:00 uur
13:00 uur
13.00 uur

SPA-Honk
v.d. Valk Oostzaan
SPA-Honk
SPA-Honk
SPA-Honk
SPA-Honk
SPA-Honk
SPA-Honk

NOOT VAN DE REDACTIE
De redactie is elke keer weer verrast en blij met de leuke stukjes die door de leden worden ingebracht, hoe meer hoe 
liever. Wat niet geplaatst wordt gaat veelal op de reserveplank voor een volgende aflevering van het SPA-Magazine.   
Vaak is het ingebrachte werk voorzien van foto’s uit het archief van de inzender. Daar gaat het soms fout. Bij het 
uitkomen van het SPA-Magazine, staan vaak niet de foto’s afgedrukt die door de aanbieder zijn aangeleverd. Waarover 
dan natuurlijk vragen komen. 

De door ons nagekeken kopij, sturen wij met de bij behorende foto’s, naar de uitgever. Het was ons ook opgevallen 
dat in sommige gevallen de foto’s, die bij het betreffende artikel hoorden, dan ontbraken en dus niet waren afgedrukt.
Daarover hebben wij een gesprek gehad met de uitgever en uitleg gekregen over die zaak. Foto’s die naar de uitgever 
gaan en niet voldoen aan het juiste formaat kunnen niet worden verwerkt en vervolgens worden gedrukt in het SPA-
Magazine. 

Wij hebben toen afgesproken dat foto’s die worden doorgestuurd, minimaal van het formaat JEPG zijn met een pickles 
dichtheid van minimaal 300 DPI. Alles wat hoger is, bijv. formaat RAW en meer dan 300 DPI, is alleen maar beter voor 
de verwerking. 

Voordat foto’s naar de redactie worden gezonden kan door de inzender zelf de controle voor het juiste formaat worden 
uitgevoerd. Het controleren van de afbeelding(en) gaat als volgt;  Ga in de PC met de cursor op de betreffende foto staan 
en druk op de rechter muisknop van je muis of touchpad. Selecteer “eigenschappen”. Ga in het veld eigenschappen 
naar het tabblad “details” en controleer uit hoeveel DPI de foto is opgebouwd. Het zal duidelijk zijn dat bij een DPI van 
minder dan 300 het geen zin heeft om die foto mee te sturen. Er is echter een mogelijkheid om een wat mindere foto 
toch mee te sturen. Maak van die foto met een goede digitale fotocamera een opname en sla die foto in het formaat 
JEPG c.q. RAW op. Die foto zal veelal voldoen aan een DPI van 300 of meer. Geef die foto een bestandsnaam (bijv.: Jan 
P. foto 1) en geef in het betreffende artikel tussen haakjes aan waar de foto in de tekst kan worden geplaatst. Foto’s 
uit een WhatsApp bestand verliezen bij transport/verzending veel van de oorspronkelijke bestandswaarde en zullen 
dan ook veelal niet goed bewerkt kunnen worden en dus ook niet bruikbaar zijn voor het SPA-Magazine. Hopelijk geeft 
het bovenstaande wat duidelijkheid en kunnen wij als redactie, uit blijven kijken naar weer leuke, vooral smeuïge 
artikeltjes uit de vaak boeiende werkzame periode. Inleverdatum kopij voor het Spa-Nieuws april as. is uiterlijk  1 
maart 2024!!
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Incidenteel heeft ons bestuur de behoefte om alle leden snel te informeren over een aanstaand evenement of 
een andere gebeurtenis. Dit wordt gerealiseerd door het sturen van een digitale nieuwsbrief. Inmiddels bestaat de 
verzendlijst uit ca. de helft van onze leden.

Als U zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat doen om op onze website www.spa-amsterdam.nl. Klik 
bovenin het menu Home aan en daarna op “Incidentele Nieuwsbrief SPA”. Op de dan verschenen pagina kunt u het 
aanmeldingsformulier (svp volledig) invullen en versturen. 

NIEUWSBRIEF       Han Varkevisser

NIEUWJAARSRECEPTIE       van het bestuur
Het bestuur van de SPA nodigt u en uw partner graag op zaterdag 6 januari 2024 uit tot het bijwonen van de 
Nieuwjaarsreceptie in het SPA-Honk aan de Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht. Daar zullen wij gezamenlijk het glas 
heffen om elkaar het beste te wensen, met veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Het zal u op deze dag aan niets 
ontbreken. Wij zien u dus graag op zaterdag 6 januari verschijnen tussen 15.00- en 17.00 uur. Noteer deze datum maar 
alvast in uw agenda. 

“In verband met een ingrijpende verbouwing van de brandweerkazerne (totale sloop en wederopbouw) zal vanaf 
januari tot na de zomer van 2024 de parkeermogelijkheid rond het SPA-Honk beperkt zijn.” 

LET OP!!

HOE KOM JE AAN EEN ONEIGENLIJKE VOORNAAM

Gerdus Walma

Begin april 1971. Voor onze lichting was het onze eerste schooldag op de politieschool Gabriel Metsustraat in 
Amsterdam. Met ongeveer 25 manschappen begonnen we in een klas met naast ons een andere fris startende klas 
van 25 manschappen. De Amsterdamse politie moest in sneltreinvaart uitgebreid worden. In de klas zat ook een klein 
aantal die voor andere korpsen in de provincie Noord-Holland bestemd was. Op een gegeven moment kwamen de 
schooladjudant Hulsegge en de schooladministrateur de klas binnen. De namen van iedereen werden door die twee 
mannen gecontroleerd. Natuurlijk kwam ik ook aan de beurt en ik heb met een boerenaccent mijn volledige naam 
correct gezegd. De twee heerschappen concludeerden daaruit dat mijn voornaam GER zou moeten luiden. Na enkele 
protesten mijnerzijds waarop niet adequaat werd gereageerd, dacht ik bij mijzelf; “Ik ben misschien een boer, maar 
die twee zijn arrogant en maken de dienst uit en hebben kennelijk geen oog voor mijn unieke voornaam.” Ik straalde 
hierbij de nodige minachting voor die twee uit. Dit is voor mij het begin geweest om mij anti hiërarchisch bij de politie 
te gaan gedragen. Familie, vrienden en kennissen vroegen zich jarenlang af; wie is die Ger Walma, ze hadden nog nooit 
van dat manneke gehoord! 
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Als je in de supermarkt boodschappen doet controleer je de houdbaarheidsdatum, zeker van bederfelijke goederen. 
Tenminste, dat doe ik. Want soms proberen de grutters je oude meuk te slijten, door die listig vooraan te zetten in 
de schappen zodat je die het eerst pakt. Eigenlijk heeft alles een houdbaarheidsdatum en dus ook een loopbaan bij 
de politie. Daar ben ik in de laatste jaren achter gekomen. En de individuele diender heeft er uiteindelijk ook een, 
dus ik ook. Helaas ligt mijn eigen ambtelijke houdbaarheidsdatum ook al achter mij. Als je loopbaan vordert en de 
pensioengerechtigde leeftijd langzaam maar zeker binnen bereik komt, komt ook het moment dat je bijna alles al eens 
hebt gezien. Als je de meewarige en soms verstoorde blikken van de jongere carrièrejagers ziet, als je in een vergadering 
weer eens kanttekeningen hebt geplaatst bij een “nieuwe” werkwijze, die veelal oude wijn in nieuwe zakken is, dan 
weet je dat je in hun ogen een lastige ouwe bok bent geworden. Want je argumenten snijden vrijwel altijd hout en 
kunnen niet worden weerlegd, domweg omdat je een stuk meer politie- en levenservaring hebt. Juist daardoor word 
je een bedreiging en moet je worden geneutraliseerd, hoewel het nieuwe modewoord daarvoor “gesensibiliseerd” is.
Wat na al die jaren vooral blijft hangen is dat er soms goede plannen worden ontwikkeld en vaak slechte. Maar ook 
dat goede manieren van werken “omwille van de vooruitgang” letterlijk worden gesloopt. Stilstand is achteruitgang, 
is de opvatting. Soms wordt een manier van werken gestart op het moment dat de plannetjesbedenkers alweer aan 
een opvolger werken. Vanaf de jaren tachtig is er nooit meer rust geweest in de organisatie. Het was voortdurend 
“werk in uitvoering”, de ene reorganisatie volgde andere op en vrijwel nooit kreeg een nieuwe werkwijze de tijd om te 
beklijven. Een manier van werken moet zich zetten, zodat de werknemers een zekere routine krijgen en slimmigheidjes 
ontdekken die de manier van werken verder verbeteren. Routine bespaart arbeidstijd, want als je iedere keer alles 
maar weer voor de eerste keer moet doen, heb je een langere tijd nodig om dezelfde klus te klaren.

Het “generalisme” uit de jaren tachtig is misschien wel het duidelijkste voorbeeld daarvan. Daarvóór hadden 
we bijvoorbeeld op ieder district een afdeling aanrijdingen, bemand met specialisten die alle valkuilen kenden en 
die ervoor zorgden dat zware aanrijdingen snel en op de juiste manier werden afgehandeld. Met de komst van de 
wijkteams verdween dat specialisme. Het gevolg was dat de afhandeling van hele zware aanrijdingen bij het wijkteam 
terechtkwam, dus bij mensen die in verreweg de meeste gevallen zoiets nog nooit, of hooguit jaren geleden bij de hand 
hadden gehad. Dus zo’n klus was vrijwel altijd iets nieuws ontdekken en dat kostte veel tijd. Met het klimmen van de 
jaren word je jezelf er, soms schoksgewijs, steeds meer van bewust dat je de wereld vanuit een heel ander perspectief 
bekijkt. En als je niet uitkijkt krijg je dezelfde meewarige blik in je ogen als je de plannetjesbedenkers aankijkt. Ik snap 
nu wel waarom de ouderen van pakweg veertig jaar geleden zich gedroegen zoals ze deden. 

HOUDBAARHEIDSDATUM
Bert Bonnemaijers

Hun houdbaarheidsdatum was verstreken... Hét moment dat ik me ervan bewust werd dat er een echte grens is aan 
je houdbaarheid staat me nog helder voor de geest. Eind jaren negentig stond ik met een jonge vrouwelijke collega bij 
een afzetting ten behoeve van een evenement. Zoals dat dan gaat, raakten we in gesprek over “het vak”. ‘Wanneer ben 
jij bij de politie begonnen?’, vroeg ze. ‘1 januari 1976’, antwoordde ik, me nog niet realiserend waar deze conversatie 
toe zou leiden... ‘Tjonge, toen was ik nog niet eens geboren!’, zei ze. Alsof de bliksem ter plekke insloeg, met zo’n 
flits drong het besef binnen dat ik tot de oudere categorie begon te horen! De conclusie was haarscherp en duidelijk: 
Bonnemaijers, je bent een ouwe lul! En ik besefte opeens ook dat ik al de helft van mijn ambtelijke loopbaan achter 
de rug had. Plotseling kwam die houdbaarheidsdatum in beeld. Ik viel stil en kennelijk trok het bloed een beetje 
weg uit mijn gezicht, want ze vroeg of het wel met me ging... Ik zal niet zeggen dat ik er erg onder leed, maar dat 
moment markeert een ervaring die een bergbeklimmer ook heeft. Eerst alleen maar omhoog, maar na het bereiken 
van de top kun je alleen nog maar omlaag. Bij volken die in stamverband leven of leefden werd aan de ouderen 
een grote mate van wijsheid toegeschreven. Belangrijke beslissingen werden niet genomen voordat deze ervaren 
mensen zich er over hadden uitgesproken. Maar in die tijd bestond er nog geen houdbaarheidsdatum. In onze tijd 
is de houdbaarheidsdatum uitgevonden om maatschappijbeeld de “lastige”, oude en ervaren mensen de mond te 
snoeren en dat leidt tot onevenwichtige wet- en regelgeving en uitvoering daarvan. De broodnodige tegenspraak, die 
nodig is voor evenwichtig beleid, is geneutraliseerd. Er is op veel plaatsen een angstcultuur ontstaan waarin individuele 
ambtenaren en werknemers niets meer durven te zeggen of fouten durven te signaleren. Het resultaat daarvan lees je 
nu dagelijks in het nieuws onder het kopje “toeslagenaffaire”.

Ik durf te stellen dat het “generalisme” een van de grootste vergissingen is geweest die in de afgelopen decennia 
gemaakt is. Specialisme zorgt ervoor dat klussen veel efficiënter kunnen worden uitgevoerd en dus per saldo zorgt voor 
meer beschikbaar personeel. Het generalisme gaat er van uit dat iedereen alles kan weten. Helaas is de menselijke 
geest aan beperkingen onderhevig. We kunnen niet alles even goed. Een huis wordt niet gebouwd door algemene 
bouwvakkers, maar in samenwerking door metselaars, timmerlui, loodgieters en elektriciens, ieder met de eigen 
specifieke kennis over hun eigen vakgebied. Je laat de elektricien geen toilet aansluiten, dat is een algemeen gedragen 
regel. Je moet er toch niet aan denken dat als je op de bril gaat zitten, je geëlektrocuteerd wordt? Maar kennelijk is dat 
in bepaalde delen van de maatschappij, voornamelijk binnen de overheid, niet meer vanzelfsprekend. Ik ben me ervan 
bewust dat ik met dit betoog mezelf diskwalificeer in de ogen van de plannetjesbedenkers, waarmee ik zelf het bewijs 
aandraag dat mijn houdbaarheidsdatum is verstreken. Het zij zo... 
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U herkent dat wel, die specifieke speurende blik in de ogen 
van een diender. Het overkwam mij in juni dit jaar tijdens 
ons verblijf met de huurcamper op een boerderijcamping 
dichtbij Elburg. ‘Plaats delict’ was het toiletgebouw, 
waar ik een man zag staan die mij indringend aankeek. 
Was het herkenning? Ik liep weg en bedacht mij direct, 
ik ken die man! Oud-collega? 

Dus een rendez-vous en ja hoor, het bleek Chris, een 
oud-collega die inmiddels negen jaar met veel plezier aan 

het pensioneren was. Ik kende hem nog uit Zuid, wijkteam 
Koninginneweg. Direct werden de mooie verhalen opgehaald. Wat zag hij er trouwens 
goed uit. Geen dag ouder geworden zo leek het! Ook hij was met een camper, eigen bezit 
en woonde inmiddels in Oost-Nederland in een gerestaureerde boerderij en trok er met 
de camper maandenlang op uit om in het warme Spanje te eindigen. Enige jaloezie kon ik 
niet onderdrukken… op hartelijke wijze namen wij afscheid. We zouden elkaar vast weer 
tegenkomen. Mijn ‘politieblik’ werd door de campervakantie ook over de grenzen breder 
door ons verblijf in Denemarken, ook in de prachtige hoofdstad Kopenhagen. Voor de kenners, 
daar is een vrijstad genaamd Christiania ontstaan, waar in alle vrijheid op straat in softdrugs 
wordt gehandeld. Wat een contrast met dat o zo beschaafde land Denemarken. Zoals een 
diender betaamt, liep ik daar nieuwsgierig rond en talloze bordjes van ‘no pictures’ negerend, 
nam ik uiteraard een foto...

Heftig commentaar door een groep dealers, dus maar een zijpad ingelopen om in gezelschap 
van mijn vrouw een knokpartij te ontlopen. De politieblik van mij bestaat inmiddels 43 jaar, 
gevormd door het verleden en nieuwsgierig naar de toekomst, ook na mijn actieve carrière. 
Was het toeval dat ik onlangs een ander rendez-vous had en wel in de entree van hotel 
Krasnapolsky? Ik was er gevraagd een presentatie te houden voor het genootschap van onze 
oud-Commissarissen van Politie. In een vluchtig contact bij de draaideur ontmoette mijn 
blik Robert-Jan, manager van een grote hotelketen in Amsterdam. Ik dacht terug aan onze 
fantastische banenruil voor één dag, hij op mijn stoel van wijkteamchef Beursstraat en ik als 
manager van Hotel “The Grand” aan de Oudezijds Achterburgwal. Mijn lunch bestond uit 
twee culinaire gangen, waaronder heerlijke tonijn. Robert-Jan at een broodje bal met satésaus 
aan het PTO, waar hij op de schietbaan had gestaan. Wij beiden deden die dag onvergetelijke 
ervaringen op. Een ruiling voor één dag, het was geweldig maar mijn politiehart houdt geen 
stand in zo’n luxueuze werkomgeving. Doe mij maar de werkelijkheid van de straat, zeker 
in het mooie en ruige Wallengebied. Het heeft mijn politieblik enorm verruimd. Dat gun ik 
u allen, met een ruime blik en in alle vrijheid na het harde werken de wereld bezien. Die 
politieblik raken wij nooit meer kwijt. Het is niet anders... 

Een collegiale groet van Piet Kelder. 

‘POLITIEBLIK’
Column
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Ook dit jaar werd er door de Senioren Politie Amsterdam (SPA) voor de geïnteresseerden onder de leden een 
meerdaagse reis georganiseerd. En ook nu ging de reis, net als vorig jaar, naar Duitsland. Om precies te zijn naar 
Brilon, gelegen in het Sauerland.

Vertrek
Nadat alle deelnemers aan deze 5-daagse reis zich hadden verzameld bij het PTO, vertrok de bus klokslag 09.00 uur 
richting het Sauerland en wel naar het 450 meter hoog gelegen Brilon, een stad met zo'n 25.000 inwoners. Het Enjoy-
hotel ‘Am Kurpark’ was voor deze vijf dagen het onderkomen. Omdat het te gek zou zijn om eerst van Zevenaar naar 
Amsterdam te rijden, werd één echtpaar aldaar opgepikt. Na ongeveer twee uur rijden werd een tussenstop gemaakt 
in Hünxe, zo'n 70 km. over de grens met Duitsland. En nadat de inwendige mens was verzorgd werd de reis vervolgd. 
Met Cor Labots, voor de meeste reizigers bekend, achter het stuur arriveerde de bus rond 14.00 uur bij het hotel. 
Helaas had op het allerlaatste moment Jos van Niekerk zich wegens ziekte afgemeld en belandde nog dezelfde ochtend 
in het ziekenhuis. Gelukkig bleek al gauw dat ze aan de betere hand was.

Hotel
Het Enjoy-hotel ‘Am Kurpark’ is gelegen aan, het laat zich raden, de rand van een park. Maar daarover later meer.Nadat 
de lunch was gebruikt, werden de kamers opgezocht. De rest van de middag was ter vrije besteding. ’s-Avonds, na het 
diner, stond er voor 20.00 uur een wandeling op het programma.  Een wandeling door het park naast het hotel, met als 
gids ‘mr. Wonderful’. Nou kan een wandeling leuk zijn, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.  Maar het was 
inmiddels na 20.00 uur, en dan is het in oktober dus gewoon donker. Uiteindelijk was het een fijne “parkwandeling", 
maar van het park was nauwelijks wat te zien. 

Paderborn
Dinsdag vertrok de bus om 10.00 uur richting Paderborn. Over slingerwegen door het heuvelachtige Sauerland 
arriveerden we rond 11.00 uur in de ruim 15.000 inwoners tellende stad Paderborn. Een mooie stad om eens te 
bekijken en daar werd dan ook alle gelegenheid voor gegeven. Voor de één een wandeling, voor de ander lekker 
zittend op een terras, genietend van een goudgele rakker. 

5-DAAGSE REIS SPA 09-13 OKTOBER 2023

Ad Broeders

Muzikaal duo
Deze avond stond geheel in het teken van ‘de voetjes van de vloer’. Maar helaas was 
de animo niet al te groot. Waar zou dat toch aan gelegen hebben? Aan de muzikale 
klanken van het duo misschien? Helaas, geen foxtrot of een wals. Dat moet donderdag 
beter. De schrijver van dit artikel heeft alles in het werk gesteld de naam van dit tweetal 
te achterhalen, maar waar hij ook vroeg, niemand kwam verder dan de naam van de 
manlijke helft van het stel, Michael Rosenkranz.

Ouwe meuk
De volgende dag, het is dan woensdag, werd een bezoek gebracht aan het in Willingen 
gevestigde  museum ’Curioseum’, net over de grens in de deelstaat Hessen. Al gauw werd 
er gesproken over het ‘ouwe meuk museum’, maar het bezoek was het alleszins meer 
dan waard. Ja, alles wat daar werd getoond was inderdaad oud te noemen maar haalde 
veel herinneringen op, maar ons gezelschap was ook niet meer ‘piep’. Na het bezoek 
aan het museum werd deze dagtocht voortgezet naar het bij velen bekende Winterberg. 
Vanwege het schitterende weer met een temperatuur van zo’n 22° in oktober, werd 
door de meeste deelnemers ook hier het terras opgezocht. De terugreis werd tijdig 
aangevangen, omdat ook deze avond weer iets op het programma stond.

Bingo
Na het diner, rond 20:30 uur, werd onder de bezielende 
leiding van, ja daar is hij weer, de altijd goedlachse ‘mr. 
Wonderful’ de balletjes van de bingo aan het rollen 
gebracht. Met humor gelardeerd wist hij het spel te 
leiden en werden er diverse prijzen gewonnen. Mr. 
Wonderful gaf nog aan, dat hij voor de dames de 
hoofdprijs was. Ja, dan is zo’n avond weer snel voorbij.

Brouwerij Warstein
Hier werd reikhalzend naar uitgekeken, want een bezoek aan een brouwerij levert meestal ook  een drankje op. Even 
na 09:30 uur, het is dan donderdag, vertrok het gezelschap, waarna de bus omstreeks 10:45 uur arriveerde in het 
Waldpark. Daarin is het Warsteiner Welt, het bezoekerscentrum van de brouwerij Warstein gelegen. De brouwerij 
is gelegen aan het spoorlijntje naar Lippstadt, waar alleen goederentreinen gebruik van maken. Speciaal voor de 
brouwerij is dit spoorlijntje met enkele kilometers verlengd. Na aankomst werd eerst de bioscoop bezocht, waar een 
film werd vertoond uit het jaar 1920, om na een sprong in de tijd, van zo’n 100 jaar, terecht te komen in de periode 
waarin nu wordt gebrouwen. Daarna werd plaats genomen in een moderne trein, die ons voerde door de hele wereld 
van het brouwen. Alle facetten van het brouwen werden aangedaan. Dat was allemaal zichtbaar vanuit de trein, die 
reed over het gehele complex van ruim twee voetbalvelden groot. Bij terugkomst in de aankomsthal van Warsteiner 
Welt was er gelegenheid om, hoe kan het ook anders, een biertje te drinken en kon nog een bezoek worden gebracht 
aan de brouwerijshop. Tot slot van de middag werd de terugreis aanvaard en kon men zich opmaken voor de laatste 
avond in Brilon. 
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Willie Marsman
Na het diner ging een ieder, al dan niet voorzien van dansschoenen, naar de 
vierde etage van het hotel. Daar zorgde Willie Marsman voor een schitterende 
dansavond. De in 1962 geboren en uit Enschede afkomstige Willie speelde 
vele genres en kreeg daarmee bijna iedereen op de dansvloer. Bijna iedereen, 
want ja, we zijn wel een seniorenclub, respectvol gesproken. Met gekleurde 
lampen en laserlicht werd zijn optreden een ware lust voor het oog. Kortom, 
een schitterende avond.

Huiswaarts
En voor je het weet is de week weer voorbij. Koffers en rollators in de 
bus.  En om 09:30 uur werd vrijdag de thuisreis, zij het onder regenachtige 
weersomstandigheden, aanvaard. Ook nu werd een pauze ingelast in Hünxe, 
ongeveer halverwege Brilon-Amsterdam, waar een ieder in de gelegenheid 
werd gesteld om de lunch te gebruiken. Aankomst in Amsterdam tegen 15:00 
uur maakte een einde aan deze 5-daagse reis van de SPA. Terugkijkend kunnen 
we, mede door toedoen van het mooie weer, spreken van een geslaagde 
week. 
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In de vorige vier delen van het Spa-Magazine heb ik in vogelvlucht wat ervaringen van mijn ‘loopbaan’ bij de politie 
gedeeld met de lezers. Het laatste waarover ik schreef was mijn officiële aanstelling als buurtregisseur/wijkagent van 
de Kalverstraat en omgeving in het jaar 2000, een mooie wijk waar ik vanaf 1994 werkte.

Aan mijn benoeming van buurtregisseur/wijkagent zat een twee jarige opleiding vast met de daarbij behorende 
scripties (zoals dat heet) voor mijn eindresultaat. Deze scripties vond ik tijdens het opruimen laatst onder in een kast. 
Voor mijn verhalen in het Spa-Magazine heb ik ze weer gelezen om mijn geheugen op te frissen. Ik had al verteld dat 
eind jaren 90 de koopavond en later de weekend openstelling voor de detailhandel mogelijk werd gemaakt, beiden 
werden bijzonder populair. De koopavond op de donderdag werd gebruikt door de jeugd om elkaar te ontmoeten. De 
winkeliers noemden het de pantoffelparade omdat de jeugd daadwerkelijk slofte door de Kalverstraat, de hele avond 
heen en weer. Het weekend werd druk bezocht door Amsterdammers en door dagjesmensen vanuit het hele land. Je 
kon dan over de hoofden lopen. 

Winkeldiefstal had ik al terloops benoemd en het bleek een groot probleem in het gebied te worden. Ik heb daarover 
veel geleerd, het kwam en komt, denk ik, nog steeds in alle soorten en maten voor. Je kon de daders in verscheidende 
categorieën indelen. Ik wil er twee groepen uitlichten, de verslaafden en het winkelpersoneel. De laatste groep was 
zeer creatief in het bedenken van methodes om goederen te laten verdwijnen en/of geld uit de kassa te verduisteren. 
Het personeel in sportschoenenzaken was jong en als de vriendjes zich in de zaak kwamen melden, dan werden er 
in de steeg van de eerste etage waar het magazijn was, sportschoenen, via het raam naar vrienden aangereikt. Of 
er werd aan klanten gevraagd of zij een briefje van 100 gulden bij zich hadden en dan werden de sportschoenen zo 
meegegeven en het geld in hun zak gestoken. Een andere methode was, om bij het afrekenen een ander bedrag op de 
kassa aan te slaan en het verschil bij contante betaling verdween in hun zakken.

Van duurdere kleding werden de alarm labels verwijderd zodat hun ‘maatjes’ het mee konden nemen. Ook heel creatief 
was het helpen met het naar buiten zetten van het vuilnis en zo de zakken met nieuwe kleding erbij zetten en dit later 
op te halen. Ik heb dat niet zelf ontdekt, maar goed oplettende medewerkers en leidinggevenden van de winkels 
hadden dit ontdekt en kwamen bij mij om raad vragen. Samen met de Kalverstraatmanager heb ik vele bijenkomsten 
met de verantwoordelijken gehouden om te kijken wat beter kon in hun bedrijf. Ik heb in die tijd veel geleerd over de 
detailhandel. 

BUURTREGIE
Hetty Roos
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In de Kalverstraat waren nog kleinere winkeltjes o.a. een winkeltje met snuisterijtjes, glazen poppetjes, bijzondere 
vingerhoedjes en nog meer van dat soort hand vullende voorwerpjes. Uit deze winkel verdwenen veel kleine voorwerpen. 
Ik moet er nog bij vermelden dat een camera aansluiten in die tijd niet op het lijstje van vele winkeleigenaren stond en 
als er dan al een camera was opgehangen dan bleek het vaak een dummy te zijn. Ik denk dat dit in deze tijd ondenkbaar 
is. Zelf liep ik regelmatig bij winkels met grote problemen in uniform naar binnen om mijn gezicht te laten zien en ik 
wist dat het gewaardeerd werd door het personeel. 

Op een gegeven moment had het personeel van dat ene kleine winkeltje een hele oude vrouw aangehouden die wat 
voorwerpen bij zich had gestoken. Haar methode ging als volgt: zij pakte iets kleins op en bekeek dat uitgebreid, daarna 
pakte zij een zakdoek uit haar zak en snoot haar neus. Tijdens het in elkaar frommelen van deze zakdoek verpakte zij het 
voorwerp daarin en stopte zij dit alles in haar zak. Dat was nog niet alles, want haar zak had geen bodem, alles viel in de 
voering. Deze aanhouding was volgens mijn beleving de oudste winkeldief die ik ben tegengekomen. Ondertussen was 
het dievengilde ook al achter de truc van de prepareerde jaszakken gekomen en werd er bij aanhouding o.a. make-up 
en lingerie in de voering aangetroffen. Helaas ging het winkelalarm wel af als je naar buiten liep. Daar was het volgende 
op gevonden. Tassen en jassen werden met aluminiumfolie gevoerd, zodat het winkelalarm niet afging. Ik ben heel wat 
creatieve kleding en tassen tegengekomen in die tijd. Ondertussen werd winkeldiefstal een gigantisch probleem en 
sommige winkelketens gingen over op goed werkende camera’s in de winkels en beveiliging voor de deur. Het werd een 
kat en muis spel tussen de dieven, beveiliging en de politie. Het bracht voor de politie heel veel werk met zich mee en 
de daders stonden eigenlijk al snel weer op straat om hun slag weer te slaan. Het posthuis aan de Singel draaide vooral 
in het weekend overuren met het aantal winkeldieven dat werd aangehouden, minstens vier tot wel acht of meer op 
een dag was een normale zaak. 

Tijdens mijn periode in het Wallengebied, heb ik vele verslaafden ontmoet. Ook in mijn wijk had ik op vaste plekken 
gebruikers waarvan ik, om een boete uit te schrijven, de personalia uit mijn hoofd wist. In het Wallengebied werd gewerkt 
met 8 uurs of 14 dagenverboden, daarna kwamen deze verslaafden de sfeer weer verpesten in het winkelgebied.

Ik kreeg veel klachten over een verslaafde en ik zal deze in het relaas WD (winkeldief) noemen. WD jatte kleding uit de 
bekende winkelketens. Ik had hem moeten kennen vanuit het Wallengebied, maar hij was mij nooit echt opgevallen. 
Ook tijdens de klachten die ik kreeg vanuit de Kalverstraat kreeg ik WD niet in mijn blikveld. Tot op een dag een 
bedrijfsleidster mij voorstelde aan WD, want hij stond rustig met haar te praten en zij riep mij erbij. Even daarna werd 
hij als verdachte van een winkeldiefstal aangehouden en naar het bureau Singel gebracht. WD had een lange reputatie 
en veel antecedenten. Ooit werd er door bureau Warmoesstraat een foto van hem verspreid onder de winkeliers, 
helaas met zijn naam en adres daarop vermeldt. Dit bleek een vergissing, want sommige winkeliers hingen deze foto 
met zijn gegevens in de etalage. In de media werd hier uitgebreid over gediscussieerd. Het betrof de privacy van WD 
en het resulteerde in een schadevergoeding van enige duizenden guldens voor hem. Dit alles gebeurde vóór mijn tijd in 
de Kalverstraat en WD maakte mij bij onze kennismaking duidelijk dat hij daar nog steeds hartelijk om kon lachen! WD 
bleef een lastpak want hij had een aparte manier van werken. Hij kwam altijd op de oude damesfiets en zette deze fiets 
vlak bij een winkel waar hij zijn slag zou slaan en nooit op slot. Hij betrad de winkel na eerst uitvoerig door de etalage 
te hebben gekeken waar het personeel en/of beveiligingsmensen zich bevonden. 
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Op het moment dat hij vond dat het gunstig was, betrad hij de 
winkel, zich schuilhoudend, bukkend tussen de rekken en vulde 
de meegenomen zakken met kleding. Wanneer het te druk 
werd om hem heen, zette hij de zakken onder een kledingrek en 
kwam hij op een ander tijdstip terug om deze mee te nemen. Hij 
overwon de alarmpoortjes door de zakken eroverheen te tillen 
of heel hard erdoorheen te lopen, waarna hij het op een rennen 
zette of op zijn klaarstaande fiets sprong. De kleding kon hij altijd 
ergens kwijt in het Wallengebied of Amsterdam Oost, vertelde 
hij mij. Soms trok hij van kledingrekken bij de ingang gewoon 
de goederen eraf en maakte hij dat hij wegkwam. In de drukte 
op straat kon hij makkelijk verdwijnen. Wanneer wij samen 
opliepen in de straat (om hem eruit te zetten) dan wees hij mij 
op het nonchalante gedrag van het winkelpersoneel, WD wist 
precies wanneer het thee of lunchpauze was, want dan sloeg 
hij zijn slag. Handig voor mij om dit door te geven. De kleding 
was voorzien van alarm tags die met een magneet moesten 
worden verwijderd anders werd de kleding onherstelbaar 
beschadigd. Deze speciale magneten lagen bij de kassa. Deze 
werden regelmatig gestolen en de bedrijven gingen over op het 
vastleggen van de magneten in de toonbank. Het bleef constant 
zoeken naar oplossingen.

Maar het probleem WD bleef aanwezig. Vele aanhoudingen en 
proces-verbalen later zette WD niet op het rechte spoor, die 
illusie had ik al niet, maar er moest iets gebeuren. Het was ook 
een soort spel geworden tussen het personeel en WD. Op een 
dag zag een bedrijfsleidster WD zijn fiets parkeren, terwijl hij 
naar een andere winkel liep, heeft zij deze fiets achter in haar 
winkel gezet. Toen WD met zijn buit aankwam, greep hij dus 
mis. Zij is naar buiten gelopen en vroeg aan hem hoe dat nu 
voelde, dat er iets van je werd weggenomen. WD vond het een 
leuke grap en de kleding werd teruggebracht en hij kreeg zijn 
fiets terug. Ondertussen werd WD agressiever en ik begon alle 
meldingen vast te leggen met een verklaring van de betrokken 
personeelsleden. Op een zeer drukke zondagmiddag zag ik WD 
op zijn hurken voor een etalage zitten. Ik kon het niet laten en 
gaf hem een trap tegen zijn achterwerk en heb hem de straat 
uitgezet en hem verteld dat iedereen hem helemaal zat was, ik 
ook! Ik ging terug naar de winkel en trof onder de hangende 
kleding een lading plastic zakken met nieuwe kleding, die hij 
had klaargezet. De leidinggevende heeft alles geteld en het 
bleek een bedrag van €1500 te vertegenwoordigen Dit werd 
uitgebreid in een proces-verbaal gezet. In die tijd bleek hij al 
ruim 80 antecedenten te hebben en met het dossier wat ik had 
liggen, heeft de officier van Justitie besloten alles te bundelen 
en hem te signaleren. Tegen de surveillanten had ik gezegd: “een 
taart voor degene die hem aanhoudt!”

Kort daarna liep ik in straat en WD liep recht op mij af en 
vroeg belangstellend hoe het met mij was. Ik antwoordde 
hierop: “Bedankt en het gaat goed met mij, helaas niet met jou 
want je bent nu aangehouden, je staat gesignaleerd voor o.a. 
winkeldiefstal”. Even een lastig moment, echter vatte hij het 
sportief op en is rustig met mij meegelopen naar de Singelboot 
voor de afhandeling. De grote taart heb ik gehaald voor de 
surveillanten. Over WD kan ik veel meer vertellen, maar dan 
wordt dit hoofdstuk erg lang. 
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Het ging steeds slechter met hem, maar ik kon hem wel aan zijn verstand brengen dat de ondernemers in de Kalverstraat 
helemaal klaar waren met hem. Soms zei ik gekscherend dat hij van mij een Kalverstraat verbod kreeg, iets wat niet 
bestond maar dat ik persoonlijk voor hem in het leven had geroepen. Dan liep hij in het Wallengebied te mopperen 
tegen een collega en deze belde mij dan weer om te vragen of dat nieuw was, een Kalverstraatverbod! Ondertussen 
werd er door iedereen zo op hem gelet dat het werken heel lastig voor hem werd in deze winkelstraat. WD ging met 
al zijn verslavingen achteruit, maar ik heb hem de laatste jaren dat ik daar gewerkt heb, niet meer aangetroffen. WD 
was regelmatig onder behandeling bij de bekende instanties en daar kan ik ook een verhaal over schrijven hoe hij deze 
behandelingen op een sociaal gewenste manier onderging, zonder resultaat!

Het laatste dat ik over winkeldiefstal kwijt wil is het verhaal van de linker-en rechterschoen. In die tijd waren er veel 
winkelketens uit diverse landen met alleen sportschoenen. Ik kreeg klachten vanuit een winkel waar de rechterschoenen 
stonden uitgestald die werden gestolen. Mijn naïeve reactie was, hoezo, daar heb je toch niets aan! Wat bleek, de 
concurrent uit een ander land had de linkerschoenen uitgestald. De jeugd had dat snel door. Toen ik deze uitleg kreeg 
was ik snel klaar, dacht ik. Ik stelde voor dat de bedrijfsleiding van beide ketens in de Kalverstraat met elkaar gingen 
praten en een beslissing namen over welke schoen er werd uitgestald in de winkel, rechts of links of verschillende 
maten. Tja, dat bleek wel erg simplistisch gedacht van mij, het beleid van deze wereldzaken mocht niet worden 
veranderd. Geen van de winkelketens kreeg toestemming om dat te doen. Jammer, ik was er klaar mee, mijn advies 
was vooral goed opletten, hang goed werkende camera’s op en neem beveiligingspersoneel in dienst.

Door de komst van de grote merken, wijzigde het winkelaanbod snel met verbouwingen en/of samenvoegingen van 
panden tot gevolg. Dat bracht wisseling van personeel met zich mee, waardoor mijn aanspreekpunten niet lang op 
een plek bleven. Ook moest ik regelmatig in het Engels, Duits en Frans communiceren met leidinggevenden. Er is nog 
zoveel te vertellen uit die tijd, maar voor nu laat ik het hierbij. 
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GLOBAAL JAAROVERZICHT GEBRUIK SPA HONK

U ziet hier een collage van een aantal festiviteiten die de SPA organiseert. Deze festiviteiten worden altijd goed bezocht.

Nieuwjaarsreceptie
ruim 100 aanwezigen

De barbecue van de
SPA 70 leden met partners

De Indonesische middag eveneens 70 leden met partners.
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Rob Heida

De barbecue van de Eenheidsleiding en
teamchefs ruim 75 personen.

Reünie ruiterij 2023

Naar Brilon met 56 leden en partners. Deze reis was weer een groot succes

Buiten deze festiviteiten wordt het SPA-honk ook door diverse bureaus en afdelingen gebruikt voor overleg en 
cursussen. Zelfs afscheidsrecepties voor de collega’s zijn een mogelijkheid. Hiervan zijn geen foto’s geplaatst. Alle 

festiviteiten werden verzorgd door diverse externe cateraars.
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Doede FABER
Voornamelijk bekend van de Zedenpolitie woont Doede al weer jaren in het rustige dorpje Kimswerd in Friesland. 
Helaas nu zonder zijn echtgenote, die enige maanden geleden overleed. Doede, 85 jaar, heeft gelukkig wat familie in 
de buurt wonen die hem goed steunen. Doede tuiniert graag en stopt daar de nodige tijd in en ook een mooie hobby. 
Doede groet alle bekenden.

Jan de BEER
Voornamelijk spa leden die dienst hebben gedaan aan het bureau Singel (ik denk dan even aan Joop Querido en Piet 
Praat) zullen zich Jan zeker herinneren. Jan is van Amsterdam overgestapt naar de politie Hoorn en daar met pensioen 
gegaan. Jan woonde met zijn vrouw Annie in Schellinkhout. Een leuk huisje met grote tuin, gelegen naast de Midgetgolf. 
Enige maanden geleden is Jan op 86 jarige leeftijd overleden.

Peter van BAARDWIJK
De 72 jarige Peter is onlangs erg ongelukkig terecht gekomen na een val van een klein trapje (in en om het huis...). 
Daarbij heeft Peter breuken opgelopen aan arm, heup en oogkas. Peter gaat goed vooruit en bezig met revalideren. 
Met behulp van een rollator loopt hij kleine stukjes in de buurt van zijn woning te Krommenie. Met de positiviteit van 
Peter moet herstel zeker gaan lukken. Sterkte! Peter heeft jaren dienst gedaan aan Wijkteam De Pijp. 

Ruud SCHOON
Het gaat goed met Ruud, bekend van het Observatieteam. Wat vakantie en af en toe een dagje weg en dan komt 
het best goed. Ruud heeft altijd tafeltennis gespeeld en is met competitie pas vorig jaar gestopt, maar nog steeds 
recreatief met tafeltennis bezig. Ruud woont met zijn vrouw in Almere en heeft het daar prima naar zijn zin, een lekker 
gelijkvloers appartement. Ruud groet alle bekenden.

Martin BRONSDIJK
Met de 71 jarige Martin gaat het prima, alhoewel hij een jaar of zes geleden met hartproblemen werd opgenomen 
in het ziekenhuis. De artsen hebben Martin keurig geopereerd en hij voelt zich als herboren. Van het wel en wee 
binnen de Politie blijft hij aardig op de hoogte, want ook zijn dochter werkt bij die baas. Martin is als projectleider aan 
het Wijkteam Surinameplein met pensioen gegaan. Volgend jaar 50 jaar gehuwd dus dat wordt een leuk feest. Onze 
felicitaties!!

Piet van der PLUIJM
De 94 jarige Piet en zijn echtgenote zijn in goede gezondheid en doen wat binnen hun mogelijkheden ligt. Piet is een 
van onze oudste leden en heeft onlangs met zijn vrouw de 5 daagse SPA reis meegemaakt. Piet is ook van plan om de 
Kerstbingo met zijn vrouw te bezoeken. Meer dan welkom!

Henk SCHAAP  
Op 5 oktober heb ik een bezoekje gebracht aan de 82 jarige Henk en zijn vrouw Vera in hun mooie appartement te 
Purmerend. Henk heeft de ziekte van Parkinson en een lichte vorm van dementie. Henk zoekt afleiding met het spelen 
op zijn orgel en het maken van wandelingen in de buurt. Drie keer per week verblijft Henk op een dagopvang en 
ook daar heeft hij de nodige afleiding. Samen met Henk heb ik zijn loopbaan doorgenomen. Na de Mulo is Henk als 
hofmeester terecht gekomen bij de Stoomvaart Mij Nederland en later ook bij de Marine. In 1963 trad hij in dienst bij 
de Gemeentepolitie Amsterdam en na zijn opleiding in de derde Oosterparkstraat (bij velen nog bekend) werd Henk 
geplaatst aan het bureau Pieter Aertszstraat. Henk zag de recherche wel zitten en dat betekende in die tijd in ieder 
geval drie maanden naar Wolfheze, alwaar in een oud hotel de rechercheschool was gehuisvest. Na afronding van 
deze studie werd Henk als rechercheur geplaatst en kwam wederom aan de Pieter Aertszstraat terecht. Het leerling-
rechercheur gebeuren laat ik maar even voor wat het was.

HOE IS HET MET
Frank van den Berg

Later kwam Henk terecht aan het Bureau Warmoesstraat en zijn herinneringen aan Appie Baantjer zijn hem dierbaar. 
Henk heeft een aantal zware Arbeidsongevallen als rechercheur moeten afhandelen en deze blijven in zijn geheugen 
gegrift. Na het behalen van zijn B-diploma keerde Henk via de wcdt recherche aan het HB terug bij de recherche 
en uiteindelijk de Vreemdelingenpolitie. Hier heeft Henk vele jaren gewerkt (Raampoort-Waterlooplein-Johan 
Huizingalaan) en is op 58 jarige leeftijd met de TOR gegaan. Dat was toen een Tijdelijke Ouderen Regeling. Henk was 
toen inmiddels Inspecteur. Goed gedaan Henk, die wij allen kennen als een rustige en zeer betrouwbare collega en die 
wij nog vele mooie jaren met zijn vrouw toewensen!

Op 22 oktober vierde de RSA  (Recherche Sociëteit Amsterdam) haar 50 jarig bestaan. De RSA is een bescheiden 
vereniging waarvan de meeste leden trouwens ook lid zijn van de SPA. Ik noem een aantal leden die aanwezig waren, 
vooral ook voor U als lezer van het SPA magazine. Dat zijn bijvoorbeeld Arie Bax( Narcotica), Peter Bokhove (CID),  
uit Ruinen (Drenthe) kwamen Cees en Janny de Rijk (OT-CRI), uit Doorwerth (Gelderland) Theo en Ine Vrösch, uit 
Eygelshoven (Zuid-Limburg) Thieu en Erica van Schovend en ook ondermeer Cees Hageman, Ton van Baaijen, Gerrit 
Balder, Frans Hanekamp en Siebe Boomsma waren aanwezig. Allen in redelijke conditie alhoewel een aantal zeker de 
nodige gezondheidsproblemen hebben gehad. Maar we zullen doorgaan! 

RUST IN
VREDE

Rest mij nog een aantal helaas overleden leden te noemen: 
Gerrit BIJLSMA 87 jaar, Mw. DIJKSTRA-TE BOEKHORST 89 jaar, 
Sebastiaan STEENBAKKER 87 jaar, Jan van de WEG 79 jaar
en Henk GRIT 80 jaar.
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SAUERLAND   Gerdus Walma
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In een vorige editie stond een artikel van Doortje met als titel Alan Reeve. Verder las ik de uitnodiging voor een SPA-
reisje van Brilon in Sauerland. In deze combinatie kwam ik tot het volgende verhaal waarin de Duitse politie een 
belangrijke rol speelde. De twee slachtoffers Jaap Honingh en Henk Griffioen met als dader Alan Reeve, maakten deel 
uit van groep 5, waarop ik brigadier was. Eerder die dag was onze collega Chip Amelung tijdens een huiszoeking in 
Amsterdam-West levensgevaarlijk verwond. Hoewel ik op groep 5 werkte was ik voor twee maanden geplaatst op de 
zogenaamde Lokale Unit, teneinde met een groepje collegae de straathandel in verdovende middelen op de Zeedijk te 
bestrijden. In de middaguren kwam de melding van een winkeldiefstal in een drankenhandel in de Jordaan. Kort daarop 
kwam de melding van een, zo al snel bleek, een fatale schietpartij op de brug over de Brouwersgracht. Jaap Honingh 
liet hierbij het leven en Henk Griffioen had een engeltje op zijn schouder want hij overleefde ternauwernood. Op een 
bepaald moment kwam de vriendin van Jaap aan de Warmoesstraat aan de balie. Ze had met Jaap afgesproken dat 
ze, na afloop diensttijd, hem zou afhalen aan het bureau. Zij werd echter opgevangen door de brigadier Willem T. en 
doorgeleid naar de kamer van de districtschef, de Hip. Nicaise.

Het bleek dat de ouders van Jaap in een omgebouwde Hanomag kampeerbusje, eerder die vrijdag naar Sauerland 
waren vertrokken, echter van het busje was geen kenteken bekend, evenmin de bestemming ergens in Sauerland. In 
de tussentijd had de districtschef zijn bureau en telefoon mij ter beschikking gesteld en gevraagd alles te doen wat 
noodzakelijk was. Eén van de dingen die ik deed was, via de telefoniste aan het HB verbinding te krijgen met het Polizei 
Hauptpräsidium in Hannover, Niedersachsen. Nadat ik de daar dienstdoende chef het probleem had voorgelegd deed 
hij de toezegging in Sauerland alle campings door de lokale politie te laten bezoeken, net zo lang tot dat de collega Piet 
Honingh en zijn echtgenote hadden gelokaliseerd. In de loop van de avond had de Duitse politie succes en omstreeks 
21.00 uur die avond werd bekend dat Piet Honingh contact had gelegd met hun schoonzoon, de ip Ger K. waren 
ingelicht over het fatale gebeuren. Die zaterdag daarop heb ik in de middaguren namens de Amsterdamse Politie, mijn 
dank uitgesproken tegen de eerder bedoelde politiechef in Hannover en al het politiepersoneel in Sauerland. Kom ik in 
Sauerland, dan denk ik altijd nog aan de geweldige hulpvaardigheid van de Duitse politie. 

In de vorige editie van het SPA-Nieuws stond een oproep 
om deel te nemen aan een door de evenementencommissie 
georganiseerde Indonesische middag. Aan die oproep werd 
massaal gehoor gegeven, want 95 leden schreven in voor dit 
evenement op zaterdag 2 september. Het aanvangstijdstip 
was gesteld op 15.30 uur.

Ruim voor dit tijdstip druppelden de eerste deelnemers al 
binnen en al snel was het op de binnenplaats van ons honk een 
drukte van belang. Nadat iedereen een plekje had gevonden 
aan de gezellig ingerichte tafels, opende onze secretaris, 
Rob Heida, de middag en heette de aanwezigen van harte 
welkom en gaf hij uitleg hoe de middag zou verlopen. De 
maaltijd werd gepresenteerd in buffetvorm, met dien 
verstande dat men langs de uitgestalde heerlijkheden kon 
lopen en door het personeel van cateringbedrijf “Putri Solo” 
bediend werd. Op deze manier werd voorkomen dat er een 
lange rij wachtende ontstond. 

Op het menu stond o.a.: witte rijst, bami goreng, saté ayam, 
rendagng (pittig rundvlees), babi ketjap, semoor daging 
(balletjes runder gehakt), foe yong hai betawi (gewokt 
eiergerecht). Natuurlijk was er ook satésaus, kroepoek en 
kering tempe (gebakken en zoet pikante frietjes van sojakoek. 
Dit is maar een greep uit het gebodene en uiteraard werd de 
maaltijd omlijst met de nodige alcoholische- en frisdranken. 
Onze vrijwilligers zorgden ervoor dat ook uw drankje aan 
tafel werd geserveerd en achter de bar stonden natuurlijk 
Peter, Bert en André en hun optreden zorgde af en toe voor 
de nodige hilariteit. Aan het eind van de dag bleek dat Hetty 
Roos in de verzorging aan tafel wel een bijzondere prestatie 
had geleverd. Ruim vijf kilometer had zij die middag gelopen 
om de gasten te verzorgen en Hetty kennende deed zij dat 
zoals altijd heel vriendelijk en met een lach op haar gezicht. 
Chapeau voor onze vrijwilligers die de organisatie die dag 
terzijde stonden.

De middag werd omlijst met gezellige muziek, uiteraard 
gedraaid door onze huis DJ Rob Heida. Aan het slagen van 
deze middag lag natuurlijk ook het weer ten grondslag. 
De zon scheen uitbundig en dat scheelt natuurlijk ook een 
slok op een borrel.  Nadat al het eten uitgeserveerd was, 
bedankte Rob Heida het personeel van cateringbedrijf en bij 
het verlaten van onze locatie viel hen een luid applaus ten 
deel als dank voor deze voortreffelijke maaltijd. Namans het 
cateringbedrijf kunnen wij u vertellen dat ook zij het enorm 
naar hun zin hebben gehad en aangenaam verrast waren 
met het applaus bij vertrek. Gezien de reactie van velen heb 
ik hen te kennen gegeven dat dit voor herhaling vatbaar is. 
Zij gaven daar graag gehoor aan. Ook dit evenement is weer 
geschiedenis en zal volgend jaar zeker herhaald worden. 

INDONESISCHE MIDDAG
De Evenementencommissie
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In het SPA-Magazine van maart jl. stond het artikel “Kees Sietsma uit de Schaduw”. Dat door Pieter Pistoor was verzorgd. 
Toen ik daarin de passage las die verwees naar een onderzoek naar valsmunters dat zich afspeelde in de periode 
1974, gingen er bij mij wat belletjes rinkelen. Ik was in die tijd executief werkzaam bij het gemeentepolitiekorps van 
Zaandam, nu Zaanstreek/Waterland. Voor die tijd was ik als beroepsmilitair werkzaam bij de Koninklijke Marine (KM) 
met als laatste plaatsing: het Marine Duikbedrijf. Na mijn mooie KM tijd heb ik mij, om te blijven duiken, dan ook 
aangesloten bij Duikvereniging “De Walvis” in Zaandam. Eén van mijn duikmaatjes was Frans de Vries (+). Frans, die 
helaas al is overleden, was toen HIP en als zodanig chef uniformdienst in het Politiekorps van Zaandam.

In het korps was Frans bekend als “HIP FD” (Frans Dirk) 
en zeer gelief als collega en vooral als chef. In die tijd 
bestonden er nog geen politieduikers. Er was in het oosten 
van het land, zover mij bekend, één collega (sportduiker) 
die wel eens wat duikwerk deed voor de politie in die 
regio. In geval van grote- en risicovolle gevallen, werden 
de duikwerkzaamheden, op verzoek van politiediensten 
verricht door de Duik- & Demonteer ploeg van de KM of 
de Koninklijke Landmacht. Bij de brandweer was, zeker het 
professionele duiken noch in ontwikkeling. Bij Frans was 
het verzoek binnengekomen om in zijn bewakingsgebied 
te zoeken naar matrijzen die gebruikt zouden zijn bij 
valsmunterpraktijken. Uit het onderzoek was gebleken dat 
die matrijzen in het water waren gedumpt.

Een plan, om aan het verzoek van het Vals-
muntersonderzoekteam gehoor te geven, was snel 
gemaakt. Zo gingen Frans (+), Ben Albers (+) en 
ondergetekende op pad. Ook werd de plaatselijke 
bemanning van de Post Rijkspolitie te Water Zaandam, 
om assistentie gevraagd. Door hun werd het vaarwater 
afgezet zodat wij onze onderwater zoekactie ongestoord- 
en veilig konden uitvoeren. Door mijn KM ervaring 
was ik bekend met de verschillende systematische 
zoekmethodes onderwater. Deze zouden in het veelal 
donkere Nederlandse binnenwater goed van pas kunnen 
komen. Met onze politie ervaring, was ook het veiligstellen 
van eventuele sporen op de onderwater aangetroffen 
zaken natuurlijk van belang. En niet zonder succes!

Die zaak werd uiteindelijk mede door ons werk, opgelost. In 
het plaatselijk dagblad werd dan ook aan het oplossen van die 
zaak aandacht besteed. Frans en ik hebben, naast vele mooie 
duikervaringen, in binnen- en buitenland, in die jaren nog 
verscheidene onderwaterzoekacties voor politie onderzoeken 
gedaan. Denk daarbij aan onderwater verdwenen gestolen 
goederen, auto boven water halen met daarin de verdronken 
bestuurder, zoekgeraakte persoonlijke zaken van verdronken 
personen, om maar wat te noemen. Misschien later daarover 
meer. In die tijd was in de meeste APV’s slechts een korte passage 
gewijd aan het doen van onderwater zoekacties. Wettelijke 
regelgeving was er amper. Dus in die tijd, was in het kader van 
politieonderzoek, één en ander snel geregeld. Nu is het doen 
van onderwaterwerkzaamheden, in de meest brede zin van het 
woord aan strenge regelgeving gebonden. 

DUIKEN & VALSMUNTERSMATERIAAL 

Ron Haarbrink



2928

Maar eerst: Er zijn nogal wat bewegingen m.b.t. de gehele ondersteuning aan Suriname. Zowel daar als in Nederland. 
Naar aanleiding van de rapportage in mei 2007 van Trude van Rees en haar opleidingsopzet voor de politie Suriname 
zullen twee docenten van het LSOP Amsterdam eenmalig een HPO-opleiding verzorgen en die zal dan op termijn 
onderdeel gaan uitmaken van de (basis)opleidingen aldaar. De twee collega’s hebben beide Surinaamse roots. Sterker 
nog, van een van deze collega’s werken er twee broers in het Surinaamse korps. Een is hoofd van de verkeersdienst en 
de ander is o.a. hoofd van de ME en heeft de bijnaam ‘Stanley Mes’. Dit zegt iets over zijn reputatie. 

De HPO-opleiding is een begin voor de gehele vernieuwing van de opleidingen in Suriname. Ze lopen wel tegen een 
groot aantal probleempjes aan. In Nederland worden politieopleidingen gebouwd voor maximaal 20 leerlingen. Dat 
heeft te maken met de casuïstiek en daaraan gebonden groepswerk. Dit is wel even wat anders als les geven aan 100 
á 150 leerlingen te gelijk. Onderwijl word ik benaderd door het bestuur van het Netwerk Suriname van het korps 
Amsterdam/Amstelland. Ik krijg het idee dat ik ter verantwoording word geroepen voor het feit dat ik en niet zij de 
lessen in Suriname uitvoeren. Als ik dan voorzichtig informeer waar zij zo al aan gedacht hebben blijven zij het antwoord 
schuldig. Ze hebben echt geen idee waar het over gaat. Ik heb me schouders opgetrokken en doorgegaan waar ik mee 
bezig ben. 

De landelijke politie wil dat de organisatie bij hen ligt en niet bij het korps Amsterdam. Lijkt soms ook wel logisch, maar 
mede door de bezielende leiding van Ro Brewster loopt het als een trein. Landelijk gezien willen de korpschefs allemaal 
wel een weekje in Suriname vertoeven. De opleidingen zijn intussen verdeeld door de grotere korpsen, maar er is 
ook veel materiaal nodig. Denk aan nieuwe politiebureaus, eventueel een verbouwing daarvan. Ondersteunen waar 
het kan en de korpschef komt het persoonlijk aanbieden, ondersteunen is nu het devies. Ik denk dat de leiding en de 
administratieve verwerking één maand vanuit Rijswijk is georganiseerd. Kort dus, ze begrepen het waarschijnlijk niet 
erg en ik heb in ieder geval maanden op mijn declaratie moeten wachten. Tot zover Nederland.

In Suriname worden er op dit moment voor John en Leendert en mij een aantal belangrijke chefs afgelost. Ja, zo heet 
dat in Suriname: Je wordt afgelost, ook als eigenlijk blijkt dat je misschien niet de juiste persoon op die post bent. Het 
hoofd van opleidingen de hoofdinspecteur Leroy Cadogan wordt opgevolgd door de hoofdinspecteur Albert Hunte. 
Het eerdere opleidingsplan van Cadogan en Henry Seedorf achtervolgt Cadogan. Ook Seedorf zal op termijn afgelost 
worden. Hij wordt geplaatst bij Human Resource Management met een niet duidelijke functie. Kort daarna wordt hij 
politiecommandant van het district Commewijne. Het hoofd van de technische recherche, de inspecteur Maanster 
wordt eveneens afgelost. Misschien een aardige man, maar hij is een van de laatste dinosaurussen van het Korps 
en wars van elke vernieuwing. Hij wordt opgevolgd door de inspecteur W. Oedit. Omdat zijn voornaam niet is uit te 
spreken blijf ik hem Oedit noemen. 

Joop van Heuveln
OPLEIDINGEN IN SURINAME DEEL 15

Nu de meeste opleidingen die ik zou verzorgen praktisch gezien klaar zijn, (100 rechercheurs, 160 hulpofficieren van 
justitie gecertificeerd en nog eens voor bijna 200 HovJ’s een vervolgopleiding en 16 leidinggevenden van de recherche) 
word ik gevraagd adviseur te worden van Albert Hunte en van Oedit. Tevens blijf ik beschikbaar voor de commissaris 
Krishna Mathoera, hoofd van de recherche. Niet helemaal duidelijk is hoe de toekomst er uit gaat zien. Maar ik ga 
graag de uitdaging aan. Maar eerst de volgende klus, PDM. Plaats Delict Management. Hierbij ligt voor het KPS ook een 
belangrijke taak, vooral bij de technische recherche. Dit is ook van mijn eerste gesprekken met Oedit. In elke dienstauto 
van het KPS moet een tas komen met daarin de voorwerpen die nodig kunnen zijn bij het eerste optreden op de plaats 
delict. Hij berekent dat er ongeveer 150 tassen nodig zijn. Waarvan een gedeelte als reserve. Nederland gaat betalen, 
maar zo’n klus moet ook in Suriname aanbesteed worden. John en Leendert beschrijven de inhoud van PD-tas en er 
moeten ook hesjes komen. Omdat de hoeveelheid van de hesjes voor de Leider Plaats Delict en Coördinator Plaats 
delict Unit te klein zijn en er in Amsterdam genoeg voorraad is stellen wij deze beschikbaar. Ik ben nog nooit bij een 
aanbesteding geweest. Dit gaat echt officieel in de ontvangstruimte van het hoofdbureau van politie. Later zal ik nog 
een keer aanwezig zijn bij de aanbesteding van nieuwe vuurwapens en alles wat erbij hoort. Holsters, munitie etc. 
Daarbij was een probleem omdat er een wapenembargo is uit de USA. Amerika voert i.v.m. terrorisme geen wapens 
en munitie meer uit. In Suriname maakt de politie op dit moment zijn eigen munitie, door oude hulzen te vullen met 
kruit en zelfgemaakte patronen. Het korps heeft gekozen voor de Glock. Dit wapen kan vrij worden ingevoerd omdat 
dit wapen uit Europa komt.

In Nederland zijn John, Leendert en ik bezig een opleidingsplan te schrijven om het PDM in te voeren in Suriname. We 
verdelen de taken. John en Leendert zullen beginnen met enkele trainers daar te scholen. Deze zullen uiteindelijk alle 
leden van het KPS opleiden tot beheerder plaats delict. De training duurt 3 uur zonder pauze. Dit is uiteindelijk geen 
doen. Soms zitten er wel veertig man in een lokaal en is nauwelijks frisse lucht. Ze gooien als ze het lokaal binnenkomen 
meteen de airco uit. Dus toch maar een pauze van een half uur ergens in het midden van de les. Verder zullen John en 
Leendert de CPDU’s (Coördinator Plaats Delict Unit) opleiden. Ik zal een training LPD (Leider Plaats Delict) voor twaalf 
collega’s verzorgen. Deze zijn na overleg met de rechercheleiding aangewezen. De laatste twee trainingen duren vijf 
dagen en worden maar steeds voor één groep gegeven. We gebruiken op deze manier alle klaslokalen van het politie 
opleidingscentrum. Ik kan uitwijken naar Opa Doeli. Ik vertelde daar al eerder over. Het is een vrolijk gekleurd gebouw, 
waarin de jeugd- en zedenpolitie zijn gehuisvest. Maar het is tevens de jeugdgevangenis en er is ook ruimte voor 
voorgeleidingen bij de rechter-commissaris. (Dit gebeurt nu via een internetverbinding om de rechterlijke macht te 
ontlasten.) Het is nieuw, schoon en keurig ingericht. Soms wat lawaaiig als de jongeren gelucht worden. Maar verder is 
het er goed toeven. Het gebouw ligt aan de Limesgracht.

Daar is ook al plaats gereserveerd voor het nieuwe hoofdbureau van politie. Inmiddels zijn ze ook aan de bouw 
begonnen, maar de aannemer is halverwege gestopt omdat het geld op is. Er staat nu een half gebouw dat wordt 
geteisterd door de weersomstandigheden. Even terugkomen op een incident op de Limesgracht: Er komt een melding 
dat er een overval is gepleegd door vijf verdachten en die hebben kans gezien te vluchten. Twee dienders zijn in de 
buurt. Een van hen is pas zes maanden bij het korps maar wel bewapend. Op het terrein tegenover Opa Doeli staat een 
mangoboom (Maya boom) en zij ziet dat er vijf mannen in die boom zitten. Ze gaat onder de boom staan en roept dat 
de mannen naar beneden moeten komen. Dat gaat niet snel genoeg naar haar zin. En onder de boom staand schiet ze 
enkele malen recht omhoog. Al snel komt een van de mannen naar beneden, hartstikke dood.
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Achteraf blijkt dat zij niets met de overval te maken hadden. Het zijn zwervers die zich tegoed doen aan de rijpe 
mango’s. Inschattingsfout, verder administratief verwerkt. Als de training eenmaal draait hebben wij het een stuk 
rustiger. We hoeven alleen te controleren of de training tot beheer plaats delict goed verloopt. In die periode heb ik 
wat tijd over voor andere dingen: Een paar weken voor het vertrek naar Suriname word ik benaderd door een vrouw 
van een collega. Ze weet dat ik naar Suriname ga en vraagt of ik iets voor haar kan betekenen. Wat is er aan de hand. 
Ze wonen ik een klein dorp waar iedereen elkaar kent. Buren van haar hebben een tijdelijk pleegkind. Een acht jarig 
meisje. Zij is in dit gezin geplaatst omdat haar moeder gevangen zit in Suriname. Veroordeeld voor een poging tot 
uitvoer van cocaïne. De vraag is of ik een brief wil meenemen en zorgen dat die bij de vrouw wordt gebracht. Ik ben 
ook niet de beroerdste niet en we spreken af dat ik de brief in een geopende envelop meekrijg zodat ik kan zien wat 
er inzit. Ik krijg binnen een paar dagen een envelop, met een briefje van een meisje dat zegt dat ze nog steeds van 
haar mama houdt en verder zit er in de envelop een pasfoto van het meisje. Ik kan de brief eenmaal in Suriname 
gewoon afgeven op de plek waar de vrouw gevangen zit, maar omdat we tijd genoeg hebben besluit ik de brief zelf te 
brengen. De vrouw zit in de vrouwengevangenis op het terrein van het politiebureau Geyersvlijt. Commandant daar 
is hoofdinspecteur Guno Roosenhoff. Hij staat bekent als een strenge leidinggevende. Ik benader hem en hij geeft mij 
toestemming om de vrouw op een bepaald dag en tijdstip te bezoeken. John gaat mee voor de gezelligheid. We kunnen 
de kamer van Guno gebruiken en even later komt de vrouw samen met een vrouwelijk collega ons begroeten. Na een 
korte inleiding raakt de vrouw hevig geëmotioneerd.

Huilend vertelt ze dat vandaag jarig is en zij is zo blij dat ze John en mij wel kan zoenen. Dit is ook weer niet nodig 
en ze begint haar verhaal te vertellen. Ze wist dat ze ging smokkelen. Geldgebrek is de belangrijkste reden. Ze wordt 
veroordeeld tot een jaar detentie, waarvan vier maanden voorwaardelijk en een geldboete van 1000 Srd, te vervangen 
door drie maanden hechtenis. Zij kan de boete natuurlijk niet betalen en zal dus haar hele straf moeten uitzitten en dan 
in vreemdelingenbewaring blijven tot er geld is om de vlucht naar huis te betalen. Je begrijpt dat zij bijzonder gelukkig 
is met het briefje en de foto van haar dochter. Ik denk dat zij zich op dit moment geen mooier verjaardagscadeau kan 
wensen. Uiteindelijk komt het gesprek toch op haar smokkelpoging. Wij krijgen al snel in de gaten dat zij is opgeofferd 
op Zanderije. Een aantal smokkelaars probeert in het vliegtuig te komen en een van hen wordt opgeofferd. De 
narcotica afdeling op Zanderije is klein en als de rechercheurs een verdachte hebben aangehouden kan de rest van de 
boeven fluitend het vliegtuig in. Ze lopen nog wel een risico onderweg of op Schiphol. Later komt er een detachement 
Marechaussee op Zanderije die de douane en Militaire Politie van Suriname gaat trainen in het onderscheppen van 
smokkelaars en smokkelwaar. En toch lukt het elke reis cocaïne naar Nederland te krijgen. Verstopt ergens in het 
vliegtuig.

Je moet met elke schoonmaker of monteur die het vliegtuig in gaat een politieman of militair meesturen, maar als 
die twee onder een hoedje spelen is het nog dweilen met de kraan open. Bij het vliegtuigongeluk nabij Zanderije op 7 
juni 1989 komen naast de negen bemanningsleden 167 van de 178 passagiers om. Een aantal van de slachtoffers zijn 
vrienden van John Pel. In het vliegtuig zitten een groot aantal voetballers van het kleurrijk elftal en John heeft met een 
aantal van hen gevoetbald. Op de begraafplaats Rusthof staat een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers. 
John is daarheen gegaan om de namen van zijn vrienden die op het monument staan te fotograferen. Aan het eind van 
de dag brengt Ali, John en mij naar de plek waar het vliegtuig de grond heeft geraakt. Ali kent de plek goed omdat hij 
als jong agent de ochtend van de ramp daar heeft gewerkt. 

Je kan er wel van uitgaan dat elke politiemens 
die ochtend daarnaar toe is gestuurd. De plek ligt 
direct naast een onverharde weg en is duidelijk 
herkenbaar. Niet alleen doordat daar ook een 
herinneringsmonument is geplaats, maar er liggen 
nog veel herkenbare wrakstukken. Je wordt er stil 
van. Ik ben niet bijgelovig, maar ik had het gevoel 
of de geesten van de gestorven passagiers nog geen 
afscheid hebben genomen en daar ronddoolden. Ali 
vertelt ons dat terwijl de politiemensen en andere 
hulpverleners de lichamen aan andere zijde van de 
weg naast elkaar leggen er een elfjarig jongetje uit 
de wildernis komt lopen, ongedeerd, een van de 
overlevende van deze ramp. De ramp is zo goed 
als zeker veroorzaakt door menselijk falen van de 
gezagvoerder. Er is op dat moment een lichte mist 
op Zanderije en of hij opzicht wil landen of op de 
meetinstrumenten, in ieder geval vliegt hij te laag en 
raakt op 25 meter twee bomen en er is geen houden 
meer aan. 
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Onder leiding van Dick Simons wordt een rondleiding georganiseerd in de Johan Cruijff Arena. Het enthousiasme blijkt 
dusdanig groot, dat de groep wordt gesplitst. De mannen van de recherche-soos beginnen de reguliere tour onder 
leiding van Dick. Bijzonder is dat we buiten de standaard-tour ook de ‘commandopost’ mee mogen nemen. We starten 
bij de commandopost, Dick met de originele tour. Op die manier lopen we elkaar niet in de weg en vallen we de andere 
mensen die een tour maken het minst ‘lastig’ met onze uit de kluiten gewassen groep. 

Ajax is geboren en getogen in de Watergraafsmeer, op de locatie van het huidige Christiaan Huygensplein. Doordat het 
shirt destijds grote gelijkenis vertoonde met dat van Sparta Rotterdam, Sparta werd immers eerder opgericht, werden 
de verticale rode strepen vervangen door de brede rode baan op het shirt zoals we dat nu kennen, en vervolgens jaren 
is gevestigd in de Meer. Niemand liet zich stoppen; ‘een extra trap oplopen’ of ‘een tribune beklimmen of afdalen’. 
Het werd, ook met stokken, gedaan met een glimlach. Aangekomen op de commandopost maakten we kennis met de 
modernste technieken om de supporters- en andere bezoekers stromen in een goede banen te begeleiden. Een schril 
contrast met het voetbal gebeuren destijds in het Olympisch stadion en in de Meer. Naast het veld werd een kleine 
pauze ingelast en kon worden plaatsgenomen op de spelersbank. Een riant uitzicht over de grasmat dat op dat moment 
enige gelijkenis vertoonde met een reuze hennepplantage met verlichting en ventilatie. 

Vervolgens werd de rondleiding vervolgd naar de kleedkamers. Meteen werden we geconfronteerd met een stukje 
psychologische oorlogsvoering. De kleedkamer voor de bezoekers was enigszins spartaans ingericht.  De Ajax kleedkamer 
daarentegen was het toonbeeld van luxe waar het de betrokkenen aan niets ontbrak. Een bezoek aan de persruimte gaf 
gelegenheid om de nodige foto’s te maken en in de gang naar het veld stonden de interview schermen bekend van de 
diverse televisiestations. De tocht door het stadion werd afgesloten met een bezoek aan de prijzengalerij. De door Ajax 
gewonnen Europacups, Wereldbeker etc. gaf een mooi overzicht om trots op te zijn. Dick heeft ons een leuke middag 
bezorgd en met een glimlach keerden we allen huiswaarts. 

OP VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2023
IS HET ZOVER... Rob Boon
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112 GOEDE DOELEN VOETBALTOERNOOI
POWERED BY NSO BEVEILIGING
INSCHRIJFFORMULIER

Team naam:
Naam aanvoerder:
Mobielenummer:
Email:
Overige:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Naam & Achternaam Maat T-shirt

V.V. de Wherevogels Purmerend stelt zijn complex en organisatie gedurende deze speeldag ter beschikking. Adres: 
Westerweg 41-45 te Purmerend (vrij parkeren).

Wij spelen volgens de regels van de KNVB en vragen coulance naar de scheidsrechters toe. Wij spelen met mixed 
teams (zowel mannen als vrouwen) 7x7 op een half kunstgrasveld + 1 keeper. Maximaal 15 spelers per team.

Om de inschrijving overzichtelijk te houden vragen wij, één aanvoerder te benoemen per team en een namenlijst 
in te leveren met naam en achternaam + maat van de spelers uit dit team. Vergeet niet de contactgegevens in te 
vullen. 

Ieder team mag een eigen naam bedenken en speelt onder deze naam na inschrijving. U kunt uw team aanmelden 
tot en met 31 maart 2024 (Vol=Vol).

Inschrijfgeld bedraagt €17,50,- PER PERSOON. Dit is inclusief wedstrijdshirt en maaltijd! Het totaalbedrag aan 
inschrijfgeld gaat naar het goede doel...

Betalingen per team het liefst zo snel mogelijk in verband met de voorbereiding. Het shirt en maaltijd en een drankje 
krijg je van de sponsor. 

Inschrijven: stuur het ingevulde formulier digitaal naar info@terhoevemedia.nl.
 
U kunt het inschrijfgeld overmaken naar bankrekeningnummer: NL08 INGB 0009 584737 tnv. Ter Hoeve Media met 
als omschrijving je teamnaam. Deelname kan alleen wanneer vooraf de inschrijfgelden voldaan zijn. 

Beveiliging & Veiligheid
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In 1975 ging ik op Safari in Kenia en Tanzania. Hoe kwam ik daartoe?
In die tijd ging ik, na een avond B-cursus aan het HB, om de spanningen met Polletje Paraat te neutraliseren naar een 
horecagelegenheid in de Rosmarijnsteeg en mengde ik mij onder het cafépubliek om van een aantal versnaperingen 
te genieten. Zittend aan de bar hoorde ik een groepje gasten, onder leiding van een dame, een geanimeerd gesprek 
voeren over safarireizen. Mijn interesse was gewekt en quasinonchalant vroeg ik of ze naar Afrika wilden. De oudere 
dame zag in mij direct een potentiële klant en toonde mij een simpel foldertje van haar bedrijf, genaamd “Green Hills 
Safari”. Het leek me wel leuk. Snel gerekend in guldens en verlofdagen. De prijs was even meer dan 3000,- gulden, 
daarbij inbegrepen retourvlucht Amsterdam-Parijs-Nairobi, huren busjes, tenten en verzorging door de inlandse 
chauffeurs. Ik moest wel snel beslissen want ze vertrokken al binnen een paar weken.

De volgende dag heb ik geld vrijgemaakt, verlof geregeld, de nodige spuiten gehaald bij het Tropeninstituut en een 
afspraak gemaakt om de rest van de groep, in totaal 12, nader te leren kennen. Met een gevulde rugzak met daarin 
een slaapzak, een inklapbaar stretchertje, verschoning en een buideltje met zakgeld, ging ik op reis. Met Air France, 
in een CARAVELLE, naar Parijs. Gezeten in een bus, naast een tropisch gekleurde chauffeur, op de Periferique tussen 
Le Bourget naar vliegveld Charles de Gaulle, in de spits, kwam een dame in een cabriootje plotseling naar links. Onze 
chauffeur remde niet en de cabrio kwam dwars voor de bus en rolde op de zijkant. Binnen een paar minuten was er 
politie, ze reden vanaf het talud de Perifirique op. Door dit oponthoud kwamen we te laat op Charles de Gaulle. De 
luiken van de Boeing 747 waren al dicht. Maar de reisleidster, een ex-stewardess, loste het probleem in vloeiend Frans 
snel op. De luiken weer open, koffertjes naar binnen en de reisgroep in hun stoelen. Vliegend boven Egypte kwam de 
melding van de piloot, dat we moesten omvliegen, want in Soedan was het luchtruim in verband met een staatsgreep, 
gesloten. Boven de Rode Zee kwamen we in een luchtzak en klapten een heel eind de diepte in. Gevolg; bagageluiken 
open, bagage door het vliegtuig en zoals bleek, schade aan het vliegtuig. Na een tussenlanding in Djibouti en reparaties 
aan het vliegtuig, vlogen we verder naar Nairobi, Kenia. We stonden in Djibouti urenlang veilig in de kokende zon met 
leden van het Vreemdelingenlegioen als bescherming. 

DISCRIMINATIE TIJDENS EEN SAFARI 

Gerdus Walma

Nadat we de eerste nacht in Nairobi in een hotel geslapen hadden, werd de volgende dag een actieplan gemaakt. In 
de tussentijd was al van één van de reisgenoten zijn camerakoffer gestolen door een hotelbediende. Na een ernstig 
verhoor van zijn collegae, werd de hut van de dief gevonden. Zonder acht te slaan op de in Nederland geldende regels, 
vervat in het Wetboek van Strafvordering, hebben we met een klein groepje in de hut een doorzoeking gedaan en 
de camerakoffer aangetroffen en veiliggesteld. De dief is niet aangehouden maar kreeg bij het hotel wel zijn congé. 
Jammer genoeg werd tegen het eind van de reis in het park Tsavo-East door een ranger deze camerakoffer nogmaals 
gestolen en niet meer gevonden. De rangers waren allemaal bewapend met Lee Enfield geweren.

De volgeschoten filmpjes waren gelukkig separaat opgeborgen en waren daarmee niet verloren. In het hotel kwam het 
item aan de orde; Wie bij wie in de tent? De nestor van de reisgroep was de auditeur-militair b.d., mr. van Eversdingen. 
Hij had een rijke tropenervaring in de Oost en was bevriend met de Abessijnse negus, de inmiddels afgezette keizer 
Haile Selassi. Maar deze man had, gezien zijn leeftijd, bedongen om een tent voor zich te krijgen. Daarmee was er 
nog één tent beschikbaar voor één persoon. Er ontstond een heftige discussie omdat niemand met die politieman 
in de tent wilde. Dus, de teerling was snel geworpen. Die politieman had ook een tent voor zich. Er waren bij die 
liever gemengd in de tent sliepen. Ik was hiermee, na dit groepsdynamisch gebeuren, de “outcast” van de groep 
geworden. Achteraf was ik zeer gelukkig, er waren twee tenten die bestand waren tegen de tropische plensbuien, nl. 
de tent van mijn vriend van Eversdingen en van mijn persoon. Verder waren ze allemaal jaloers op mijn stretchertje. 
Je moet weten op de Keniaanse hoogvlakte, meer dan 2000 m, is het ‘s nachts vriezend. We hebben in de loop van 
die weken alle wilde dieren en mensen gezien, fascinerend en echt fenomenaal. Binnen de reisgroep evolueerde de 
groepsdynamiek verder, dat werd duidelijk door de onderlinge ruzies en een overspannen reisleidster. In de dierentuin 
van Emmen hebben ze onderzoek gedaan naar het gedrag van Bavianen op de apenrots. De paralellen spraken voor 
zich. Ik was natuurlijk daarin geen partij, is was verstoten naar mijn ruime tent. Maar, in woelige tijden van storm, regen 
en ruzies ontstaat er een nieuwe dynamiek. Er waren die smeekten om bij mij in de droge tent te mogen slapen. Onder 
geen beding ging ik daarin mee. Ik heb één uitzondering gemaakt, een beetje zonderlinge dame, die niet meer in het 
pulletje viel bij de rest, mocht op de grond naast mijn stretchertje slapen. Terugkijkend heb ik in die weken veel van de 
(menselijke) natuur geleerd. Hiermee heb ik daarna een vertaalslag naar de politiepraktijk kunnen maken. Conclusie 
na die weken was en is; Discriminatie loont niet. 
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PLANTJE                                             Gerdus Walma

Een ruim aantal jaren geleden werkten Piet P. en ik bij de wijkteamrecherche van het bureau Nieuwmarkt in Amsterdam. 
Het bureau maakte deel uit van het toenmalige 2e district. We hadden een instabiele personeelsbezetting, d.w.z. Piet 
en ik als vaste component, verder tijdelijke krachten in diverse rangen en sekse. Ook vormden we de ziekenboeg; 
collegae die weer op de rails moesten worden gezet en dus terug moesten in het arbeidsproces. De dienst begon met 
een stevige bak, zelf gezette koffie en iedereen werd geacht zijn steentje of muntje bij te dragen. De sfeer was altijd 
uitstekend en er werd hard gewerkt en geleerd. Bij menigeen ontstond liefde en waardering voor het recherchewerk.
Op een gegeven moment kwam er een jonge dame, een studente, aan het bureau en ze wilde aangifte doen 
van oplichting. Nadat het verhaal was aangehoord, werd het misdrijf op papier gezet. De dame overlegde een 
huurovereenkomst, zoals die via internet of in de boekhandel verkrijgbaar is. De locatie stond erop vermeld evenals het 
bedrag van de huurpenningen en wat nog belangrijker was, de borgsom. De zogenaamde verhuurder had ondertekend 
met een handtekening waarin de naam Plant….was te ontwaren. De aangeefster gaf een goed signalement, echter een 
fotoconfrontatie leverde niets op. De huurovereenkomst was opgemaakt in de stationsrestauratie in het CS. Natuurlijk 
moest de aspirant huurster het gelag betalen.

In de loop van de daaropvolgende weken kwamen er meer aangiften bij ons binnen. Door Plant…. werd gereageerd 
op advertenties, waarin woonruimte werd gezocht. Hij bood veelal woonruimte of etages aan, die voor renovatie nog 
in de steiger stonden. Op de Kromme Waal, in een historisch bouwskelet, had hij zelfs door de PTT, zonder te betalen, 
een telefoonaansluiting laten plaatsen. In een ander geval vertrouwde de jonge dame het niet en ze belde met haar 
moeder. Plant…. wist raad en zei heel ad rem; geef mij je moeder maar even. Twee minuten later werd het huurcontract 
getekend en de borgsom voldaan. Ook werd er natuurlijk door specialisten gezocht in onze HKD-bestanden maar we 
kwamen er niet uit wie Plant…. was. Op een gegeven moment ontmoette ik ergens Henk (Doortje). Nadat ik hem mijn 
probleem had voorgelegd was hij direct enthousiast en zei; oh, dat is Plantje. Die licht iedereen op, maar wordt steeds 
veroordeeld tot amper een straf. Solodader, geen geweld of braak en de mensen zijn te naïef, zo voorkom je echte 
straffen. Al in de eerste weken op de politieschool leerden alle adspiranten dat runderen niet bij de Nederlandse wet 
worden beschermd. Maar we wisten nu wie Plantje was. Piet en ik hebben toen een aanvalsplan gemaakt, waarbij een 
aangeefster met Plantje op de Dam, tijdens de 4 mei herdenking, een afspraak zou maken. 

Die avond was in verband met de kranslegging, de Dam vol met mensen. Plantje had mij niet in het snotje, maar 
ik hem wel. Voor Kreymborg tikte ik hem op de schouder en gebood hem mee te lopen naar het bureau aan de 
Nieuwmarkt. Hij liep kwiek in zijn lange donkere geklede gabardine jas. Hij had een grote zwarte “Dorus” snor, die zijn 
tandeloze mond verhulde en hij had een half lang zwart steil, volle haardos. Qua delicten was Plantje rijp voor een 
paar boevenfoto’s en die werden aan het bureau dus ook genomen. Hij bekende vlot vele oplichtingszaken maar het 
onderzoek werd door ons voortgezet. Een leuke aangifte van oplichting vond plaats in Amsterdam-Noord. Plantje had 
een Hindoestaanse dame ontmoet en trok bij haar in. Hij bekeerde zich, bij een imam tot moslim en trouwde voor de 
Islam. Hij verkondigde grote zakelijke toekomstplannen te hebben, hierdoor kon de (stief)zoon van de vrouw zijn baan 
opzeggen en bij Plantje in dienst treden. Dit alles werd gevierd met een grote voluptueuze Chinese maaltijd, telefonisch 
besteld bij het beste Chinese restaurant in Purmerend. De vele bakken met eten die over waren, werden over de 
balustrade naar beneden gekieperd. U raadt het al; de rekening werd niet betaald. Vervolgens vertrok Plantje weer met 
de Noorderzon en overnachtte weer, zoals gewoonlijk in de warme vertrekhal van Schiphol.

Daar ontmoette Plantje een eenzame dame uit de West. Hij bood deze nooddruftige vrouw redding. Waar tref je zo’n 
Oostenrijker moet deze vrouw gedacht hebben. De betrokken dames in dit verhaal kenden deze uitdrukking niet. 
Via via regelde Plantje in Lelystad, op kosten van deze gemeente, een kamer in een bejaardenhuis en deze nieuwe 
hartsvriendin kon daar wonen. Plantje was ook daar een geliefde vaste gast en verwende de, onderling jaloerse, nieuwe 
vriendinnen van zijn vriendin op een natuurlijke wijze en stal het nodige, waaronder telefoons. Plantje landde menig 
keer bij die dames op het deurmatje! De schaamte bij deze dames was groot, dus zeker geen aangifte. Plantje troonde 
zijn nieuwe vlam mee naar Ridderkerk, toonde haar een te koop staand rijtjeshuis en vertelde haar, dat deze woning 
hun nieuwe “liefdesnestje” zou worden. Er werd natuurlijk “zwart” gereisd. Terug in het bejaardenhuis werd in de 
gemeenschappelijke zaal, onder leiding van de speechende directrice, koffie met gebak getrakteerd. Iedereen was blij 
en had weer hoop voor de toekomst. Alleen de banketbakker in Lelystad wacht nog steeds op zijn geld en de vriendin 
van Plantje was dakloos, ze had de huur van haar kamer opgezegd en Plantje was met de Noorderzon vertrokken, met 
onbekende bestemming richting Amsterdam of Schiphol.

In verband met de diefstal van telefoons werd Plantje in Hoogeveen in de PI voorlopig van zijn vrijheid beroofd. Piet en 
ik hebben hem daar, in een genoeglijke sfeer over de nodige aangiften nog gehoord. Plantje bleek een echte causeur. 
Betreffende één mobieltje bleef hij, om onduidelijke redenen, in alle toonaarden ontkennen. De inbeslagname van ook 
dit mobieltje bleef echter van kracht. Een veroordeling tot gevangenisstraf volgde. Ik heb Plantje nooit meer gezien 
maar Piet vertelde dat hij Plantje nog regelmatig in de binnenstad in dezelfde “outfit” zag lopen. 
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DIAGRAM KERSTPUZZEL SPA nr. 48

OMSCHRIJVING KERSTPUZZEL SPA nr. 48

Horizontaal
1 vogel. 5 spartel/speels. 9 spijl. 13 uitgang. 15 kleine hoeveelheid. 17 geaderd. 19 meelbal. 21 sprookjesfiguur.
23 visgerei. 24 lidwoord. 26 bijbelse vrouw. 27 lofdicht. 29 hoen. 31 broeikas. 33. ondersteuner. 35 jonge stier. 36 vis. 
39 Turkse bevelhebber. 40 bijwoord. 42 spil. 43 familielid. 44 broos. 46 het zeil inkorten. 48 Ierse Republikeinse leger. 
50 negatief geladen deeltje. 52 muzieknoot. 54 vruchten. 56 helder/zuiver. 58 dyne. 59 klein paard. 60 familielid.
61 Europese vrouw. 62 legerrang. 63 familielid. 64 trekdier. 65 rooms katholieke. 67 zelfzuchtig mens. 70 voorzetsel. 
71 hemelbrood. 72 vlinder. 74 jong gesneden stiertjes. 76 koord. 78 bolgewas. 80 muzieknoot. 81 plaats in Drenthe. 
83 bloeiwijze. 84 renbode. 88 vordering. 89 firma. 91 korting. 92 beproefd. 95 plaats in Gld. 96 kunstwerk.
98 rots. 99 stroomsterkte. 100 landtong. 101 gekken. 104 kinderen. 106 gerechtje. 108 rangtelwoord.
109 uitéénzetting. 110 muziekinstrument. 111 filosoof.

Verticaal
1 rivier in Nederland. 2 bejaard. 3 plaats in Sicilië. 4 beeldverhalen. 5 keg. 6 grondtoon. 7 onmeetbaar getal.
8 vreemde munt. 9 rangtelwoord. 10 opsporingsapparaat. 11 godin van het onheil. 12 aalsteker. 14 rand/richel.
16 belasting. 17 ontlasting. 18 iemand die rekruteert. 20 vaarsnelheid bepalen. 22 uitroep. 24 pers vnw.
25 schoonmaakmiddel. 28 transactie. 30 water. 31 vogel. 32 loofboom. 34 bijb figuur. 37 steekwapen. 38 tijdperk.
40 waakhond. 41 geen mens. 44 kinderrijwiel. 45 rijtuig. 47 bijwoord. 48 in elkaar.  49 plaats in Drenthe.
51 jongensnaam. 53 verhoogde toon. 55 verhoogde toon. 57 Europese handelsorganisatie. 58 paar. 65 kleur.
66 kerkvorst. 68 immer. 69 bijna. 71 oogsten. 73 muf. 75 vogel. 77 advies. 79 International Telephon and Telegraph. 
80 bevel. 82 het zijn. 84 ingang. 85 bovenste deel van halm bij graangewassen. 86 deel van een boerderij.
87 jongensnaam. 89 strijdgewoel. 90 uitgestorven wild rund. 93 lyrisch gedicht. 94 vorst. 97 drop/snoepgoed (gew). 
99 oppervlaktemaat. 102 niet aangepast persoon. 103 jongeheer. 104 vochtig koud. 105 Indonesische munt.
107 daar. 108 overdreven.

Los de puzzel op volgens onderstaande omschrijvingen. Breng vervolgens de eerste letter van het gevraagde gevonden 
woord over naar de gelijkgenummerde vakjes in het balkje onder de puzzel. Bij de juiste invulling ontstaat hier de 
oplossing van deze puzzel.

Veel puzzel plezier.

OPLOSSING DOORLOPER SPA nr. 47
Oplossing luidt: “HIJ VREET ALS EEN HOUTZAGER.”
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AANMELDEN ALS SPA LID

Ons Privacy Protocol is opgenomen op de website van de www.spa-amsterdam.nl.
Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef Dhr./Mevr.: ................................................................................................................................................

Achternaam*: ........................................................................................................................................................

Voorletters en voorvoegsels*: ...............................................................................................................................

Roepnaam*: ...........................................................................................................................................................

Adres*: ...................................................................................................................................................................

Postcode & Woonplaats*: .....................................................................................................................................

Telefoonnummer: ..................................................................................................................................................

E-mail*: ..................................................................................................................................................................

Geboortedatum*: ..................................................................................................................................................

Stamnummer en laatste werkplek binnen de Eenheid
Datum in dienst/Datum uit dienst*: .....................................................................................................................

 Met het aanvinken van dit vak bevestigt u uw aanmelding als SPA lid*

Akkoordverklaring:

(Handtekening) ………………………………………...........

Wanneer u voldoet aan onderstaande criteria kunt u hierbij uw lidmaatschap bevestigen.

Leden van de vereniging zijn:
Zij, die werkzaam zijn geweest bij de toenmalige gemeentepolitie Amsterdam, het latere regiokorps Amsterdam-
Amstelland of de latere Eenheid Amsterdam van het korps Nationale Politie, dan wel diens rechtsopvolger en na eervol 
ontslag uit de politiedienst bij hun aanmelding als lid de vijftigjarige leeftijd hebben bereikt; De echtgenoot, echtgenote 
of levenspartner van een overleden lid, indien betrokkene laat blijken het lidmaatschap van de vereniging te willen 
continueren.

NB. Met het invullen van dit formulier geeft u toestemming dat uw gegevens in de ledenadministratie worden verwerkt, 
dat uw gegevens zullen worden gebruikt voor het toesturen van de incidentele digitale nieuwsbrief van de SPA en krijgt 
u:
• toegang tot alle activiteiten van de SPA
• toezending van onze kwartaaluitgave van het SPA-Nieuws
• toezending van de incidentele digitale nieuwsbrief.


